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Van het pastoraal team

De zevende dag

Het mandje met platen van het scheppingsverhaal van Godly play is me dierbaar. Ik heb het al meegenomen naar menig
schoolklas, en ook de jongeren van DOINC mochten er bij de afsluitende barbecue kennis mee maken.

In het mandje zitten zeven platen, zeven dagen van de schepping, herkenbaar afgebeeld.

Mijn favoriete plaat is die van de zevende dag. Na alle pracht van de eerdere zes dagen is

die namelijk helemaal leeg en onbeschreven.

De zevende dag, het is de dag dat God rustte en genoot van al het mooie werk van zijn handen.

Wat jouw plek is om uit te rusten, om te genieten van het moois van de wereld om ons heen, dat
weet alleen jij, vandaar die witte plaat. De zevende dag is daarop een soort heilige ruimte van rust
die je op je eigen manier vormgeeft. Aan kinderen en jongeren vraag ik soms om die plek te tekenen.
De mooiste dingen zie ik dan voorbij komen: een hangmat onder een boom vol dieren, een bootje
op zee, een bibliotheek met uitzicht op de bergen, je eigen kamer of bed.

In de zomer gaan we zo'n periode van rust in. Een periode van terugkijken op het mooie, verdrietige,
het leven van het afgelopen jaar, en het voorbereiden op wat komen gaat. Dat zal speciaal gelden
voor de kinderen die dit jaar voor het eerst naar de middelbare school gaan of voor de jongeren die
dit jaar hun eindexamen hebben gehaald. Het geldt ook voor mij dit jaar speciaal nu ik na 12 jaar
werk in onze mooie parochies een nieuwe uitdaging heb gevonden als geestelijk verzorger in de Pl
in Nieuwegein. Ik heb veel moois om op terug te kijken op de zevende dag die deze zomervakantie
voor mij is. Ik ben u allemaal heel dankbaar voor het mooie, het verdrietige, het moeilijke, het
inspirerende dat ik met u mocht delen de afgelopen jaren. Als ik de plek waar ik tot rust kom om de
nu afgelopen periode te overzien nu zou moeten tekenen, zou het mijn caravan zijn waarmee ik met
mijn gezin de komende zomer naar Frankrijk trek.

Wat is het voor u?
En echt, tekenen helpt om die plek op het spoor te komen.

Fijne zomer!
Meike Hettinga, pastoraal werker

Dag Meike!

Hierbij willen wij u officieel mededelen dat pastor Meike Hettinga een nieuwe professionele uitdaging heeft gevonden buiten
onze parochies. Ze zal deze zomer haar werkzaamheden bij ons afronden en vanaf half augustus werkzaam zijn als geestelijk
verzorger bij een Penitentiaire Inrichting. Natuurlijk zijn we blij voor Meike, maar we gaan haar erg missen! Het betekent ook
dat haar gedreven inzet voor het jeugd- en jongerenpastoraat voor onze veertien geloofsgemeenschappen wegvalt. We
beraden ons nog over hoe we dit kunnen opvangen. Dat zal niet gemakkelijk zijn.

Na afloop van de viering op zondag 9 juli om 11.00 uur in Houten is er een afscheidsreceptie voor parochianen
en vrienden uit onze beide parochies. U bent van harte uitgenodigd om Meike persoonlijk uit te zwaaien.

Namens beide besturen:
Charles Verwimp, vicevoorzitter parochie PIXXII &
Bert de Weerd, vicevoorzitter H. Suitbertusparochie

Juli September

9  Afscheid Meike Hettinga, 10 Ontmoeting met dorpsgenoten
Houten 11.00 uur Zaaltje pastorie, Odijk. 14.30 uur

26  Eten met dorpsgenoten 26 Kennismaken Gregoriaans
meenthoek, Odijk open inloop Houten. 20.00 uur



Escaperoom
Een ervaring rijker

De synodale vrouwengroep heeft samen met een aantal andere
vrouwen uit onze parochie vanavond de escaperoom op de zolder
van de pastorie in Houten gespeeld.

Binnen 1 uur en 15 minuten. Heel goed gedaan en de beloning...
Dat kunnen we niet verklappen, maar mooi dat het was!

Wil je ook de escaperoom spelen?
Laat het weten via wegvangeloven@gmail.com.

Lilian Weijman

Gelezen en gehoord

Synodaal proces

Luisterend Op Weg wil in Nederland aan een synodale R.K. Kerk bouwen
en houdt geinteresseerden via een website en nieuwsbrief op de
hoogte van ontwikkelingen in ons eigen land en wereldwijd. Voor de
nieuwsbrief kunt u zich gratis aanmelden. U ontvangt dan de
nieuwsbrief dan automatisch in uw mailbox. Aanmelden kan via
https://luisterendopweg.nl/nieuws/

Nieuw boek: De stille wijzen

Ontmoetingen met kloosterzusters

We leven in een hectische tijd waarin de richting van ons bestaan meer en
meer door anderen wordt bepaald. Velen ervaren deze ontwikkeling als
onprettig en voelen een groeiend verlangen naar puurheid, rust, stilte en
spirituele verdieping. In De stille wijzen gaat auteur Andy Arnts dieper in op
deze actuele behoefte aan de hand van een serie inspirerende
ontmoetingen met religieuzen

van diverse leeftijden. Wat kunnen zij de zoekende mens vanuit aanreiken
om een gelukkig en leven te leiden? Quote:

'Vaak focussen mensen z6 op hun doelen dat ze de weg ernaartoe vergeten.
Je moet je geluk kunnen vinden in het dagelijks leven. Zr. Madeleine
Bouman

Wandelgids van Dorestad naar Dokkum
In de voetsporen van Bonifatius van Dorestad naar
Dokkum gaan en onderweg tal van wetenswaardig-
heden ontdekken. Dat kan met de wandelgids van
Kees Volkers, die donderdag 6 juli verschijnt.
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In gesprek met...

In verband met haar afscheid hebben we gedacht dat Meike Hettinga (1984, Utrecht,
gehuwd, 2 dochters) nog een laatste keer voor het voetlicht mocht komen...
Lees hier ons interview!

Waarom ben je pastoraal werker geworden?

Toen ik 12 jaar was en mijn vormsel deed keek de vormheer voor hij naar mij keek,
eerst naar mijn vader achter mij. Hij was ook pastoraal werker. Toen keek hij naar mij
en zei: 'zo dus jij gaat later je vader achterna! Toen vormde hij me. Wellicht is daar iets
gebeurd, maar ik zag dat toen nog niet zo zitten.

Toen ik een jaar of 16 was overleed mijn opa. Pastor Adri Verweij kwam de
ziekenzalving doen. Hij vroeg aan mijn verzamelde neefjes en nichtjes wie van ons
zijn werk later zou overnemen. Enigszins baldadig riep ik : IK! Kortom, er zat al vroeg
wat...

Toen ik 17 was kwam ik voor het eerst in Taizé. Op die plek kwam ik tot rust en
ontdekte in dat ik in die rust ook God vond. Ik was altijd al kerk betrokken, zong
graag en veel in het jongerenkoor en dirigeerde het kinderkoor. Kerk was voor mij
familie, nu kwam ook God nadrukkelijker mijn leven in. Ik besloot dat ik graag voor
en met mensen wilde werken zonder dat ik ze moest diagnosticeren of ze iets moest
verkopen. Ik wou graag mensen helpen zichzelf te ervaren als gezien, geliefd en
gekend, zoals ik dat in de kerk thuis en in Taizé had ervaren.

Ruct in God vinden...

Wat vind je mooi aan je werk?

lk geniet erg van het werken met kinderen en jongeren. Hoe zij aankijken tegen geloof, en hoe zij omgaan met
bijbelverhalen, dat inspireert me, op school, bij de kidskerk of bij eerste communie of vormselvoorbereiding. Ze dagen me
uit om op een creatieve manier om te gaan met onze traditie en verhalen. Dat doe ik graag. Daarnaast vind ik het heel
bijzonder als mensen me hun verhaal toevertrouwen in een pastoraal gesprek of rond een uitvaart. Ik vind het mooi om
mensen te helpen op verhaal te komen.

Hoe kwam je bij onze parochies terecht?

lk studeerde in 2011 af aan de Faculteit Katholieke Theologie. Toen was er een mooie vacature in de parochie Johannes XXIIL.
Ik gaf het bisdom aan dat ik wel interesse had en kreeg een baan als pastoraal werker voor jongerenwerk, en in eerste
instantie diaconie. Toen de Suitbertusparochie er in 2015 bij kwam werd mijn taakveld uiteindelijk de jeugd en
jongerencatechese.

Je hebt nu 12 jaar bij ons gewerkt, wat zijn de absolute hoogtepunten van de afgelopen 12 jaar?

Een van de hoogtepunten was dat ik mijn eerste werkdag in juli 2011 met een grote groep jongeren uit zowel PJ23 als
Suitbertus in de bus stapte naar de Wereldjongerendagen in Madrid. Wat een snelkookpan was dat! Ik kende nog niemand
dus het was heel spannend, maar ik heb een geweldige ervaring gehad.

De nacht dat we buiten op het veld met een miljoen jongeren in een onweersbui wachtten op de ochtend vergeet ik nooit
meer, net als alle lieve mensen met wie ik op reis was. Ook de Romereis, en Krakau in 2016 zijn voor mij onvergetelijk.

De vormselkampen zijn voor mij een jaarlijks hoogte punt. De vormelingen geven me ieder jaar weer nieuwe inspiratie. Een
groep jongeren die elkaar niet kennen en toch zo snel een leuk groep met elkaar vormen, dat vind ik echt geweldig. Het is
heel bijzonder om hun gezichten te zien tijdens het vormsel zelf. Er gebeurt dan iets bijzonders.

Er zijn zoveel bijzondere mensen die ik heb ontmoet, en er zijn zo veel bijzondere momenten die ik heb mogen meemaken.
Wat dat betreft voel ik me een gezegend mens dat ik dit werk mocht doen.
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Waarom maak je de overstap naar de P.I.7

Na 12 jaar in de parochie ben ik klaar voor een nieuwe uitdaging. Ik heb veel mogen leren in het werk in onze parochies. lk
kijk er naar uit om die ervaring mee te nemen naar een nieuwe plek waar ik mijn werk opnieuw kan vormgeven. Ook vind ik
het fijn dat ik in de Pl minder organisatorisch en meer pastoraal kan gaan werken. In onze grote parochies heb ik wel eens
het gevoel ver op afstand te staan. In de Pl hoop ik mensen op een heel moeilijk moment in hun leven nabij te kunnen zijn.

Wij schrijven allemaal
2elf ongs eigen

verhaal met God

Welke ervaringen van het parochiepastoraat neem je mee naar je nieuwe werk als geestelijk verzorger in een P.1.?
(Komen daar goed van pas?)
Het creatief omgaan met de schat die wij hebben aan traditie en verhalen, dat is toch wel de belangrijkste denk ik. En het

verbinden van die traditie en verhalen met het leven van mensen. God en Bijbel zijn geen woorden van hoog of van ver,
maar van hier en nu, dichtbij voor jou en mij.

Wat trekt je aan in het werk als geestelijk verzorger voor gedetineerden?

Als vrij mens kan ik me natuurlijk slechts een voorstelling maken van hoe het is om in detentie te zitten. Wat ik echter zeker
weet, is hoe fijn ik het zou vinden als er dan iemand zou zijn die mijn tochtgenoot wil zijn; iemand die echt naar mij luistert
en mijn verhaal waarde toekent. Ik hoop dat ik dat voor mensen in detentie kan zijn.

Tot slot. Wat wil je nog meegeven aan onze lezers? Met welke boodschap laat je ons achter?
Vergeet niet dat wij allemaal zelf ons eigen verhaal met God schrijven, laten we er een beetje een interessant verhaal van

maken; dat kunnen we!

Diahann van van de Vijver

Hey Meike,

Wi van de hoofdredactie vinden het erg jammer
dat je weggant, we gaan je inbreng miccen.

We wencen je natuurlijk een hele mooie

nieuwe ingpirerende werkplek.

Gelukkig blijf je wel onze medeparochisan.

We horen (lezen) grang over een tijdje van je hoe
het je vergaat (hint, hint).

Groetjee van ong,
]nhhy, Korin, Lia, Lifian.
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Kloosterweekend, inspiratie ten top

Het is alweer voorbij, ons jaarlijkse kloosterweekend. Terwijl
we nadenken over volgend jaar, komen de herinneringen
boven. We waren in Westmalle, Belgié. Het
Cisterciénzerklooster kent vele gebedsmomenten waar we
trouw aan mee hebben gedaan. Daarnaast hadden we ook
ons eigen kleine programma. Drie thema's hebben we
beschreven en besproken: Sporen van God, stilte en gebed.
De vraag was, “wat roep het thema bij je op”

Het leverde een schat van mooie gedachten en uitspraken
op. Een paar ervan wil ik jullie niet onthouden.

Sporen van God: 'Voor mij is dat het gevoel gedragen te worden.
Sporen is ook aansporen. Als ik mezelf aanspoor krijg ik het gevoel dat
ik daarin ondersteund word. Ik zie ook mooie sporen van God in
mooie teksten, dus sporen van God zijn ook mensen die dat zo mooi
kunnen verwoorden. Vroeger zeiden ze altijd God is overal. Dat
begreep ik als kind niet. Nu begin ik het steeds meer te begrijpen.

‘Ik probeer te leven zoals mijns inziens God het bedoeld heeft.
Misschien is dat juist een spoor van God, ondanks dat ik vaak twijfel

aan mijn geloof!

Stilte: ‘In de stilte zoek ik God. 5tilte geeft me de rust om te kunnen bidden. In de stilte laat ik mij door God gevonden
worden. 'Stilte geeft ruimte om te denken; stilte in mijn hoofd. Kan ik ervaren door in het hier en nu te blijven bijvoorbeeld
op de natuur om mij heen te letten, in het geluid van de kerkklokken te gaan staan of bewust naar het gezang van de
broeders te luisteren!

Gebed: ‘lk ben altijd op zoek naar gebeden die mij raken. Ik zie een lied ook als een gebed!

'Tijdens een dienst op vakantie kregen alle kerkgangers ruimte om een eigen gebed uit te spreken. Dat was een mooie
ervaring. Zelf vind ik het dan lastig om spontaan iets te zeggen. Ik heb wel gedachten in mijn hoofd, maar geen goed lopende
zinnen.

Dank aan alle kloostergangers voor jullie gedeelde inspiratie
namens de werkrgroep kloostergang, Lilian Weijman

Geldinzamelingsactie Wereldjongerendagen

Komende zomer gaan er een aantal jongeren uit onze
parochie naar de Wereldjongerendagen in Lissabon.
Voordat ze daar aankomen, zullen ze bekende plekken
aandoen, zoals Lourdes en Fatima.

Op zondag 18 juni hebben zij, na de BOW- viering in
Bunnik, een geldinzamelingsactie gehouden voor hun
reis. Zij verkochten wijn, noveenkaarsen en pasteis de nata.
Een pastel de nata is een Portugese lekkernij dat het best
omschreven kan worden als een custardtaartje.

Pastoor Hogenelst trapte de verkoop af door de eerste
50 pasteis de nata te kopen om uit te delen aan de
aanwezige parochianen. Het was een geslaagde actie!
Marita van 't Klooster
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Doodsbang in Ter Apel, maar nu helpt ze INLIA

Uitgeprocedeerd, maar niet terug naar je land kunnen. Wat moet je als bed, bad en brood dan niet meer vanzelfsprekend
zijn? Bij Kerk in Actie-partner INLIA krijgen 270 migranten zonder papieren liefdevolle opvang en perspectief. “Wij helpen
mensen voor wie iedere deur dicht is.”

Vorig jaar zomer kwam de tengere Syrische aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Ze dacht er veiligheid te vinden. Maar Ter Apel was "een horrorfilm". Ze was dolblij toen INLIA haar onderdak verschafte. Nu
helpt Zilan (38) waar ze kan. Vluchten betekent je leven riskeren. “Dat doe je alleen als je geen andere opties hebt." In het
holst van de nacht dwars door de bergen. Zouden ze patrouilles tegenkomen? Wilde dieren? Wie waren de mensen in het
gezelschap eigenlijk? “Ik was zo bang.”

Als ze in Ter Apel arriveert liggen er honderden mensen op het gras voor het aanmeldcentrum. Zilan is bang in
mensenmassa’s. 's Avonds brengen bussen hen naar een grote hal, s ochtends weer terug. Totdat een bus een groep naar
het INLIA Gasthuis Groningen brengt. Directeur John van Tilborg verwelkomt hen. Hij vraagt of iemand kan vertalen. Zilan
springt in. “Natuurlijk! Want ik werd ontvangen als mens!” Vanaf dan helpt ze waar ze kan. Bijvoorbeeld wanneer er onrust
ontstaat in een van de kerkelijke opvangen omdat mensen die net in Ter Apel arriveren in procedure worden genomen,
terwijl zij vergeten lijken. “lk ben een van hen, daarom hielp het dat ik uitlegde dat de kerken en INLIA hen niet aan hun lot
over zouden laten.” Het is de piek van de crisisopvang in de kerken. Zilan reist met het INLIA-team mee. Ook naar de kerk
waar alleenstaande jongens verblijven. “Om die kinderen zich beter thuis te laten voelen. |k wilde dat ze beseften dat ze
voor elkaar moesten zorgen. En dat ze goede gasten moesten zijn, dus afruimen, opruimen, schoonmaken.”

Ze heeft goede hoop op een verblijfsvergunning en wil graag bijdragen aan haar nieuwe land. Bij INLIA misschien? Zilan
glimlacht: “INLIA doet belangrijk werk voor Nederland. Als ik daarbij kan helpen, doe ik dat heel graag.”

[w]Yzd[®] sron: nLia.

Voor meer info gebruik Qr code.

Lectio Divina

Samen de Bijbel verder ontdekken?

Ook komend seizoen hebben we weer boeiende avonden
gepland om met elkaar de Bijbel verder te ontdekken

met Lectio Divina.

In een inspirerende groep gaan we elke avond aan de slag
met een zorgvuldig uitgezochte lezing.

We onderzoeken de tekst grondig@, maar vooral proberen
we te ontdekken wat de tekst ons als persoon Zeggen wil.
Vaak komen er verrassende inzichten naar boven.

We komen op dinsdagavond samen, in de pastorie van
Cothen. Doet umee? U bent van harte welkom
{we hebben elke avond koffie met iets lekkers...).

Aanmelden via info@pj23.nl
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Slavernij is onverenigbaar met de menselijke waardigheid
Verklaring van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van de herdenking
van de afschaffing van de slavernij.

Dit jaar herdenken we dat honderdvijftig jaar geleden de slavernij door Nederland helemaal werd afgeschaft.
De herdenking duurt een jaar en begint op 1 juli.

Ook katholieken hebben medemensen tot slaaf gemaakt, namen deel aan de slavenhandel of waren zelf tot slaaf gemaakt.
Dat staat haaks op de christelijke boodschap. Mensen zijn broeders en zusters omdat ze allen geschapen zijn naar Gods
beeld en gelijkenis. Daarom zijn alle mensen gelijk in waardigheid.

Slavernij bracht onvoorstelbaar leed. Wij luisteren ook naar de weinige andere stemmen uit die tijd, stemmen van protest en
hoop, zoals die van pater Petrus Donders in Suriname die afwijzend sprak over slavernij, en van gelovigen die slaven kochten
om ze vrij te laten. We willen het slavernijverleden onder ogen zien. En we realiseren ons dat de voorsprong in economische
ontwikkeling in het deel van de wereld waarin wij leven mede mogelijk werd door slavernij en kolonialisme. Als beperkte
mensen bouwen wij voort op beperkte structuren. Wij zijn ons ervan bewust dat mensen die nu leven kunnen lijden onder
deze zondige structuren uit het verleden.

Ook nu is er slavernij daar waar sprake is van politieke en economische onder- drukking. Het Tweede Vaticaans concilie sprak
zich daar fel tegen uit (Gaudium et spes, 1965, nr. 29, vgl. 27). Slavernij heeft nieuwe vormen aangenomen waar- onder
uitbuiting, kinderarbeid, dwangarbeid, prostitutie en gedwongen huwelijken.

Het aantal mensen dat nu slachtoffer is van deze ‘moderne’ slavernij bedraagt wereldwijd bijna vijftig miljoen volgens
onderzoeken van internationale organisaties voor arbeid en migratie. De slachtoffers komen uit alle lagen van de bevolking,
maar de meesten bevinden zich onder de armsten en meest kwetsbaren van onze broeders en zusters.

We zien het verleden van de slavernij onder ogen, het onrecht, de ontmenselijking.

De veroordeling van elke vorm van slavernij is het erkennen van de waardigheid van iedere mens. We benadrukken en
blijven uitdragen dat structuren van moderne slavernij, die deze waardigheid ontkennen, niet stroken met de boodschap
van het evangelie van Christus.

We herdenken het slavernij-
verleden om samen een toekomst van gerechtigheid, verzoening en vrede op te bouwen.

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland Utrecht, 1 juli 2023

LWIDPRIAOY JUIUNUOW [ UIaAD]S 10104
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Haverkoeken
voor een rustpunt

Zomer betekent voor velen ruimte voor rust. Rust, verlost
van werkdruk of studie. Rust om erop uit te trekken,
wandelen, fietsen, zwemmen... totdat de ‘hongerklop’
komt?

Het is ook de tijd dat zomergranen worden geoogst. In
het land van de Bijbel waren dat destijds met name
tarwe, gerst, gierst en spelt. In ons land zijn dat ook
haver en rogge. Allerlei weerspreuken herinneren aan de
oogsttijd van het graan. Bijvoorbeeld: ‘Als met Sint-Jan
(24 juni) de linde bloeit, is met Sint-Jacob (25 juli) de
rogge rijp’ Men begon met de oogst van de rogge op
Sint Jacob.

De graankorrel herinnert ons, door Jezus, aan dood en o

-
leven. Sterven in de aarde en weer opstaan in het licht @ w o
van de hemel en brood worden voor velen. ﬁ'{-‘t V. /f_
Behalve brood kun je ook allerlei koekvarianten met granen bakken. In deze tijd zijn graankoeken heel bekend. Daarom deze

haverkoeken die als energiebron voor onderweg kunnen dienen. Behalve granen zijn er ook rozijnen en honing in verwerkt.
Honing, met name dadelhoning, wordt al in de Bijbel genoemd. In plaats van rozijnen kun je ook dadels gebruiken.

Ingrediénten voor ca. 16 koeken

Droge bestanddelen:

110 gr volkorenmeel

90 gr zelfrijzend bakmeel

50 gr bruine suiker

75 gr gemengde noten (walnoten, amandelen etc.)
50 gr havervlokken of havermout

75 gr gewelde rozijnen of stukjes dadel

1 tl koekkruiden of kaneel

citroenrasp van 1 bio-citroen

Natte bestanddelen

1 ei losgeklopt

scheutje melk (ca. 35 ml)
1 dl zonnebloemolie

4 eetlepels honing

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 160°C. Meng de droge en natte ingrediénten
apart (hoeft niet homogeen te worden). Maak een kuiltje in de kom
met droge bestanddelen en giet er de dikke vloeistof in. Meng met een
lepel tot een stevig beslag. Leg bakpapier op de bakplaat. Maak van
het beslag met een lepel ca. 16 hoopjes op het bakpapier. Duw de
kleverige hoopjes plat met de bolle kant van een lepel. Bak in het
midden van de oven ca. 40 minuten.

Bron: naar een recept van Ineke Pey.

Tekst en foto's: Tini Brugge



Bunnik

Sint Barbara
Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl (ma 13.30-14.30 uur, don 10.00-12.00 uur)
Pastoraatsgroep: 06 20381340, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl (spreekuur in de pastorie: ma 13.30-14.30 uur)

Bankrekeningnummer: NL20 RABO 0311 3000 49 tnv GG 5t. Barbara

Beeldspraak

Terwijl ik dit opschrijf draait de zomer
op volle toeren en sta ik hier lekker op
mijn koele sokkel na te denken over
wat er de afgelopen weken hier zoal
gebeurd is. Zo was er de viering van
Hemelvaartsdag in de open lucht, wat
voor de zangers van onze eigen koren
en van de Cantorij niet gemakkelijk
was. Onze dirigent wist een en ander
echter in goede banen te leiden. Die
viering was overigens wel heel
speciaal. U kunt hierover meer lezen
in het artikel hiernaast. Ook heb ik
genoten van de zang van Annemarie
op tweede Pinksterdag, dochter van
Piet Hein. Op de laatste dag van mei
klonk er een gregoriaans Ave Maria.

| Wat een prachtige stem heeft die
dame! En dan was er enkele weken
terug ook nog een heuse trouwerij en dat is lang geleden bij
mij in de kerk. De kerk was mooi in de bloemetjes gezet ter
ere van het bruidspaar, Magda en Niels. Zij hoeven na zes
jaar niet meer heen en weer te reizen naar Polen, Het
Omnia-koor uit Houten verzorgde de zang voor deze
viering; het was hun eerste optreden in onze kerk.

Ook speciaal was de viering van Sacramentsdag en dan
bedoel ik het slot er van.

Vakantiebericht

De dames Henriétte en Johanda werden naar voren
geroepen, omdat de Kinderkerk ophoudt te bestaan. Zij
kregen een bijzonder cadeau: een rugzak met hun naam
erop. Heel toepasselijk vanwege het thema van de laatste
viering. “Wat kan er in en uit mijn rugzak?” Johanda vertelde
ons nog, dat je geloof er sowieso altijd in past. Maar wat die
rugzak betreft is het voor ons allemaal mooi om eens te
bedenken welke ballast je beter thuis kunt laten en wat er
goed is om mee te nemen. Bij alles geldt: je moet het zelf
dragen, dus alles wat je thuis laat is meegenomen. Al die
zaken die je al droeg: misschien een opdracht voor
onderweg, goede, soms minder goede herinneringen,
vertrouwen, neem gerust een kilootje mee, geloof, een mooi
lied of gebed of een hoopvolle visie naar de toekomst.

De BOW-vieringen zijn daar een goed voorbeeld van.

Op het moment van schrijven staat de tweede viering in
Bunnik al weer voor de deur. Met de medewerking van het
Caeciliakoor uit Werkhoven wordt de samenwerking tussen
de geloofsgemeenschappen nog eens extra onderstreept.
En er is inmiddels ook een ontwerpplan van de parochieraad
opgesteld waarmee we het voortbestaan van onze parochie
wellicht veilig kunnen stellen, Regeren is immers
vooruitzien.

Ik wens u vanuit de koelte hier een zonnige zomer!
Barbara

De zomervakanties komen eraan. Aangezien mijn vakantie er al opzit, wil ik graag mijn bezoek aan de York Minster met u
delen. In deze prachtige gotische kathedraal, gebouwd rond 1300, heeft in de 19e eeuw een brand gewoed, maar is in de

periode van 2008 tot 2018 schitterend gerestaureerd.

Ook een heel groot wereldberoemd middeleeuws gebrandschilderd raam is in oude
luister hersteld. De kerk is op de Dom van Keulen na het grootste gebedshuis in
noordwest Europa en met een wel heel bijzondere geschiedenis, met name tijdens de
regeerperiode van de beruchte Engelse koning Hendrik de achtste. Hendrik trouwde al op
17-jarige leeftijd min of meer verplicht met zijn schoonzus. Uit dit huwelijk werden alleen
dochters geboren, wat hem deed besluiten om het huwelijk te laten ontbinden.

Daar hij van de paus hiervoor geen toestemming kreeg, besloot hij een nieuwe
aartsbisschop van Engeland aan te stellen, die het huwelijk wel ontbond. Hendrik brak
met Rome en werd zelf hoofd van de Kerk van Engeland. De Anglicaanse Kerk werd
hiermee een feit. Hendrik confisqueerde de goederen van de katholieke Kerk, kloosters en

congregaties.

Daarbij hoorde ook de vaak dure materialen waaruit de kerken waren opgebouwd.

Ook de Minster van York werd door de koning met verwoesting bedreigd, maar gelukkig
was het toenmalige bestuur in staat deze bedreiging met veel geld af te kopen, zodat
Hendrik heeft afgezien van het verwoesten van dit prachtige gebouw en wij nu nog
kunnen genieten van dit indrukwekkende bouwwerk uit het verleden.

Arnold Stokhof
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Hemelvaart

'Hij nam hen mee de stad uit; schrijft de evangelist Lucas
over de plaats waar Jezus' hemelvaart plaatsvindt. Ook wij
hebben dit jaar Hemelvaartsdag ver buiten Bunnik gevierd.
We waren welkom op Boerderij de Zonnewijzer bij
Rhijnauwen. Er gingen mensen lopend (dauwtrappend),
fietsend en met de auto heen. Na een goed bezocht ontbijt
werd besloten de viering toch maar buiten te houden
vanwege de grote opkomst. Met zo'n 100 volwassenen en
veel kinderen was het desondanks, of dankzij, toch een licht
en ingetogen geheel. De koorzang in de buitenlucht klonk
wat ijler dan we binnen gewoonlijk horen, maar er klonken
wel vogelgeluiden mee. Toen iedereen een plekje had,
konden we beginnen.. tussen spelende kinderen en
laagvliegende zwaluwen. Gelukkig werkte het weer mee.
Wat maakt het toch zo de moeite waard twee kerken met
goede voorzieningen achter ons te laten en ons te behelpen
in de buitenlucht?

Kinderkerk = fZ,
Op zondag 11 juni hielden we onze laatste Kmq'er kng
Kinderkerk. Het was een leuke bijeenkomst s
met als thema: “Wat kan er in en uit mijn rugzak”

Er waren 7 kinderen met hun ouders. We hebben samen
gekeken en besproken wat er in de rugzak mee kan op
vakantie of dagje weg. Maar ook zelf maakten we een

rugzak. Deze ging gevuld met een “bijbeltje” (boekje met
plaatjes van de afgelopen bijeenkomsten), kleurpotloden,
stuiterbal en bellenblaas mee naar huis.

Ondanks dat er nu 7 kinderen waren
hebben we als werkgroep toch
besloten om (voorlopig) te stoppen
met de bijeenkomsten. Afgelopen tijd
waren er soms maar €én of twee
kinderen aanwezig. Dat is niet fijn voor

Johanda

R de kinderen, maar staat ook in geen

verhouding tot de voorbereidingstijd

die zo'n bijeenkomst vraagt.

Ten eerste ging het gezang rechtstreeks naar de hemel en
dat is op Hemelvaartsdag toch een bijzondere ervaring. De
vogels, de dierengeluiden en de bloesemgeuren zijn zeker
ook de moeite waard. Maar vooral waren er opvallend veel
gezinnen, er waren wandelaars
die aanhaakten, er waren ook
buitenkerkelijken, er was
zogezegd geen drempel om
binnen te komen. Het samen
genieten, ontbijten, bidden en
zingen, en niet te vergeten ons
wijden aan het achtste
sacrament, waarbij de familie van
Rijn ook nog voor vers gebak had
gezorgd, maakte het al met al
voor alle aanwezigen een feest.
De dauwtrappers

Wel zijn we bereid om te helpen bij de
voorleeskerk bij de BOW-vieringen in
Bunnik. En mochten er andere ouders
zijn die de Kinderkerk nog een
doorstart gunnen, dan zijn we zeker
bereid te helpen bij de opstart hiervan.
Wij vinden het jammer dat we het

Henpigtte

k" M""“r‘r.:.

)

besluit moesten nemen om te stoppen. We hadden de
kinderen van Bunnik regelmatig een eigen bijeenkomst
gegund maar het zit er nu niet in. We hopen dat hetgeen we
bij de samenkomsten beleefd hebben in de “rugzak”
meegenomen wordt en dat de kinderen met hun ouders er
nog vaak met plezier aan terug zullen denken.

Wij gaan genieten
van de zomer en
hopen dat U dat
ook doet.

Omnia zingt in en met Bunnik

Het koor Omnia voor rouw- en trouwdiensten uit Houten had al
eens eerder aangeboden de zang bij rouw en trouw in Bunnik
mede te helpen verzorgen. Sinds kort mogen wij ons verheugen

in een mooie samenwerking tussen Barbarazangers
(In Honorem Dei en Laudate) en Omnia.
Vanaf nu is het dus mogelijk koorassistentie te vragen bij een

uitvaart- of huwelijksviering. Extra mooi, dat we als eerste keer
een beroep op hen mochten doen bij een huwelijksinzegening

een paar weken geleden. Dubbel feest, dat werd bekrachtigd
met zonnig weer en een gezellige samenkomst in de
pastorietuin na afloop. We hopen, dat er nog vaak samen
gezongen mag worden met de koren uit Houten en Bunnik.
Liturgieraad, Bunnik

Johanda van 't
Klooster en
Henriette
Laseur

Familieberichten
Gehuwd:
Magdalena Podhajska en Niels Meijer op 10 juni

Overleden:
Anny Peek-Knigge op 23 mei, 94 jaar
Robert van der Tol op 2 juni, 68 jaar
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Houten

0.L.V. ten Hemelopneming

Loerikseweg 10, 3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00 -12.30 uur)
Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl. Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

Weggeefkast in het voorportaal

We merken allemaal dat de prijzen van zogenoemde eerste
levensbehoeften de pan uitrijzen. Sterker nog alles wordt duurder. Voor
] veel mensen wordt het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te

,;".g. knopen en in sommige huishoudens is er zelfs niet genoeg voedsel.

Het beleid van de voedselbanken is ruimhartig, maar niet iedereen kan daar
gebruik van maken. Of men durft er, uit schaamte, geen gebruik van te
maken. Daarom willen wij een helpende hand toesteken. Een mogelijkheid
om dit te doen, is om samen gebruik te maken van de ‘weggeefkast’ die
ok Ve rgGRBHCNaT rond halfjlfli in het voor[_mrtaal van de kerk geplaatst zal worden.

zijn welkom., In de kast liggen verzorgingsproducten en houdbaar voedsel. Denk aan
voedsel in blik, pot, pak of zak, maar ook aan verse groenten en fruit, dat
buiten de koeling een paar dagen houdbaar blijft.

Wat verzorgingsproducten betreft denken we aan shampoo, deodorant,
tandpasta of damesverband. Voor kleding, schoenen en huishoudelijke spullen is geen plaats in de kast. Die zouden naar
een kringloopwinkel gebracht kunnen worden. We vragen u om via de mand achter in de kerk uw steentje bij te dragen.
Tegelijk nodigen we u uit om, als u het financieel moeilijk heeft, vit de kast te nemen wat u nodig heeft. ledereen mag er
gebruik van maken.

Door te geven en te nemen kunnen we het verschil maken voor elkaar.

De werkgroep “weggeefkast” zal een paar keer per week de kast controleren en zo nodig aanvullen.

We hopen de kast rond half juli in gebruik te hebben.

Lifian Weijman, namens de werkgroep weggeefkast.

Binnenkort, achler in de kerk, een
mand voor uw donaties aan de
weggeefkasl,

Kidskerk Houten op zondag Save the date - Kennismaken

3 september (11.00 uur!) met het gregoriaans

Ook in het nieuwe jaar gaan we verder met de kidskerk: een Hoewel het gregoriaans behoort tot de oudste muziek

kerkdienst, speciaal voor kinderen van 3 tot 10 jaar buiten de van Europa is het nog steeds een levende traditie.

reguliere vieringen om. De kerk is dan even helemaal van de Er zijn nog altijd heel veel mensen die deze

kinderen. eenstemmige liturgische muziek ten gehore brengen.

Op zondag 3 september is er weer kidskerk. En dit keer wat anders ~ Wat drijft deze mensen?

dan u gewend bent. Die dag vieren wij in de startzondag in onze Dat kunt u het beste aan de beoefenaars zelf vragen.
geloofsgemeenschap . Om 11.00 uur is er Op 27 september 2023 om 20:00 uur organiseert de
een feestelijke viering met onze koren schola in de pastorie van de R.K. Kerk O.L.V. ten
Cantilene, Omnia en 5t. Caecilia. Aan het Hemelopneming in Houten een open huis.
begin van deze viering worden de kinderen U bent van harte welkom. Mannen en vrouwen.
uitgenodigd om in een van de parochiezalen  Dirigent Arnoud Heerings, docent van het Utrechts
kidskerk te komen vieren. Conservatorium, zal proberen u

Er wordt dan begonnen met een wegwijs te maken in de
Bijbelverhaal, met muziek en ruimte voor gregoriaanse traditie, het
nadere uitleg en vragen. Daarna zullen de notenschrift, het Latijn, de
kinderen op een creatieve wijze het thema van die zondag geschiedenis, etc.
vormgeven. En dat ander het genat van een glaasje limonade met ~ Het is een eerste kennismaking
wat lekkers. Daarna zullen de kinderen zich weer bij de ouders in en het verplicht u tot niets. Aan
de kerk begeven (vé6r het uitreiken van de H. Communie). de hand van eenvoudige
Na afloop van de viering staat er voor de kinderen een speciaal gezangen kunt u een beetje proeven hoe het is om
springkussen klaar om zich op uit te leven. zelf gregoriaans te zingen. Daarnaast kunt u
De kinderen zijn van harte welkom! kennismaken met de scholaleden.
Namens de voorbereidingsgroep, namens Schola cantorum,
Eugeéne van Zil Guus van der Werff

Vakantiesluiting secretariaat

Gedurende de vakantieperiode van zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023 is het secretariaat gesloten.
Het secretariaat is gedurende deze periode alleen via de mail bereikbaar: houten@pj23.nl
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Maryon Jagers Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Maryon heeft terecht een mooie onderscheiding gekregen
nadat ze eerder al vergelijkbare onderscheidingen mocht
ontvangen van de aartshisschop van Canterbury en de
toenmalige Engelse koningin. Maryon is nog steeds actief in
de Anglicaanse kerk voor zover haar leeftijd en artrose in
haar voet het toelaten. Hier wat over haar en haar man,
regelmatige bezoekers van onze kerk.

Negentien jaar was Maryon Gordon-Jackson toen ze haar
latere man Theo Jagers meenam langs de bezienswaardig-
heden van Londen, de stad die hij alleen kende uit de
stiekem beluisterde uitzendingen in de bezettingstijd.

Hij was katholiek, zij anglicaans.

Je weet: "twee geloven op een kussen daar komt de duivel
tussen”. Dat idee stond toen stevig overeind, een begrip als
"oecumene” leek ver weg.

Rond die tijd werd de eenvoudige Italiaanse boerenzoon
Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963) gekozen tot paus
Johannes XXIII. Hij wilde de ramen van de Kerk "open zetten
voor de frisse lucht van buiten”. Dat vond weerklank in
MNederland, katholieken konden weer ademhalen in hun
kerk. Niet iedereen was daar blij mee. Vooral na de dood van
deze paus vijf jaar later, lieten tegenkrachten zich gelden
wat in Nederland duidelijk merkbaar werd door de
benoeming van zeer conservatief denkende bisschoppen.
"Het zou me niet verbazen als dat mede de oorzaak is van
de latere leegloop van de katholieke kerken in Nederland”,
zegt Maryon.

"Ik groeide op in een gelovig gezin in Beckenham Kent
(Engeland) en werd lid van het klokkenluidersgilde, u kent
het wel, de Dom in Utrecht heeft ook zo'n gilde. Mijn beroep
werd verpleeg- en verloskundige waar ik mensen verzorgde
met vaak een ander wereldbeeld dan het mijne. De deur
naar buiten ging een beetje open.

Eenmaal getrouwd ging in
Nederland die deur
langzaam verder open.

Ik werkte in het
Antoniusziekenhuis, toen
nog in handen van zusters
van een katholieke
kloosterarde. Mijn man
Theo ging met mij naar de
anglicaanse kerk en de
andere week ik met hem
naar de katholieke kerk.

In beide kerken waren we
welkom. Zo leer je elkaar
ook in geloofszaken beter
kennen, cementin

je huwelijk”.

Maryon is helemaal gelukkig in
haar Engelse tuin

“Rond die tijd ben ik in Nederlandse en Belgische kloosters
driedaagse Engelstalige retraites gaan organiseren voor de
anglicaanse parochies in noordwest Europa,een activiteit
die zo'n veertig jaar is doorgegaan.”

“Ik kwam ook terecht in het bestuur van de anglicaanse kerk
in Utrecht en in de loop van de voorbije vijftig jaar mocht ik
mijn kerk vertegenwoordigen in het dekenaat, het bisdom,
de generale synode en namens die organisatie belandde ik
in de Wereldraad van Kerken.

Gaandeweg werd ik, bijna vanzelf, actief in de oecumene en
om met de heilige paus Johannes XXl te spreken gingen de
ramen open en kwam er frisse lucht van buiten.”

Maryon Jdgers

Woensdagochtend koffiegroep viert eerste verjaardag

Woensdag 10 mei vierden wij, de woensdagochtend koffiegroep (WoKo) onze eerste verjaardag. Meteen om 10 uur al

stroomden de mensen binnen. Het werd gezellig druk in onze ontmoetingsruimte. De fraai versierde ruimte met onder

andere Peruaanse slingers uit de Wereldwinkel en ballonnen riep verraste reacties op, is het alweer 1 jaar?

Koffie en thee met wat lekkers stond voor onze gasten klaar.

Er werden waarderende woorden gesproken. De organisatoren doen dit met veel liefde en plezier. Het afgelopen jaar zijn de

woensdagse koffieochtenden uitgegroeid tot drukbezochte bijeenkomsten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en

leren kennen. Altijd in een ongedwongen sfeer,
niets hoeft het gaat om de gezelligheid. Hoe leuk is
het om mensen te ontmoeten waarmee je soms
zomaar ineens een klik hebt en een goed gesprek
kunt voeren.

Wist u dat ook tijdens vakanties de koffieochtenden
gewoon doorgaan?

Zelfs in de zomervakantie staan we voor u klaar.

Van 10.00-12.00 uur op de woensdagochtend aan de
Loerikseweg 12 is iedereen van harte welkom.

Woensdagochtend koffiegroep (WoKo)
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Programmeren is ontzettend leuk en het werkt louterend

In het kort Kees Dekker die bij de lintjesregen op 26 april 2023 een onderscheiding kreeg,
omdat hij sinds 1991 in onze parochie en voor andere organisaties allerlei
werkzaamheden op het gebied van de automatisering heeft gedaan.

Kees is afgestudeerd HTS-er elektrotechniek en telecommunicatie en ging werken in de
automatisering. In zijn vrije tijd ging hij in onze parochie de ledenadministratie doen en
later deze en de administratie van het kerkhof digitaliseren en moderniseren.

De administratie van het kerkhof bestond uit een groot vel papier met een plattegrond van
het kerkhof volgeplakt met “geeltjes”. Later ging Kees ook zelf programmeren om de
agenda en het adressenbestand te automatiseren.

Kees bleef studeren en heeft verschillende banen gehad maar in de avonduren bleef hij
zijn oude vak doen. “Programmeren is ontzettend leuk’, aldus Kees, “en het werkt
louterend. Als er een fout is ingeslopen is dat vaak door een eigen stommiteit.”

Niemand weigeren aan je tafel en delen wat je hebt.

Waarom in de parochie? “Je rolt ergens in, het groeit groter, en er was zoveél te doen.”

Kees gaat niet vaak naar de kerk, maar dat betekent niet dat de kerk niet belangrijk is. Zijn stem gaat omhoog: “Jezus zat
aan tafel, brak het brood en gaf het aan iedereen, iedereen was uitgenodigd. Twee ontzettend sterke thema's, je mag
niemand weigeren aan je tafel, en je moet delen wat je hebt. Jezus is zeker een voorbeeld voor mij, we zouden Hem beter
moeten volgen”.

Kees is ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van de website van de parochie. Op veel sites zie je kerkgebouwen, maar
de kerk is niet een gebouw maar wordt gevormd door mensen. “Dat is gelukkig wel overgekomen.”

... of zijn wij elkaar aan het verliezen?

Meestal is een prijs vooral ook bedoeld als aanmoediging om door te gaan. Dat laatste is hier niet helemaal gelukt.

Begin 2022 was hij zomaar ineens gestopt als voorzitter van de sectie Financién. Aanleiding was de discussie over de
verbouwing van de pastorie. Kees wilde niet in stenen investeren maar in mensen. Een betaalde kracht zoeken die de
aandacht volledig zou richten op zieken, ouderen en jongeren. Voordat de discussie was afgerond lag het
verbouwingsplan al bij het parochiebestuur. Hij trok zich terug als voorzitter van de sectie, bleef wel hand en spandiensten

doen. Ook is hij nog vraagbaak met name voor het parochiesecretariaat.
Guus van der Werff

Startzondag 3 september 2023

Het is in onze locatie een traditie dat op de zondag in het tweede weekend na de vakantie met alle parochianen de aftrap
wordt gegeven van het nieuwe seizoen. Dit jaar is dat zondag 3 september. Die dag wordt gestart met een feestelijke
eucharistieviering om 11.00 uur met muzikale ondersteuning van onze koren Cantilene, Omnia en 5t. Caecilia.

Tijdens de viering is er in een van de zalen van de parochie kidskerk, een bijeenkomst voor de jeugd van circa drie tot tien
jaar waar op een creatieve wijze aandacht wordt besteed aan het thema van startzondag.

Het is de bedoeling om op die dag na afloop van de viering, bij goed weer, in de tuin van de pastorie alle parochianen de
gelegenheid te bieden om elkaar te ontmoeten onder het genot van diverse versnaperingen. Tevens zal de troosttuin
worden ingewijd (zie pagina 15) en zal aandacht worden besteed aan het 25-jarig jubileum als dirigent van onze koren
Cantilene, Omnia en 5t. Caecilia,van Pieter Koning.

En voor de kinderen staat er natuurlijk het bekende springkussen gereed.

Een paar dagen voor 3 september kijken we naar de weersverwachting voor die zondag.
De ervaring leert dat het op startzondag altijd mooi weeris....

Noteer alvast deze datum in uw agenda en houd de website van de parochie in die tijd goed in de gaten!
Locatieraad geloofsgemeenschap Houten
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Feestelijke ouderendag 2023

Vrijdag 2 juni jongstleden werd voor
de zevende keer een bijzondere
bijeenkomst voor parochianen in de
leeftijd van 80 jaar of ouder
georganiseerd. Van de uitgenodigde
450 parochianen in deze
leeftijdsklasse kwamen er ruim 100
naar restaurant De Engel. Het feest
begon met een eucharistieviering
met als voorgangers pastoor Fred
Hogenelst en mevrouw Corrie
Sturkenboom en met muzikale
ondersteuning van ons Omniakoor.
Na de viering was er koffie met
lekkere cake. En natuurlijk hoort op
zo'n dag ook een borrel: de flessen
advocaat met lekkere slagroom waren niet aan te slepen.

Hierna volgde een optreden van De Zingende Jukebox. De drie zingende dames zorgden met bekende liedjes voor een
goede sfeer. Er werd dan ook enthousiast meegezongen door de aanwezigen.

Traditioneel wordt op de ouderendag de wisselwandelstok uitgereikt aan een parochiaan
die nog heel actief is in de kerk. De wandelstok ging dit jaar naar Ko Vernooy. Ko is nog
dagelijks in de kerktuinen en op het kerkhof te vinden om samen met zijn collega's van
de Groene Handen er voor te zorgen dat alles er piekfijn uit ziet.

Na de lunch die ook grotendeels door onze vrijwilligers was voorbereid, sloot
ondergetekende om circa 14.00 uur de dag af onder dankzegging aan alle aanwezigen
voor hun komst en met een bedankje voor de circa 25 vrijwilligers die deze dag mede
mogelijk hebben gemaakt. Vervolgens vertrok iedereen voldaan huiswaarts.

Volgend jaar voor de achtste keer een seniorendag!

Namens de werkgroep zieken en ouderen en de werkgroep senioren,
Eugéne van Zijl
(foto’s Charles Verwimp)

Troostbeeld geplaatst

Onze pastorietuin is een krachtig beeld rijker. Een beeld dat uitnodigt om even bij te verwijlen.

Misschien denk u “dat kan toch ook in de Mariakapel?” Natuurlijk kan dat. Als katholieken zijn we gewend om onze zorgen
in gebed bij Maria neer te leggen. Daarvoor biedt de Mariakapel natuurlijk de gelegenheid en dat blijft ook zo.

Maar er zijn ook mensen die geen gelovige- of juist een andersgelovige achtergrond hebben.

Hoe mooi is het niet dat wij ook hen de gelegenheid bieden om even tot rust te komen en zorgen in stilte te overdenken.
Voor hen hebben wij in onze tuin een plek gecreéerd met een nieuw beeld en een bankje erbij om even te kunnen
mijmeren. Zo kunnen we als kerk iets betekenen voor ons dorp. ledereen is welkom {ook u) in onze tuin.

Gewoon om even stil te zijn, verdriet of zorgen te overdenken of om even

de drukte van alle dag achter zich te laten.

| Het beeld heeft al enige bezoekers getrokken. Familie berichten
Dopelingen:
Op 3 september (startzondag) zal het

worden ingezegend.
Jesed 22-04-2023 Levijn, Zev en Vinz Brandwijk

Voor nu, zegt het voort, 14-05-2023 Feline van den Heuvel

en nodig mensen uit waarvan u denkt
dat ze er baat bij kunnen hebben. Onlangs overleden:

Namens pastoraal team en de lokatieraad 07-05-2023 Ans Biermans-Dix
Lilian Weijman, Jacqueline Theunissen, 23-05-2023 Annie Peek-Knigge
Roswith fo] t
gswitia van aerivoor 31-05-2023 Ria Koteris-de Bruin
04-06-2023 Jeanne Schols-Gerritsen
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Liturgie

Vieringenrooster 8 juli t/m 15 augustus 2023

09 juli

Houten zo 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene
Schalkwijk zo 09:30 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Zangkoor Sabra
Bunnik zo 09:30 pw. L. Weijman

Odijk zo0 11:00 werkgroep m.m.v. Multiple Voice

Werkhoven zo 09:30 werkgroep m.m.v. Organist Rene Verwer
Cothen zo 11:00 pw. L. Weijman m.m.v. Vakantiekoor

16 juli 15e zondag d/h jaar

Houten z0 11:00 pastor M. Los m.m.v. St. Caeciliakoor

t Goy zo 09:30 werkgroep

Bunnik zo 09:30 werkgroep

Odijk z0 11:00 pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven 20 09:30 pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Wijk bij Duurstede zo 09:30 pastor O. Swijnenberg

22 juli- 23 juli 16e zondag d/h jaar

Schalkwijk za 19:00 pastor O. Swijnenberg m.m.v. Gemengd Gregoriuskoor
Houten zo 11:00 pastor O. Swijnenberg m.m.v. St. Caeciliakoor
Bunnik zo 09:30 diaken H. Schoot

Odijk zo 11:00 werkgroep m.m.v. Vakantiekoor

Werkhoven zo 09:30 werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen z0 11:00 diaken H. Schoot m.m.v. Vakantiekoor

30 juli 17e zondag d/h jaar

Houten zo 11:00 pastor M. Los m.m.v. Cantilene

't Goy zo 09:30 diaken V. van der Helm

Bunnik zo 09:30 werkgroep

Odijk zo 11:00 diaken V. van der Helm m.m.v. Vakantiekoor
Wijk bij Duurstede zo 09:30 werkgroep

Houten zo 11:00 pastor M. Pouw m.m.v. St. Caeciliakoor
Schalkwijk zo 09:30 werkgroep m.m.v. Gemengd Gregoriuskoor
Werkhoven zo 09:30 BOW pastoor F. Hogenelst m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen zo 11:00 werkgroep m.m.v. Vakantiekoor

13 aug. 19e zondag d/h jaar

Houten zo 11:00 pastor O. Swijnenberg m.m.v. Cantilene

't Goy zo 09:30 werkgroep

Bunnik zo 09:30 pw. E. van de Moosdijk

Odijk zo 11:00 pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Vakantiekoor
Werkhoven zo 09:30 werkgroep m.m.v. Organist Rene Verwer

5 aug.

Houten

Odijk

Wijk bij Duurstede

2o 09:30

di 19:00
di 19:00

14e zondag d/h jaar

pastor M. Los

Maria Tenhemelopneming

pastor O. Swijnenberg m.m.v. St. Caeciliakoor
werkgroep m.m.v. Volkszang

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voarbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.
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Liturgie

Vieringenrooster 19 augustus t/m 10 september 2023
19 aug.- 20 aug. 20e zondag d/h jaar

Schalkwijk za 19:00 pw. L. Weijman

Houten zo 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Schola cantorum

Bunnik 20 09:30 diaken V.van der Helm

Odijk zo 11:00 mgr. T. Hoogenboom m.m.v. Vakantiekoor

Werkhoven z0 09:30 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantor Martien Stoeten

Cothen zo 11:00 diaken V.van der Helm

27 aug. 21e zondag d/h jaar

Houten z0 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene

't Goy zo0 09:30 pastoor F. Hogenelst

Bunnik zo 09:30 werkgroep

Odijk zo 11:00 werkgroep m.m.v. Vox Odicensis

Werkhoven z0 09:30 werkgroep m.m.v. Organist Rene Verwer

Wijk bij Duurstede zo 09:30 werkgroep

Qdijk za 10:00 eucharistieviering met gemeenschappelijke ziekenzalving met pastoor F.
Hogenelst

Houten zo 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. alle koren

Schalkwijk z0 09:30 werkgroep

Bunnik 20 09:30 pastoor F. Hogenelst

Odijk z0 11:00 werkgroep m.m.v. Vox Odicensis

Werkhoven zo 09:30 werkgroep m.m.v. Organist Bas Jongeling

Cothen zo 11:00 diaken H. Schoot

Wijk bij Duurstede zo 09:30 diaken H. Schoot

09 sept.- 10 sept. 23e zondag d/h jaar

Wijk bij Duurstede za 19:00 pastoor F. Hogenelst

Houten z0 11:00 pastor O. Swijnenberg m.m.v. Cantores

't Goy zo 09:30 werkgroep

Bunnik zo0 09:30 diaken V. van der Helm

Odijk zo 11:00 diaken V.van der Helm m.m.v. Vox Odicensis

Werkhoven zo 09:30 werkgroep

Cothen zo 11:00 pastor M. Los

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nL

We feliciteren de vrijwilligers die mede voor
hun inzet voor onze geloofsgemeenschappen
op 27 april koninklijk zijn onderscheiden.
Het parochiebestuur







Algemeen

Over vieringen in onze parochie

De meeste parochianen gaan graag in hun eigen woonplaats naar de kerk. In je eigen kerk vier je immers samen met
vertrouwde gezichten, met mensen die je ook doordeweeks in de buurt kunt treffen. Dat schept gemeenschap. Daarom is er
ons veel aan gelegen op zoveel mogelijk plaatsen in onze parochie op zondag samen te kunnen komen om te vieren, én om
elkaar te ontmoeten.

De oplettende kerkganger ziet echter wel dat het aanbod van
zondagsvieringen in onze parochie de laatste jaren verandert. Er
zijn steeds minder Eucharistievieringen en ook het aantal vieringen
waarin een lid van het pastoraal team kan voorgaan loopt terug.
Dit komt omdat we op steeds minder priesters een beroep kunnen
doen. Vertrouwde priesters zijn ons ontvallen, of worden zichtbaar
een dagje ouder waardoor zij minder vaak kunnen voorgaan.

Zo heeft pastor Martin Los, die assisteert in onze parochie,
aangegeven dat het hem teveel energie kost om twee vieringen
achtereen op zondag voor te gaan.

Ook het pastoraal team wordt grijzer. En steeds een beetje kleiner.
We gaan deze zomer afscheid nemen pastoraal werker Meike
Hettinga en pastoraal werker Ed van de Moosdijk werkt voorlopig
halftime om gezondheidsredenen.

Opvolging of (tijdelijke) vervanging is nauwelijks te vinden omdat
er bijna geen mensen meer voor het pastoraat in parochies worden
opgeleid.

Gelukkig beschikken de meeste gemeenschappen over een aantal
goed toegeruste parochianen die kunnen voorgaan in de liturgie.
We zijn blij met deze mensen die zich met hart en ziel inzetten
opdat het vieren in de plaatselijke kerken door kan gaan.

Mede door hun beschikbaarheid is het toch gelukt om de planning van de vieringen voor het komend half jaar weer rond te
krijgen. Toch merken we af en toe dat ook zij aan hun taks zitten. We moeten er voor waken dat zij niet overbelast raken.
Kortom, het piept en het kraakt in de liturgie van onze parochie. En als kerkganger merkt u dat af en toe, omdat er misschien
minder liturgie is zoals u dat graag wenst. Of minder vieringen in uw eigen, lokale kerk.

We vragen daarvoor uw begrip. Sterker nog, we vragen uw steun en betrokkenheid bij diegenen die zich inspannen om de
vieringen door te kunnen laten gaan. Niet alleen bij de voorgangers, maar ook degenen van het (lokale} bestuur en het
pastoraal team die hun best doen om pastoraat en liturgie in deze veranderende omstandigheden door te laten gaan, maar
soms ook tegen grenzen aanlopen.

Pastoraal team en parochiebestuur

i Alle geclaagden van harte
gefeliciteerd en...
heel veel cucces voor degenen
die een herkancing krijgen.
_ Ga ervoor!
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Cothen

Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)
Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.

De gebedsmuur bij de Protestantse kerk aan de Brink

In de Coronatijd is het idee geboren van de muur van verbondenheid.

Omdat wij als kerken graag iets met de briefjes willen doen, hebben we onderling
afgesproken dat we elke maand, of in de ene, of in de andere kerk bidden voor de
gevraagde intenties/noden of om te danken.

We starten hiermee tijdens de vredesweek in september. Dus doe uw briefjes

met uw vraag om gebed, intenties, dankbaarheid in de muur zodat we als

gemeenschap met en voor elkaar kunnen bidden!
De kerken van Cothen

De klok was kapot!

Op zaterdag 10 juni bleek de kerkklok van
slag te zijn. De voorzitter spoedde al vroeg in
de ochtend richting de kerk om het slagwerk
uit te zetten. Zodoende kon zij met een
gerust hart naar het werk.

Bij thuiskomst in de middag bleek het
slagwerk nog steeds niet uit te zijn!

Gezien het vele slaan van de klok en de

onjuiste tijdsaanduiding hebben we moeten
kiezen om de klok tijdelijk stil te zetten. Op
maandag 12 juni is de monteur van de
koninklijke Eijsbouts geweest om te kijken
wat er defect is. Gelukkig is het geen groot
defect en zijn de onderdelen besteld. De
klok is inmiddels weer gemaakt en kan zijn

werk weer doen.
De voorzitter van de locatieraad

Onderhoud aan de muur van de Mariakapel

In de week van 5 juni is er gestart met reparatie en onderhoud van de muur in de Mariakapel en de
muur bij de koorzolder. Er was op beide muren stucwerk losgeraakt.
Het is vakkundig gerepareerd en opnieuw geverfd. We hopen dat het weer een tijdje mooi blijft.

De locatieraad

__}.

7

oy

Dauwtrappen _ ‘ _

Daarna verder over mooie paadjes, plankjes over sloten
Het was weer vroeg op, op 18 mei jl., maar ja bij e.d. prachtig
Hemelvaart hoort natuurlijk dauwtrappen, dus hup o ' S 7

wandelschoenen aan en gaan.
Met een aardige grote opkomst gingen we op pad. Wel
over plekken waar we normaal niet altijd mogen

Via het brandweerterrein over de Cothergrift weer terug
richting kasteel en de PKN, waar weer heerlijke koffie,
thee, gekookt eitje, lekkere kazen, kortom een echt

komen/lopen maar ja dat hoort nu eenmaal bij het ontbijtje klaar stond. Welverdiend na deze mooie

dauwtrappen.

Dit jaar liepen we over het terrein van Van Vliet,
duurzaam hout, waar we een leuke interessante uitleg
kregen over het hoe of wat met het hout, erg leuk.

wandeltocht. En als afsluiting een mooie Hemelvaart
viering door ds. Henk Steinvoort.
Bedankt allemaal en hopelijk tot volgend jaar.

Grod wil e de vakantiegangerd bedchermern ew zick over de thuidbljverd

Familieberichten

Op 15 mei 2023 is Gerrit Johannes (Gerrit) van de Graaf overleden in de leeftijd van 86 jaar.
Op 21 mei 2023 is Johanna Jacoba (Anny) van den Berg-Kosterman overleden in de leeftijd van 94 jaar.
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Beste medeparochianen,

Het zijn bewogen jaren, corona,
Oekraine, de energie kosten die de pan
uit rezen.

Maar eindelijk hebben we weer uitzicht
op uitbreiding van het dorp. Na de
bouw van de Eng en het jaren wachten
op het Hofje hebben we nu eindelijk
weer een grote uitbreiding van 50
woningen in het vizier.

Met zijn allen weten we dat ons dorp
sterk aan het vergrijzen is en er moest
iets gaan gebeuren. De school krijgt het
steeds moeilijker en ook onze
verenigingen met het vinden van leden
en vrijwilligers. Voor de jeugd is het
onmogelijk om in 't Goy een woning te
vinden. Willen we ons dorp levendig
houden moeten er betaalbare
woningen bijkomen.

Als kerk hebben we hier een grote
boost aan gegeven door een situatie te

creéren dat we dit als dorp zelf konden
oppakken. We wilden niet in een
situatie terecht komen zoals het bij het
Hofje met jarenlang gesteggel. We
wilden de regie samen met Mooi 't Goy
oppakken. Dat is ook gebeurd: samen
met Mooi 't Goy, de gemeente Houten,
de provincie en jullie: de inwoners van
‘t Goy.

We hebben een stichting opgericht,
Stichting Kerkzicht. Met goedkeuring
van het bisdom heeft de kerk deze
stichting een lening gegeven om het
maken van het plan te kunnen
bekostigen. De terugbetaling van de
lening zal gaan gebeuren wanneer de
huizenbouw van start gaat.

Zes maanden geleden was er niets:
alleen onderzoeken en een door de
provincie aangewezen locatie. In zes
maanden tijd is er een nieuwbouw plan
ontstaan met instemming van de
meerderheid van het dorp. De
provincie heeft ons erop gewezen dat
dit zeer uniek is: van niets in zes
maanden een nieuwbouwplan dat nu
bij de gemeente ligt en met zo'n brede

steun van de Goyenaar. De gemeente
kan er zo mee verder om het
bestemmingsplan aan te passen. Dit is
nimmer voorgekomen volgens de
provincie.

Dit is ook de hele opzet geweest: dat wij
als dorp beter weten wat we als dorp
willen. In dit plan krijgt het dorp
eindelijk een echte dorpskern met de
kerk in het midden. Een grote ergernis
is ook de snelheid in het dorp. Door een
slinger in de weg voor de kerk zal dit
zeker veranderen. Wij denken dat het
een mooi plan is geworden en er met
veel wensen rekening is gehouden.
Daarnaast kunnen we in de toekomst
als er eventueel weer gebouwd moet
gaan worden zo verder met dit plan.

Het plan is door Stichting Kerkzicht en
Mooi 't Goy in mei overhandigd aan de
wethouder. Ik denk dat we als dorp
trots mogen zijn dat we dit met zijn
allen voor elkaar hebben gekregen.

Voorzitter locatieraad
Ad de Rooij



Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl
Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep.odijk@hotmail.com of 06-20254187.

Locatieraad: locatieraad@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23
Vioor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website en de wekelijkse Nieuwsbrief.

Drieluik in Odijkse Mariakapel

Op zondag 25 juni werd tijdens de Eucharistieviering, met als voorganger pastoor Fred Hogenelst,
een drieluik over Sint Nicolaas gezegend.

M Nu ook met
Manna-water uit

Bari (Italié)

De Nicolaas-icoon, die
sinds 2001 in de
Mariakapel hangt, is op 25
juni in een drieluik
geplaatst.

De Nicolaas-icoon is nu
opgenomen op het
middenpaneel.

Op het linkerluik staat een
afbeelding van de 5t.
Nicolaas-reliek, met een
QR-code om in de
Mariakapel de plaatsing
van de reliek in de Odijkse
H. Nicolaaskerk op

4 december 2022, te
kunnen zien.

In het rechterluik wordt
een flesje Manna-water
tentoongesteld met uitleg
over het Manna-water.

Tijdens de Eucharistieviering van 25 junij.l. stond het drieluik voor in de kerk, zodat het drieluik tijdens de viering en het
zegenen goed kon worden gezien. Na deze viering werd het drieluik overgebracht naar de Mariakapel, waar het een vaste
plaats heeft gekregen. ( NB: Het drieluik is vervaardigd door parochiaan Ton Bosboom uit een kerkbank van de H. Nicolaaskerk. )

Manna-water St. Nicolaas

De stoffelijke resten van 5t. Nicolaas, waarvoor in het Italiaanse Bari een graf is opgericht in mei 1087, scheiden elk jaar op
wonderlijke wijze een vocht af dat wordt opgevangen en waarvan druppeltjes vermengd worden met water.

Vandaar de naam "Manna-water. ‘Manna’ is het Hebreeuwse woord voor 'Voedsel uit de hemel!

Pelgrims kunnen zo'n flesje meenemen en geestelijken gebruiken het in hun ambten. Het vocht wordt jaarlijks feestelijk en
plechtig gewonnen uit het graf, rond 8 en 9 mei.

{ NB: Het Manna-water geschonken door Roelof-Jan de Wild, voorzitter Sint-Nicolaas Genootschap Nederland. ).

Nicolaas-icoon

De Icoon stelt de H. Nicolaas, de Wonderdoener, voor. De heilige is tot zijn midden frontaal weergegeven.

De H. Nicolaas verheft zijn rechterhand in een zegengebaar. Met zijn drie vingers symboliseert hij de H. Drie-eenheid.
In zijn linkerhand houdt de H. Nicolaas een rijk versierde gesloten bijbel vast. Op zijn schouders rust het omophorion
(bisschopsstola). De lcoon komt uit Centraal Rusland en wordt gedateerd op circa 1840.

Bert Staal
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Als ik zeg: ik ben een christen

Als ik zeg: "Ik ben een christen”,
schreeuw ik niet: "Ik ben gered!"

"Ik fluister: Ik verdwaal!

Daarom heb ik voor deze weg gekozen".

Als ik zeg: "Ik ben een christen”

spreek ik niet met menselijke trots,

ik beken dat ik struikel

dat ik God nodig heb mijn gids te zijn .

Als ik zeg: "Ik ben een christen”
probeer ik niet sterk te zijn.
Ik belijd dat ik zwak ben

en bid om kracht om door te gaan.

Als ik zeg: "Ik ben een christen’,
schep ik niet op over succes,

ik geef toe dat ik gefaald heb

en nooit zonder de schuld zal zijn

Als ik zeg: "Ik ben een christen’,

denk ik niet dat ik het allemaal weet,

ik onderwerp me aan mijn verwarring

en vraag nederig om onderwezen te worden.

Als ik zeg: "Ik ben een christen’,
beweer ik niet dat ik perfect ben.

Mijn gebreken zijn maar al te zichtbaar,
maar God gelooft dat ik het waard ben.

Als ik zeg: "Ik ben een christen”

voel ik nog steeds de angel van pijn.
lk heb ook mijn deel van het hartzeer,
daarom zoek ik Zijn naam.

Als ik zeg: "Ik ben een christen’,
wil ik niet oordelen,

heb ik geen gezag.

Ik weet alleen dat ik geliefd ben.
Carol Wimmer

IINE ZOMERVAKANTIE!

(T N VS 4

Eten met dorpsgenoten

Het Eten met Dorpsgenoten zal weer plaatsvinden op maandag
26 juli in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om
samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten.
Voor € 7,00 krijgt u een driegangenmaaltijd. De maaltijd wordt
om 18.00 uur geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag
19 juli tussen 17.00 en 18.00 uur via tel.nr. 030-6562089 met
vermelding van uw naam en telefoonnummer. Het aantal
deelnemers bedraagt maximaal 32.

De volgende keer is gepland op: maandag 28 augustus. Aanmelden
kan dan op woensdag 23 augustus.

Ontmoeting met dorpsgenoten

Voor de ontmoetingsmiddagen is een zomerstop afgesproken
en mooie zondagmiddagen buiten te kunnen zijn.

De volgende ontmoetingsmiddag met dorpsgenoten zal zijn op
zondag 10 september van 14.30 tot 17.00 uur in het zaaltje bij
de H. Nicolaaskerk. Een thema is bij het schrijven nog niet
bekend. Er is tijd voor gezellig bijpraten en samenzijn onder het
genot van een kopje koffie of thee en een drankje. Voor de
kostenbestrijding kunt u een bijdrage in het hiervoor bestemde
spaarvarken geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan
dit worden geregeld via tel.nr. 030-6562977.

Allen een goede zomer toegewenst.

Kidskerk £ ;

Kidskerk is een initiatief voor kinderen van
ongeveer 3 jaar t/m 8 jaar!

Wanneer?

Onderstaande data op zondag van 9.15 uur tot 10.30 uur

in de H. Nicolaaskerk Odijk.

Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering.
Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het
(bijbel)verhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk gaan
we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om een kaarsje
voor iemand aan te steken.

Kom je ook?

Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder gezellig meenemen
als je dat leuk vindt!

En je hoeft je niet op te geven hoor!

De planning voor het schooljaar 2023/2024 volgt nog. Houdt u
daarvoor de nieuwsbrief in de gaten.

Tot dan! Werkgroep Kidskerk

Familieberichten

Overleden:

18 mei 2023: Joke van Denderen, 83 jaar.
13 juni 2023: Theo Hopman 74 jaar.

16 juni 2023: Wilfried Cobussen, 68 jaar.
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Schalkwijk,

Tull en 't Waal

Heilige Michaél
Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk
Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Maria van Schalkwijk

In de H. Michaélkerk in Schalkwijk bevindt zich een beeldje van Maria met kind.
Het beeldje dateert van de 14e eeuw enis 17,5 cm groot.

Over de geschiedenis van dit beeldje is weinig met zekerheid te vertellen.

Zeker is, dat het beeldje rond 1880 door de toenmalige pastoor Hilhorst van
Schalkwijk, uit particuliere handen in ontvangst is genomen.

Nadat in de jaren kort daarna aan de Lagedijk in Schalkwijk het klooster van de
Zusters van de Sociéteit van Jezus, Maria, Jozef was gebouwd, heeft pastoor
Hilhorst het beeldje in 1883 aan de kloosterlingen in bewaring gegeven, opdat de
zusters nieuw leven zouden inblazen aan de Mariaverering.

Het beeldje heeft een plaats in het klooster gehad tot de opheffing van de
kloostergemeenschap en afbraak van het klooster eind jaren '50 van de vorige
eeuw. Daarna is het beeldje enige tijd ondergebracht in de pastorie van de H.
Michaélkerk, totdat het in 1961 een prominente plek in de kerk zelf heeft
gekregen.

M.b.t. de geschiedenis van het beeldje voor 1880 tasten we in het duister.
Pastoor Hilhorst, die bekend staat vanwege zijn historische besef, heeft voor zover
bekend hierover niets geschreven. Kennelijk had hij het te druk met de
ingebruikneming van de kort daarvoor opgeleverde nieuwe H. Michaélkerk om
iets vast te leggen over hoe en van wie hij het beeldje had ontvangen.

Over de oorsprong van het beeldje doen twee verhalen de ronde.

Na bestudering van deze verhalen komt geen van beide op mij overtuigend over.
Om die reden wil ik graag onderzoeken of er meer historie over het beeldje is te
achterhalen.

Ik ben daarom op zoek naar twee zaken:

1.1In zijn boek; Schalkwijk, de geschiedenis van een stichts dorp (1979) vermeldt de heer P. Heijmink Liesert het bestaan van
een legende die leert dat het beeldje ooit door een boer, werkzaam op zijn akker, is gevonden. Deze legende is volgens hem
slechts door mondelinge overlevering tot ons gekomen. Bronnen kan hij niet noemen. Graag zou ik willen weten of erin
Schalkwijk personen zijn bij wie dit verhaal al langer (liefst voor 1979 en uit een andere bron dan de heer Heijmink Liesert)
bekend is.

2. Wie heeft binnen zijn/haar familie weleens verhalen opgevangen dat het juist zijn/haar familie is geweest die rond 1880
het beeldje aan pastoor Hilhorst van Schalkwijk heeft geschonken?

Mocht u mij kunnen helpen bij de beantwoording van deze twee vragen, meldt het mij dan op
michelvandenbroek53@gmail.com

Michel van den Broek Schalkwijk

Eerste Heilige Communie; presentatieviering en daarna écht

Twee kanjers uit onze geloofsgemeenschap hebben dit jaar de keuze gemaakt om
hun Eerste Heilige Communie te doen. De viering van dit bijzondere sacrament wordt
tegenwoordig binnen de parochie gezamenlijk gedaan. En doordat nog maar een
kleine groep hier voor kiest, is het eigenlijk nog meer bijzonder dan voorheen.

Om ook in onze eigen kerk aandacht te besteden aan de communicanten van dit jaar,
is er op 22 april een presentatieviering gehouden. In deze viering, waarbij pastoor
Hogenelst de voorganger was, hebben Marit Geerdes en Nynke Beelen zich aan de
geloofsgemeenschap voorgesteld. Het was een leuke viering waarbij de meiden,
naast een verhaaltje over zichzelf, ook de voorbeden hebben gedaan.

De feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie vond plaats op zondag 4 juniin
Houten.

Van harte gefeliciteerd, Marit Geerdes en Nynke Beelen.
We zijn blij met jullie!
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Tentoonstelling ‘KleurRijk in de Kerk) een oproep!

Ja zeker, er komt weer een nieuwe tentoonstelling in de kerk. Het succes van de Kerststallententoonstelling van december
2022 wordt vast moeilijk om te evenaren. Maar iedere tentoonstelling heeft zijn eigen charme. Ock deze keer kunnen wij
uw hulp en inbreng niet missen.

De tentoonstelling van 2023 komt in het teken te staan van Kleuren en Kleding. Vandaar de titel ‘KleurRijk in de Kerk'

Aan de hand van de zeven sacramenten willen we de tentoonstelling vullen: huwelijk, doop, zieken, priesterwijding, biecht,
vormsel en eucharistie.

In de vorm van trouwjurken, doopjurken en doopkleden, misdienaarskleding en priestergewaden, en kleedjes voor het
thuis ontvangen van communieg, willen we proberen de sacramenten kleurig vorm te geven.

Wilt u met ons meedenken hoe we deze tentoonstelling 'Kleurrijk’ kunnen invullen?

| Heeft uze nog?

Die mooie jurk of overhemdje waarin u uw Eerste Heilige Communie
heeft gedaan? Of van het Vormsel?

# Die prachtige trouwjurk, die misschien niet meer past, maar wel heel
mooi en bijzonder is om tentoon te stellen?

Of die hoge hoed en slipjas van opa'’s opa, die alleen gedragen werd
bij bijzondere gelegenheden?

De doopjurk/kleed die al sinds familieheugenis wordt gebruikt?

Of heeft u bijzondere items of andere ideeén die een link met het
thema kleur hebben: laat het ons weten.

: Wij willen het allemaal heel graag van u lenen en tentoonstellen in

% het najaar!

Op zondag 8 oktober 2023 willen we de tentoonstelling ‘KleurRijk' in
de Kerk' openen. De opening wordt gecombineerd met de gezamenlijke Parochiedagviering van PJ23 in onze kerk. Wilt u er
de komende tijd eens over nadenken hoe u ons kunt helpen? Heeft u misschien zelf nog idee&n om de tentoonstelling
extra 'Kleurrijk’ te maken? Laat het ons weten!

Mail: schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl Of bel: 06-53366756 (Angelique)

Op reis

Wat nemen we mee? Waar komen we terecht? Reizen gaat gepaard met een lichte spanning. lk check de banden van de
rugzak. De auto is een grote rugzak geworden. Het fijne van vakantie is dat er altijd een plek is om naar terug te keren.
Dat was wel anders voor het Bijbelse volk uit Exodus, dat uit Egypte trok op weg naar... ja naar waar? Niet meer dan een
belofte dat hun bestemming een thuis zou worden. De tocht er naar toe was een herhaald opbreken en weer verder gaan
en een leven lang vertrouwen op de tijdelijkheid van de dag. Die dynamiek heeft hun geloof gevormd: je niet te zeer
hechten. Leven vanuit het idee dat je altijd weer verder trekt en daarbinnen vertrouwen op de aanwezigheid van God.

De dichtregel van Crone bij de Jaarbeurs gold niet voor hun: En hoe verder hij ging, hoe langer was zijn terugweg. Er was
geen terug. Net zoals in onze tijd voor veel mensen op de vliucht. De terugkeer naar wat hen zo lief was is afgesneden.

Ze zijn op zichzelf terug geworpen en afhankelijk van de barmhartigheid van anderen.

. ‘.f‘-’w‘_'i

Vfoor ons geldt dat niet. Wij zijn veilige landers.

Het fijne is dat we altijd een plek hebben om naar terug te
keren.

| Antoine de Haan

Familieberichten

Overleden

Annie Hommelberg-van der Horst,
overleden op 13 meiin de leeftijd
van 91 jaar.

Ria Koteris-de Bruin, overleden op
31 meiin de leeftijd van 82 jaar.
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Werkhoven

O.L.V. Ten Hemelopneming
Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 {ma-wo-vr 8.30-12.00u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.
Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u}); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540

Ingezonden bericht

De redactie van het Open Venster heeft een mail ontvangen van een parochiaan die gevraagd heeft zijn naam niet te plaatsen. De
redactie heeft ervoor gekozen om de mail integraal te plaatsen en uiteraard is dit schrijven aan Isidorus voorgelegd met het verzoek
hierop te reageren. Ook die reactie is integraal geplaatst.

Aan Isodoruslog, (uit Open Venster)

U bent in de jaren 50 geschonken als
Isodorus uit Madrid en bent
beschermheilige van de Boerenstand.
Dat zien we ook aan de spade in uw
hand.

Wanneer bent u verhuist naar Sevilla en
kunt u ineens met Internet omgaan?

Er zijn maar weinig ICT-ers die met een
spade kunnen werken.

zie: http://www.meteo-maarssen.nl/
hk_0403.html

groeten, ....

PS. Mijn naam hoeft niet genoemd te
worden in je blog. Maar ik hoop wel dat
je uitlegt wie je echt bent?

Bij het e-mailbericht zat onderstaande
bijlage.
Beste isodorus,

11 jaar geleden heb ik je al vitgelegd
dat de isodorus van Madrid bent.
Waarom lees ik nu weer dat je uit Sevilla
zou komen!

Hieronder kopietjes van wikipedia:

- Isidorus van Madrid (Madrid, c. 1070 -
15 mei 1130) ook wel Isidoor

genoemd, in Spanje Isidro is de

beschermheilige van de boeren.

Zijn feestdag is 15 mei. Isidorus werd
heilig verklaard op 12 maart 1622 door
paus

Gregorius XV.

- Isidorus van Sevilla (Cartagena, 560 -
Sevilla, 4 april 636), ook wel

Isidoor genoemd, was aartsbisschop
van Sevilla en encyclopedieschrijver. Hij
geldt als de beschermheilige van het
internet. Zijn feestdag is 4 april.

Isidorus werd heilig verklaard in 1598. In
1722 werd hij verheven tot

kerkleraar.

Groet ....

Reactie Isidorus:
Het verheugt mij te lezen dat mijn blog gelezen wordt! Daar twijfel ik weleens aan, hoe zinvol is het immers om je gedachten te
delen als men niet geinteresseerd is? Maar kijk, er is een reactie binnen gekomen. Wat mij wel een beetje verdriet, is de toon van het
schrijven maar ja, misschien wordt een mens wat gevoeliger voor dit soort zaken bij het stijgen van de leeftijd.
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Geachte lezer,

Dank voor uw reactie op mijn blog. Ik
ben blij met uw reactie. Het geeft aan
dat u zich betrokken voelt bij uw
geloofsgemeenschap. De toonzetting
vind ik persoonlijk niet zo fijn maar
vooruit. Uit uw schrijven blijkt het
internet ook voor u een bron van
informatie te zijn. Dat is fijn, dat delen
we met elkaar. En natuurlijk heeft u
gelijk (het staat immers zo beschreven
op het internet); in het verleden waren
er een Isidorus uit Madrid en een
Isidorus uit Sevilla. Twee heel
verschillende personen met ieder hun
bijzondere leven.

Nu vraagt u wie ik echt ben. Die vraag
stelde u mij jaren geleden ook, ik ben
best vergeetachtig geworden, maar ik
herinner mij dit weer door uw brief. Ik
kan niet anders dan hetzelfde antwoord
geven: ik ben Isidorus uit Werkhoven.
Ja, met een bepaalde gedachte hier op
een sokkel geplaatst in de jaren 50 van
de vorige eeuw. Maar weet u... tijdens
het jubileumjaar van dit kerkgebouw

. heeft men mij een stem gegeven. Dat is

dit jaar 15 jaar geleden. Jaren later

kreeg ik de kans om mijn gedachten met u te delen door
middel van een blog. Het mooie is: u las het toen en u leest
het nu nog; dat is al best een aantal jaren.

11 jaar zegt u? Ik geloof het... Als je zo lang op een sokkel
staat dan raak je vergroeid met je omgeving, met de
gemeenschap hier. Zo staande op mijn sokkel voelde ik mij
steeds meer Isidorus van Werkhoven. Geen officiéle titel,
nee, dat klopt. Daar hecht ik op mijn leeftijd ook echt geen
waarde meer aan.

Beide Isidorussen heb ik in mij verenigd, juist omdat zij
goede dingen gedaan hebben en daar wil ik uit putten om
deze geloofsgemeenschap, waarmee ik mij zo verbonden
voel, te steunen in deze toch wat moeilijke kerkelijke tijden.
Zo probeer ik mij o.a. te blijven ontwikkelen door oude en
nieuwe kennis te combineren in mijn persoon.

En weet u: vroeger liepen de boeren achter de ploeg.
Internet bestond niet eens en kijk nu eens: in het
boerenwerk is al veel geautomatiseerd en boeren
ontwikkelen zich steeds verder, tot boer met kennis van de
ICT. Net als dat er ook ICT'ers zijn die kunnen werken met
een spade.

Tot slot: eigenlijk ben ik wel blij met uw brief; voor onze
nieuwe lezers is het fijn om ook deze achtergrond mee te
krijgen. Dan kunnen ook zij de verhalen van Isidorus uit
Werkhoven beter plaatsen. Dank daarvoor.

Shitoras (i Porihoven.)

Met vriendelijke gro



Tuinfeest

Op initiatief van de locatieraad was er op 25 juni jl. voor het
eerst in 15(!) jaar weer een feest voor de vele vrijwilligers van
onze geloofsgemeenschap. Door het prachtige weer kon dit
een heus tuinfeest zijn, waarbij maar weer eens bleek hoe-
veel mogelijkheden er rondom ons kerkgebouw eigenlijk
zijn om elkaar te ontmoeten.

Van de 108 aangeschreven vrijwilligers lieten zo'n 75 mensen
zich na een fijne viering in de kerk verrassen door het pro-
gramma van de dag. Er was een grote tent die diende als het
epicentrum van alle activiteiten. De catering werd verzorgd
door de mensen van het Wapen van Werkhoven en was dus
in prima handen. Naast de vele spontane gesprekken die

tussen de aanwezigen ontstonden,
was er natuurlijk de hilariteit die de
pubquiz, gepresenteerd door Evert
Snel, opleverde. De vragen over
asperges en de totale leeftijd van de
leden van de locatieraad leverden de
leden van de winnende groep uitein-
delijk een fles heerlijke Dakwijn op.

Voeg daarbij de evergreens uit de lerse traditie gezongen
door het duo To be Everfree (Everdien Appeldoorn en Freek
Paardenkooper) en alle ingrediénten voor een ontspannen
zomerfeestje waren ruimschoots aanwezig!

Samen zingen tijdens de BOW-viering

bestaan dat zingen tijdens de
viering, in welke omgeving dan
ook, heel fijn is, omdat je weet

Op zondag 18 juni hebben wij,
tijdens alweer de derde
BOW-viering, samen met het
koor In honorem Dei uit Bunnik,
gezongen in ‘hun’ Barbarakerk
onder de bezielende leiding
van Piet Hein van der Ven.

dat een goede muzikale

mooie beleving voor de
kerkgangers.

Nog een beetje onwennig stond Wat ik nog wel mis is het

omlijsting bijdraagt aan een

Chi Rho

De oecumenische meditatieve
vesper begint langzaam een eigen
plekje te veroveren binnen het
aanbod van vieringen in onze kerk.
Om de herkenbaarheid van de
vieringen te vergroten hebben we
nu ook een ‘eigen vesperkaars’ met
het Chi Rho-monogram: Chi is de
letter X, Rho de letter P De X en P
zijn de eerste twee letters van het

ik, samen met mijn
koormaatjes, zondag voor
de tweede keer op de

- inmiddels iets minder -
‘vreemde’ koorzolder. Ik wil

‘thuis-gevoel’; de vertrouwde
omgeving en de sociale
betrokkenheid van/in mijn
eigen kerk, maar zoiets moet
natuurlijk ook nog groeien.

Griekse woord Christos.

Deze kaars zal alleen ontstoken
worden tijdens de vesperviering.

-

er geen twijfel over laten Gerda Willemse, redactie- en koorlid Na de zomerstop komen zijn er weer

vespervieringen op 20 september en 19 oktober.

Taizéviering in september
Op zondagavond 10 september openen de
deuren van de kerk zich weer voor een vesper in
Taizéstijl. Veel liederen en meditatieve

teksten om het hart te openen en

rust te vinden.

Capella Taizé en de lezers

zien u graag om 19.00 uur.
'Waar er twee of drie verenigd
zijn in mijn naam, daar ben ik in
hun midden!

Familieberichten

Wijsheden

Onderricht dat niet ondersteund wordt door genade kan onze oren
binnenkomen, maar het bereikt nooit het hart. Wanneer Gods genade ons
binnenste aanraakt om begrip te brengen, kan Zijn woord dat door het oor
ontvangen wordt diep in het hart zinken.

Isidorus van Sevilla

Overleden

Hubertus Maria (Huub) van de Poel
* Werkhoven, 28 mei 1951

T Werkhoven, 21 juni 2023
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Wijk bij Duurstede

H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12.00 u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net
Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via https://johannesdedoper.net/misintentie/
Misintenties: €12,50 op Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper

Johannes overdenkt...

Wat was het mooi... Dat Pinksterweekend. Eerst de oecumenische viering in
mijn kerk. Deze keer was die extra feestelijk, de protestante Gemeente uit
Cothen vierde ook mee. Een bijna volle kerk, een heerlijk koor en maar liefst
drie voorgangers!! De overweging van Meike Hettinga was pakkend. Het
verhaal van Babel gaat niet alleen over dat we elkaar niet altijd goed
verstaan. Het gaat ook over de "Torens van het Eigen Gelijk" die we ook nu
nog bouwen. Dat we juist daardoor elkaar niet meer verstaan. En dat
Pinksteren bij uitstek de gelegenheid is om een nieuwe start te maken op
dit gebied. Ik kan het hier alleen maar van harte mee eens zijn!

Na de viering gingen ze met zijn allen naar de Markt om daar een
Pinksterfeest te vieren, samen met nog veel andere kerkgangers. Dat leek
me erg tof. Jammer dat ik niet mee kon. Ik ving nog wel de nodige flarden
op van die mooie bijeenkomst, er werd uit volle borst meegezongen met
Face to Face wat weer op zijn best was. Ik zou bijna hopen dat het elke dag
zo'n feest is.

Het feesten hield nog niet op! 25 juni vierden we mijn verjaardag in deze kerk en iedereen was welkom. Na de viering van
09:30u was er koffiedrinken en daarna een heerlijke lunch/high tea in de tuin. Face to Face had als verrassing een optreden
met zowel gouwe oude als nieuwe liederen. In de tuin kwamen ook nog wat ouderen die we niet meer zo vaak zagen. Die
waren speciaal gevraagd en opgehaald. Ook dat is gemeenschap zijn...

En dan is er nu een rustige periode. We gaan de zomer in en dan doen de mensen van de kerk het blijkbaar graag rustig aan.
Ze vieren dan niet meer elk weekend in onze kerk. De ene keer is het in Cothen, de andere keer in Wijk. Ik kan het dan ook
rustig aan doen. Het wordt wat stiller in de kerk. Misschien ook soms bij u. Een mooie gelegenheid om af en toe te verstillen
en te bedenken hoe u in het leven staat. Wat u nog te doen staat.

Een mooie periode om het even leeg te maken in jezelf zoals onze pastoor zei. Leeg te maken om meer ruimte te maken
voor onze Lieve Heer. Onze Lieve Heer moet wel af en zoeken naar een plaatsje in ons... Maar wat er ook gebeurd, "hoe
bang je soms ook bent’, zei de voorganger op 25 juni. “Hij is er altijd, ook al zie je hem niet, ook al voel je hem niet direct. Hij
is er voor jou, daar kun je op vertrouwen. Hem kun je je angsten geven”.

Fijne vakantie en tot de volgende keer!

Johannes
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Bijbeltjes in de Mariakapel: u mag ze meenemen

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons,
plaatst gratis Bijbels in overnachtingslocaties, waaronder
hotelkamers, vakantiehuisjes, ziekenhuizen,
gevangenissen en scheepshutten en nu ook in onze
Mariakapel. We bestellen de bijbels in verschillende
talen waarvan we denken dat ze in ons mooie Wijk bij
Duurstede gebruikt zullen worden.

Elke maand worden er zo'n 25 bijbeltjes meegenomen
door bezoekers. Dat is mooil Daar zijn ze voor!

Naast bijbels zijn er ook nog andere uitgaven, kijk maar
op https://www.bijbelvereniging.nl.

Heeft u een suggestie voor ons, bijvoorbeeld voor een
andere taal of een ander boek, laat het even weten.
info@johannesdedoper.net.

Dit alles met als doel: het Evangelie van Jezus Christus
dichtbij de mens, dichtbij de lezer te brengen.




Ziekenzo;;dag: 10 september...

ledere tweede zondag in september wordt aan de Nederlanders gevraagd om extra aandacht te geven aan zieken en
mensen met een beperking in hun leefomgeving.

De Nationale Ziekendag zorgt ervoor, dat we niet vergeten dat wij als mensen, ziek en gezond, samen door het leven gaan.
Zondag 10 september is het weer Nationale Ziekenzondag. Wij hopen dan weer vele mensen blij te mogen maken

Tijdens de viering op de zaterdagavond ervoor zullen de bloemen en plantjes worden gezegend en daarna worden deze
door vrijwilligers meegenomen om op zondag te worden uitgedeeld.

Misschien weet u nog een zieke medeparochiaan die we zeker niet moeten vergeten? Aub. laat het ons weten via een briefje
in de bus van de parochie, een telefoontje (0343-571216 of via de mail (info@johannesdedoper.net)?

En als u ons wilt helpen om ook op zondag een bloemetje of kaartje te bezorgen, heel graag! U kunt dat zaterdagavond dan
alvast meenemen.

U . .
- it e et urgich
"tblad en Johap,
: n
Rozenkransen beschikbaar :;‘;:“ i‘l over: We gaan de zof':er:ai:
N Zijn er minde

Het duurt nog even, oktober is pas weer de onze kerk. we wemnri:lﬂringm in
Mariamaand, maar er is af en toe vraag naar Juli en dugustus om ep, de maanden
een rozenkrans. We hebben er een aantal Cothen, y bent daar oo:m s
besteld en die liggen in de Mariakapel. Umag ~ Welkom| van harte

er natuurlijk een meenemen. Wel vinden wij
het fijn als u er een vrijwillge bijdrage voor
geeft, dan kunnen we weer nieuwe bestellen
en kan de volgende gelukkig worden.

We hebben nog een kerk!

Elke tweede vrijdag in de maand komen we ook samen in de zaal van het
Ewoud en Elisabeth Gasthuis, aan de Gansfortstraat. Jaren geleden is dat
begonnen om ook de bewoners van het E&E de gelegenheid te bieden om
samen te vieten. Inmiddels is dit een steeds weer terugkerende viering
geworden waarbij niet alleen de bewoners deelnemen, maar ook mensen uit
de aanleunwoningen en parochianen uit de buurt. We hebben er dus nog een
kerk bij!

Het is een echte viering, met voorganger, acoliet, koortje en liturgieboekje en
ook hier wordt de Heilige Communie gedeeld.

QOok u bent van harte welkom om mee te komen vieren. Het zijn vaak mooie,
intieme en bijzondere vieringen.

Ook in de vakantiemaanden gaat dit "gewoon" door. Dit jaar een speciale dank aan

Wim vd Kant die naast twee vieringen in de kerk ook de viering in het E&E op zich Familieberichten.
neemt. Overleden:

Elke tweede vrijdag van de maand komen we om 18:30 samen om ook daar 8 juni: Jan Middelwaart
gemeenschap te vormen, om ook daar ons te laten inspireren en versterken.




Advertenties

‘Al 19 jaar een vertrouwd
gezicht in de regio”

Ineke van Bennekom
L 06 - 8366 9222 | www. inekehelpt.nl
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Ineke helpt

uilvaartverzorging

OPTIEK VAN DE VECHT

OPTOMETRIE

De Raat 12 | 3995 EP Houten | Tel: 030 63 75 570
www.optiekvandevecht.nl

via madeleine
uitvaartzorg
06 127 687 23
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DEZE ADVERTENTIE IS VOOR ALS JE HEBT NAGEDACHT
OVER EEN PASSEND AFSCHEID - MAAR NI1ET WEET
WAT DAARVOOR MOET GEBEUREN - BEL EVEN NAAR F
LIESBETH VAN DER DONK EN JE KRIJGT HAAR AAN .
TAFEL VOOR EEN GOED GESPREK MET IEMAND DIE “IN
DE KANTLIJN" BLIJFT, MAAR ALLES VOOR JE REGELT -

LIESBETH IS UITVAARTBEGELEIDER
0343-574-636 UTTVAART (@ LIESBETHVANDE

Miltenburg

Uitvaartverzorging

Heeft u al nagedac,ﬁi

over uw uitvaart?

Ul neemt een leven lang beslissingen en staat daarbi
misschien ook wel eens stil bij het laatste afscheid.

Onze uitvaartzorg biedt alle mogelijkheden, waarbij het gaat
om uw wensen. Wij staan voor een persoonilijke uitvaart
die recht doet aan het leven.

Maak nu een vrijblijvende afspraak om uw
uitvaartwensen te bespreken.

030 606 31 62

Voor directe hulp bij overlijden staan wij
dag en nacht voor u klaar.

3991 BA Houten

Vlierweg 1-B www.miltenburguv.nl
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De Klijn Uitvaartzorg

3l ol
!fll'ﬂh‘}t'lft"!.\ L Hl".\lil‘lfl{f’l’\'(' ntlvaarten

A

Afscheid nemen vraagt
liefdevolle aandacht en tijd...

Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel
verdriet en emoties.
In korte tijd moeten er dan veel beslissingen genomen

worden om de uitvaart te regelen. De ['(Jifn Uitvaartznrg heﬁp{
u graag dﬂ.arbll zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier

afscheid kan nemen en kii]-cen samen met u naar de
nlug:]iikhalen, Door zowel I_)l] kleine als l‘)ij ]an&:lii]-{e
nrganisatics te werken heb ik kennis en en’aring npgedaan hij
het regekn €N voorgaan van uitvaarten. In de afge]ﬂ[w:n 20
jaar waren dat ruim 1500 uitvaarten, die ik heb mogen doen.

N,

Edelsteen 190, 3991 SV Houten
030 25901581

Kwaliteitsregister
Uitvaartverzorgers

Leo de Klijn




Parochie H. Paus Johannes XXIII

De parochie H. Paus Johannes XXIIl omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch
centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel
e.0.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies.
Loerikseweg 12,3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl
Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's.

Pastoraal team

Fred Hogenelst, pastoor, pastoor.hogenelst@2parochies.nl,

telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don.18 -19 uur, 06-23380310
Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Meike Hettinga, pastoraal werker, m.hettinga@2parochies.nl

Ed van de Moosdijk, pastoraal werker, e.vandemoosdijk@2parochies.nl
Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl

Lilian Weijman, pastoraal werker, L.weijman@2parochies.nl

Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
Charles Verwimp (vice-voorzitter)
Ron van Ee (secretaris, gebouwen)
Lilian Vernooij (penningmeester)
Frans Bosman (lid)

Ria van Dixhoorn (adviseur)

Contact via parochiesecretariaat,
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw
geldelijke bijdrage. Het rek.nr.:

NL 28 RABO 0155 614614

tnv RK Parochie Paus Johannes XXIIL.
ANBI: 822298272.

U kunt ook uw bijdrage online
overmaken: zie www.pj23.nl

of via onderstaande QR-code (gebruik
de camera app op de telefoon)

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=UDyWSObjOtOAhmclaOwJ5w

PCI PJ23: Praktische en

financiéle hulp

Kent u iemand in uw omgeving die
tussen wal en schip is geraakt, de weg
kwijt is naar hulpverlenende
instanties, financieel in de knel zit of
heeft u zelf te maken met armoede?
PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op
www.pcipj23.nl of neem contact op
via info@pcipj23.nl

Parochiesecretariaat
Diahann van van de Vijver
Loerikseweg 12,3991 AD Houten
info@pj23.nl

030-6378642

Pastoraatstelefoon
Wilt u contact vanwege
een ziekenzalving of ziekenzegen,

of vanwege geestelijke nood?
Bel dan met 06-12948874.

Vertrouwenspersoon
Onze parochie hecht veel waarde
aan het bevorderen en
handhaven van de sociale
veiligheid van mensen.

Heeft u het gevoel heeft dat een
beroepskracht (bv. een pastor) of
een vrijwilliger in een van onze
gemeenschappen grenzen
overschreden heeft en wilt u
hierover in gesprek? Neem dan
contact op met de
vertrouwenspersoon van onze
parochie:

Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@2Zparochies.nl
06-44918278

.:- .:. -:. .:. R.K.Parochie
“ Paus Johannes XXIII
o o o

Colofon Open Venster
Open Venster is een uitgave van de
parochie H. paus Johannes XXIIL
Het parochieblad verschijnt 7x per
jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr.5 - 2023 Start seizoen
Sluitingsdatum kopij: 15 aug. '23
Periode: 9 sept.- 20 okt.23
Verschijningsdatum: 6 sept. '23

Nr. 6 - 2023 Advent
Sluitingsdatum kopij: 26 sept. 23
Periode: 21 okt.- 8 dec. '23
Verschijningsdatum: 19 okt. '23

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn,
Janny van Schip en Karin Stoeten.
Voor aanleveren parochiebrede
artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's
inleveren bij:
bunnik.parochieblad@pj23.nl,
cothen.parochieblad@pj23.nl,
tgoy@pj23.nl,
houten.parochieblad@pj23.nl,
odijk.parochieblad@pj23.nl,
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl,
werkhoven.parochieblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's en
teksten toesternming te vragen aan de
rechthebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw
rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u
contact op te nemen.
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Hoera! Vakantie. Tijd om even
uit te rusten. Als je tijd hebt om
uit te rusten heb je ook tijd om
goed om je heen te kijken en te
genieten van al het moois wat je
ziet. Vergeet vooral ook niet om
naar boven te kijken. Want wat zie
je allemaal wel niet als je je ogen
naar boven richt? We hebben er
een leuk bingospel van gemaakt.
Neem je het mee op vakantie? Als
je iets vind wat op de bingokaart
staat mag je het afstrepen en het
verhaal lezen wat er bij hoort. Je
leest er hier meer over.

Fijne vakantie allemaal!

Wolken: soms is de hemel strak-
blauw. Zeker als het heel warm is, |
is het dan fijn als er af en toe een
wolkje voorbijdrijft. Dat geeft je . :
wat verkoeling. Ken je het verhaal

van Mozes die met zijn volk door
de woestijn trok op weg naar het
beloofde land? In de woestijn is
het erg warm. Gelukkig ging God
met hen mee op weg. Overdag
trok hij mee als een wolk, die be-
scherming geeft tegen de bran-
dende zon.

Insecten: er viiegt van alles door de
lucht, van vliegjes tot bijen, van vlinders
tot muggen en libelien. Soms mooi, soms
lastig, vooral als je bang bent voor een
insectensteek. Voordat Mozes met zijn
volk de woestijn in trok waren ze gevan-
gen in Egypte. De Farao die daar de
baas was wilde hen niet vrijlaten. Daarom
stuurde God muggen en steekvliegen
naar Egypte als een plaag zodat Farao

- i -~ - L -
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Toren: in veel dorpen en steden
vind je mooie torens. Soms zijn ze
heel oud zoals een kasteeltoren,
soms juist heel nieuw, als een wol-
kenkrabber. Ken je het verhaal van
de toren van Babel? In dat verhaal
bouwen de mensen een toren zo
hoog dat hij bijna tot in de hemel
rijkt. Dat vindt God geen goed idee.
Hij zorgt dat de mensen verschillen-
de talen gaan spreken. Zo verstaan

De wind: de wind kan je niet echt zien.
Maar je kan wel zien dat de wind din-
gen in beweging zet. De takken van
een boom, bladeren, een viag, een
molen laten je zien dat de wind er is
door de beweging die ze maken. Zo
kan je God ook niet echt zien, maar je
kan wel zien dat God soms dingen in
beweging zet. Misschien zet hij ons
soms ook wel in beweging en helpt hij
ons er te zijn voor de mensen om ons

klein. Daarom klom hij in een
hoge boom. Jezus zag hem
en kwam zelfs bij hem eten.

mensen bij horen als de sier-
ren aan de hemel. Wist je dat
jii daar ook bij hoort?

tietijd is het fijn om zorgeloos
te genieten van al het moois
om ons heen.

ze elkaar niet meer en kunnen ze heen.

| het volkvan Cod St e de toren niet verder bouwen.
Klimboom: als je goed om je § Sterren aan de hemel: als je § Vogels: kan jij ze uit elkaar De haan op de kerk:
heen kijkt vind je er vast wel een avond heel laat opblijft halen, al die mooie vogels? heb je hem wel eens
een deze vakantie: een per- zie je ze aan de hemel twin- Soms hoor je ze al ‘s ochtends zien staan, helemaal
fecte klimboom. Die kan je kelen; de sterren. Heb je wel J vroeg als de zon opkomt. Je- boven op de kerk? Hij
helpen de wereld eens van eens geprobeerd ze te tel- zus heeft wel eens gezegd dat kondigt trots de nieu-
een andere kant te bekijken. len? In de Bijbel staat een wij wel een voorbeeld kunnen we dag aan. Niet alle
Misschien heb je wel eens verhaal dat gaat over Abra- nemen aan die vogels. Hij zegt kerken hebben een
gehoord van Zacheiis? Toen ham. God vertelt hem op een J| dat we ons net als de vogels in haan op de top, soms
Jezus bij hem in de stad met sterren gevulde nacht het veld niet zo veel zorgen staat er een kruisje.
kwam wilde hij hem graag dat hij een grote familie zal moeten maken om de dag van Kijk maar eens goed
zien. Hij was alleen nog al krijgen. Er zullen zo veel morgen. Zeker in deze vakan- of jij echt een haan

kan vinden.

Tekst: Meike Hettinga (eerder verschenen op www.geloventhuis.nl) Afbeeldingen: Prentenbijbel, Marijke ten Cate en Pluk het jaar, Marjet de Jong
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