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Van het pastoraal team

Paasboodschap

Er komt steeds meer leven in de natuur en de wereld om ons
heen. Toch is er ook veel lijden en verdriet en beleven we, na
ruim twee jaar spanning en onzekerheid vanwege het
COVID-virus, nu de spanning en onzekerheid over onze
wereldvrede. In plaats van ‘eieren zoeken’ en ‘eieren rapen,
lijkt het meer op ‘op eieren lopen’ En toch... het is weer bijna
Pasen. En we kunnen het weer gewoon vieren in onze
kerken. Pasen betekent: hernieuwing van de doopbelofte.
Het is de eerste dag waarop we Christus’ verrijzenis
gedenken. Na zijn lijden en sterven heeft God Hem een weg
gewezen door de dood heen naar het ware leven. God heeft
een antwoord gegeven op het lijden dat Jezus heeft
ondergaan. Dat antwoord heet 'Leven, en het is een Leven
dat groter is dan een graf. Dat graf bleek op Paasmorgen
leeg te zijn. Het graf is ook niet de plek om de Levende
Christus te vinden. De leerlingen die daar toch heen gingen
werd gezegd elders heen te gaan en ook de vrouwen die
Hem zochten, vonden Hem niet.

Op Paasmorgen zullen veel mensen de gang maken naar
een kerkgebouw om daar de Blijde Boodschap te horen en
om samen te vieren dat het Leven dat God geeft sterker is
dan lijden en dood. Zij verwachten in die kerken dan ook
een jubelende, juichende ‘halleluja’-vreugde, een feestelijke
boodschap die voor ons als gedoopten, maar ook voor

de wereld een bron van hoop en leven betekent. Die Blijde
Boodschap willen we in woord en daad zichtbaar maken
voor alle mensen.

In crisistijden wordt van ons christenen verwacht dat wij een
stabiel fundament vinden in ons geloof. Wij hebben geen
direct antwoord op alle economische en politieke en
maatschappelijke vragen van vandaag.

Toch menen we dat het Evangelie houvast biedt, omdat het
ons helpt om zorg te blijven besteden aan elkaar en ons niet
terug te trekken in de burcht van ons eigen belang. Juist in
crisistijden mag van de mensen verwacht worden dat zij
solidair zijn met elkaar en met de mensen die het meest
getroffen worden door tegenslagen.

Onze kerk met haar vele vrijwilligers doet gelukkig ook
doorgaans zéér haar best om hulp te geven aan de
medemens in nood (PCl en Diaconie). Ook ondernemen
christenen persoonlijk veel op dat gebied. Die solidariteit
geldt mensen in ons eigen land, maar zeker ook mensen in
landen die er veel slechter voor staan dan wij.

Deze solidariteit, waartoe Christus ons oproept, is het
fundament van menselijke waardigheid.

Deze oproep is geworteld in ons doopsel, dat wij met Pasen
weer vernieuwen...

Moge het ons moed geven en hoop.
Ik wens u allen een Zalig Pasen.

Fred Hogenelst, pastoor
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Draag Christus de wereld in
Roepingenzondag 2023

Op 30 april a;s. is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse
gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het
permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de
aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer
belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende
herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende
verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op
Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Het Interdiocesaan Roepingenoverleg, het landelijk
samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen,
heeft opnieuw materiaal uitgebracht om de aandacht voor en
het gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is:
Draag Christus de wereld in. Het is een oproep om ons geloof
niet voor onszelf te houden, maar te delen met de mensen om
ons heen. Dit jaar is deze oproep heel bijzonder gericht aan
jonge mensen.

In augustus vinden in Lissabon de Wereldjongerendagen
plaats. Paus Franciscus heeft als thema gekozen voor de
ontmoeting tussen Maria en haar nicht Elisabeth. Maria die
opstaat en met spoed op weg gaat, is een teken en voorbeeld
van naastenliefde en van een missionair vuur. De spoed
waarmee zij reist, waarop zij eropuit trekt om haar opdracht
en missie te volbrengen, staat aan de basis van de oproep van
de paus aan alle jongeren: “Dat de evangelisatie van de
jongeren actief en missionair mag zijn. Het is op die manier
dat ze de levende Christus zullen herkennen en van Hem
getuigen.”

Ariénsinstituut:
werving kandidaten studiejaar

Hoewel het pas april is, kijkt het Ariénsinstituut al vooruit
naar het nieuwe studiejaar: het opleidingsinstituut van het
Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en
diaconaal assistenten wil in september namelijk graag
beginnen met een nieuw eerste jaar.

De leden van de pastorale teams hebben daarom eind
januari een brief ontvangen met de vraag om binnen hun
parochie op zoek te gaan naar gemotiveerde kandidaten die
één van deze opleidingen kunnen en willen volgen en die
hen in de toekomst in het pastoraat kunnen ondersteunen.

In deze brief schrijft rector Kuipers onder meer: “De eerste
maand van het nieuwe jaar is bijna voorbij en
traditiegetrouw vindt in deze periode de Actie Kerkbalans
plaats. Het thema van dit jaar is: ‘Geef vandaag voor de kerk
van morgen. We willen een missionaire Kerk zijn waarin
mensen God en elkaar kunnen ontmoeten. Om van
betekenis te zijn voor mensen die verbinding en verdieping
zoeken. Om gastvrij en uitnodigend te zijn voor jong en oud.
Ook voor mensen die God nog niet kennen. Vandaag én
morgen. Om die missie waar te kunnen maken is niet alleen
geld nodig, maar hebben we ook behoefte aan mensen die

Wie zich geroepen weet
door God kan niet anders
dan opstaan en op weg
gaan om het Evangelie te
verkondigen. Zij hebben
daarbij onze steun heel
hard nodig. Een
bijzondere vorm van
ondersteuning is het

aanhoudend gebed om lu:ﬂngnmnﬁlg-iprﬂ 2023
roepingen. Daarom Draag Christus
nodig ik iedereen uit om

te bidden om roepingen dﬂ“ﬁfﬂlﬂ in w
en lid te worden van de vwm— UL

Diocesane Gebedskring.

Zonder financiéle middelen lukt het echter ook niet. Daarom
wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen.
Uw bijdrage is meer dan welkom op bankrekeningnummer
NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds
Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie
over schenken of nalaten aan het Ariénsinstituut of het
lidmaatschap van de Gebedskring, zie: www.ariensinstituut.nl.
Hartelijk dank voor uw steun!

drs. P. Kuipers, Rector Ariénsinstituut en voorzitter van de Diocesane
Roepingenraad

geraakt zijn door de boodschap van het Evangelie en deze

door willen geven aan anderen. Voor de Kerk van morgen is
het belangrijk dat we vandaag investeren in de vorming en
toerusting van helpers in het pastoraat.”

Kandidaten kunnen vanuit de parochies worden
voorgedragen tot uiterlijk 1 juni a.s.,, daarna vinden de
kennismakingsgesprekken plaats.
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Persoonlijke paaservaringen

In de Goede Week gedenken we de weg van Jezus, van “hosanna” tot “kruisig

E hem!” Deze week doet mij het meest als in de vieringen ook de weg van mensen
£ hier en nu mee mag klinken. Lijden, sterven en verrijzen zijn niet alleen iets van
_E Hem tden, maar ook van mensen vandaag. Het is 60k ons verhaal, onze weg.
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- > Pasen, feest van nieuw leven, leven door de dood heen,
= - leven na de dood. Dit kruisje staat symbool voor mijn
c ‘\ ervaring bij het sterven van mijn oma.

= P - We hadden een sterke band, haar lijden en sterven deden
L " I mij veel. Terwijl zij op sterven lag en mijn moeder bij haar
g’.ﬁ waakte, kwam ik de kamer binnen. Mijn moeder zei tegen

Q. aar, 'kijk eens wie er is, weet je wie dat is ?’ Ik richtte me tot mijn
O oma en zei ‘jawel hé oma?’ Ze keek mij aan en ik zag dat ze van heel

ver moest komen. Toen ze besefte wie ik was, kreeg ik een hele brede
glimlach en een liefdevolle knipoog. Het was ons laatste contact.
Kort daarop overleed ze

In de tijd na haar overlijden heb ik haar heel dichtbij gevoeld. Ze bloeide op in
mij, ze stond op in mij en ik voelde me sterk met mijn oma zo dichtbij. Niet veel
later heb ik van het zakgeld dat in nog van haar had dit kruisje gekocht. Het past
precies bij hoe ik haar sterven heb ervaren. De roos van de liefde, het kruis van
sterven en verrijzen. Tot op de dag van vandaag bloeit de roos op het kruis en in
mij. Pasen, verrijzen na de dood. Het is de laatste les die mijn oma mij leerde;
na de dood vieren we Pasen.

Lilian Weijman




Begin jaren 90 heb ik diverse malen deelgenomen aan een stilteretraite tijdens het
Paastriduiim. Samen met mijn vrouw Karin, ging ik op Witte Donderdag naar Rolduc.
We namen deel aan de retraite die begon met een plechtige en indrukwekkende
viering. Onder het zingen van het “Adorote devote” brachten we aan het eind,
samen met alle aanwezigen, het Allerheiligste in processie naar
de crypte. Daar kon men bij ' de Heer bidden of waken,
de hele nacht door. Op Goede Vrijdag, na een
sober ontbijt en lauden volgde een eerste
conferentie, waarna we in stilte uiteengingen
om het geestelijk voedsel tot ons te
nemen. Die dagen waren er drie
conferenties, afgewis- seld met gebed en
stilte. De stilte konden we doorbrengen waar
en hoe we zelf wilden. Buiten werd het
paasvuur ontstoken en alle aanwezigen liepen
achter het licht aan, door de kloostergang, naar de
kerk. Alle negen lezingen werden gelezen,
onderbroken door mooie Paasgezangen.

Na afloop was er een broodmaaltijd. Daarna vertrokken we in de auto terug naar
De Meern, want op eerste Paasdag hadden we onze eigen taken in de H. Mis.
Mooie herinneringen.

Diaken Vincent van der Helm

“Geen Kerstmis zonder Pasen” zei een theologiedocent regelmatig.
Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar als Jezus niet zou zijn gestorven,
begraven en...op de derde dag verrezen, zouden we toch heel anders
over Hem spreken. Want dat Jezus uit de dood verrees, (Pasen) maakt
dat we ook willen weten wie Hij is en wanneer en waar hij is geboren
(Kerstmis). Zo maakt het Paasfeest het Kerstfeest mogelijk. Daarom
heeft de Paaskaars die ik kreeg in mijn eerste parochie ook een
bijzondere betekenis. Het is de kaars die ik met Pasen zélf de Kerk in
heb gedragen en waarbij ik voor het eerst ‘Licht van Christus’ heb
gezongen, die kaars brandde ook bij ‘mijn’ eerste doopvieringen,
huwelijken, de Eerste Communie- en Vormselvieringen en bij de vele
uitvaarten die ik verzorgde. Daarom kreeg ik met mijn verjaardag
toegezegd dat déze Paaskaars voor mij zou zijn. Hij heeft ondertussen
al meerdere verhuizingen overleefd. Ik, die met Kerstmis geboren ben;
‘In het Licht van Christus’, ik heb mijn levensdoel gezocht en gevonden
om dat ‘Licht van Christus’ in geloof, hoop en liefde te verkondingen.
Nog steeds heeft deze ‘Eerste Paaskaars’ een bijzondere plek in mijn
huiskamer maar ook in mijn hart. En steeds meer besef ik dat mijn
geboorte in het ‘Licht van Kerstmis’ mijn leven ook in een bijzonder
licht heeft gesteld. Ik vind het nog steeds waardevol om dat Licht te
verkondigen. Ik hoop dat nog lang te kunnen doen voor u en velen.
“Licht van Christus... Heer wij danken U!”

Fred Hogenelst, pastoor
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Kinder- en Tienerkampen bisdom

Na de succesvolle editie van 2022 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2023 weer een kinder- en tienerkamp.
Aanmelden voor beide kampen: vo6r 30 juni 2023!
(voor aanmelden en meer informatie: www.jongaartsbisdom.nl/kinderkamp-en-tienerkamp-2023)

Kinderkamp

Wat zou jij doen als je koning of koningin was? Hoe denk je
dat het is om een land te regeren en in een paleis te wonen?
Wil jij eens een weekje koning(in) zijn? Ga dan mee op het
kinderkamp van Aartsbisdom Utrecht! Met het thema
‘Koning(in) voor een week’ gaan we tijdens het kinderkamp
kijken naar verschillende verhalen uit de bijbel waar
koningen en koninginnen in voorkomen. Daarnaast
organiseren we allerlei leuke activiteiten, gaan we spelletjes
spelen, knutselen, keten, zwemmen, lekker eten en nog veel
meer!

Tienerkamp

Goed nieuws: we gaan weer op reis! Dit keer niet door de
tijd, maar rond de wereld! We bezoeken de hoogste
bergtoppen en duiken in de diepste zeeén. Zo maken we
kennis met allerlei verschillende culturen, dieren en
planten die onze prachtige aarde kent. Tijdens de vele
spellen krijg je de kans om je te bewijzen als echte
‘globetrotter’. Daarnaast staan er natuurlijk ook meerdere
uitstapjes en catecheses op het programma. Ga jij mee met
ons op avontuur? Meld je dan snel aan!

Wanneer: 12 toten met 17
augustus 2023

Waar: Kampeerboerderij de
Heidebloem, Oude Deventerweg
8a, 7448 RL Haarle

Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar.
Aantal deelnemers: Max. 30
Hoofdleiding: Priester Gauthier de
Bekker, Rik Ledoux en Bas
Kolfschoten

Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere
meerdere kinderen uit een gezin tieners uit één gezin meegaan, is

meegaan, is er‘een speciaal tarief van € 75,- per extra kind er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener (voorbeeld
(VOOTbEE"{f 2 klnderen =€ 200,_ i.p.V. € 250,_} 2 tieners = € 240 - i p.v £€290 _)

Wanneer: 12 tot en met 17 augustus
2023

Waar: Kampeerboerderij de
Heidebloem, Oude Deventerweg
8a, 7448 RL Haarle

Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Aantal deelnemers: Max. 30
Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en
Anne en Remco Peters

Kosten: € 125,- per kind. Als er

Plaatsen vrij voor de bedevaart naar Lourdes e

Er is al veel aandacht aan besteed, maar in de mei-vakantie gaan we op bedevaart naar Lourdes. Van 28 april tot en met 6
mei. Dit jaar reizen we met een bus met zowel op de heenreis als de terugreis een overnachting onderweg.

Dit jaar is voor de bus gekozen zodat ook parochianen die niet van vliegen houden de reis kunnen maken. Op de terugreis
overnachten we in Nevers, de plaats waar Bernadette is opgebaard.

Misschien is het een lang gekoesterde wens? Misschien aarzelt u nog?
Misschien hebt u een bijzondere reden of intentie om eens op
bedevaart te gaan? Bij Maria kan dat. Misschien hoeft het niet zo zeer
voor uzelf, maar wilt u wel een keer iemand begeleiden; ouders,
familielid, partner, goede kennis of een zieke. Of misschien wilt u wel
iemand een bijdrage geven zodat die lang gekoesterde wens voor een
bedevaart in vervulling kan gaan? Of u wilt mee bijvoorbeeld b.g.v.
een huwelijksjubileum of een bijzondere verjaardag? U kunt alleen
meegaan of met meerderen. Een Lourdes-reis is een geweldig
voornemen. Maar laat het niet bij een voornemen blijven!

Kunt u niet mee maar wilt u wel dat we een kaarsje voor u opsteken,
ook daarvoor kunt u contact opnemen.

Voor meer informatie Mw. Lilian Vernooij: tel 030-6382032
of mail lil.vernooij@telfort.nl.
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Doinc: op 2 april gaan we verder

Maria van Kevelaer: Troosteres der

Al eeuwenlang is het Duitse plaatsje Kevelaer, net over de
grens bij Venlo, een veel bezocht bedevaartsoord ter ere van
Maria. Sinds 1642 wordt er in Kevelaer een wonderbaarlijke
afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Veel katholieken
pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, dat in Latijn
bekend staat als de "Consolatrix Afflictorum”, ofwel de
"Troosteres der Bedroefden” Als deel van de Spaanse
Nederlanden viel Kevelaer onder het bisdom Roermond. Ook
onder Pruisisch bewind bleef Kevelaer onder het bisdom
Roermond, in 1801 ging Kevelaer tot het bisdom Aken
behoren, en vanaf ongeveer 1823 werd het ingedeeld bij het
bisdom Munster. Jaarlijks komen zo'n 7 miljoen pelgrims
naar Maria, “Troosteres der bedroefden. “Kevelaer is daarmee
het grootste bedevaartsoord in Noord-West Europa. Het
bijzondere van Kevelaer is, dat wie steun en bijstand bij Onze
Lieve Vrouw van Kevelaer zoekt, dit op enigerlij wijze ook
ervaart: soms snel, soms na enige tijd, maar soms ook na
enkele jaren. Zonder direct te spreken over wonderen mag
toch gezegd worden dat zij voor tallozen tot troost en
toeverlaat is...

De marskramer Hendrik Busman heeft van Maria zelf, tot drie
maal toe, de opdracht hebben gekregen een kapelletje voor
haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor. op 1 juni 1642 stond
er een eenvoudige bidzuil op de plek waar hij de opdracht
kreeg. Al gauw kwamen er pelgrims en werden genezingen
gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen
als wonderbaarlijk, tijdens een synode in Venlo gehouden in
het kloaster Ter Weide. In 1645-47 werd een bedevaartkerk
gebouwd; "de Kaarsenkapel”. In 1654 werd om de bidzuil een
barokke koepelkapel gebouwd; “de genadekapel”. In de 19e
eeuw werd een grote Mariabasiliek gebouwd.

Gaat U mee op bedevaart naar Kevelaer?
Vanuit ons beider parochies H.Paus Johannes XXIlll en
H.Suitbertus worden drie reizen georganiseerd in 2023.

2daagse busreis: donderdag 17 en vrijdag 18 Augustus 2023
Vanuit diverse opstapplaatsen in Utrecht en omstreken gaan
we twee dagen naar Kevelaer. In Kevelaer is een rijk
programma aan vieringen en gebedsmomenten waaraan u
kunt deelnemen. Daarnaast is er voldoende vrije tijJd om de
gedane indrukken een plek te geven.

Op 12 februari hebben we de eerste bijeenkomst gehad van DOINC. De nieuwe
plek voor jongeren uit onze 2 parochies Suitbertus en Paus Johannes XXl om
elkaar te ontmoeten. Met leuke spelletjes van 'de alleskunner’ en veel
gestuiter hebben we elkaar beter leren kennen. Dat smaakte naar meer.
Vandaar dat we op 2 april om 16.00 voor de tweede keer bij elkaar komen voor
Pizza en Pasen. We gaan samen eten en vast vooruit kijken naar de week die
dan voor ons ligt: de Goede Week.

Ben je tussen de 11 en 15 jaar en wil je graag aansluiten? Je bent van harte
welkom. Stuur een mail naar Jan.vanloon@2parochies.nl

We hopen je te ontmoeten!

Jan, Merijn, Luna en Meike

Monseigneur Th.Hoogenboom, hulpbisschop van het
Aartsbisdom Utrecht zal ons dit jaar vergezellen naar
Kevelaer.

1daagse busreis: donderdag 17 Augustus 2023
Deze reis sluit aan bij het programma van de 2 daagse

bedevaart.

Deze bedevaart 1 en 2 dagen worden georganiseerd door de:
Utrechtse broederschap van OLV Kevelaer.

Nadere informatie bij: Elly de Sain:
secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com of
www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl

1daagse busreis maandag 4 september 2023

Met een comfortabele touringcar reizen we vanaf onze vaste
opstapplaatsen in Tiel en Culemborg naar Kevelaer.

Met elkaar zullen we naar de genadekapel gaan en de H.Mis
vieren in de basiliek. We bidden 's middags de kruisweg en
de dag wordt afgesloten met een kort Lof in de basiliek.
Rond 19.30 uur zijn wij weer terug in Tiel en daarna in
Culemborg.

Wij sluiten ons traditiegetrouw aan bij de Broederschap van
Maas en Waal

Nadere informatie bij: Ineke Jansen — email:
wimine@casema.nl

Elly de Sain en diaken Vincent van der Helm



Gelezen en gehoord

Vier.nu

De website www.vier.nu is de site van de R-K. Kerk met informatie over de
christelijke hoogfeesten door het jaar heen. De site ging van start met Vier.nu
Kerstmis en is nu uitgebreid met Vier.nu Pasen. Via deze site willen de
gezamenlijke Nederlandse bisdommen zoveel mogelijk mensen stimuleren
om naar (een van) de paasvieringen in de parochies te komen, ook in uw

Weilandklooster

Het eigentijdse weilandklooster is een plek in het groen voor bezinning,
inspiratie en ontmoeting. Voor één- of meerdaagse retraites kunt u terecht
onder de rook van Gouda.

Niet vergeten

Diaconale zondag op 20 & 21 mei in al onze geloofsgemeenschappen.
Inzameling van T-shirts, schoon ondergoed en sokken voor mannen en
vrouwen.

Periodiek schenken

Hoe haalt u nog dit jaar meer fiscaal voordeel uit de bijdrage kerkbalans.

Indien u gewend bent jaarlijks vrijwillig te schenken aan Kerkbalans kunt u ook periodiek schenken. Dat levert voor u een

belastingvoordeel op en voor onze geloofsgemeenschap meer zekerheid.

Wat is periodiek schenken?

Een periodieke schenking heeft een looptijd van minimaal vijf jaar. Dan beslist u of u wilt verlengen. Als u de schenking
vastlegt voor onbepaalde tijd, hoeft u niet voor een periode van vijf jaar te verlengen. U kunt dan nadat de eerste vijf jaar

voorbij zijn, elk jaar beslissen om te stoppen.
Welke voordelen heeft periodiek schenken?

Het grote voordeel is, dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen, en dat u dus een deel van uw gift
terugontvangt van de belastingdienst. Giften, die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking zijn niet of

beperkt aftrekbaar.

Hoe regel ik een periodieke schenking?
Voor een periodieke schenking heeft u een schenkingsovereenkomst nodig. Deze kunt u
opvragen bij de Penningmeester van uw geloofsgemeenschap. De registratie vindt plaats door de
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penningmeester van de Parochie. U ontvangt één exemplaar retour voor uw
administratie. Doet u het nog dit jaar, dan heeft u direct voordeel. Periodieke gift

Lilian Vernooij, penningmeester
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Stagiair in onze parochies

Hallo allemaal,
Mijn naam is Merijn Pieterson.

Ik studeer theologie via Fontys in Utrecht.

Ik kom uit Tiel. Daar werk ik bij Van der Valk.
Ik zing bij jongerenkoor Chantiel, en zit daar ook in het bestuur.

Merijn

I.'I. |

Ik kom in uw parochie snuffelstage lopen onder leiding van Meike Hettinga.

Ik kijk ernaar uit om jullie, de parochie en Houten zelf beter te leren kennen.
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Zorgen over afschaffen zondagse woord- en communievieringen

Binnen het Aartshisdom Utrecht is op 27 oktober 2022 het beleidsplan ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’ verspreid. In het
beleidsplan staat onder andere dat in alle parochies van het Aartsbisdom Utrecht de woord- en communievieringen zowel
door diakens en pastoraal werk(stlers als door parochianen geleidelijk dienen te worden verminderd en uiteindelijk te
worden beéindigd in een periode van vijf jaar (2023-2027).

Dit voornemen is bijna overal in het bisdom en ook in onze beide parochies slecht gevallen. De negatieve reacties op dit
beleidsvoornemen hebben onze kardinaal bereikt. Hij heeft daarop schriftelijk gereageerd, maar ziet geen aanleiding van
koers te veranderen.

Ook beide parochiebesturen en het pastoraal team zijn niet enthousiast over dit plan. En dat is nog een understatement. We
vrezen het effect hiervan op de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Het met elkaar deelnemen aan de communie is voor
veel katholieke gelovigen een hoogtepunt in de viering. Natuurlijk het liefst in een Eucharistieviering, maar als dat door het
priestertekort niet kan, dan in een woord- en communieviering. Het afschaffen daarvan leidt in hun ogen tot een
aanzienlijke verschraling. Daarbij weten we uit ervaring dat de meeste gelovigen niet naar andere parochiekerken gaan om
daar een Eucharistieviering bij te wonen. Al met al betekent dit volgens beide besturen een bedreiging van het
voortbestaan van de huidige geloofsgemeenschappen.

Ook verwonderen we ons over de wijze waarop dit voorgenomen beleid tot stand is gekomen. De
consultatie daarover door het bisdom is beperkt geweest; in elk geval zijn noch pastoor en pastoraal team
noch de parochiebesturen hierover geraadpleegd. Dat vinden we vreemd gezien de synodale (lees
bottom-up) weg die Rome inslaat om onze kerk meer bij de tijd te brengen. Dit besturenstandpunt is het
bisdom kenbaar gemaakt.

Zowel het beleidsplan als de brief aan de bezwaarmakers zijn te vinden op de website van ons aartsbisdom.

Charles Verwimp, Vicevoorzitter bestuur parochie Paus Johannes XXIlI

Eerste lustrum Open Venster
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Leteliciteerd

Met Pasen 2019 kwam ons eerste Open Venster uit.
Van de Zalige Zalm ontvingen we een leuke en
lekkere attentie bij wijze van felicitatie.

Inmiddels hebben we al heel wat edities gemaakt.
Niet alleen wij, maar ook jullie: lokale redacties,
schrijvers, fotografen en anderen. Daarnaast zijn ook
veel sjouwers en bezorgers actief. We hopen nog
vele edities met jullie te maken.

Karin, Janny, Ria, Lilian.
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Dank je wel!




Bunnik

Sint Barbara
Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl (ma 13.30-14.30 uur, don 10.00-12.00 uur)
Pastoraatsgroep: 06 20381340, bunnik. pastoraatsgroep@pj23.nl (spreekuur in de pastorie: ma 13.30-14.30 uur)

Bankrekeningnummer: NL20 RABO 0311 3000 49 tnv GG St. Barbara

Beeldspraak

Zo, de BOW-vieringen komen aardig op
gang. Ik hoorde van mijn collega
Isidoor, dat er ook in Werkhoven mooi
wordt samen- gewerkt, gezongen en
gekerkt. Beetje stilletjes hier, maar wat
fijn dat het idee vorm krijgt.

Een andere mijlpaal was natuurlijk heel
wat minder rooskleurig. Na een bizar
jaar van oorlog hebben ’s avonds de
klokken van onze beide kerken in
Bunnik uitgebreid geluid. En tijdens een
goedbezochte dinsdagavond- viering
klonk zowaar het Oekraiense Onze
Vader. Het samen bidden met deze
mensen in nood helpt om onze
onderlinge band te versterken. Er
werden lichten aangestoken en er werd
| verdriet gedeeld, zij met elkaar en ook
met ons, voor zover wij dat bij
benadering kunnen. Zo krijgt het speuren naar sporen van
God toch voorzichtig gestalte. Wanneer ik mij wat uitstrek,
heb ik net zicht op het tafereel op de berg Tabor en dat
geeft mij altijd hoop en vertrouwen.

Mariakronen

Wie af en toe eens in de kerk rondloopt, een kaarsje bij Maria
in de dagkapel opsteekt of op dinsdagavond bij de viering
is, vraagt het zich misschien af: waar zijn de kronen van
Maria en Jezus gebleven?

Het antwoord mag gelukkig geruststellend zijn. In de loop
der tijd waren onderdelen losgeraakt en er waren zelfs wat
ornamenten verdwenen. Zo konden de kronen niet langer
Maria en Jezus ter ere zijn! Momenteel worden ze
gerestaureerd en zullen dan hopelijk met het Paasfeest weer
aanwezig en te bewonderen zijn. Wist u trouwens, dat al het
zilver, de ornamenten en de parelmoer kralen bijeen zijn
gebracht door parochianen, die hiervoor sieraden
inleverden bij pastoor deken Hegge?

John Meijer, Lokatieraad

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag om 15.00 uur gaan we
weer op tocht langs de kruiswegstatieén.
In een ingetogen processie zullen we
biddend en zingend het lijdensverhaal
volgen.
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Wat ik momenteel bijzonder plezierig vind, is de
temperatuur. Zachtjesaan kunnen we weer wat onbezorgder
over de energierekening samenkomen. En dankzij de goede
zorgen van onze tuinlieden ligt de tuin rondom de kerk
glorieus lente te vieren. Telkens wanneer de deur opengaat
ruik ik de bloemengeuren van buiten. Die lente bracht ook
een verloren schaapje terug. Het werd keurig en met
gekapte hoefjes afgeleverd, bedankt Henk! Zo kan het
beestje weer jaren mee in onze kerststal. Zoals altijd brengt
een nieuwe lente ook wat reuring. Er kwam een
bisschoppelijke brief over de communievieringen, met
daarin de opdracht het aantal hiervan af te bouwen.
Daarover maak ik me wel wat zorgen. Laten we hopen, dat
ons pastoraal team een goed gesprek kan hebben om te
zorgen, dat we op ons eigen tempo samen kunnen blijven
komen. Met de Paasvieringen bent u allen van harte welkom
in Cothen, onze nieuwe paaskaars gaat erheen en ik reis in
gedachten met u mee. Doe daarbij onze BOW-vieringen en
dan zijn we toch echt goed op weg met het samen kerk-zijn.
Dat ‘duwen van hogerhand’ voelt niet prettig, maar wellicht
mis ik de wijsheid. Vanaf mijn sokkel wens ik u een licht en
hoopvol feest: Zalig Pasen!

Barbara

foto: Jan Lammers

Bloemenkruis

Wist u dat ... iedereen op Goede Vrijdag bloemen kan leggen
bij het grote houten kruis?

De kerk is hiertoe van 15.00 uur tot 16.00 uur geopend.

Wilt u meedoen met het kruis versieren? Dat kan ook:

op Paaszaterdag 9.00 uur gaan we samen aan het werk.
Welkom!



Sam's kledingactie

Op zaterdag 29 april a.s. kunt u in Bunnik weer kleding en
schoenen inleveren op de parkeerplaats van onze kerk.

De vrijwilligers van de MOV zijn daar van 09.30 uur tot 12.30
uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen.

Uw donatie komt ten goede aan het project van Cordaid
waarbij gezondheidsvoorzieningen voor moeder en kind in
de Borana-zone (Ethiopi€) worden verbeterd.

Wat mag u allemaal inleveren?

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve
uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed,
knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbed-
overtrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens,
handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en
zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt
in een gesloten plastic zak. (Wij nemen geen gordijnen,
vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.)

Kinderkerk

Maak alvast vrij in je agendal A
De volgende Kinderkerkbijeenkomst is

P
Kinder

Zondag 12 juniom 11 uur.
Thema:
“Wat kan er in en uit mijn rugzak”

In het volgende Open Venster volgt meer informatie over deze Kinderkerk.
Ons doel is om kinderen op een speelse en toegankelijke manier

de kern van ons geloof, de naastenliefde, bij te brengen.
De bijeenkomst begint om 11 uur en duurt een klein uurtje.
Vragen en informatie: kinderkerkbarbara@hotmail.com

Meimaand Mariamaand

De Mariakapel is alle dagen toegankelijk en er is
ruimte om te bidden. De rozenkrans met al zijn
geheimen is een bijna uit het zicht geraakte verrijking.
Deze meimaand kunt u op uw gemak ervaren

wat het een mens goed doet in vertrouwen tot Maria
te bidden, Alleen thuis of samen via de kerkomroep,
in de kapel of onderweg. In de Mariakapel kunt u

een handreiking vinden hoe de rozenkrans te bidden.
Met iedere week weer andere geheimen.

ledere woensdag in mei om 19.00 uur zullen we in de dagkapel
de rozenkrans bidden. Weet u welkom!

Investeren in zorg is investeren in vreugdevolle
gebeurtenissen. In veel Afrikaanse landen, waaronder
Ethiopié, is veilig bevallen niet vanzelfsprekend. Door een
gebrek aan goede gezondheidszorg overlijden schrikbarend
veel moeders en jonge kinderen aan complicaties die
voorkomen en/of verholpen hadden kunnen worden.
Ambitieuze overheidsinterventies in de gezondheidszorg
van Ethiopié hebben gezorgd voor een daling van de
kindersterfte en een verbetering van het algehele
zorgstelsel, maar er zijn nog altijd grote uitdagingen.
Omdat de gezondheidsvoorzieningen vaak ver weg zijn en
ze kampen met extreme armoede, is goede zorg niet
dichtbij en (vrijwel) niet te betalen. Met name moeder en
kind in afgelegen dorpen, zoals de Borana-zone, zijn erg
kwetsbaar.

IO

Met uw donatie kunnen we zorgen voor betaalbare én
bereikbare zorg en de cijfers van moeder- en
kindersterfte in Ethiopié nog verder terugdringen.

zie ook: https://www.samskledingactie.nl

Namens de werkgroep MOV, Wim van 't Klooster

Zalig Pasen

Geschenk van Afrika
aan de wereld.
Ubuntu:
ik ben,
omdat wij zijn;
} wij zijn,
omdat de aarde is.

Desmond Tutu
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Houten

O.L.V. ten Hemelopneming
Loerikseweg 10, 3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00 -12.30 uur)
Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl. Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

Kidskerk en palmpaasstok versieren

Zondag 2 april aanstaande is het
Palmzondag. Op die dag vieren wij
dat Jezus Jeruzalem binnenkwam en
alle mensen hem toe juichten.

Alle kinderen zijn om 9.30 uur van
harte welkom in de Kidskerk.

We vertellen dan het verhaal van
Palmpasen en de Goede Week.

Na afloop kunnen de kinderen een
Palmpasenstok versieren. De stokken
en het materiaal om de stokken te
versieren zijn al aanwezig. Een aantal
ouders zal meehelpen om de
stokken te versieren. En natuurlijk is
er wat te drinken en te eten.

Aan het begin van de viering op die dag om 11.00 uur
lopen de kinderen met hun eigen versierde
Palmpasenstok mee in de processie (optocht)

door de kerk. We hopen natuurlijk op een enorme
palmpaasoptocht!

Na de processie kunnen de kinderen hun Palmpasenstok
wegbrengen bij een van de tehuizen in Houten of in eigen
familiekring een bestemming geven.

Viinden jullie het leuk om mee te doen?

Meld je kind dan uiterlijk vrijdag 31 maart aan, via het
secretariaat van de geloofsgemeenschap Houten, e-mail:
houten@pj23.nl

Tot dan!

Pastor Meike Hettinga en Werkgroep Palmpasen

Feestelijke bijeenkomst voor ouderen

Op vrijdag 2 juni aanstaande wordt voor de zevende keer
een feest georganiseerd in Restaurant De Engel voor oudere
parochianen in onze geloofsgemeenschap.

Dit keer is het voor iedereen die 80 jaar of ouderis (en als u
een jongere partner heeft, is hij/zij natuurlijk ook van harte
welkom).

De dag begint om 10.00 uur met een feestelijke
Eucharistieviering. Daarna is een aantrekkelijk programma
samengesteld, inclusief lunch. De dag zal om circa 14.00 uur

worden afgesloten.

Noteer deze datum alvast in uw agenda! Bij de volgende
Open Venster, die tussen 17 en 19 mei wordt verspreid,
treffen de betrokkenen een persoonlijke uitnodiging aan
met een antwoordkaart. Wij ontvangen deze graag dan zo
spoedig mogelijk van u retour.

Namens de werkgroep senioren,
Eugéne van Zijl

Gezamenlijke ziekenzalving voor 't Goy, Schalkwijk en Houten

Vroeger wachtte men tot het
allerlaatste met de ziekenzalving;
iemand werd pas “bediend” als het
einde nabij was.

Dat hoeft niet zo te zijn. Ook als er geen
stervensgevaar is, kan een
ziekenzalving op zijn plaats zijn om
kracht en zegen voor het leven met al
z'n ups en downs. Dan kan daar tijd en
ruimte voor gemaakt worden, zodat ook dierbaren bij de
ziekenzalving aanwezig kunnen zijn; uw familieleden zijn
dan ook van harte uitgenodigd voor deze viering.

Op vrijdag 12 mei is er om 19.00 uur voor de parochianen
uit 't Goy, Houten en Schalkwijk in de Heilige Michaélkerk
te Schalkwijk een Eucharistieviering met pastoor

F. Hogenelst. Tijdens deze viering is het mogelijk om het
Sacrament van de Zieken te ontvangen. Als u geen
ziekenzalving wilt ontvangen, kunt u - als u dat wenst - ook
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een handoplegging krijgen. Dit gebaar is een
oud teken van zegen en nabijheid dat aan
iedereen kan worden gegeven. En u bent
natuurlijk ook welkom om de Eucharistie mee
te vieren.

S

Wanneer u op 12 mei de ziekenzalving of een
handoplegging wilt ontvangen, kunt u dat
doorgeven aan het locatiesecretariaat te
Houten, hetzij digitaal via houten@pj23.nl hetzij telefonisch
(van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur
via telefoonnummer 030 - 6371284). Gelieve dan ook aan te
geven met hoeveel personen u denkt te komen.

U bent van harte welkom op vrijdag 12 mei aanstaande!

Mede namens pastoor Hogenelst en de pastoraatsgroepen
Eugéne van Zijl, voorzitter Locatieraad van de Geloofsgemeenschap
O.LV. ten Hemelopneming te Houten



Mariaviering

Geloven is eerst luisteren, dan pas antwoord geven, zoals Maria. Zij gaat ons voor in wat luisteren is. Openstaan, woorden
van haar Zoon bewaren in je hart,

om de betekenis te peilen die je nu nog niet ziet.

Voor de Mariaviering, op zaterdag 20 mei aanstaande om 19.00 uur hebben we gekozen voor
het thema: Maria, zij die kan luisteren. Tijdens de viering wordt gebeden en zal er ruimte zijn
voor bezinning. Die avond gaan we samen bidden tot onze moeder Maria en haar Zoon.

Er is samenzang en het koor zingt Marialiederen.

U wordt in de gelegenheid gesteld een groet aan Maria te brengen tijdens de bloemenhulde,
waarbij u uw zelf meegebrachte bloemen bij het beeld van Maria kunt neerleggen. De
viering zal worden verzorgd door het 5t. Caeciliakoor in de RK kerk Onze Lieve Vrouwe ten
Hemelopneming te Houten.

Na afloop wordt koffie en thee geschonken en is er gelegenheid een rozenkrans en de
Mariakaars "Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand” te kopen.

ledereen is van harte welkom in deze gebedsviering.

Werkgroep Mariavieringen St. Caeciliakoor Houten

Zomaar een klusje

Op de foto onze trouwe vrijwilliger Arie van den Tempel, de man met
de gouden handen en de creatieve geest. Omdat we na een jaar
graag nieuwe posters wilden met een uitnodiging voor de koffie op
woensdagochtend, hebben de mensen van onze drukkerij vier fraaie
posters op felgeel papier afgedrukt die vervolgens bij de AH in het
oude dorp kosteloos zijn geplastificeerd. Hoe die te bevestigen was
de vraag. Bij de Praxis kreeg ik te horen “waarom vraag je dat niet
aan Arie?’, Arie was meteen enthousiast. Hij heeft de postersin
zorgvuldig zelfgemaakte lijsten geplaatst. Vervolgens de lijsten nog
even gebeitst. Het ziet er prachtig en uitnodigend uit.

Dankjewel Arie en allen die bij dit klusje geholpen hebben.

De gastvrouwen van de woensdagochtend koffiegroep.

Een paaservaring in oorlogsgebied Familieberichten

) . ) ) . Overleden:
"En dan is het Paasfeest. Weer iedereen in de Mis. Dood, leven, verrijzen.

Wat hebben die mensen een natuurlijk Paasgeloof.

Alles hebben ze verloren, maar hun geloof in het leven niet. Ze kunnen nog
glimlachen, dienstbaar zijn, kinderen blij maken. Ze zijn naakt

en met lege handen door de dood heen getrokken, op weg naar nieuw
leven.

Het geloof heeft niets kunstmatigs maar borrelt uit een levensbron die diep
in de aarde huist. Ik gaf een lift aan iemand die weg gevlucht was uit zijn
dorp en die op weg was naar Damascus waar hij niemand kende.'

18- 1-2023 Bert van den Brom

26- 1-2023 Jan de Ligt
3-2-2023 Jopie van Leur
5-2-2023 Wim Stroes

10 -2 - 2023 Riet van Wijk-van Zijl

13- 2-2023 Kees van der Velden

Gedoopt

Geschreven door Pater Frans van der Lugt sj, in Homs, Syrié. 19- 2-2023 Sophia Butselaar
Overgenomen uit "van Maria Lichtmis tot Pinksteren”
(uitgave Adveniat/Halewijn, 2021)
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u het leven is verschenen

en het licht is opgegaan,

rest ons nog met open ogen

in zijn voetspoor voort te gaan.

Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas
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Uit de Diepte

In deze serie vertellen mensen
met een blijvende ziekte of
beperking over verdriet, dood
en geloof. Ditmaal Jannica van
Barneveld.

Foto: Peter Boer

Ik voel mij een
hemelbewoner op
aarde

/WEVEN TUSSEN
HEMEL EN AARDE

‘Lijden vertelt mij nu dat God goed is’

l l od is samen met mij door lijden gegaan.
Hij heeft mij er doorheen gesleept. Hoe
heb ik naar Hem kunnen schreeuwen?”
Het is in april vijf jaar geleden dat het
leven van Jannica van Barneveld (33) aan
een zijden draadje hing door acuut leverfalen. Zonder le-
vertransplantatie en een donorlever was ze er nu niet meer
geweest. Van Barneveld is spreker, aanbiddingsleider en lid
van de evangelische gemeente Mozaiek03 18 in Veenendaal.
“Het was alsof God tegen mij zei: Je gaat nog zieker worden
dan je nu bent, maar je zult volledig herstellen! Ik lag toen
alleen op mijn kamer in het ziekenhuis in Ede. Ik had geen
idee wat er met mij zou gaan gebeuren, maar de woorden
gaven rust. Het voelde alsof God hiermee zei: “Jannica, ik
weet wat er gaat gebeuren, maar je bent van mij en ik weet
de uitkomst al." Eigenlijk is dat heel lief van God. Maar voor
de uitkomst moest ik wel door een hel. En vooral mijn man
en familie ook. Uiteindelijk bleek dat deze belofte mijn
geliefden veel hoop heeft gegeven op momenten dat mijn
situatie kritiek werd, hoorde ik achteraf. In het ziekenhuis
werd vrij snel duidelijk: mijn eigen lever komt er niet meer
bovenop. Alleen een levertransplantatie kan mij redden.
Door mijn eigen lijden is Goede Vrijdag meer gaan leven.
Het reddingsverhaal van God, die niet heldhaftig met vuur
naar beneden komt en alles oplost, vind ik zo mooi. Hij
gaat zelf door het proces van lijden en daarmee laat hij zijn
aanstootgevende, ontwapenende en wilde liefde zien. lk
begrijp zijn lijden nu beter dan voorheen en daarom begrijp
ik zijn liefde ook beter. Lijden vertelt mij dat God goed is.
Door naar Goede Vrijdag te kijken, weet ik dat ik thuis ben.
Ik voel mij een hemelbewoner op aarde.”®

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de
kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Ga voor meer van
deze verhalen naar www.nd.nl/uit-de-diepte

U kunt voordelig kennismaken met het Nederlands Dagblad
door de QR-code te scannen.
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Liturgie

02 april |

Vieringenrooster 1 april t/m 13 april 2023

Palmzondag

Houten zo 09:30 Kidskerk met pw M. Hettinga
zo 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoor
Schalkwijk zo 09:30 werkgroep
Bunnik zo 09:30 Oecumenische viering met pw. L. Weijman m.m.v. Samenzang
Odijk zo 11:00 pw. L. Weijman m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven zo 09:30 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen zo 11:00 werkgroep

Wijk bij Duurstede zo 09:30
06 april |

werkgroep m.m.v. Koor Face to Face

Witte Donderdag

Houten do 19:00 pastor M. Los m.m.v. St. Caeciliakoor
Cothen do 19:00 pastor O. Swijnenberg
07 april | Goede Vrijdag
Houten vr 15:00 Kruisweg met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
vr 19:00 Goede Vrijdagviering met pastor M. Los m.m.v. Omnia
Schalkwijk vr 15:00 Kruisweg met pw. L. Weijman
Bunnik vr 15:00 Kruisweg met werkgroep m.m.v. Cantor
Odijk vr 15:00 Kruisweg met werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
vr 19:00 Odijk (Het Witte Kerkje (PKN)): Oecumenische viering met werkgroep
Werkhoven vr 15:00 Kruisweg met werkgroep
Cothen vr 19:00 Goede Vrijdagviering met pastor O. Swijnenberg
Wijk bij Duurstede vr 15:00 Kruisweg met werkgroep m.m.v. Koor Face to Face
08 april | Paaszaterdag
Houten za 19:00 pw M. Hettinga m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
za 21:00 Paaswake met pastor M. Los m.m.v. St. Caeciliakoor
Odijk za 19:00 Odijk (Het Witte Kerkje (PKN)): Oecumenische viering met werkgroep
Cothen za 21:00 Paaswake met pastor O. Swijnenberg
Wijk bij Duurstede za 19:00 Paasgezinsviering met werkgroep m.m.v. Koor Face to Face
09 april | 1e Paasdag
Houten zo 11:00 pastor M. Los m.m.v. Cantilene
Schalkwijk zo 09:30 diaken H. Schoot
't Goy zo 11:00 diaken V.van der Helm
Bunnik zo 09:30 pw M. Hettinga m.m.v. In Honorem Dei
Odijk zo 11:00 pastor 0. Swijnenberg m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven zo 09:30 diaken V. van der Helm m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen z0 11:00 pw. L. Weijman

Wijk bij Duurstede zo 09:30
10 april |

Houten ma 11:00
Bunnik ma 09:30

pw. L. Weijman m.m.v. Koor Face to Face
2e Paasdag
pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantores

werkgroep m.m.v. Cantor

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nlL



Vieringenrooster 14 april t/m 19 mei 2023

15 april - 16 april ‘ 2e zondag van Pasen
Houten za 19:00 Meditatieve viering met werkgroep
Houten zo0 11:00 magr. T. Hoogenboom m.m.v. Schola cantorum
't Goy zo 09:30 werkgroep
Bunnik zo 09:30 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantor
Odijk 20 11:00 mgr. H. Woorts m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven zo 09:30 werkgroep m.m.v. Cantor Martien Stoeten
z0 19:00 Taizeviering met werkgroep m.m.v. Capella Taize
Cothen 20 11:00 werkaroep
Wijk bij Duurstede zo 09:30 pastor O. Swijnenberg m.m.v. Koor Face to Face
22 april - 23 april | 3e zondag van Pasen
Schalkwijk za 09:30 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Zangkoor Sabra
Wijk bij Duurstede za 09:30 pastor 0. Swijnenberg
Houten zo 11:00 pastor O.Swijnenberg m.m.v. St. Caeciliakoor
Bunnik zo 09:30 werkgroep m.m.v. In Honorem Dei
Odijk 20 11:00 werkgroep m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven zo 09:30 pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Gem. koor St, Caecilia
Cothen z0 11:00 pw. E. van de Moosdijk
30 april ‘ 4e zondag van Pasen
Houten z0 11:00 pastor M. Los m.m.v. Schola cantorum
't Goy zo 09:30 pastor M. Los
Odijk zo0 11:00 BOW pastoor F. Hogenelst m.m.v. Vox Odicensis
Cothen zo 11:00 werkgroep
Wijk bij Duurstede zo 09:30 pastoor F. Hogenelst
06 mei - 07 mei ‘ Se zondag van Pasen
Wijk bij Duurstede za 19:00 werkgroep
Houten zo 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoor
Schalkwijk zo 09:30 pastoor F. Hogenelst
Bunnik zo 09:30 pastor M. Los m.m.v. In Honarem Dei
Odijk zo 11:00 werkgroep m.m.v. Vox Qdicensis
Werkhoven z0 09:30 werkgroep m.m.v. Gem. koor St, Caecilia
Cothen zo 11:00 pastor M. Los
14 mei ‘ 6e zondag van Pasen
Houten zo 11:00 pastor M. Los m.m.v. Cantilene
Schalkwijk zo 09:30 werkgroep
't Goy zo 09:30 werkgroep
Bunnik zo 09:30 diaken V. van der Helm m.m.v. Cantor
Odijk zo 11:00 diaken V. van der Helm m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven 2o 09:30 pastor A.ten Klooster m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen z0 11:.00 werkgroep
Wijk bij Duurstede zo 09:30 pastor 0. Swijnenberg
18 mei ‘ Hemelvaart
Houten do 11:00 pastor O.Swijnenberg m.m.v. St. Caeciliakoor
Schalkwijk do 10:00 Oecumenische viering met werkgroep
Bunnik do 10:00 Bunnik (PKN Oude Dorpskerk): Oecumenische viering met pw. E. van de
Moosdijk
Werkhoven do 09:30 werkgroep m.m.v. Multiple Voice
Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen 17

Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.
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Deze puzzel is gemaakt door Rosemarije Venema




7. De wereld werd ... toen Jezus zijn laatste adem uitblies

8. Het Griekse woord voor gezalfde

9. Een boodschapper van God

14. Hiervan wordt Thomas beticht

15. Zo heet de moeder van Jezus

16. Dit dier kraait

17. Het rijdier van onze Koning

20. De paastijd begint op een woensdag met een kruisje hiervan op je voorhoofd
21. Dit opschrift zie je vaak op een kruisbeeld

26. Het feest van de opstanding is het ...

30. De periode van Aswoensdag tot Pasen heet de ...

32. Deze lekkere chocolaatjes zijn er in vele smaken en zijn niet te missen in deze tijd van het jaar
33. Hiermee prikte een soldaat in de zij van Jezus, om te zien of hij nog leefde

34, Pasen is het feest van levenen ...

37. Toen Maria bij het graf kwam, was het ...

38. Het slotwoord van een gebed, “moge het zo zijn"

39. Een ander woord voor discipelen

40. Rooms-katholieken wensen elkaar zalig Pasen, protestanten zeggen ...

1. De wijn die Jezus aan het kruis te drinken kreeg was geen zoete maar ...

2. Het voorhang van de tempel scheurt en de aarde ...

3. Deze Romeinse bestuurder veroordeelde Jezus

4. Deze leerling heeft Jezus verraden

5. Laat deze ... aan mij voorbijgaan

6. Deze kleur wordt net als paars veel gebruikt rond Pasen

10. Jezus was hier drie dagen voordat hij op Pasen opstond uit de dood

11. Pasen is het feest van lichten ...

12. Jezus leeft, <uitroep>!

13. Zo worden de munten genoemd die Judas ontving voor het uitleveren van Jezus
18. Deze Maria ontmoette Jezus in de graftuin

19. Maria zag een man, ze dacht dat hijde ... was

22. Deze leerling ontkende drie keer dat hij Jezus kende, nog voor de haan kraaide
23. Op de Schedelberg werd Jezus gekruisigd, de naam in het Hebreeuws

24, De weg die Jezus moest gaan

25. Het feest van de intocht in Jeruzalem

27. Hiermee werd het graf afgesloten

28. In deze tuin ging Jezus met zijn leerlingen bidden op de avond van zijn uitlevering
29. Dit is gebeurd met het voorhang in de tempel toen Jezus stierf

31. De belangrijkste stad in het jodendom

35. ... Zoon en Heilige Geest

36. Lof en ... behoren het lam Gods toe




Cothen

Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl ( don. 10-12u)

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)
Bankrekeningnummer: NL11RABO03 12301154 voor algemene giften en stipendia.

Meditatief samenzijn
Moment van bezinning MEDITATIEF MOMENT

In de stilte van de kerk werd afgelopen tijd iedere eerste donderdag van de maand
gedurende een half uur een christelijke meditatie gehouden in onze kerk.

Q%:ew HLOMtEHT Voot fadtc
Soms verlangen we in deze hectische tijden even naar een moment van bezinning.
Omgeven door alleen het licht van kaarsen luisteren we naar een korte bijbeltekst
die ons inspireert en aanmoedigt tot nadenken en stil gebed.
Binnenkort plannen we weer nieuwe data; houdt u de berichtenin de

gaten!
Rian v. Kleef, Yvonne Janssen, Lilian Weijman

Wist u dat

-De lichtjeswandeling in december een mooie traditie aan het
worden is? Velen liepen de fraai verlichte route en luisterden en
keken naar het verhaal over de geboorte van het kindje Jezus.

-De verkoop van de kerststukjes
€ 450,-- heeft opgebracht voor
het herstel van de molen?

Samen op weg naar Pasen

Dit jaar mogen wij in Cothen het Paastridulim vieren. Samen met Wijk bij Duurstede zijn wij al druk bezig om dit voor te
bereiden. Deze viering is ook samen met Bunnik, Odijk en Werkhoven.
Wij hopen dat wij een mooie, waardevolle Goede Week naar Pasen voor u kunnen samenstellen.
Op Aswoensdag zijn we begonnen met de 40 dagen durende Vastentijd.

Samen oo weg naar S/ nden
Hierna zullen we in de Goede Week voor Pasen op Witte Donderdag de
instelling van de Eucharistie herdenken, waarna we op Goede Vrijdag
tijdens de Kruisweg zullen stilstaan bij de lijdensweg van Jezus.
Paaszaterdag tijdens de paaswake vieren we het feest van het licht,
het feest van het water en het feest van de vreugde om Jezus' verrijzenis.
Op 1e Paasdag, de herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood, vieren we de toegang tot een nieuw en eeuwig leven,
U bent van harte uitgenodigd om met ons de blijde intocht en de weg van het lijden en de verrijzenis van Jezus met ons
mee te lopen.

Energie

Het is even wennen, zo dicht op elkaar. Om de Familieberichten.

kosten ir? de h.and tehouden tach noodzaI.(eIijk. Op 13 december is Johanna Adriana Gerarda (Annie) van
Samen vieren in de dagkapel: Het kan dat is Spelde-Naron overleden.

geble:-ker:l. Toch warmer dan in dr.: fcerk zelf. Ook het 15 april 2022 Annemarie van Odijk-de Goede

koor is mtgeweken voor de repe.tltle naar de (in overleg met de familie)

warme huiskamer. Wel zo gezellig ook.
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Let op: viering Pasen
om 11.00 uur!

Om planningsredenen zal de viering
van Pasen in 't Goy op zondag 9 april
op een voor ons ongebruikelijk tijdstip
plaatsvinden: om 11.00 uur.

Gezamenlijke

ziekenzalving

Op vrijdag 12 meiis er om 19.00 uurin
Schalkwijk een gezamenlijke
ziekenzalving. Meer informatie
daarover en hoe u zich kunt
aanmelden vindt u op pagina 12.

20 en 21 mei:
diaconale zondag

Zoals u in het vorige Open Venster
heeft kunnen lezen: op 20 en 21 mei
organiseert het profielberaad diaconie
een diaconale zondag. We gaan ons
gezamenlijk inzetten voor Sant' Egidio.
De Gemeenschap van Sant’ Egidio zet
zich, geinspireerd door het evangelie.
wereldwijd in voor de vriendschap met
de armen en voor de vrede.

Naast de diaconale collecte willen we
inzamelen voor daklozen:

# t-shirts

* nieuw ondergoed

* sokken

Voor mannen en vrouwen, en alle
maten zijn goed. U kunt deze nu al
deponeren in de mand in de dagkapel.

Namens Sant' Egidio: alvast hartelijk
bedankt voor uw bijdrage.

O.L.V. ten Hemelopneming
Beusichemseweg 104, 3997 ML 't Goy
Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl
Pastoraat: 030-6011239

NIET GEBEDEN IS
ALTIJD MIS

Meimaand: Mariamaand

Beste medeparochianen,

Onze moeder Koningin van de Vrede
vraagt ons haar te helpen het kwaad
in de wereld te overwinnen. Dat er
werkelijk vrede mag heersen, in de
harten van ALLE volkeren!

De Heilige Geest samen met Maria zijn
bruid wil dat gaan bewerken, met
ONZE weesgegroetjes en toewijding,
en die van ALLE mensen.

Daarom gaan we in de Meimaand de
Rozenkrans bidden, op elke dinsdag
avond in mei (2, 9, 16, 23 en 30 mei)
om 19.00 uur in de Goyse kerk, Maria
ten Hemel Opneming.

Zo werken we met moeder Maria mee,
om haar wensen tot vervulling te laten
komen.

Wees welkom.

Parochiaan José Uijttewaal

Agenda

Zondag 9 april: Viering Pasen om 11.00 uur

Elke dinsdag in mei: om 19.00 uur Rozenkransgebed

Vrijdag 12 mei: om 19.00 uur gezamenlijke ziekenzalving in Schalkwijk
Sluitingsdatum kopij volgend nummer: zie pagina 31

Familieberichten

Overleden

17 maart 2023: Antonia Agatha Maria (Toos)
van der Horst-van der Gun. Zij werd geboren
op 13 juni 1939 en woonde de laatste jaren in
Bunnichem
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odijk

Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl
Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep.odijk@hotmail.com of 06-20254187.

Locatieraad: locatieraad@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23
Vioor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website en de wekelijkse Nieuwsbrief.

Palmpasen vieren Diepe Wonden
Beste ouders/verzorgers én Dit zijn geen wonden Heer
kinderen, die mensen kunnen helen
hoewel het wel de mensen zijn
Zondag 2 april a.s.om 11:00 die ze hebben gemaakt
uur is er een Palmpasenviering
in de Nicolaaskerk, waarvoor En U kent ze Heer
we jullie van harte uitnodigen! de scherven zijn er velen
stuk voor stuk een stukje pijn
Ook dit jaar kunnen de die mij zo hebben gemaakt
kinderen met hun
zelfgemaakte Palmpasenstok Het zijn wonden van woorden Heer
in een palmprocessie (= U kent ze, diepe striemen pijn
optocht) door de kerk lopen. woorden die ik ooit als laster zag
vallen nu als harde waarheid neer
H1 Jullie zijn Palmzondag vanaf En dat reet de wonden open Heer
4 10.15 uur van harte welkom in Alsof ze nooit genezen zijn
het zaaltje van de kerk, om
voorafgaand aan de De duisternis neemt macht over de dag
Palmpasendienst samen een en zo verval ik iedere keer
Palmpasenstok te versieren. terug in 't verleden en die tranenbui... alweer...
Wij hebben papier, Mag ik even bij U schuilen Heer
broodhaantjes en ander lekkers om de Palmpasenstok tot ik eindelijk stop met huilen Heer
mee te versieren. Mochten jullie zelf ook nog leuke
materialen hiervoor hebben, neem dit dan vooral mee! Wilt U mijn hart genezen van de haat en pijn
wilt U vergeven wat ik denk soms Heer
Hebben jullie geen stok? Geen probleem, wij zorgen dat ook al maak ik die fout telkens weer
er genoeg reservestokken zunl en wilt U bovenal mljn Trooster Zijn?
Tot dan! - Uit 'Speelplein van genade’- Laurens van der Graaf -

Groetjes, werkgroep Kidskerk ISBN 9789402126075 - 2015

Het Paastriduiim , oftewel het driedaagse
Paasfeest, is dit jaar in Cothen.

Zie voor meer informatie: Kruisweg op Goede Vrijdag
pag. 20, 'Sporen op weg naar Pasen’

Op Goede Vrijdag 7 april is in de
H. Nicolaaskerk om 15.00 uur een
Kruisweg met als voorganger Bert
Staal en mmv Vox Odicensis.

Want bij U is de fontein des Zoals gebruikeljk kunt u bloemen
levens meenemen. In deze viering krijgt u
a i = Y st . de gelegenheid om naar voren te
mn UW hCht, zien WI] het ].].Cht. komen, een waxinelichtje aan te
psalm 36.10 steken en bij het kruis te zetten. En

— zo u dit wilt — bloemen bij het
kruis te leggen.

Fij ne pﬂUSdaggn Voor de viering op 1e Paasdag zullen de bloemen
gewe ns-l-! worden verwerkt op het kruis op het priesterkoor.
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Kidskerk

A Kidskerk is een initiatief voor kinderen
_ = inde leeftijd van ongeveer 3 jaart/m 8

;:&ig‘-;i jaar!

Wanneer?
Onderstaande data op zondag van 9.15 uur tot 10.30
uur in de H. Nicolaaskerk Odijk.

Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een
viering. Tijdens deze viering staat een thema
centraal, waarop het (bijbel)verhaal en de activiteit
zijn afgestemd. Natuurlijk gaan we ook kletsen en
zingen en is er gelegenheid om een kaarsje voor
iemand aan te steken.

Kom je ook?

Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder gezellig
meenemen als je dat leuk vindt!

En je hoeft je niet op te geven hoor!

Dit schooljaar 2022/2023 staan nog de volgende
'Kidskerk-bijeenkomsten' gepland:

2 april (Palmpasen) zie pag. 22,

14 mei en 25 juni.

Tot dan! Werkgroep Kidskerk

Eten met dorpsgenoten

Het Eten met Dorpsgenoten zal weer plaatsvinden op
maandag 24 april in de Meenthoek bij het Witte
Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met
anderen die ook regelmatig alleen eten? Voor € 7.-
krijgt u een driegangenmaaltijd. De maaltijd wordt
om 18.00 uur geserveerd. U kunt zich aanmelden op
woensdag 19 april tussen 17.00 en 18.00 uur via
telefoonnummer 030-6562089 met vermelding van
uw naam en tel. nummer. Het aantal deelnemers
bedraagt maximaal 32.

De volgende keer is gepland op maandag 22 mei.
Aanmelden kan dan op woensdag 17 mei.

Ontmoeting met dorpsgenoten

De volgende Ontmoetingsmiddag met
dorpsgenoten zal zijn op zondag 16 april van 14.30
tot 17.00 uur in het Zaaltje bij de H. Nicolaaskerk. Als
gastinleider zal Lia Kraaijkamp wat vertellen over het
ontstaan van Humanitas en de zorg voor bewoners
van deze instelling. Verder is er tijd voor gezellig
bijpraten en samenzijn onder het genot van een kop
koffie of thee en een drankje.

Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in het
hiervoor bestemde spaarvarken geven.

Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden
geregeld via tel. 030-6562977.

De volgende middag is geagendeerd op zondag 21 mei.

Pubquiz

Op vrijdagavond 21 april is er een
'pubquiz’ in onze H. Nicolaaskerk.
Tijdens de pubquiz worden er in
teamverband vragen beantwoord over
uiteenlopende onderwerpen, zoals:
Odijk en omgeving, kerk en geloof, sport
en algemene kennis.

De gezelligheid staat voorop, maar uiteraard willen we allemaal
ook graag weten hoe het met onze algemene kennis is gesteld.
Het wordt een avond vol uitdagende vragen en veel plezier met
elkaar! De avond wordt gepresenteerd door onze heuse
quizmaster: Matthijs Marell!

Vooraf aanmelden via email is noodzakelijk! Dit kan per team
(5 personen) of als individu (individuele aanmeldingen vormen
samen een team).

Een vrijwillige financiéle bijdrage wordt gewaardeerd.

Datum: vrijdag 21 april.

Plaats en tijd: dagkerk H. Nicolaaskerk, 20.00 uur.
(inloop vanaf 19.30 uur)

Aanmelding: email: odijk@pj23.nl

Kledingactie
Voorjaarsactie 2023

Voor betere gezondheidsvoorzieningen voor moeder
en kind in de Borana-zone (Ethiopié)

Met uw donatie kunnen we zorgen voor betaalbare én
bereikbare zorg en de cijfers van moeder- en kindersterfte in
Ethiopié nog verder terugdringen.

Op zaterdag 29 april, tussen 10.00 tot 13.00 uur kunt u weer
kleding doneren. Op het plein van de Nicolaaskerk neemt
Jenneke Miltenburg de zakken graag in ontvangst!

U kunt behalve uw donatie van kleding en schoenen ook
speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van: lakens,
handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes, zakdoeken
en dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen)
inleveren.

Familieberichten

06 februari 2023: Helen Doedijns, 89 jaar.
13 februari 2023: Harry Mocking, 87 jaar.
13 maart 2023, Joke Vredendaal- Agterberg, 91 jaar.
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Schalkwijk,

Tull en 't Waal

Heilige Michaél
Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk
Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Leven en dood

“Het gaat weer beginnen!” sprak de tuinman. Tweeduizend jaar later leunt
hij over zijn schoffel. De zon verwarmt de grond waar hij zijn aardappelen
heeft gepoot. Hij kijkt de tuin in en beziet de knoppen in het hout.

De merel hupt tussen de verse aarde door op zoek naar leven. Een nieuw
seizoen. Een nieuwe lente. De kippen verlaten kakelend hun winterstand.
Alle vogels zijn begonnen een nest te bouwen. En wij?

Wat moet ik met het wereldnieuws? ledere dag met de krant schuift de
ellende als een waterval door mijn brievenbus.

Ik wil het niet weten en toch wil ik het weten.

Met welk leed overlaad ik me, bericht na bericht? Het is vernietiging, verdrinking, oorlog en dood die op me drukt.
Hoe kom ik onder die steen vandaan? Wie rolt hem van mijn nek?

Ik kijk naar het wit van de perenboom. De bloesem staat op uitbreken. We zetten de tuinstoelen in de zon om haar warmte
te vangen tijdens de koffie. De natuur komt tot leven. Zoals altijd draait de aarde haar rondje om de zon.

Waar vinden we kracht om onszelf bij elkaar te rapen? Hoe gaan we om met zoveel gebrokenheid in deze wereld?
Hoe gaan we verder na verlies? Dat is niet alleen een vraag van onze tijd. Hoe deden die vrouwen dat na Jezus’ dood?
En waarom eigenlijk moest hij dood? Zijn we nu zo anders? Dus wat vertelt ons de ellende van toen?

Meer vragen dan antwoorden. Pasen brengt dood en leven bij elkaar.

Er gelden dezelfde redenen als toen om verder te kunnen: opstaan na de dood. En een andere: opstaan uit de dood.
Er is geen andere weg dan om die van het leven te gaan en elkaar het leven voor te houden. Anders is er geen weg.
Antoine de Haan

Palmpasenstokken naar bezoekers van de koffieochtend

Vrijdagochtend 31 maart maken de kinderen van groep 5 van de Michielschool een palmpasenstok.

Deze stokken maken ze uiteraard niet voor zichzelf, maar worden uitgereikt aan de bezoekers van de
Trosselkoffieochtend. In de loop van de ochtend komen de kinderen met hun palmpasenstok naar de Wiese.
Komt U ook? Dan wordt het vast net zo mooi en gezellig als vorig jaar!

Uit liefde

Met een dagelijks avondgebed in de 5tille/Goede Week bereiden we ons voor op Pasen.

Als oecumenisch initiatief van de gemeenschappen rond de R.K. Michaélkerk en de protestante gemeente Schalkwijk en
Tull en 't Waal, komen we samen rond een dagtekst, een psalm, gebed, stilte en muziek.

Uit liefde luidt het centrale thema. Hoe laten we ons leiden door de liefde? Niet voor onszelf, maar voor elkaar, voor onze
naaste, voor Christus? En hoe lief heeft Jezus de mensen gehad dat Hij zichzelf voor ons gegeven heeft?

In de week van maandag 3 tot en met zaterdag 8 april zijn er stiltevieringen op

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en stille zaterdag.

Dit is in de kerk in Tull en 't Waal van 19.30-20.00 uur.

Naast de avondgebeden zijn er samenkomsten in de eigen geloofsgemeenschap:
» Witte Donderdagviering in de R.K. kerk Houten (19.00 u)

- Goede Vrijdag Kruiswegviering in de R.K. Michaélkerk (15.00 u)

= Goede Vrijdag dienst met viering Heilig Avondmaal in hervormde kerk (19.30 u)
= Paaswake in de R.K. kerk Houten (19.00 u en 21.00 u) op Paaszaterdag.

U bent van harte welkom.

Gezamenlijke ziekenzalving

Vrijdagavond 12 mei om 19.00 uur vindt de gezamenlijke
ziekenzalving plaats in de H. Michaélkerk.
In dit Open Venster vindt u meer informatie op blz. 12.
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Kunst en Gregoriaans

Bij de Kunstfietsdagen ben ik dit jaar te gast bij de

H. Michaélkerk in Schalkwijk, in het kader van de
‘Tentoonstelling in de kerk’ die daar elk jaar georganiseerd
wordt. lk zal daar de installatie (ruimtelijke opstelling) ‘De
Profundis’ laten zien die bestaat uit een lessenaar, gemaakt
van een knotwilg uit mijn tuin, en daarop geplaatste boeken
met door mij in diezelfde tuin gemaakte foto’s van bladeren
in close up, met daarnaast aquarellen en tekeningen in inkt
en grafiet.

Ook is er op zaterdag 15 april de hele dag muziek.

De Gregoriaanse kring Utrecht zal een openbare repetitie
houden en op het eind van de middag om 16.00 uur een
uitvoering geven. Het koor staat o.Lv. dirigent/componist
Wilko Brouwers. Het repertoire dat ten gehore wordt
gebracht zal raakvlakken hebben met mijn werk. Er kan ook
worden meegezongen, u kunt zich daarvoor opgeven via
wilkobrouwers@gmail.com

Bij het concert zal Wilko speciaal bij mijn werk
gecomponeerde stukken spelen op het Batzorgel in de kerk  De kerk is beide dagen open van 12.00 tot 17.00 uur.

Op zondag 16 april zal Wilko er ook zijn om muziek te maken
bij mijn kunstwerken en wordt ‘s middags om 16.00 uur zijn www.agnesdekok.nl Agnes de Kok (kunstenaar en koster van
dichtbundel “Alleen dit korte staan” gepresenteerd. de H. Michaélkerk)

Kerkschatten, het verhaal achter... Maria Magdalena

Maria Magdalena spreekt veel mensen tot de verbeelding.
Soms alleen vanwege de film Jesus Christ Superstar, waarin
Maria Magdalena is neergezet als de vrouw die verliefd was
op Jezus en 'l don't know how to love him' zingt.

Het kerkelijke verhaal rondom Maria Magdalena is echter
verwarrend en complex, want er zijn meerdere vrouwelijke
figuren uit de bijbel gekoppeld aan de persoon van Maria
Magdalena. Ze was een welgestelde vrouw uit het dorpje
Magdala en een zeer trouwe volgeling van Jezus. 5amen
met Maria, de moeder van Jezus, was ze getuige van zijn
kruisiging en graflegging maar ook van zijn verrijzenis, want
zij kwam als eerste bij het lege graf. Door diverse kerkvaders
werd ze later ‘de apostel der apostelen’ genoemd. Daarnaast
werd ze soms vereenzelvigd met de overspelige vrouw waar
Johannes over schrijft en met de zondares van Bethanié.

De afbeelding op de muur van onze kerk gaat over dit laatste
verhaal, want de tekst op de banderol verwijst

naar Lucas 7: 48:

fota: Annie Miltenburg

"Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven. Familieberichten

Op de muur staat naast Maria Magdalena de Heilige Nepomuk
afgebeeld, de priester die het biechtgeheim weigerde te
schenden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de biechtstoel
oorspronkelijk onder deze twee afbeeldingen stond.

Maria Magdalena...wie was zij nu echt en wat was haar relatie

Overleden

Truus Hoogland-van der Linden, overleden op 4 februari
in de leeftijd van 80 jaar.

Wim Braam, overleden op 21 februari in de leeftijd

met Jezus, het blijft ook in deze tijd mensen intrigeren. van 83 jaar.
Op internet is er van alles over te lezen. We zullen helaas moeten Jos Scholman, overleden op 8 maart in de leeftijd
accepteren dat we het nooit precies zullen weten.... van 73 jaar.
Conny Middelweerd en Co Baas
Gedoopt

Op 4 maart, Serra Bosgoed, dochter van Maikel en

Bronnen: P. Heijmink — Liesert (1995) De kathedraal van het Sticht
Caroline Bosgoed-van Rooijen.

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/m/maria-magdalena
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Werkhoven

O.L.V. Ten Hemelopneming

Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (ma-wo-vr 8.30-12.00u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.
Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RABCO0329808540

Voorbereiding op de Pasen
Zondag 2 april vieren we Palmpasen in de eigen
kerk. Het is de start van de Goede Week. Het is
de dag dat Jezus Jeruzalem binnenkomt en daar
heel hartelijk ontvangen wordt. Maar wat een
rollercoaster is de week die volgt!

Voor het Paastridutim: de Witte Donderdag-, de
Goede Vrijdagviering en de Paaswake gaan we
dit jaar naar Cothen.

De viering op Eerste Paasdag is om 9.30 uurin de
eigen kerk en dit belooft een extra feestelijke
viering te worden.

De Kruisweg op Goede Vrijdag is in onze eigen
kerk. We volgen deze middag Jezus op zijn
zware tocht met het Kruis. We staan stil bij de
staties en laten ons begeleiden door beeld en
muziek gebaseerd op de Matthéus Passion van
Johann Sebastian Bach. Aanvang 15.00 uur.

Aansluitend brengen we een bloemenhulde aan
het kruis. Als u wilt kunt u zelf een bloem

meebrengen en bij het kruis leggen.
Loes van der Horst

Goede Vrijdag 2022

Wordt het niet eens tijd...

...voor een voorjaarsschoonmaak? Laten we om te beginnen de borden maar
Wat waren we trots toen we in 2019 dan weer eens schoonpoetsen. We moeten
eindelijk van start konden met de brood-  tenslotte moed houden dat ons huis van
nodige restauratie van ons dak enwe o.a.  God een behouden huis zal blijven voor
dit bord aan het hek konden hangen! al die krachtige inspirerende vieringen

die er plaatsvinden onder leiding van ons
Een prachtig gerestaureerde toren zijn we  pastoraal team, maar zeker ook onder
intussen rijker, maar helaas zijn de stei- leiding van onze gemotiveerde leken-
gers rondom het gebouw allang weer voorgangers en al die andere vrijwilligers.
verdwenen en is het bord verweerd.

Zij zorgen ervoor dat de kerkgangers -

Deze tijd van het jaar is een tijd van ook al zijn die niet altijd met velen - met
opnieuw beginnen, van opruimen en een warm hart de nieuwe week weer
schoonmaken. Van niet blijven steken in ingaan.

het verleden, maar van vooruit blijven Karin Stoeten

kijken en de schouders eronder.

Vroeger was echt niet alles beter hoor! Wij ouderen vergelijken graag toen en nu, maar weet u... oudjes
kijken nu eenmaal graag terug en soms is dat best de moeite waard. De laatste keer dat ik u sprak was rond
het begin van de 40-dagen tijd, toch? We hebben hier de carnavalsviering meebeleefd. En wat voor een
viering: goede teksten en gebeden, krachtige overweging. En de muziek heeft ook ons geraakt. Ook: een
volle kerk met swingende mensen in de kerkbanken. Gezellig en rumoerig. Een mooie start van deze
40-dagentijd. Mijn stenen collega's en ik hebben best genoten van deze viering, maar zeker ook van de
rust erna. We worden een dagje ouder, hé? En toen, een week later de Taizéviering; zo mooi, zo ingetogen
en zo raak! Wat een contrasten maken we mee binnen onze kerk. Ik hoorde dat we al een aantal jaren op
deze manier in het Open Venster met elkaar in gesprek zijn, een klein jubileum. Hopelijk gaan we nog even
door, ik vind dit contact met u wel plezierig. En oh ja... De BOW-viering was een mooie viering! Die beide
koren uit Bunnik en Werkhoven kunnen het best goed met elkaar vinden zag ik vanaf mijn hoge
standplaats. Misschien zit hier wel een mooie toekomst in. Maar nu eerst de Pasen. Het schijnt een bijzon-
dere viering te worden, zo hoor ik in de wandelgangen. We hopen u dan ook weer te mogen ontmoeten,
wij kijken ernaar uit! ’




Woensdagavondvespers

We leven in een drukke en chaotische wereld. ledere dag opnieuw wordt er
een beroep gedaan op ons organisatievermogen, flexibiliteit, empatie,
respect voor de ander.

Er wordt veel van ons gevraagd, soms téveel. Een momentje om even terug te
keren naar jezelf is dan best fijn. In de thuisomgeving is dit niet altijd
makkelijk. Mede daarom organiseert de werkgroep Huis voor Gebed en
Ontmoeting op woensdagavond een meditatieve vesper met een
oecumenisch karakter. De teksten in deze vespers zijn kort en toegankelijk,
geschikt voor alle leeftijden. De muziek is louterend. Sta even stil en ervaar
hoe Gods Geest je wil helpen!

Weet u welkom op de derde woensdagavond
van de maanden maart tot en met oktober
m.u.v. de maanden juli en augustus). S -

De volgende data:

19 april over moed en standvastigheid

17 mei over wijsheid en voorzichtigheid

21 juni over rechtvaardigheid

na de zomer: 20 september en 18 oktober.
Aanvang 19.00 uur.

De muziek wordt de ene maand verzorgd door
Bas Jongeling op orgel i.s.m. Marco Prins op
dwarsfluit en de andere maand door Martien
Stoeten met Taizé-gerelateerde muziek.

Toerustingcursus

Binnen onze geloofsgemeenschap hebben we twee lekenvoorgangers.

Met veel plezier en inzet verzorgen zij de zondagmorgen vieringen als het
pastoraal team niet beschikbaar is voor Werkhoven. De één 13 jaar, de ander
2 jaar. Daarnaast participeren zij in de Taizévieringen en de woensdagavond-
vespers.

Beide lekenvoorgangers hebben de afgelopen maanden een
‘toerustingscursus voor lekenvoorgangers' gevolgd samen met collega's uit
Bunnik en Odijk. Het was een inspirerende, intensieve cursus gegeven door
een bevlogen cursusleider. Alle onderdelen van de Woord- en
Communieviering zijn uitgebreid besproken en uitgewerkt. Vele avonden
theorie (en huiswerk) en op een aantal zaterdagen de praktijklessen.

Een cursus met aandacht voor de rituelen en symbolen in een viering, maar
ook: hoe loop je, hoe sta je, hoe praat je en hoe vertel je? Hoe bouw je een
overweging op, hoe schrijf je een gebed, een voorbede?

Beide voorgangers hebben aangegeven deze cursus te willen volgen om de
kwaliteit van 'samen vieren' hoog te houden. Mischien heeft u er al iets van
gemerkt; langzaam worden de aloude gebaren en rituelen weer ingevoerd in
de vieringen.

Daarmee hopen zij de inhoud van de vieringen beter over te brengen aan de
kerkganger. Je altijd bewust zijn van wat je doet en waarom is belangrijk. De

kerkganger komt immers niet voor een bijbellesje maar voor een persoonlijk
contact met de Drie-eenheid: Vader, Zoon en H. Geest en hoe fijn is het als dit
op een goede, respectvolle manier begeleid wordt.

Loes van der Horst

Wijsheden

Het is in de wetenschap bekend dat je nooit kunt bewijzen dat iets niet bestaat.

Erik van Praag

Taizéviering
16 april om 19.00 uur
'Ik wens jullie vrede'

In deze tijd streven velen naar
een toekomst van vrede, waarin de
mensheid bevrijd zal zijn van de dreiging
van geweld.

Sommigen voelen zich machteloos,
omdat zorgen over de toekomst hen
aangrijpen. Verspreid over de hele wereld,
leven er echter mensen die vindingrijk zijn
en mogelijkheden scheppen.

Wij leven in een tijd waarin

velen zich afvragen: wat betekent het
geloof nog? Het geloof is een heel
eenvoudig: een onmisbaar vertrouwen op
God, dat steeds weer opwelt in ons leven.

ledereen kent twijfels. Je hoeft je daar geen
zorgen over te maken. Velen hebben tot
hun verbazing ontdekt: ook in een
vertwijfeld hart, kan Gods liefde ontluiken.

Kom en luister naar de stem van God in
de stilte van deze meditatieve vesper.

Tussen Pasen...

In deze periode staan we stil bij de
Hemelvaart van Jezus; 10 dagen voor de
Pinksteren. Hemelvaart (dit jaar op 18 mei)
markeert een begin en een eindpunt.

Hemelvaart

Het aardse leven van Jezus is voorbij, Hij
leeft voort aan de rechterhand van zijn
Vader. Voor Hij ging heeft Hij ons echter een
opdracht gegeven!

Om 9.30 uur is er een Woord- en
Communieviering met muzikale

ondersteuning van het koor Multiple Voice
uit Odijk.

...en Pinksteren

Familieberichten
Overleden

Sebastianus Johannes (Bas) de Klein
*9 oktober 1934
T 19 maart 2023

27



Wijk bij Duurstede

H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net
Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via https://johannesdedoper.net/misintentie/
Misintenties: Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper

Johannes overdenkt...

Ik dacht dat het na kerstmis en voor de 40-dagentijd rustig zou worden... Niets is
minder waar. We zouden meer in de dagkapel gaan vieren, maar dat is niet
helemaal gelukt. Er kwamen simpelweg teveel mensen naar de vieringen en de
dagkapel kan niet zoveel mensen herbergen. Geweldig toch.... Ik kon fijn
meedoen met de vieringen en genieten van het samenzijn. Ik hoefde niet om
het hoekje mee te kijken.

Laten we hopen dat de penningmeester genoeg geld heeft om de verwarming
te betalen. De verwarming die toch aan moest omdat het anders niet te doen
was in de kerk. Ondanks de warmte die ons geloof verspreidt.

Heerlijk toch, zo'n actieve gemeenschap. Er was zelfs een spontaan initiatief voor
een actie voor giro 555 voor hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in
Turkije en Syrié. De actietafel staat nog achter in de kerk en wordt nog steeds
druk bezocht. Als de dagopbrengst weer naar de kluis wordt gebracht kan ik
stiekem een blik werpen in de geldkist. Dank u wel voor de gulle bijdragen! Ook
hiervoor zijn we kerk.

De 40-dagentijd is een tijd van voorbereiding en bezinning op het komende
Pasen. Elk jaar weer opnieuw vieren we de opstanding van onze Heer, een
nieuw begin voor iedereen. Wel gaat daar een "Goede" week aan vooraf. Een week van feest, op Palmzondag via de instelling
van de eucharistie op Witte Donderdag naar het lijden op Goede Vrijdag en dan de wederopstanding met Pasen. Een week
vol emotie en ook stilte. Een week ook met een prachtig evenement in onze kerk: The Passion of Christ op dinsdag 4 april. Na
drie jaar kan het weer en kan ik me ook laten meevoeren in het Lijdensverhaal op een mooie wijze vertolkt. Weet u wat zeker
zo mooi is? De woensdagochtend na de "Passion of Christ" komen een paar honderd kinderen in onze kerk om ook
ondergedompeld te worden in dit verhaal. Een voor hun aangepaste versie van "The Passion of Christ" zal worden opgevoerd.
Dat vind ik zeker zo indrukwekkend.

Ons geloof is een geloof van hoop en blijheid, ondanks alle ellende in de wereld. Laten we samen ervoor zorgen dat we die
hoop en blijheid blijven verspreiden!

Johannes

Heb je tijd en zin om mee te helpen?

In onze geloofsgemeenschap is altijd wel wat doen. Je bent altijd welkom. Maar, er zijn
veel handen nodig om alles draaiende te houden. Onze vele activiteiten kunnen best
wel nog wat hulp gebruiken. Van kok tot klusjesman, van acoliet tot administrateur.
Onze prinsenhuismaaltijd zit te springen om een extra kok die afwisselend wil en kan
koken voor de bezoekers, ook keukenhulpen en gastvrouwen en -mannen zijn welkom.
De omgeving van de kerk en pastorie, de tuin en de bestrating hebben de nodige
aandacht nodig. Gras maaien, paden bijhouden, rondom de kerk schoonmaken, het
zijn dankbare taken die direct resultaat opleveren.

De vieringen kunnen niet zonder kosters en acolieten. De huidige groep zou het fantastisch vinden als eriemand mee zou
willen helpen bij de vieringen.

De administratie moet ook gevoerd worden. We hebben nu een gedeelte uitbesteed, maar dat kost wel geld en dat is eigenlijk
zonde. We zoeken dan ook iemand die vertrouwd is met Exact en die taak zou willen overnemen.

Onderhoud van kerk en pastorie is iets wat altijd terugkomt. Van lampen vervangen tot kleine schilderwerken, van electra
vervangen tot opruimen, er is altijd wel wat te doen.

Wist je trouwens dat we een trouwe groep hebben die elke keer weer de bloemen op het altaar verzorgt? Wil je meehelpen
om bloemstukjes te maken, passend in de liturgische tijd? Je bent van harte welkom!

Zieken en ouderen bezoeken, kleine attenties verzorgen, een luisterend oor bieden, indien nodig een pastor inschakelen,
onze bezoekgroep is nooit te groot en zou het fijn vinden als er wat uitbreiding komt.

's Morgens de Mariakapel openen en 's avonds weer sluiten is een mooie, dankbare taak. Ook hier zijn altijJd mensen nodig
om het rooster compleet te maken.

Doe je mee of wil je meer informatie? Stuur even een mailtje naar info@johannesdedoper.net en we nemen contact met je op.
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The Passion of Christ 4 april 2023, 19.30 uur

"Dit is het verhaal van het leven van Jezus en van zijn laatste dagen in de stad Jerusalern, 2000 jaar geleden, zoals
beschreven in het evangelie, in de Bijbel. Stel je dan eens voor dat Jezus door onze straten liep, op de Markt hier.
Stel je voor..."

Dit waren de afgelopen jaren de
beginwoorden van het Verhaal. Het Verhaal,
in een overvolle katholieke kerk in Wijk bij
MUZIKALE VERTELLING YAN HET LIJDENSYERHAAL Duurstede. Het Verhaal dat door blijft gaan.
Het Verhaal dat steeds weer verteld wordt.
De afgelopen jaren kon het niet live door
gaan door de corona pandemie en hadden
we een digitale versie.

Maar nu kan het weer live in onze kerk

Dit jaar laten we het Verhaal tot leven komen.
Het wordt verteld en met name populaire
Nederlandse liederen zullen het versterken.

Ons koor Face to Face is al volop aan het
repeteren en zal dit muzikaal ondersteunen
met haar combo, onder leiding van Tom van
Ginkel.

Licht, geluid, beelden en teksten maken er
een onvergetelijke avond van,

We gaan mee in dit verhaal, laten ons raken
door de tekst en worden ondergedompeld in
de muziek. Een avond vol emotie, muziek,
inspiratie en hoop.

Het Verhaal wordt steeds weer opnieuw
verteld, steeds weer, eindeloos. We blijven
het vertellen.

DINSDAG 4 APRIL. 19:30 Kom ook op dinsdagavond 4 april naar onze
' kerk.

Het begint om 19:30, kom op tijd!

RK KERK WIIK BI) DUURSTEDE

KoORr FACE TO FACE

OLY TOM VAN GINESK De toegang is gratis, wel wordt er na afloop

gecollecteerd om de kosten te dekken.

The Passion of Christ voor kinderen op woensdag 6 april 2023,
09.15uur en 11.00 uur

Ook dit jaar hebben we weer een speciale kindereditie van worden de kinderen meegenomen in dit prachtige verhaal.
The Passion of Christ. De beleving van de kinderen is zo mogelijk nog intenser dan
Vorige jaren ontstond de idee om naast The Passion of Christ  die van de volwassenen op de avond ervoor. De nodige

op dinsdagavond ook een speciale versie te maken en die emoties komen los en daar waar mogelijk wordt uit volle
aan de basisscholen in Wijk bij Duurstede aan te bieden. borst meegezongen.

Dat was een groot succes. Alle basisscholen in Wijk, Cothen en Langbroek zijn ook dit
Annemieke Bosman en Carole van Ginkel vertellen het jaar weer uitgenodigd en vele aanmeldingen zijn al

Verhaal in een versie die speciaal voor deze gelegenheid is binnnen. Maar niet alleen de knderen zijn welkom, iedereen
geschreven op basis van het verhaal wat op dinsdagavond is welkom. Wel hebben de kinderen van de basischolen de
wordt verteld. beste plaatsen.....

Met aangepaste liederen en een aangepaste tekst
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Advertenties

‘Al 19 jaar een vertrouwd
gezicht in de regio”

Ineke van Bennekom

L 06 - 8366 9222 | www. inekehelpt.nl
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Ineke helpt

uilvaartverzorging

OPTIEK VAN DE VECHT

OPTOMETRIE

De Raat 12 | 3995 EP Houten | Tel: 030 63 75 570
www.optiekvandevecht.nl

madeleine
uitvaartzorg
06 127 687 23

Betrokken. Creatief. Dichthij.

DEZE ADVERTENTIE IS VOOR ALS JE HEBT NAGEDACHT
OVER FEN PASSEND AFSCHEID - MAAR NIET WEET

WAT DAARVOOR MOET GEBEUREN - BEL EVEN NAAR

LIESBETH VAN DER DONK EN JE KRIJGT HAAR AAN

i
TAFEL VOOR EEN GOED GFSPREK MET IEMAND DIE “IN
DE KANTLIJN" BLIJFT, MAAR ALLES VOOR JE REGELT -

LIESBETH IS UITVAARTBEGELEIDER
0343-574-656 IVAARTE LIESBETH VAN DE

Miltenburg

Uitvaartverzorging

Heeft u al nagedacht
over uw uitvaart?

Ul neemt een leven lang beslissingen en staat daarbi
misschien ook wel eens stil bij het laatste afscheid.

Onze uitvaartzorg biedt alle mogelijkheden, waarbij het gaat
om uw wensen. Wij staan voor een persoonlijke uitvaart
die recht doet aan het leven.

-

-

}
b
J

Maak nu een vrijblijvende afspraak om uw
uitvaartwensen te bespreken.

030 606 31 62

Voor directe hulp bij overlijden staan wij
dag en nacht voor u klaar.

3991 BA Houten

Vlierweg 1-B www.miltenburguv.nl
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De Klijn Uitvaartzorg
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! GIMGEE TS L H\"I.\tll‘lﬁrl"l’\'(' ntlvaarten
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Afscheid nemen vraagt
liefdevolle aandacht en tijd...

Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel
verdriet en emoties.

In korte tijd moeten er dan veel b«-:slissingen genomen
worden om de uitvaart te regelen. De ['(Ji;n Uitvaartznrg help{
u graag dﬂ.arbll zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier

afscheid kan nemen en kii]-cen samen met u naar de
nluge]ijkhalcn, Door zowel I_)l] kleine als l_)ij ]and::iii]-u:
nrganisatics te werken heb ik kennis en en’aring npgedaan hij
het regek‘n €N voorgaan van uitvaarten. In de afge]open 20
jaar waren dat ruim 1500 uitvaarten, die ik heb mogen doen.

Edelsteen 190, 3991 SV Houten
030 25901581

\

Kwaliteitsregister
Uitvaartverzorgers

Leo de Klijn




Informatie

Parochie H. paus Johannes XXIII

De parochie H. paus Johannes XXl omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch
centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel
e.0.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies.
Loerikseweg 12,3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl
Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's.

Pastoraal team

Fred Hogenelst, pastoor, pastoorhogenelst@2parochies.nl,

telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don.18 -19 uur, 06-23380310
Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Meike Hettinga, pastoraal werker, m.hettinga@2parochies.nl

Ed van de Moosdijk, pastoraal werker, e.vandemoosdijk@2parochies.nl
Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl

Lilian Weijman, pastoraal werker, Lweijman@2parochies.nl

Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
Charles Verwimp (vice-voorzitter)
Ron van Ee (secretaris, gebouwen)
Lilian Vernooij (penningmeester)
Frans Bosman (lid)

Ria van Dixhoorn (adviseur)

Contact via parochiesecretariaat,
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw
geldelijke bijdrage. Het rek.nr.:

NL 28 RABO 0155 614614

tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
ANBI: 822298272,

U kunt ook uw bijdrage online
overmaken: zie www.pj23.nl

of via onderstaande QR-code (gebruik
de camera app op de telefoon)

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=UDyWSObjQtOAhmclaOwl5w

PCI PJ23: Praktische en
financiéle hulp

Kent u iemand in uw omgeving die
tussen wal en schip is geraakt, de weg
kwijt is naar hulpverlenende
instanties, financieel in de knel zit of
heeft u zelf te maken met armoede?
PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op
www.pcipj23.nl of neem contact op
via info@pcipj23.nl

Parochiesecretariaat
Diahann van van de Vijver
Loerikseweg 12,3991 AD Houten
info@pj23.nl

030-6378642

Pastoraatstelefoon
Wilt u contact vanwege
een ziekenzalving of ziekenzegen,

of vanwege geestelijke nood?
Bel dan met 06-12948874.

VEI’tI’OUWE“SpEI"SOOI‘I
Onze parochie hecht veel waarde
aan het bevorderen en
handhaven van de sociale
veiligheid van mensen.

Heeft u het gevoel heeft dat een
beroepskracht (bv. een pastor) of
een vrijwilliger in een van onze
gemeenschappen grenzen
overschreden heeft en wilt u
hierover in gesprek? Neem dan
contact op met de
vertrouwenspersoon van onze
parochie:

Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@Zparochies.nl
06-44918278

.:- -:. -:. -:. R.K. Parochie
“ Paus Johannes XXIII
o o e e

Colofon Open Venster
Open Venster is een uitgave van de
parochie H. paus Johannes XXIII.
Het parochieblad verschijnt 7x per
jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr.3 - 2023 Pinsteren
Sluitingsdatum kopij: 25 april 23
Periode: 20 mei - 7 juli '23
Verschijningsdatum: 17 mei '23

Nr.4-2023 Zomer
Sluitingsdatum kopij: 13 juni 23
Periode: 28 juli - 8 sept. 23
Verschijningsdatum: 5 juli 23

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn,
Janny van Schip en Karin Stoeten.
Voor aanleveren parochiebrede
artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's
inleveren bij:
bunnik.parochieblad@pj23.nl,
cothen.parochieblad@pj23.nl,
1goy@pj23.nl,
houten.parochieblad@pj23.nl,
odijk.parochieblad@pj23.nl,
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl,
werkhoven.parochieblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van fota's en
teksten toesternming te vragen aan de
rechthebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw
rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u
contact op te nemen.

3



T

Open Vens

Op 9 april is het groot feest in onze kerk. Dan

vieren we misschien wel het belangrijkste
feest dat we hebben: Pasen. Met Pasen vieren
we dat Jezus opstond uit de dood. Een verhaal

dat zo groot is dat het moeilijk is om te begrijpen.

Om Pasen goed te kunnen vieren moet je je er
wel op voorbereiden. Dat doen we tijdens de

. veertig dagen voor Pasen en in het bijzonder in

de week voor Pasen: de goede week. Als je die
week de verhalen over Jezus meeleest en leeft
dan gaat Pasen nog meer voor jou leven en
wordt het een extra groot feest.

Hoe doe je dat? Je kan natuurlijk met ons mee-
vieren in de kerk, maar ook thuis kan je samen
stap voor stap op weg gaan naar Pasen. Op on-
ze kidspagina geven we je graag wat tips om je
daarbij te helpen door te laten zien hoe je in de
goede week je Paastak kan versieren.

We beginnen met Palmpasen, en lopen alle da-
gen van de week samen mee met het verhaal
van Jezus door steeds een nieuw symbool uit
het verhaal in de tak te hangen. Doe je mee?

ter Kidspagina

Wat heb je nodig?

=i, e tak vﬂn-aﬂi‘kronkehwlg (of een andere
) in een vaas.

nte lezen
= De smm@ hiernaast staan uitgelegd

el om het verhaal van de goe-

Wat is er in de kerk te doen?

Houten

2 april 09.30 uur Kidskerk Palmpasen
Voor deze viering moetl je je opgeven via
houten@pj23.nl

6 april 15.00 uur Kruisweg

8 april 19.00 uur Paas Gezinsviering
Odijk

2 april 09.30 uur Kidskerk Palmpasen
Bunnik

26 maart  11.00 uur Kidskerk Palmpasen
2 april 09.30 uur Oecumenische

Gezinsviering Palmpasen

Wijk bij Duurstede

2 april 09.30 uur Palmpasen
5 april 12.00 uur Passion of Christ
8 april 19.00 uur Paas Gezinsviering

Tekst: Meike Hettinga, musfraues kmderen van RKBS de Viinderen RKBS

Zondag: Vandaag vieren we Palmpa-

@n. Hang een palmtakije in de Paastak.
‘herinnert ons aan Jezus die Jeruza-

hm binnenkwagn op een ezeltje en aan

Dinsdag: Jezus kwam naar Jeruzalem
om daar het Joodse Paasfeest te vie-
ren. Op die dag werd een lam gegeten
met bittere kruiden. Zo werd terugge-
dacht aan het verhaal van Mozes en de
viucht van Gods volk uit Egypte. Ook
Jezus en zijn vrienden deden dat.

Woensdag: Voordat Jezus met zijn
leerlingen voor de laatste keer aan tafel
ging waste hij hun voeten. Zo wilde hij
laten zien dat het belangrijk is om el-
kaar te dienen en voor elkaar te zorgen.

Donderdag: Toen Jezus voor de laat-
ste keer met zijn vrienden aan tafel ging

brak hij het brood met hen en hij deelde

de wijn. De druiven verwijzen naar de

wijn. Jezus vraagt zijn leerlingen om net

als hij te blijven delen. Dat doen we
daarom iedere zondag nog steeds.

Vrijdag: Vandaag is het goede vrijdag.
We denken aan de weg die Jezus
moest gaan voordat hij stierf aan het
kruis, de dobbelsteen verwijst naar de
soldaten die een dobbelspel deden om
te zien we Jezus' kleren mocht hebben.

Zaterdag: Op stille zaterdag wachten
we. Zou het verhaal van Jezus afgelo-
pen zijn? Of is er na het kruis nog een
mogelijkheid dat het verhaal verder
gaat? We hangen het kruisje in de tak.

Zondag: Het is Pasen! Jezus is opge-
staan en het graf is leeg. Lees samen
het verhaal en maak er een mooie teke-
ning van. Hang die in de tak.

Zalig Pasen!

de Zevensprong, inspiratie: www.geloventhuis.nl



