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Van het pastoraal team

Kunnen we nog wel Advent vieren?

Advent betekent voor mij het begin van uitzien naar het grote feest van Kerstmis. Een feest waar wij als mens erop gewezen
worden dat Christus als klein en weerloos kind in de wereld kwam. Hij is gekomen om onze relatie met God weer te
herstellen en de weg naar het eeuwig vaderhuis weer voor ons te openen. Advent is een tijd dat we ons daarop voor
mogen bereiden. Maar lukt dat wel?

De wereld lijkt in brand te staan. Op vele plaatsen is er oorlog en onvrede, corruptie en geweld.

Tijdens de oorlogen gaat het niet meer om het grotere geheel maar lijkt vaak persoonlijk te worden. Het wederzijds
schenden van de mensenrechten volgt daar al heel snel uit. Maar ook dichtbij is het vaak hommeles. Geweld overheerst bij
een voetbalwedstrijd. Dan nog maar niet te denken aan de klimaatproblemen. Over 40 jaar, is de zeespiegel zo gestegen
dat we natte voeten krijgen. En moeten we emigreren naar hoger gelegen land of zelfs naar Noorwegen. Het houdt ons
allemaal zo bezig, dat de beleving van de advent ver weg is. Juist in deze tijd is het, denk ik juist broodnodig dat we Advent
beleven, ofwel bewust gaan uitzien naar Kerstmis. Voor mijzelf begint het traditioneel met een stukje nostalgie. Het is het
ophangen van mijn Advent ster en het ontsteken ervan, op de eerste zondag van de Advent.

Ik kijk verlangend uit naar Kerstmis, de verlosser die de vrede brengt. |k probeer er echt tijd voor de te maken, ondanks dat
de wereld om ons heen schreeuwt om onze aandacht. Zelf proberen wij thuis iedere dag extra stilte te creéren en minder
aandacht te besteden aan de TV en het Journaal. In deze stilte vragen wij God om nog meer voelbaar bij ons te zijn en ons
de weg te wijzen naar dat licht. Wat kunnen wij doen om een deel te zijn van zijn plan met de wereld? Juist in die stilte, in
die adventsmomenten kunnen wij ons hart openen en ons verlangen kenbaar maken. Wij verlangen naar de stem van God.
Wat fluistert Hij ons in? We geloven dat God ons hoort en onze zorgen kent. Met de lezingen van de Advent en iedere dag
een korte overweging en een gewijde stilte, worden wij in deze Adventstijd meegenomen op de weg naar het Kerstfeest,
het feest van vrede. Zo gaan wij op weg naar Kerstmis en weten we ons daarbij gedragen door de liefde van God

Ik wens u allen een gezegende Adventstijd en een Zalig Kerstfeest toe.
Vincent van der Helm, diaken

December Januari

13 Lezing over Theresia van Lisieux, Houten 07 Driekoningenvoettocht, vanuit Bunnik
16 Lichtjeswandering, Cothen 14 Film in de kerk, Schalkwijk

16 Festival of Lessons & Carols, Werkhoven 25 Benefietconcert Oekraine, Houten.

16 Winterconcert, Schalkwijk 23 Lezing Rabbijn Marianne van Praag,
17 Kerstconcert, Houten Houten

17 Festival of Lessons & Carols, Bunnik 24 Filmavond, 't Goy.

17 Kerstconcert, Wijk bij Duurstede
17 kerstconcert, Odijk

Doorlopende Kerststallententoonstelling, Houten, Meer informatie vindt u op
de betreffende lokale pagina's



Algemeen

Over de Doop

De geboorte van een kind is een groot wonder: een
geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds
meegeven, alles wat jou dierbaar is. Daartoe behoort ook
dat waar je in gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind
te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten
delen in onze gemeenschap van geloof. Dan kan je kind
daaruit kiezen voor het eigen leven.

Als je je kind laat dopen wordt het bijzonder toevertrouwd
aan God. De dopeling begint een nieuw en eeuwig leven in
Christus. Bij het dopen wordt er water over het hoofdje
gegoten onder aanroeping van God de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. De dopeling wordt op het voorhoofd gezalfd
met gewijde olie (Chrisma) en krijgt een doopkaars. De
Doop is het eerste van de zeven sacramenten van de
Katholieke kerk.

De doop geeft je de kiem van eeuwig leven: je mag delen in
het nieuwe leven van Jezus die verrezen is. Het doopsel
maakt iemand tot lid van de Kerk; de gemeenschap van
gedoopten. Een gedoopte is geroepen om met zijn/haar
eigen talenten en gaven mee te helpen aan de opbouw van
de Kerk en haar opdracht in de wereld. Petrus zegt: "Laat
uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de
geestelijke tempel” (1 Petr. 2,5).

Het doopsel is het fundament voor de eenheid van alle
christenen.

De eerste drie sacramenten — H. Doopsel, H. Vormsel en de
H. Eucharistie heten samen de Initiatiesacramenten.

In onze parochie vindt het dopen van kinderen in principe
plaats in een aparte viering in één van de beide
Eucharistische Centra te weten in Houten en in Tiel.
Doorgaans dopen we dan maximaal 3 kindjes in één viering.

Voorbereiding.

Voorafgaand aan de doop van uw kind is er een
doopvoorbereiding. U als ouders verwachten we ook op een
voorbereidingsavond. Want we hopen dat de keus voor de
doop een bewuste keus is. De doopvoorbereiding is
parochieel georganiseerd en is verplicht. Zonder voorberei-
ding wordt er niet gedoopt. De doopvoorbereiding wordt
gegeven door één van de pastores. Samen met andere
doopouders staan we op deze avond stil bij wat kerk en
geloof voor uw kind en daarmee ook voor U kan gaan
betekenen.

Kosten

De kosten voor het dopen zijn € 50 dit is een richtbedrag ter
bestrijding van de onkosten. Mocht u onoverkomelijke
bezwaren hebben met dit bedrag, dan kunt u contact
opnemen met de pastor.

Wanneer u uw kind wilt laten dopen, kiest u in onderstaande
schema een reeds geplande doopdatum. Daar hoort ook
een aparte voorbereidingsdatum bij.

Die beide data geeft u aan op het digitale aanmeldformulier
op onze website www.pj23.nl onder het kopje: Ik wil...mijn
kind laten dopen.

Vul het digitale formulier s.v.p. zo zorgvuldig mogelijk in.

U ontvangt per mail een bevestiging van uw opgave.

Doopschema: Houten

Doopdatum Voorbereiding Doopheer

21 jan. 11 jan. F. Hogenelst
04 febr. 11 jan. F. Hogenelst
03 mrt 22 febr. V.v.d. Helm
07 apr. 22 febr. F. Hogenelst
02 juni 22 mei F. Hogenelst

Ook volwassenen kunnen gedoopt worden, net als kinderen.
Voor de doop van een volwassene geldt een andere
procedure. U gelieve hiervoor contact op te nemen met het
parochiesecretariaat.

Pastoor F. Hogenelst, diaken Vincent van der Helm
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Kerkbalans
HActie Kerkbalans 2024 komt eraan

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook
dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Tussen zaterdag 13 januari en zaterdag 27 januari krijgt u
een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiéle
bijdrage aan het werk van de kerk.

Wat betekent de kerk voor jou? Kun je er jezelf zijn?

Is het een plek waar je anderen ontmoet? Waar je je zorgen
kunt delen en naar elkaar omkijkt? Waar je een kaarsje
opsteekt? Of een plek waar je na een drukke week even tot
rust kunt komen?

De waarde van de kerk, die is voor iedereen anders.
We hopen dat jij je thuis voelt, dat je er kunt praten over wat
je bezighoudt.

Kerk-zijn doen we samen!

Mensen zijn de levende bouwstenen van de kerk.

Als kerk proberen we

* dienstbaar te zijn aan de directe samenleving om ons heen.
* een luisterend oor bieden aan mensen die hun verhaal
kwijt willen.

* omzien naar zieken of mensen die het om persoonlijke
redenen moeilijk met het leven hebben.

* Gelegenheid bieden om met elkaar weer eens in gesprek te
gaan over geloof en levensvragen.

De kerk kan alleen blijven bestaan dankzij de inzet en
betrokkenheid van vele vrijwilligers. Dat kun je uitdrukken
in tijd, maar ook in geld. Want als kerk maken we kosten,
bijvoorbeeld voor het kerkgebouw, het pastoraat, het
omzien naar elkaar, voor kinderen en jongeren.

Waarom zou U eigenlijk willen ‘geven om’ de kerk?

We willen allemaal dat de kerk doorgaat, dat er een plaats is
waar we kunnen blijven samenkomen om te vieren, om te
bidden, om een kaarsje aan te steken

Het gaat om ‘onze’ kerk, ‘onze geloofsgemeenschappen:
Wil je bijdragen zodat de kerk ook komend jaar en in de
verdere toekomst van waarde kan zijn?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Hoeveel je
geeft, bepaal je zelf.

Mogen we ooh dit jaar weer op je rekenen?

Lilian Vernooij, penningmeester

Vormsel kamp

Dikke pret en verdieping tijdens het Vormselkamp

In het weekend van 3 tot en met 5 november vond het jaarlijkse Vormselkamp plaats met alle vormelingen uit onze beide
parochies. Het weekend was goed gevuld met verdieping, spel, sport, gezelligheid, een nachtspel, een vuurkorf en hoog
bezoek van de vormheer, mgr. Hoogenboom. Ouders van de vormelingen bleven op de hoogte van alle activiteiten door de

WhatsApp groep waarin dagelijks veel foto's werden gedeeld.

De vormselviering is op zondag 21 januari 2024 om 11.00 uur in Tiel.

Het weekend was perfect
voorbereid en georganiseerd
door de Vormselwerkgroep en
hulpouders. Dank, dank, dank
voor jullie tomeloze inzet!

Bij de foto:

De Vormelingen 2023-2024, met de
leiding op de achterste rij vinr:
José, Edwin, Liesbeth, Mildred,
pastoor Hogenelst, Sarah-Maaike
en Jan.




Synodaal proces

Bij synodaal kerk-worden gaat het erom dat we, bij alles wat we doen in de kerk, gaan luisteren naar elkaar én naar wat de
Heilige Geest ons te zeggen heeft. In een nieuwe serie artikelen, van de hand van diverse gelovien, wordt met praktische
voorbeelden uitgelegd hoe dat in het dagelijks leven vorm kan krijgen. In dit nummer komt Jos Moons aan het woord.

Luisterend op weg

Met het wereldwijde synodale
proces heeft paus Franciscus
een hervorming van de kerk
ingezet. Het is een hervorming
van de mentaliteit,waarbij
iedere gedoopte wordt
uitgenodigd om hierin zijn of
haar verantwoordelijkheid

te nemen. Het gaat erom dat
we, bij alles wat we doen in

de kerk, gaan luisteren naar
elkaar én naar wat de Heilige
Geest ons te zeggen heeft. In
deze serie artikelen, van de
hand van diverse gelovigen,
laten we zien hoe dat in het
dagelijks leven vorm kan
krijgen.

We breken en delen
het eigen geloof

BREKEN EN
DELEN

en synodale kerk vraagt om een cultuuromslag,

ook in de liturgie. In de Universitaire Parochie

van de KU Leuven voeren we daarom soms

een geloofsgesprek op de plaats van de preek.

In plaats van dat er tot hen gesproken wordt,
bezinnen de kerkgangers zich samen op het geloof.
Concreet verloopt dat als volgt. Meestal geven de
voorgangers een heel korte duiding van wat we gelezen
hebben, gevolad door een vraag om over na te denken.
Daarna krijgen mensen de kans om hun gedachten te
delen. We gaan dan met microfoon langs de mensen
die hun hand opsteken omdat ze iets willen zeggen. We
sluiten af met een rustig moment met mooie muziek of een
gezongen refrein.

Pas lazen we het verhaal over het Laatste Avondmaal. We
vroegen de volwassenen: wat roept het op om te horen hoe
het Jezus verging op een van zijn laatste dagen? En voor de
kinderen: hoe zou Jezus zich voelen? Wat zou je willen zeg-
gen tegen Jezus? De getuigenissen waren prachtig. We hoor-
den onder andere dat Jezus waarschijnlijk verscheurd was:
enerzijds is er zijn eigen naderende dood, anderzijds weet

hij dat dat goed is voor anderen. Of dat stervenden soms
meer bezorgd zijn om hun kinderen dan om zichzelf, en dat
we dat vandaag ook zien bij Jezus. De kinderen wilden Jezus
aanmoedigen om door te gaan - “Trek het je niet aan, ook al
zijn de mensen tegen u”- en wilden ook dank je wel zeggen.
De pastores vertellen dus niet hoe het zit, maar animeren
een geloofsgesprek waarin mensen zélf woorden zoeken
voor hun geloof. Je zou kunnen spreken van ownership en
van het ontwikkelen van een volwassen geloof. Na afloop
zijn er altijd mensen die ontroerd zijn. Omdat ze getuige
zijn van het breken en delen van het eigen geloof, zo kwets-
baar en divers als het is? m

Jos Moans is jezuiet, pastor en docent theclogie aan de KU
Leuven

Ga voor meer informatie over het synodaal proces naar
www.fuisterendopweg.n!
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Paus publiceert brief ‘Laudate Deum’

Op 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus
van Assisi, is Laudate Deum (Prijs God) gepubliceerd.
Deze apostolische exhortatie (pauselijke brief) van
paus Franciscus is een vervolg op zijn encycliek
Laudato si’ (Geprezen zijt Gij), uit 2015.

Laudate

To all people of
In de inleiding van Laudate Deum schrijft de paus dat good will on the
allerlei gebeurtenissen in de wereld tijdens de climate crisis
afgelopen acht jaar rondom klimaat en sociale
gerechtigheid vragen om verheldering en aanvulling
van Laudato si' Volgens de paus is de situatie nog
urgenter dan acht jaar geleden toen hij met zijn
‘groene’ encycliek kwam, waarin het niet alleen om
klimaatverandering gaat, maar vooral over de
consequenties daarvan voor kwetsbare en arme mensen wereldwijd.

Breekpunt

Paus Franciscus: “Acht jaar zijn verstreken sinds ik de encycliek Laudato si’ publiceerde, toen ik met u allen, mijn broeders en
zusters van onze lijdende planeet, mijn oprechte zorgen wilde delen over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Maar
met het verstrijken van de tijd heb ik me gerealiseerd dat onze antwoorden niet adequaat zijn geweest, terwijl de wereld
waarin we leven aan het instorten is en misschien wel het breekpunt nadert. Naast deze mogelijkheid is het onbetwistbaar
dat de impact van de klimaatverandering het leven en de families van veel mensen in toenemende mate zal schaden.

We zullen de gevolgen voelen op het gebied van gezondheidszorg, werkgelegenheid, toegang tot hulpbronnen,
huisvesting, gedwongen migratie, enzovoort.”

De paus citeert ook de bisschoppen die bij elkaar kwamen voor de Synode over de Amazone: “Aanvallen op de natuur
hebben gevolgen voor het leven van mensen.” En de Afrikaanse bisschoppen als zij zeggen dat klimaatverandering niet
langer een secundaire of ideologische kwestie is, maar een drama dat ons allen schaadt en dat “een tragisch en treffend
voorbeeld van structurele zonde” manifest maakt.

Kijk voor meer informatie en de volledige tekst van Laudate Deum op www.laudatedeum.org.

Uitnodiging kloosterweekeinde

Het is weer bijna zover. Het jaarlijkse weekeindje naar een van de vele kloosters staat weer voor de deur.

Op 19, 20 & 21 april 2024 gaan we naar Abdij Maria Hart in Weert. Deze abdij wordt al sinds 1843 bewoond door zusters
Birgittinessen. Zij zijn geroepen tot een leven van gebed en apostolische dienstbaarheid. ‘Maria Hart' is een plaats van
gebed en toewijding. In die sfeer vindt dit kloosterweekeinde plaats. We voegen ons in de gebedstijden van de zusters en
daarnaast is er ook tijd om als groep samen te zijn.

De kosten bedragen € 220,- per persoon. Dit is exclusief (gedeelde)
" reis- en parkeerkosten. Er is plek voor 21 personen. We slapen in een-
en tweepersoons kamers.

Heb je zin om mee te gaan en te genieten van de rust en het
samenzijn? Geef je dan op voor 15 januari bij: rhulsdouw@kpnmail.nl
onder vermelding van kloosterweekeinde 2024.

Vermeld a.u.b. of je beschikt over eigen vervoer en of je dieetwensen
hebt. Wij zullen dan nagaan of de abdij hier rekening mee kan
houden. Na aanmelding ontvang je verdere informatie.
We maken kennis met elkaar op dinsdag 2 april om 19.30 uur in de
dagkapel van de pastorie, Loerikseweg 10, Houten.

We hopen je daar dan te ontmoeten.

Namens werkgroep kloostergang,
Lilian Weijman
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Gelezen en gehoord

800 jaar kerststal

Wereldwijd vieren mensen dat Franciscus van Assisi 800 jaar geleden in het ltaliaanse Greccio
met de eerste levende kerststal kwam. Dat is aanleiding voor de Vrienden van de Kerstgroep
om met een bijzonder boek te komen: een verzameling kerstgroepen vanuit alle werelddelen.
L™ En dan zie je ook dat de kerstgroep in elk continent op een andere manier wordt ingevuld.

4 Dat levert een prachtig kijkboek op dat je meeneemt naar alle continenten en dat je eens te
meer doet beseffen: God is mens geworden, in een klein kind, voor ons allemaal, wereldwijd.
Uitgever: Adveniat € 24,90. ISBN 9789493279513

ERST- _ &
GROEPMEE

Kerkpleinapp- nieuw landelijk platform voor actieve kerkmensen

Kerkplein is een initiatief van De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie. Marcel Holl,
directeur van De Zalige Zalm: “Wij kregen van kerkbladredacteuren vaak te horen dat zij
graag contact willen hebben met redacties van andere kerken. Naar aanleiding daarvan
hebben we Kerkplein ontwikkeld en direct ook beschikbaar gemaakt voor alle taakgebieden
in kerken. Zo kan iedereen leren van elkaars ervaringen. Kerkplein is gratis toegankelijk voor
iedereen die binnen een kerk of kerkelijke organisatie actief is. Kerkplein is te downloaden via
de App Store of via Google Play. Alle informatie vind je op www.kerkplein.nl. We zien elkaar
op Kerkplein!

Lezing over Theresia van Lisieux

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Theresia van Lisieux werd geboren.

Ze wordt ook wel de kleine Theresia genoemd, haar grote voorbeeld was Theresia
van Avila. Heel snel na haar overlijden op 24-jarige leeftijd werd zij over de hele
wereld vereerd en werd haar voorspraak ingeroepen.

Ook nu nog wordt ze als een groot heilige gezien.

Paus Johannes Paulus Il heeft haar tot kerklerares uitgeroepen en paus Franciscus
heeft onlangs een schrijven aan haar gewijd.

Wij willen een avond aan haar wijden en we zullen dat doen onder meer aan de
hand van haar autobiografie en haar brieven.

Wat kan ze voor ons in deze tijd nog betekenen?

Onze mede parochiaan Martin Baas zal deze lezing houden.

Hij heeft al eerder mooie lezingen gegeven over heiligen.

Datum: dinsdag 13 december, aanvang 20.00 uur.

Plaats: dagkapel pastorie van RK OLV te n Hemelopneming, Loerikseweg 12, Houten
Werkgroep Weg van geloven

Aanbidding van het Heilig Sacrament

In het eucharistisch centrum Houten zal vanaf januari 2024 maandelijks gelegenheid tot
aanbidding zijn. Elke derde vrijdag van de maand van 19.30 - 20.00 uur zal het Heilig Sacrament
worden uitgesteld. Diaken Vincent van der Helm zal hierbij de voorganger zijn.
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Samen groeien als parochie in de kracht van de Heilige Geest

Hoe kunnen we ons geloof verdiepen en ' u" u Ilm
meer tot leidraad maken van ons leven?
Daar vreugde aan beleven en er ook
anderen mee inspireren? Kortom, hoe
worden Utrechtse parochies missionair?
Hierover spraken 200 gelovigen, priesters,
pastoraal werkers en betrokken
parochianen met elkaar tijdens de
bisdomdag op 11 november 2023. Het
bisdom nodigt ons uit om te dromen over
onze geloofsgemeenschappen én deze
dromen te vertalen naar een motiverend
en haalbaar plan voor de komende drie
jaar.

Op weg naar een miccionaire parochie

Hiervoor zoeken we in onze parochie een vrolijk team van 5 tot 7 mensen, die met gezamenlijke passie aan de slag gaan.
Daarbij zien we de volgende eerste stappen voor ons:

Procesbegeleiding regelen

Samen het boek “Als God renoveert” van James Mallon lezen en bespreken

6 april 2024 de conferentie missionaire parochie bezoeken in Veenendaal

Alpha-cursus starten

Word jij er warm van als je dit leest en wil jij samen met anderen
de schouders zetten onder een nieuwe kans voor onze kerk?

Meld je dan vandaag nog aan om mee te doen via info@pj23.nl.
Zo help je om de blijde boodschap van ons geloof verder te
brengen!

DE

: A S Meer informatie is te vinden op www.missionaireparochie.nl
MISSEE, sNAIRE

- =
T

- PAROCH | E Charles Verwimp

Eerste Heilige Communie
Laatste herinnering.

Voor de Eerste Heilige communie in juni 2024 kunt u
uw kind nog opgeven tot 15 december.

De kinderen (groep 4 & eventueel groep 5) worden
voorbereid op de pastorie in Houten.

De communieviering zal ook in de kerk van Houten
plaatsvinden.

Opgave via een link op de website.
https://www.pj23.nl/show/informatie/164

Voor vragen kunt u mailen maar ehc@pj23.nl

Lilian Weijman, pastoraal werker



Bijbelverhalen

Het nieuwe kalenderjaar begint
met het feest van H. Maria, moeder
van God. Zo wordt het nieuwe jaar
aan Maria opgedragen. Ook wordt
op deze dag het zogeheten octaaf

van Kerstmis afgesloten, al duurt
de kerkelijke kersttijd nog tot het
feest van de Openbaring des Heren,
dat we dit jaar op 7 januari vieren.
Daarna beginnen de ‘gewone
zondagen door het jaar’ die duren
tot Aswoensdag waarmee de
voorbereidingstijd op Pasen begint.

LEZINGENROOSTER

Zondagen januari 2024
Ma 1 januari 21 januari
Hellige Marla, moader e zondag door hetjaar
van God Jona 3,1-5.10
Numerl 6,22-27 Korintiérs 7,29-31
Galaten4,4-7 Mareus 1,14-20
Lucas 2,16-21
28 januari
7 januari de rondag door et fjaar
Openbaring des Heren Deuteronomium 18,15-20
Jesaja60,1-6 Korintiérs 7,32-35
Efezigrs3,2-3a.5-6 Marcus 1,21-28
Mattels 2,1-12
14 januari
2e zondag door het jaar
1 Samuél 3,3b-10.19
Korintiérs 6,
13c-152.17-20
Johannes 1,35-42

~EN ZEGENRIJK
SEGIN VAN HET
NIEUWE JAAR

p nieuwjaarsdag klinkt in de eerste lezing uit
het boek Numeri de zegen van Adron, waar-
mee in de regel de protestantse kerkdienst
wordt afgesloten: 'Moge de Heer u zegenen
en behoeden! Moge de Heer de glans van zijn
gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn
gelaat naar u keren en u vrede schenken!’ Een beter begin
van het nieuwe jaar kun je je niet wensen.
Op de zondag daaropvolgend vieren we het feest van de
Openbaring des Heren, vroeger Driekoningen genoemd.
De evangelielezing verhaalt over het bezoek van magiérs,
wijze mannen, aan de pasgeboren koning der Joden. Jezus
openbaart zich aan de wereld en de wereld openbaart zich
aan Hem. In dit kraambezoek ligt de dramatische afloop
van het leven van Jezus al besloten in het geschenk van de
mirre, dat een balsemstof voor overledenen is.
De zondagen die volgen horen we over Johannes de Doper,
die een weg baant voor Jezus, en over de roeping van de
eerste leerlingen. Alles ademt in dit nieuwe jaar een nieuw
begin. En alles lijkt nog zorgeloos als het over de missie van
Jezus gaat want, zo horen we op de laatste zondag van deze
maand: ‘Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten
over heel de streek van Galilea/m

Sipke Draisma

Het nieuwe jaar begint met een zegen

die over ons uitgesproken wordt. Mensen
kunnen elkaar ook zegenen in de betekenis
van alle goeds toewensen. Over wie zou u in
het bijzonder een zegen willen uitspreken?
U mag daarvoor gerust bovenstaande
woorden van Adiron gebruiken.



Bunnik

Sint Barbara

Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl (ma 13.30-14.30 uur, do 10.00-12.00 uur)

Pastoraatsgroep: 06 20381340, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl (spreekuur in de Pastorie Achterom: ma 13.30-14.30 uur)
Bankrekeningnummer: NL33RABO0311303404 tnv GG 5t. Barbara Bunnik

Beeldspraak

Al is het nu een donkere tijd, toch zijn er de laatste tijd Het koor en orkest bracht een prachtige mis van Mozart ten
meerdere lichtpuntjes geweest. De allerzielenviering is daar  gehore.
een van. Buiten gierde de storm Ciaran, maar binnen was Een heel ander lichtpuntje vond ik de dankviering voor het
het sfeervol met veel bezoekers. Gelukkig hadden de gewas. Het bracht veel mensen op de been, omdat het een
vrijwilligers op het kerkhof goed initiatief was van de LTO uit de Krommerijnstreek.
zicht op het gebeuren en konden 7o zag ik weer eens wat andere en toch wel bekende
ondanks de storm toch nog de gezichten. Met deze viering werd een oude traditie in ere
fakkels aan, al waren erin dit barre  hersteld nog uit de tijd dat ik gehuisvest was in de kerk waar
weer natuurlijk wel wat minder nu het koelhuis staat. Als ik mijn ogen dicht doe ruik ik nog
mensen op de been. het verse fruit en hoor ik het wuivende graan wat rond de
bu De Sint-Maartenviering was echt kerk groeide. Het is goed deze vieringen weer op te pakken:
. een feestje. De kerk was vol met stilstaan uit dankbaarheid voor wat moeder natuur met
* kinderen en hun ouders. Na het Gods zegen heeft voortgebracht.

toneelspel over 5t Maartenen het ~ Ook mooi, dat er steeds meer voedsel en gewas met de
. zingen van liedjes mochten ze met  voedselbank wordt gedeeld. Juist in deze tijd, waarin steeds
. hun lampion naar buiten om licht meer mensen een beroep hierop moeten doen.

. envrolijkheid naar de mensen te Een sympathieke gedachte om mee te nemen naar het
i~ brengen door langs de deuren te Kerstfeest. Want, zoals in het vorige Open Venster stond: 'het
| gaan en een liedje te zingen. gaat niet om het geven, maar om het delen’

8 Aan het eind van het kerkelijk jaar ~ Barbara
| is stilgestaan bij het 50-jarig
jubileum van onze dirigent. — : :
In deze viering ging de broer van mq F@O@M(_
de jubilaris voor.

Kerstbezoek

Barbara kreeg bezoek van de dochter van Gérard Héman, de
kunstenaar die de prachtige houten beelden voor onze
kerststal heeft gemaakt.

Tijdens de razzia van november 1944 in Rotterdam werd Gérard
samen met 50.000 andere mannen opgepakt om in Duitsland
te werken. Hij ontsnapte onderweg en kwam in Bunnik terecht,
waar de toenmalige deken Hegge hem in bescherming nam.
Hij zat nog ondergedoken, toen hij begon aan het snijden van
de kerstgroep voor de Barbarakerk. Telkens bracht hij nieuwe
beelden aan. Niet allemaal tegelijk, zodat de grootte van de
beelden hier en daar wat wisselt.

De aankleding ging in overleg via uitgebreide briefwisseling

en werd verzorgd door naaldkunstenares mevrouw Hildegard
Brom. De kameel kwam er als laatste bij.

Héman's dochter herinnert zich nog dat die gesneden werd en
hoe zij er als dreumes op heeft gezeten.
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St Maarten, een feest van delen

11 november is de dag, dat mijn lichtje stralen mag.

Wel, stralen deden de kinderen! Het was in de kerk een drukte van
belang. Honderden kinderen kwamen hun speelgoed als een echte 5t
Maarten delen met kansarmen. Er werd verteld over Maarten en er
werd een prachtig toneelstuk opgevoerd door de kinderen van groep 7
van de Barbaraschool. Er werd voedsel ingezameld, twee kinderen
lazen een gebed en er werden lichtjes aangestoken. Zo konden ze op
pad op pad om hun lichtje te verspreiden en natuurlijk zelf ook nog
wat lekkers te verzamelen. Buiten was er nog een sfeervol vuur onder

vakkundig toezicht van onze eigen vuurmeester Pepijn.

Lessons and Carols

Al jaren organiseren de kerken van
Bunnik rond derde Advent

een 'Festival of Lessons & Carols”: ;
een uur van Advents- en Kerstliederen «

zingen door koor en aanwezigen, afgewisseld met lezingens™*{

Een speciaal projectkoor rond de Bunnikse Cantorij onder
leiding van Jaap Boeschoten heeft deze 'Carols’ ingestudeerd
en zingt die tijdens dat 'Festival'

za. 16 december 19.30 uur, RK Kerk, Werkhoven

z0. 17 december 16.00 uur, Qude Dorpskerk, Bunnik
Weet u van Harte Welkom!

Driekoningenvoettocht 2024

Schrijf alvast in uw kerstverse agenda: Op 7 januari 2024
wandelen we wederom de Driekoningenvoettocht. We volgen
de ster vanuit de Barbarakerk in Bunnik. Na de viering

om 9.30 uur vertrekken we na de koffie zo rond 11.00 uur.

We reizen met de koningen mee door het landelijke naar de
kerk van O.LV. ten Hemelopneming te Houten. We gaan deze
keer op weg, luisterend naar elkaar en naar wat er ongezegd
klinkt; 'Hoor ik j{JJouw woord'?! In Houten worden we gastvrij
ontvangen en is er een lichtjesviering.

Daarna staat de bus van Kassing traditiegetrouw weer klaar om
ons naar het Bunnikse terug te brengen.

Dus trek de wandelschoenen aan en neem voor de zekerheid
een broodje mee voor onderweqg.

Kom weer gezellig meelopen met deze inspirerende tocht!

Wel fijn als je je even opgeeft op de site van
https://driekoningenvoettocht.nl

=

Kerstgroet

Ook dit jaar wordt er weer de Kerstactie
gehouden. Vele vrijwilligers zijn op pad om,

iy namens de gezamenlijke kerken van Bunnik,

zieken en tachtig-plussers een bloemetje met
kerstgroet te brengen.

Zo wordt iedereen een warme kersttijd
toegewenst.

Hetty Koning

Welkom in het 'Huis van de Verrijzenis'

Uitnodiging:

Sinds oktober is er iedere donderdagavond een
bijeenkomst van een nieuwe gebedsgroep in de
vergaderzaal van de Pastorie Achterom.

Genaamd: het Huis van de Verrijzenis.

Opgestart door Zaklina Melis vanuit de internationale
gebedsgroep Galilea. Er is een grote lofprijzing, er
wordt gebeden, en uit de schrift gelezen, er wordt
gezongen. Je kunt er geloofservaringen delen. Dat is
anders dan we zijn gewend in de kerk, maar wel heel
bijzonder om mee te maken.

ledereen is welkom. Deze manier van bijeenkomen is
gestart met de zegen van pastoor Hogenelst.
Informatie: zakamelis@gmail.com

Zaklina Melis

Familieberichten

Overleden

Lonny Nihn-Janszen op 6 oktober, 84 jaar

Mieke Cornelisse-Mathijsen op 9 oktober, 91 jaar
Frits Bosboom op 19 november 2023, 88 jaar

11



O.L.V. ten Hemelopneming

Loerikseweg 10,3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00 -12.30 uur)
Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl. Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

Kosters op “pelgrimstocht”

In het kader van het 25-jarig bestaan van de kostersgroep Houten
hebben de kosters op 30 september jl. een pelgrimstocht
ondernomen naar Den Bosch. Kosters zijn belangrijk in de
ondersteuning van de diensten, niet alleen voor het openen en
sluiten van de deuren van de kerk.

Na een kop koffie met Bossche Bol werd de Sint Jan beklommen
via een steigertrap waardoor we boven op de kerk konden lopen
en de toren buitenom werd beklommen met een prachtig
uitzicht over de omgeving van Den Bosch. Daarna volgende een
bezoek aan de kerk zelf.

Na de lunch in restaurant Christoffel gingen de kosters in een
rondvaartboot, onder begeleiding van een gids, varen over de
Dieze. Dit riviertje loopt onder de binnenstad van Den Bosch.

Er werd veel uitleg en een lichtshow gegeven over het ontstaan hiervan en over de verdedigingswerken van vroeger.
Tot slot werd in de stad na-geborreld en gingen we weer huiswaarts. Een geslaagde tocht en goed voor de onderlinge
samenwerking.

Bijeenkomst hoofdcontactpersonen Open Venster

Op 24 oktober jongstleden was er een bijeenkomst metalle  adressen (daarnaast zijn er nog 320 digitale abonnementen).

hoofdcontactpersonen van Open Venster. Periodiek Een hele klus dus die iedere keer weer dankzij vele
ontvangt u dit blad samen met de Nieuwsbrief en geregeld vrijwilligers wordt uitgevoerd. Daar zijn wij hen heel

andere post. Alvorens deze verschijnen is de redactie druk dankbaar voor!

doende geweest om kopij hiervoor te vergaren en het In de bijeenkomst van 24 oktober werd een aantal nieuwe
geheel persklaar te maken. Het Open Venster wordt hoofdcontactpersonen welkom geheten. Verder is onder
vervolgens elders gedrukt, de Nieuwsbrief wordt in onze andere gesproken over de te volgen procedures bij

eigen drukkerij op de pastorie gedrukt. Daarna gaat een ziekte/vervanging van hoofdcontactpersonen/bezorgers,
telploeg aan de slag die setjes maakt voor de welke handelingen gelden bij de kennismaking met nieuwe
hoofdcontactpersonen. En de hoofdcontactpersonen parochianen, en een aantal praktische zaken waarmee de
brengen de setjes vervolgens bij de bezorgers thuis die de hoofdcontactpersonen worden geconfronteerd. Het was een
boekjes bij u in de brievenbus stoppen. nuttige maar ook gezellige bijeenkomst.

Logistiek is de geloofsgemeenschap Houten verdeeld onder
24 hoofdcontactpersonen, die de boekjes bezorgen bijcirca  Elly de Sain en Eugéne van Zijl
100 bezorgers. En deze bezorgen de boekjes op circa 1550

i o Afscheid Corrie Sturkenboom

Vrijdag 6 november jongstleden was het de laatste keer dat Corrie

M Sturkenboom voorganger was tijdens de viering op de eerste vrijdag
"=' ﬁh van de maand. De dagkapel zat deze keer tjokvol; velen wilden nog
HH] [} een keer luisteren naar met name de inspirerende woorden die Corrie
altijd uitspreekt in haar overwegingen, met geregeld een link naar
zoals het vroeger was en zoals het nu is. Aan het eind van de viering
bedankte pastor Lilian Weijman Corrie voor haar inzet en toewijding
gedurende de afgelopen 15 jaar waarin zij deze taak op een waardige
wijze uitgeoefend heeft; een cadeau en bloemen hoorden er natuurlijk
bij. Ook Frans Geurts bedankte Corrie namens de werkgroep zieken en
ouderen voor haar inzet; ook deze werkgroep had een passend cadeau
plus bloemen voor haar.

Tl

Corrie, namens de gehele geloofsgemeenschap, bedankt!

Eugéne van Zijl, voorzitter locatieraad




800 jaar kerststal

Zou de heilige Franciscus van Assisi (1181-1226) hebben kunnen vermoeden dat in 2023 de kerststal bewonderd zou
worden door mensen op de hele wereld? Door gelovigen en niet-gelovigen, kerkelijken of niet kerkelijken. Nog steeds
maakt de kerststal deel uit van, zoals Franciscus het noemde, het Feest der Feesten. Franciscus, de rijke jongeman, die zich
ontdeed van al zijn bezittingen en vervolgens ging leven en werken tussen de armen. Een bijzondere en moedige stap,
ingegeven door het geloof in het goede van de mens en
zijn geloof: hij wilde terug naar de eenvoud en de
armoede zoals beschreven in het evangelie. Hij wilde
ook ervaren hoe het is als je niets hebt.

Zo'n 800 jaar later, wil ik als liefhebber van de kerststal
een sprankje van dat gevoel van de heilige Franciscus
overbrengen. Even op die plek zijn waar paus
Franciscus, liefhebber van de kerststal, twee jaar
geleden ook wilde zijn. Daarom ging ik, samen met mijn

vrouw, begin september 2023 naar Greccio, op de grens

van Lazio en Umbrié. Greccio, een dorpje van ongeveer 1.500 inwoners, ligt op zo'n anderhalf uur rijden van Rome. Het
ademt het hele jaar kerstmis. Overal zijn kerstafbeeldingen, er is zelfs een Internationaal Kerststallen Museum.

Enkele kilometers buiten het dorp vind je het Sanctuario Francescano del Presepi, het Franciscaanse klooster waarbinnen
zich de grot bevindt waar Franciscus 800 jaar geleden woonde.

De heilige zelf

Tijdgenoten beschreven de gebeurtenis als volgt: "De mannen
en vrouwen uit het dorp verlichtten de nacht met fakkels en
kaarsen. Daar komt de heilige Franciscus zelf en als hij alles in
gereedheid ziet, straalt hij. De kribbe wordt in de grot geplaatst
en gevuld met stro. Een os en een ezel worden ernaast gestald:
eenvoud, armoede en nederigheid vieren hoogtij. Greccio
wordt het nieuwe Bethlehem, de nacht is licht als de dag.
Steeds meer mensen lopen uit, het bos is vol stemmen die door
de rotsen weerkaatst worden. De broeders van Franciscus
zingen het nachtofficie, de jubel is alom te horen. De heilige
Franciscus knielt bij de kribbe, ten prooi aan ontroering.

Sinds dat moment geven mensen over de hele wereld uiting aan
hun verwondering en verwachting door het plaatsen van de
kerststal in kerken, op pleinen, etalages en huizen. Dit jaar zal de
paus met een bijzondere kerststal op het 5t. Pieterplein aan die

gevoelens uiting geven.

Nederlandse kersstal

Bronnen: Reisverslag Inge en Ton de Vaal. Greccio (ltali€) september 2023, Van Kribbe tot Kerststal. Uitgeverij Adveniat 800 jaar Kerststal,"
Grenzeloos mooi"

Tentoonstelling

Vanaf 14 december zijn in de kerk van OLV ten Hemelopneming aan de Loerikseweg in Houten diverse kerststallen

te bewonderen van een tweetal verzamelaars van de vereniging Vrienden van de Kerstgroep Nederland.

Deze vereniging heeft landelijk momenteel zo'n 160 leden. Blikvanger is een grote Santonsgroep uit Frankrijk
bijeengebracht door Truus Burgers uit Beesd. De overige groepen behoren tot de verzameling van Ton de Vaal uit Houten.

De openingstijden en -dagen zijn steeds van 14.00 tot 17.00
op 14-15-16 december, 21-22-23 en 26 december, 29 en 30 december 2023 en 4-5-6 januari 2024.

Toegang gratis, groepen op afspraak via 06-13793977.
Een voorbehoud geldt wanneer er rouw- of trouwdiensten zijn.
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Activiteiten rond de Kerst

Inloopviering voor gezinnen

Zondag 24 december ben je tussen 16.00 en 17.30 uur van
harte welkom in onze kerk voor een speciale kerstviering.
Loop samen, als gezin, door het bekende verhaal van
Kerstmis met engelen, herders en koningen. Onderweg
werpen mooie kerststallen vragen op die jullie mogen
oplossen. En uiteindelijk komen je dan bij het kindje Jezus

in de stal aan.

Jullie mogen een cadeautje voor het kindje achter laten,
Maria en Jozef zouden het heel fijn vinden als dat iets is voor
de Voedselbank Houten.

Na afloop is er warme chocolademelk met iets lekkers en
ontvangen de kinderen een kleine attentie.

Aan deze viering wordt meegewerkt door het kinderkoor
ZingZang. Reserveren voor deze viering is niet nodig, je mag
zelf een tijdstip tussen 16.00 en 17.30 uur uitkiezen. Jullie
zijn allen van harte welkom!

Werkgroep kidsvieringen
PS.: de eerstvolgende kidskerk in het nieuwe jaar is op zondag 4
februariom 9.30 uur.

Parochiesecretariaat tijdens kerstvakantie

Het parochiesecretariaat is gesloten van

vrijdag 22 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024.
Misintenties

Wilt u er rekening mee houden dat er in die weken geen
(mis-)intenties opgegeven kunnen worden. Wilt u in de
periode van 22 december t/m 7 januari een intentie laten
lezen, geef deze dan op voor vrijdag 22 december 2023.

Wie wil je dit jaar in het licht zetten?

Vanaf vrijdag 15 december is het voor een ieder mogelijk om
een gedachtenis-kerstbal in de buitenkerstboom bij de
hoofdingang van onze kerk op te hangen. De kerstballen met
tekstbriefjes liggen in een zuil in het portaal van de
Mariakapel die dagelijks geopend is van 09.00 uur tot 17.00
uur. De tekstbriefjes zijn in de Mariakapel al beschikbaar
vanaf 9 december zodat u thuis het tekstbriefje kan voorzien
van een fotootje en/of tekst. Vanaf 15 december liggen de
kerstballen in de zuil in de Mariakapel. Tevens zijn
bevestigingshaken beschikbaar voor het ophangen van de
kerstbal in de kerstboom.

Nieuwjaarsborrel

Zoals gebruikelijk bent u op 1 januari weer van harte
welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Deze is aansluitend op
de viering van 11.00 uur en vindt plaats in de dagkapel.

Locatieraad
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Plaatsreservering vieringen Kerstmis 2023
Gelet op de grote belangstelling voor de Kerstvieringen in de
parochiekerk te Houten is het vanwege veiligheidsvoor-
schriften noodzakelijk om dit jaar plaatsen te reserveren voor
de viering op zondag 24 december, 20.00 uur, Kerstnacht-
viering met medewerking van het Caeciliakoor. Voor deze
viering kunt u liturgieboekjes kopen in de dagkapel (ingang
via de kerk) op de zondagen 10 en 17 december

na de viering van 11.00 uur.

In de week van 18 tot en met 22 december is dit ook nog
mogelijk en wel van 9.00 tot 12.00 uur op het secretariaat
(naast de kerk). Uiteraard geldt wel: zolang de voorraad
strekt. De kosten per boekje bedragen € 2.

Voor de “inloopviering voor gezinnen” op 24 december
tussen 16.00 en 17.30 uur en voor de vieringen op eerste en
tweede Kerstdag zijn geen “toegangsbewijzen” nodig.

Locatieraad Houten

Feestelijke Kerst koffieochtend

Wij nodigen u uit voor onze gezellige koffie inloopochtend,
deze keer in het teken van Kerst, op woensdag 20 december
tussen 10.00 en 12.00 uur.

Deze ochtend zal onze dagkapel worden omgetoverd tot een
sfeervolle kamer waar alle gelegenheid is voor ontmoeting
en gezelligheid. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht.
Van harte welkom!




Verslag informatieavond voor Houtense parochianen

Een volle zaal geinteresseerde parochianen luisterde
maandagavond 20 november naar de toekomstplannen
van de parochie PJ 23 en de locatie Houten.

Pastoor Fred Hogenelst opende met een toelichting op het
beleidsplan 2024-2028 van de parochie. Een missie en visie
uitgewerkt in een beleidsplan is noodzakelijk om richting te
geven aan de activiteiten die je wilt ontplooien. In een
toespraak (februari 2023) reikte paus Franciscus een aantal
kernwaarden aan over het wezen van een parochie.

In een parochie moeten o.a. mensen centraal staan, samen
moeten wij gastvrij, toegankelijk, dienstbaar en in
broeder-zusterschap verbonden zijn. En hij vraagt ons
daarbij moedig te zijn. Deze kernwaarden vormen de basis
van beleidsplan, dat verder uitgewerkt wordt.

Als tweede spreker lichtte Eugéne van Zijl, voorzitter
locatieraad, de ontwikkelingen in Houten toe. Houten wil
Huis van Gebed en Ontmoeting zijn, naast Eucharistisch
centrum. Er moet ruimte zijn voor andere activiteiten, ook
gericht op de samenleving en in samenwerking met andere
maatschappelijke organisaties. Ook de locatie Houten
ontwikkelt een missie en visie waarop de noodzakelijke
keuzes gebaseerd kunnen worden. Immers, alleen al
vanwege teruglopend aantal kerkleden en vrijwilligers
zullen wij niet alles kunnen doen. Wij moeten ons richten
op activiteiten die passen bij de locatie die wij willen zijn.
Een gastvrije, toegankelijk en verbindende gemeenschap.
Een aanpassing van de pastorie is daarbij noodzakellijk.

Peter Wieman, lid sectie financién en beheer gebouwen,
nam ons mee in de plannen voor verbouw van de pastorie.
(een schets hiervan heeft u al kunnen zien in het Open
Venster van september, pag. 13) De pastorie is een
rijksmonument en dat betekent dat de buitenkant én veel
elementen binnen in tact moeten blijven. Dit heeft er toe
geleid dat er een plan is gemaakt voor aanbouw van een
grote ruimte aan de achterzijde met terras en zicht op de
tuin. De pastorie zelf zal van binnen worden opgeknapt en
beperkt aangepast, met instandhouding van
bouwhistorische elementen. De hele verbouw en aanbouw
moet er voor zorgen dat er een goede plek is voor allerlei
activiteiten. Duurzaamheid, moderne uitstraling en
behoud van de unieke locatie in het Oude Dorp spelen
hierbij een belangrijke rol. Een aantal stappen voor
toestemming hiervoor zijn al genomen. Het plan ligt nu bij
het bisdom Utrecht voor toestemming.

Bij alles wat er gebeurt spelen financién een belangrijke rol.
Co van Roeijen, penningmeester en lid van de locatieraad,
informeerde ons over de financiéle ontwikkelingen van de
laatste paar jaar. Per saldo lukt het de locatie nog steeds elk
jaar de begroting rond te krijgen. Een minder vrolijke
ontwikkeling is het teruglopend aantal kerkleden. Op dit
moment zijn er ongeveer 900, vnl. oudere kerkleden die
bijdragen (actie Kerkbalans). Er zal goed nagedacht moeten
worden op welke wijze de financiéle draagkracht van onze
locatie behouden kan blijven.

Nadat er ruimte gegeven was voor het stellen van vragen
werd de avond afgesloten met een drankje.

De op deze avond gebruikte precentatie kunt u vinden op

wwiw.pj23.nl, geloofcgemeenschap Houten, activiteiten

De jubilarissen van St. Caecilia van dit jaar:

Links Gerda Vernooij-Huiden: 40-jarig koorjubileum

Jeanette Niemans- 25-jarig koorjubileum

One day, I would
like to turn on
thelnewsiandihear,
there s
Peacel on Earth.

Familieberichten
Onlangs overleden

18-09-2023 Wim Terstegen

03-10-2023 Martin Peter Otten

13-10-2023 Annie van der Schouw-van Diemen
22-10-2023 Corrie de Beus-Koot

28-10-2023 Nel de Vaal-van der Poel
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Liturgie

Vieringenrooster 9 december t/m 29 december 2023
09 dec.- 10 dec. 2e Advent

Houten za 19:00 Meditatieve viering met werkgroep
Wijk bij Duurstede za 19:00 diaken V. van der Helm m.m.v. Koor Face to Face
Houten zo 11:00 pastor 0. Swijnenberg m.m.v. Cantilene
Schalkwijk zo 09:30 diaken H. Schoot
Bunnik zo 09:30 werkgroep
Odijk 20 11:00 diaken H. Schoot m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven zo 09:30 pw. L. Weijman m.m.v. Organist Rene Verwer
Cothen zo 11:00 pw. L. Weijman m.m.v. Dameskoor
Wijk bij Duurstede 20 16:00 Oecumenische Kerstsamenzang met werkgroep
16 dec.- 17 dec. 3e Advent
't Goy za 19:00 diaken V.van der Helm
Houten 20 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Schola Cantorum Houten
Schalkwijk zo 15:00 Kerstsamenzang in de N.H. Kerk op de Brink met
Bunnik zo 09:30 pastoor F. Hogenelst
Odijk zo 11:00 werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven zo 09:30 diaken V. van der Helm m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen zo 11:00 diaken V. van der Helm m.m.v. Herenkoor
Wijk bij Duurstede zo 09:30 werkgroep m.m.v. Koor Face to Face
24 dec. Kerstavond
Houten 20 11:00 pastor M. Los m.m.v. Cantores
20 16:00 Kerst Inloopviering met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
zo 20:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoor Houten
Schalkwijk zo 19:00 gezinsviering met werkgroep
't Goy 20 19:30 pw. L. Weijman
Bunnik zo 09:30 werkgroep
zo 18:00 gezinsviering met werkgroep
zo 21:30 pastor O. Swijnenberg
Odijk zo 18:30 gezinsviering met werkgroep m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven z0 22:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Organist Rene Verwer
Cothen zo0 19:00 diaken V. van der Helm m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia Cothen
Wijk bij Duurstede zo 19:00 gezinsviering met werkgroep
zo 21:30 diaken V. van der Helm
Houten ma 11:00 pastor M. Los m.m.v. Cantilene
Schalkwijk ma 09:30 diaken H. Schoot
Bunnik ma 09:30 pw. E. van de Moosdijk
ma 15:00 Kindje wiegen met werkgroep
Odijk ma 11:00 diaken H. Schoot m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven ma 09:30 werkgroep m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen ma 11:00 pastor 0. Swijnenberg m.m.v. Gemengd koor 5t. Caecilia Cothen
Wijk bij Duurstede ma 09:30 pw. L. Weijman
ma 10:30 Kindje wiegen met werkgroep
Houten di 11.00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantores

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.
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Vieringenrooster 30 december t/m 4 februari 2024

31 dec. H. Familie

Houten z0 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene

't Goy 20 09:30 pastoor F. Hogenelst

Bunnik zo 09:30 diaken V. van der Helm

Odijk zo0 11:00 diaken V.van der Helm m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven 20 09:30 werkgroep m.m.v. Organist Rene Verwer

Cothen 20 11:00 werkgroep m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia Cothen
Wijk bij Duurstede zo 19:00 werkgroep

01 jan. Maria, Moeder van God
Houten ma 11:00 pastor M. Los m.m.v. St. Caeciliakoor Houten

Schalkwijk za 19:00 pastor O. Swijnenberg

Wijk bij Duurstede za 09:30 pastoor F. Hogenelst

Houten 20 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoor Houten
Bunnik z0 09:30 werkgroep

Odijk z0 11:00 pastor M. Los m.m.v. Vox Odicensis

Werkhoven 20 09:30 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Organist Bas Jongeling
Cothen z0 11:00 werkgroep m.m.v. Dameskoor

13 jan.- 14 jan. 2e zondag d/h jaar

Houten za 19:00 Meditatieve viering met werkgroep

Houten 20 11:00 pastor M. Los

Schalkwijk zo 09:30 werkgroep

Bunnik zo0 09:30 pastor O. Swijnenberg

Odijk zo0 11:00 werkgroep m.m.v. Multiple Voice

Werkhoven 20 09:30 pw. L. Weijman m.m.v. Organist Rene Verwer

Cothen z0 11:00 Cothen (H.H. Petrus en Paulus): pw. L. Weijman m.m.v. Dameskoor
Wijk bij Duurstede zo 09:30 werkgroep

21 jan. 3e zondag d/h jaar

Houten 20 11:00 pastoor F. Hogenelst

't Goy zo 09:30 pastoor F. Hogenelst

Bunnik zo 10:00 Oecumenische viering met pw. E. van de Moosdijk
Odijk 20 11:00 Oecumenische viering met werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven 20 09:30 werkgroep m.m.v. Organist Rene Verwer

Cothen 20 10:00 Oecumenische viering met werkgroep

Wijk bij Duurstede zo 09:15 Wijk bij Duurstede (Grote Kerk): Oecumenische viering met werkgroep
28 jan. 4e zondag d/h jaar

Houten 20 11:00 pastor 0. Swijnenberg

Schalkwijk zo0 10:00 diaken H. Schoot

Bunnik zo 09:30 werkgroep

QOdijk zo 11:00 diaken V.van der Helm m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven zo 09:30 diaken V.van der Helm m.m.v. Organist Rene Verwer
Cothen z0 11:00 werkgroep

Wijk bij Duurstede zo 09:30 werkgroep

04 feb. 5e zondag d/h jaar

Houten zo 11:00 pastoor F. Hogenelst

't Goy zo 09:30 werkgroep

Bunnik 20 09:30 pastor M. Los

Odijk 20 11:00 werkgroep m.m.v. Multiple Voice

Werkhoven z0 09:30 pastoar F. Hogenelst m.m.v. Organist Bas Jongeling
Cothen 20 11:00 werkgroep

Wijk bij Duurstede zo 09:30 pastoor F. Hogenelst

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.
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Moge de Heer ons leren de ezel naar waarde te schatten en te waarderen.
Moge de ezel ons leren wat dienstbaarheid en volharding is.

Mogen wij allen naar het voorbeeld van de ezel leren wat deemoed beduidt.
Antoine Bodar



Algemeen

De kerststal bestaat 800 jaar

Geen Kerstmis zonder kribbe. In menig huiskamer, kerk en
zelfs in bedrijven of langs de openbare weg wordt in
december een kerststal opgezet. Er zijn ook heel wat
plaatsen met een levende kerstgroep. Dit jaar is het 800 jaar
geleden dat de kerststal zoals wij die nu kennen werd
geintroduceerd. De kerstgroep met Maria, Jozef en het
Jezuskind, met de herders en de os en de ezel hebben we te
danken aan de H. Franciscus van Assisi. V66r 1223 werd er
hooguit een kribbe met een beeld van het kindje Jezus
geplaatst. Precies 800 jaar geleden kreeg Franciscus van
paus Honorius Ill toestemming om het kersttafereel met
levende personen voor te stellen. In het bos bij Greccio in

Op Kerstavond werd voor dat stalletje de Heilige Mis
opgedragen, waarbij het idee was dat het Goddelijk Kind
zelf onder de gedaante van brood en wijn aanwezig zou zijn.
De legende vertelt: “Toen Franciscus het Evangelie zong en
gekomen was bij de woorden "...en legde hem neder in de
kribbe.., knielde hij neer om het geheim van de
menswording te overwegen en zie in zijn armen kwam een
kindje, omstraald van schitterend licht” De door hem
opgerichte orde van minderbroeders (franciscanen) heeft de
volksdevotie rondom het stalletje van Bethlehem in de
eeuwen daarna wereldwijd verspreid. Er bestaan zelfs
verenigingen van mensen die kerstgroepen sparen.

ltali& bouwde hij een stalletje.

Zie ook de bijdrage op blz 13 (Houten) van Ton de Vaal, liefhebber van de kerststal.

- ¥ — - iy

_—

Adelbertvereniging: iets voor u?

Heeft u wel eens van de
Adelbertvereniging gehoord? Deze
vereniging bestaat al sinds 1937,
destijds opgericht voor de gegoede
katholieke burgerij met als doel de
katholieke gedachte om te zetten naar
lokaal handelen veelal door het geven
van lezingen.

De huidige vereniging is een open
organisatie, die zich ten doel stelt haar
leden en belangstellenden gelegen-
heid te bieden voor meningsvorming

en onderlinge discussie over actuele
vraagstukken van levens-
beschouwelijke, maatschappelijke en
cultuurhistorische aard. Er worden
lezingen georganiseerd en er is veel
ruimte voor persoonlijke aandacht en
ontmoeting.

Er zijn Adelbert- verenigingen in

Midden-Brabant, Nijmegen, Roermond,

Utrecht, Venray en Zwolle. De
Adelbertvereniging Utrecht en
omstreken bestaat uit ruim 60 leden en

komt bijeen in de grote zaal van de
Wijngaard in Bosch en Duin. De
eerstvolgende lezing isop 13
december en heeft als titel
“Kerststallen van over de hele wereld
en hun verhaal”. U kunt meer over de
Adelbertvereniging lezen op
www.adelbertvereniging.nl

Heeft u interesse in het bijwonen van
een lezing? Neemt u dan contact op
met de secretaris de heer Th.
Storimans, post@storimans.nl
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Cothen

Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)
Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.

Energieverbruik in de kerk

Inmiddels is de koudere periode van het jaar weer aangetreden en daarmee ontkomen we er niet aan om ons weer
bewust te worden van het energieverbruik in onze kerk.

We zitten nog steeds vast aan een hoog tarief voor het gas.

Daarom blijven we zuinig omgaan met het gasverbruik.

Veelal zal de verwarming in de kerk niet aan komen te staan.

En zullen wij in de koude maanden december tot en met maart vaker in onze dagkapel vieren om zo op de gaskosten te
besparen.

@'mymt,w:

Het helpt om met een goede (winter)jas naar de kerk toe te komen.

U kunt gebruik maken van de dekens in de kerk.

Uiteraard kunt u ook uw eigen dekentje of kussentje meenemen.

Wij hopen van harte op uw begrip.

Heeft u hier vragen over of misschien heeft u nog andere tips of ideeén

dan houden wij ons natuurlijk aanbevolen!
Uw locatieraad

Kerststukjes Kerstlichtjeswandeling
Op 16 december a.s. worden er weer kerststukjes

amer o weg waar Lerdt
gemaakt die u voor en na de lichtjes wandeling die dan S "
plaats vindt kunt kopen. Ock dit jaar organiseren we weer een lichtjeswandeling.
Het goede doel waarvoor wij dit jaar gekozen hebben is Zaterdag 16 december om 18.00 uur bent u van harte welkom
de Natuur Speelweide in Cothen. om deze mooie wandeling met ons mee te lopen.
Ook op zondag de 17e december voor en na de viering We starten dit jaar bij de protestantse kerk gelegen aan de
kunt u kerststukjes kopen. Dorpsstraat te Cothen. Langs de route spelen zich een aantal
Mocht u nog materiaal of bakjes hebben, dan is dat altijd taferelen uit het kerstverhaal af. Kinderen worden uitgenodigd
welkom. U mag dat in het zaaltje of de hal achter om een lampion, zaklamp of ander feestelijk lichtje mee te
neerzetten dan vinden wij het wel. nemen. U beleeft al lopend, luisterend en kijkend het

Bedankt alvast. eeuwenoude kerstverhaal.
' De wandeling wordt dit jaar afgesloten bij de H.H. Petrus en
Paulus kerk aan het Rozenplantsoen te Cothen. Hier zal

Groetjes Christine en Annemieke

“muziekvereniging Excelsior” diverse kerstliedjes ten gehore
brengen. U kunt onder het genot van een warme drank
luisteren naar de liedjes, de kerststal bewonderen, bijkomen
van de wandeling en elkaar een mooie kersttijd toewensen.
Nadere informatie vind u op: www.kerstwandelingcothen.nl.

Zorg dat u er bij bent 16 december.
(Deelname aan deze lichtjeswandeling is op eigen risico)
Projectgroep samen kerst Cothen
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O.L.V. ten Hemelopneming
Beusichemseweg 104, 3997 ML 't Goy
Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl
Pastoraat: 030-6011239

Kerst

(gedicht: Pieter van Heiningen)

Denkend aan Kerst zie ik een pasgeboren kind,
gewikkeld in doeken en liggend in wat stro.
Zie ik flarden van gruwelijke beelden

van de wereld vol ellende om me heen.

Kijk ik naar ouders belast met zorgen

over de toekomst van hun Zoon.

Aanschouw ik flitsen van oorlog en zinloos geweld,
doorboren kreten van pijn mijn gehoor.

Zien mijn ogen herders en wijzen,

Viering Sint Maarten die Hem prijzen en aanbidden,
Circa 30 kinderen en hun ouders/verzorgers maar voel ik juist nu de onderdrukking
leerden wat de boodschap van Sint Maarten is: van al die mensen, die smachten naar vrijheid en geluk.

delen en goed doen

Beluister ik in alle stilte het zuchten,

en de verbaasde vraag van het Kind: Waarom?
Peinzend over Kerst in deze tijd,

lees ik de woorden die mij dan verschijnen:

“Vrede op aarde en een Zalige Kerst

’ ¥
Opbrengst Postcodeloterij-AH

cadeaukaarten actie

Veel boodschappen, en hartelijke dank van de
Voedselbank

Agenda
Zondag 24 december: Viering Kerstavond om 19:30 uur
25 en 26 december: Kerst, geen vieringen

13 tot 27 januari 2024: Actie Kerkbalans 2024
Sluitingsdatum kopij volgend nummer: zie pagina 31
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Odijk

Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl
Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep.odijk@hotmail.com of 06-20254187.

Locatieraad: locatieraad@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.wv. GG H. Nicolaas PJ23
Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website en de wekelijkse Nieuwsbrief.

Sint Maarten in Odijk

Samen 5int Maarten vieren, hoe leuk is dat!

De beide kerken in Odijk hadden er een moei programma voor gemaakt. We begonnen met een vrolijke viering in het Witte
kerkje. We zongen bekende 5int Maartenliedjes en leerden ook een nieuw liedje. We zagen een echte Sint Maarten die een
stuk van zijn mantel aan een arme gaf. Hierna deelden we de maaltijd en trokken we in een lange stoet over de Meent naar
de Nicolaaskerk. Daar mochten de kinderen een kaarsje aansteken. Vervolgens gingen zo'n vijftig kinderen in groepjes
langs de deuren. Wat een feest was het! Ben jij er volgend jaar ook (weer] bij?

Monigue de Nijs

Ontmoeting met dorpsgenoten Sint Nicolaas zingever in de adventstijd
De volgende Ontmoetingsmiddag met dorpsgenoten zal zijn ~ Op 22 november j.I. gaf Roelof-Jan de Wild, een lezing over
op zondag 14 januari 2024 van 14.30 tot 17.00 uur in het Sint Nicolaas als zingever in de adventstijd...
zaaltje bij de H. Nicolaaskerk. Zo'n 20 mensen hoorden geboeid zijn verhaal aan.
Dit wordt weer, net als elk begin van het nieuwe jaar, een
gezellige middag met vers gebakken wafels, koffie of thee 5t. Michaél (29 sept.) is een aartsengel, een leiding-
en een drankje. gevende gezant van God die een belangrijke rol in de
Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden verlossing van de mensheid speelt. Hij versloeg het kwaad
geregeld via tel. 030-6562977. (de duivel). Eeuwen later is dit overgenomen door St. Joris.
De volgende middag is gepland op zondag 18 februari. een dappere strijder tegen het kwaad.

Vervolgens komen wij bij 5t. Maarten {11 nov.) die als
Eten met dorpsgenoten soldaat de helft van zijn mantel aan een arme bedelaar gaf.

Op 6 december vieren wij Sint Nicolaas die veel geld gaf
aan arme mensen, maar het meest beroemd is toch wel dat
hij in de nacht zakjes gouden munten door het raam van
het huisje van een arme man gooide, omdat die zijn
dochters dreigde te moeten verkopen aan zijn schuldeisers.
Ook zorgde hij er met veel overredingskracht voor dat een
groot deel van het graan in een schip dat langsvoer, achter
bleef voor mensen die honger leden.

Het Eten met Dorpsgenoten zal weer plaatsvinden op
maandag 18 december in de Meenthoek bij het Witte
Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen
die ook regelmatig alleen eten? Voor € 7,00 krijgt u een
driegangenmaaltijd. De maaltijd wordt om 18.00 uur
geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 13
december tussen 17.00 en 18.00 uur via tel.nr.
030-6562089 met vermelding van uw naam en
telefoonnummer. Het aantal deelnemers bedraagt
maximaal 32,

De keererna is gepland op maandag 22 januari 2024.

Deze 'herfstheiligen' vertegenwoordigen elk op een eigen
wijze het goed én het kwaad, maar 66k geloof, hoop en
verwachting. God komt naar ons toe. In de geboorte van
Jezus herkennen we de menswording van God in de

Sam's Kled ingactie wereld. Hij is voor christenen een 'lichtend' voorbeeld om

Hartelijk dank voor de vele zakken kleding en naar e leven;

schoenen etc. Het was gelukkig weer een hele berg.
Hopelijk spaart u alweer voor de volgende inzameling
in april. Tot dan, met vriendelijke groet,

Jenneke Miftenburg.

Zoals wij, begin december, verlangend uitkijken naar Sint
Nicolaas, zo zien wij in de adventstijd verlangend uit naar

de geboorte van Christus.
Harry Zeelen
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Werkhoven en Odijk vieren op kerstavond samen
'Het feest van het licht in de wereld’

—

Op Kerstavond 24 december, zijn er twee gezamenlijk voorbereide vieringen door de geloofsgemeenschappen van Odijk en
Werkhoven en hebben als thema 'Het licht in de wereld' en wel:

In de H. Nicolaas in Odijk is om 18.30 uur een viering met het accent op kinderen en met medewerking van de kinderen
van de Kidskerk. Voorgangers zijn Els Pennewaard en Matthijs Marell en de zang wordt verzorgd door het koor Multiple

Voice, onder leiding van Hans van Breugel.

In de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Werkhoven is om 22.00 uur een Eucharistieviering. Voorganger is
pastoor F. Hogenelst en de muziek wordt verzorgd door het Gemengd koor St. Caecilia onder leiding van René Verwer.

Voor en na de vieringen kan in de beide kerken de mooie Kerststal worden bewonderd.

Het koor bestaat uit ruim 50 leden, met als dirigent
Margo van Biezen en aan de piano Arie Perk.

Zij nemen u mee op een mugzikale reis door de
eesuwen heen, over landsgrenzen, met bekende en
minder bekende kerstliederen.

Ook de samenzang wordt niet vergeten en we
nodigen u van harte uit te komen luisteren en mee te
doen.

De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage is
altijd welkom.
Na afloop is het tijd voor koffie/thee en glihwein.

Al met al een mooie gelegenheid om in een muzikale
kerststemming te komen.

Datum: zondag 17 december.
Aanvang: 13.30 uur tot 14.30 uur.
Plaats: H. Nicolaaskerk odijk

Mariétte Hoogendoorn
Vioorzitter seniorenkoor Viva la Musica Zeist

Kidskerk
£
Kidskerk is een initiatief voor kinderen = //\

van ongeveer 3 jaar t/m 8 jaar! AsN AT
Wanneer?

Onderstaande data op zondag van 9.15
uur tot 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk
Odijk.

Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering.
Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het
(bijbeljverhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk gaan
we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om een kaarsje
voor iemand aan te steken.

Kom je ook?

Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder gezellig meenemen
als je dat leuk vindt!

En je hoeft je niet op te geven hoor!

De volgende 'Kidskerk-bijeenkomst' is gepland op

24 december: gezinskerstviering om 18.30 uur in Odijk.
Kidskerk rooster voor de volgende periode, volgt zo spoedig
mogelijk. (Zie ook Nieuwsbrief..)

Tot dan! Werkgroep Kidskerk

Familieberichten

Overleden:

03 november 2023: Francien van Eert- van Doorn, 90 jaar
08 november 2023: Jan Wieman, 85 jaar.

13 november 2023: Herman Peek, 80 jaar.

15 november 2023: Ina Klarenbeek- van den Bergen, 96 jaar
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Schalkwijk,

Tull en 't Waal

Heilige Michaél
Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk
Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Terugblik op de tentoonstelling ‘KleurRijk in de Kerk’!

Wat geweldig toch dat er ook dit jaar weer zoveel mensen de tentoonstelling in de kerk bezocht hebben. Het doel van deze
activiteit, elkaar ontmoeten in ons prachtige kerkgebouw, is weer helemaal bereikt. Bij alle vier de zondagen dat de
tentoonstelling was te bezichtigen, was het een komen en gaan van belangstellenden. (Oud-)dorpsgenoten, maar ook
buurtbewoners uit de omliggende plaatsen, hebben genoten van de schatten rondom de zeven sacramenten.

De opening van de tentoonstelling werd gecombineerd met de jaarlijkse parochiedag van PJ23; succes, veel bezoekers én
veel gezelligheid waren met die combinatie gegarandeerd.

Het verhaal van de studenten over het kleurenonderzoek in de Mariakapel, tijdens de tweede zondagmiddag, heeft ook veel
belangstellenden opgeleverd. Een interessant verhaal!

Het verhaal van Hanneke van Leur, over kleurenanalyse en wat kleur met
mensen doet, heeft vele toehoorders geinspireerd en wellicht inzicht
gegeven in hun garderobe. Deze presentatie vond plaats op de derde
zondag van de openstelling.

Mans Vulto vertelde op de vierde, en tevens laatste zondag, het verhaal
achter de gebrandschilderde ramen; om nooit meer te vergeten..

Dank aan iedereen die heeft meegewerkt om de tentoonstelling tot zo'n
groot succes te maken. En dank aan iedereen die de tentoonstelling heeft
bezocht.

Fijn dat we op deze manier in de afgelopen maand met zijn allen een
beetje ‘kerk’ konden zijn binnen onze dorpsgemeenschap.

foto: Annie Miltenburg

orbasrie Winterconcert Muziekvereniging Caecilia
N ‘Reis naar het Noorderlicht’
'Ee!;r naar ﬁe{ ekt Muziekvereniging Caecilia verzorgt een Winterconcert op zaterdagavond 16 december
- - Y in de H. Michaélkerk in Schalkwijk.
> De kerkzaal is voor de gelegenheid omgetoverd tot een sfeervolle setting met
Uwzaterdagavond 16 decem : spannende lichteffecten. Het belooft een bijzonder evenement te worden. Net als bij

het spectaculaire Kerstconcert in 2019, wordt ook deze keer alles uit de kast gehaald.
ledere muzikant is betrokken bij de voorbereiding van een heuse reis naar het
Noorderlicht. Jalien van der Ven leest een spannend Fins sprockje. Zandkunstenares Rosa van der Vijver tovert met haar
visueel spektakel. En natuurlijk speelt Caecilia hierbij betoverende winterse sfeermuziek. Zo word je als toeschouwer én

toehoorder meegenomen in een verhaal, dat gelukkig goed afloopt en kom je automatisch in feestdagenstemming. Dit wil
je niet missen.

20.00 uur aanvangstijd, 19.30 uur deuren open. Gratis entree (QR-code voor gift)

Zondag 17 december zullen drie parochiekoren een Kerstconcert in de RK.
kerk in Houten verzorgen met als thema:
Hoop op Vrede. Hoop op Vrede

Zangkoor Sabra uit Schalkwijk en de twee koren 5t. Caecilia en Cantilene uit Houten zijn
volop bezig met de voorbereiding van dit concert.

De koren staan onder leiding van Frank van Gaal en Pieter Koning en worden begeleid door —:*-.. i -
Loes Egbers op orgel, Marijke van der Ouderaa op piano en Tanja van der Zant op dwarsfluit. a
Er worden liederen gezongen uit het eigen repertoire van de koren en er zal ook veel

samenzang zijn.

Datum en tijd: Zondag 17 december om 14.30 uur. Kerstconcert in de R.K.kerk
De R.K. kerk is open vanaf 14.15 uur.

Verkoop toegangsbewijs: contant € 2,00
24
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Vervolg 'Hoop op vrede'

- na de vieringen van zondag 10 december in de R.K. kerken in Schalkwijk en Houten

- via een e-mail naar het volgende e-mailadres: info.sabrakoor@gmail.com

Er zijn vier rolstoelplekken beschikbaar, uitsluitend te reserveren via telefoonnummer: 06 54686729.

Tijdens het concert zal er een kerkdeurcollecte worden gehouden. De opbrengst is bestemd voor: Stichting Muziekkids,
Prinses Maxima Centrum te Utrecht. Een initiatief om ernstig zieke kinderen een zogeheten muzikale pleister te geven om
de pijn te verzachten, het gemis van thuis even te vergeten en zich beter te laten voelen met muziek.

Wij zien u graag bij dit mooie Kerstconcert in Houten.

Namens de koren :
St. Caecilia, Cantilene en Zangkoor Sabra.

Kinderkerstviering 24 december 2023

Kerstviering, 's avonds naar de kerk, kinderen, kerstspel, kerstkoor, jeugdorkest
MiCeciel, chocomel; allemaal woorden die verbonden zijn aan de kerstavond in
onze geloofsgemeenschap. We zijn dan ook heel blij en trots dat er ook dit jaar
weer veel kinderen zich hebben aangemeld voor het kerstkoor en bijbehorende
kerstspel.

Op kerstavond, zondag 24 december, vindt deze gezinsviering plaats om 19.00
uur in de H. Michaélkerk. Tijdens deze kerstviering wordt een kerstspel
opgevoerd. Het (gelegenheids-}koor zingt de kerstliedjes. Ook MiCeciel zal een
aantal kerstnummers spelen. Na afloop van de viering wordt er chocomel en
glihwein geschonken.

50 jaar Actie Kerkbalans

In januari 2024 gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen. Tijdens deze actie krijgen alle leden van onze geloofsgemeenschap een brief met het verzoek
voor een jaarlijkse financiéle bijdrage. We hopen dat we ook in 2024, net als in 2023, weer op u mogen
rekenen! Het vorig jaar leverde de actie het mooie bedrag van € 30.297,50 op. Wat geweldig dat er ook
dorpsgenoten, die regulier niet meedoen met de Actie Kerkbalans, gedoneerd hebben via de QR-code.
We vinden het gelukkig met elkaar belangrijk dat het gebouw en de geloofsgemeenschap blijft bestaan
voor onze dorpsgemeenschap. Dank voor uw bijdrage!

Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de actie bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven
kerkleden via Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van de kerk en het kerkgebouw. Sinds 1973
werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke
(geloofs-)Jgemeenschappen voor een financiéle bijdrage. Daar wordt onder andere het uitgebreide
onderhoud van het gebouw en bijvoorbeeld de koffie na de vieringen van gefinancierd. Ook het
personeel en inspirerende en maatschappelijke projecten en activiteiten kosten geld.
Fijn, wanneer u ook in 2024 weer meedoet.

U kunt nu alvast uw bijdrage via de QR-code overmaken. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd ‘gewoon’
geld overmaken op de bankrekening NL27RAB0O0357501993 t.n.v. H. Michaél

Familieberichten

Overleden

Corrie de Beus-Koot, overleden op 22
oktober in de leeftijd van 85 jaar.

Zet u het alvast op de kalender?
14 januari 2024, FILM IN DE KERK

£L4/E YOU ADAM!

Henny Verwey, overleden op

Helaas, t ini imt ; . .
A M 22 oktober in de leeftijd van 90 jaar.

informatie over deze filmmiddag.
De volledige aankondiging vindt u in de

: : Arie Sturkenboom, overleden op 26
nieuwsbrief.

oktober in de leeftijd van 82 jaar.
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Werkhoven

O.L.V. Ten Hemelopneming
Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (ma-wo-vr 8.30-12.00u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.
Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RAB0O0329808540

Stil maar, wacht maar...

De wereld, vol van donker, wacht op het licht.

De kaarsen die wij ontbranden wijzen ons een lichtend spoor.
We zoeken naar een teken, een spoor van hoop, een kind.
Waar mensen sporen volgen, getrokken door het licht,

daar gloort een nieuwe morgen, krijgt liefde een gezicht.

En dan...

De hemel gaat open; ver uit de hemel vonkt een ster...

Het licht schijnt overal.

En al wie het ziet, mag hopen dat vrede komen zal.

Oecumenische kerstsamenzang

Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer een feestelijke kerst-
samenzang in onze kerk, waarbij u kunt genieten van een
mengeling aan bekende advents- en kerstliederen die
iedereen kan meezingen, en sfeervolle koorwerken van
bekende en minder bekende componisten. Vaak zijn dit
bewerkingen van (soms zeer) oude kerstliederen. Er is een
projectkoor rondom de cantorij van de Bunnikse PKN-
gemeente (met zangers van de hervormde en katholieke
kerkgemeenschappen van Bunnik en Werkhoven) en instru-
mentale begeleiding van Wendy Bol (piano) en Rinke Bode-
wits (orgel). De algehele muzikale leiding is in handen van
Jaap Boeschoten.

Naar een bijna 100-jaar oude Engelse traditie is dit zogeheten
‘Festival of Lessons and Carols’ een bijzondere cecumenische
viering van de Parochie PJ23 (geloofsgemeenschap Werk-
hoven)en de Hervormde Gemeente Werkhoven; een voor-
bereiding op het feest van de geboorte van Christus. Het
verhaal van de geboorte van Christus wordt verteld in korte
lezingen (Lessons). De eerste lezing begint bij het Schep-
pingsverhaal, dan volgen een enkele profetieén en als laatste
het Kerstverhaal. Na elke lezing volgen een of twee liederen

(Carols) door het koor of in samenzang met de aanwezigen.
Na afloop ontmoeten we elkaar bij een kop warme
chocolademelk of een glas Glihwein achter in de kerk. Zo
kunnen we ons als gemeenschappen goed voorbereiden op
het komende Kerstfeest.

Van harte welkom op zaterdag 16 december om 19.30 uurin
onze (verwarmde) RK-kerk in Werkhoven.

De toegang is natuurlijk vrij. Wel is er een deurcollecte.
Karin Stoeten

P5: U bent t
ook welkom

op zondag 17

december /(
om 16.00 uur

in de Oude B
Dorpskerk in b
Bunnik

LESSONS &

De dagen worden steeds korter. De zon is haar kracht verloren en de herfst brengt ons veel regenwater. De
wereld verliest haar kleur. Het wereldbeeld wordt gedomineerd door de verschillende oorlogen en
natuurrampen. Het is om mistroostig van te worden en dan staan wij hier ook nog een beetje te
vereenzamen want de nachten zijn lang hoor in deze maanden van het jaar. Echt een periode om weer eens
stil te staan bij de vraag: Ben ik wie ik wil zijn? Het is zo'n periode dat je je terugtrekt in jezelf, de gordijnen
vroeg dicht, misschien een kaarsje aan op tafel en lekker warm op de bank. Sluit de wereld buiten en keer
terug naar jezelf. En al mijmerend bedenk ik mij dat we terug mogen kijken op mooie, vrolijke en troostrijke
vieringen. Die geven toch kleur aan deze sombere en donkere dagen. Zelfs wij, zo hoog en onwrikbaar op
onze sokkels reageren hier op; bewegen mee met de emotie.

Van rust in de kerk is dan ook geen sprake. Eris al weer een en ander gaande in verband met de naderende
kerst. Ik geloof zelfs dat er buiten ook iets te gebeuren staat. We kunnen dat niet zo goed volgen nu de
deuren staan op zondag maar heel even open om de kou zoveel mogelijk buiten te houden. De advent is
weer begonnen en dat betekent dat we gaan uitzien naar een mooi en bijzondere moment: de geboorte van
dit Kind. Al is het nog zo donker om ons heen, de geboorte van dit kind brengt Licht... biedt ons hoop voor
de toekomst. We kijken met open hart, reikhalzend uit naar wat de toekomst brengen mag; we verlangen
naar een wereld die goed is en eigenlijk willen we niet meer terugkijken naar wat achter ons ligt, ware het
niet dat alles wat gebeurt invlioed heeft op de toekomst... maar we houden hoop en proberen het leven in
het hier en nu goed te maken. Daar dragen wij als stenen beelden graag een steentje aan bij.

Hidorwa




De geloofsgemeenschappen van Werkhoven en Odijk organiseren
samen de vieringen op kerstavond.
Zie de pagina van Odijkvoor,meer.informatie.

Feest

Op 22 november is het feest van onze patrones Sint Caecilia.
Dit jaar vierden we dat op 26 november in het Wapen, waar
we gezellig samen waren onder het genot van een kop koffie
met gebak.

De twee koorleden die dit jaar een jubileum vierden werden

in het zonnetje gezet door onze voorzitter, Jeanne van Winden.
Jeanet Peterse kreeg de eretekenen in goud voor 40 jaar
koorlidmaatschap opgespeld door haar man Huub; Gerard
Vernooij kreeg een beeldje van een zanger bij gelegenheid

van zijn 12 1/2 jarig jubileum en tevens zijn afscheid.

Een mooie bos bloemen voor onze jubilarissen en een feeste-
lijke toost op het welzijn van ons allen sloot het samenzijn af.

Ook in deze onzekere tijden voor de kerk hopen we natuurlijk
zo lang mogelijk, te kunnen blijven zingen tijdens de vieringen,
al zal dat na medio 2024 niet meer zijn onder leiding van René
Verwer. Hij heeft tijdens de recente algemene ledenvergadering

officieel zijn vertrek (na 45 jaar!) aangekondigd. WijShEden
Christus is niet gekomen omdat het voor HéEm
Komt tijd komt raad, we blijven positief. nodig was, maar omdat het voor éns nodig was.

Maarten Luther (1483 -1546)
Gerda Willemse

Sint Maarten

Een volle kerk en een mooie
opbrengst aan producten voor de
Voedselbank. Er volgde een
rondje om de kerk met Maarten,
de bedelaar en alle kinderen (met
lampions) en hun ouders door de
sfeervol verlichte kerktuin met als
afsluiting koek en warme drank
bij de vuurkorven!

Taizéviering

Ook in het nieuwe jaar bent

u welkom voor een moment
van verstilling op de
zondagavond.

Liederen en korte teksten in
Taizestijl op zondag 26 januari
om 19.00 uur.

foto: Ans Mulder

Kerstmarkt

Op zaterdag 9 december is de
kerstmarkt, wederom een prachtig
dorpsfeest in samenwerking met de
kerstbomenverkoop die vaor ons
gebouw haar tenten heeft
opgeslagen. Er is zelfs een ijsbaan
aangelegd!

Familieberichten

Overleden

8 november 2023: Augustina
Wilhelmina Maria (Guusta) van Wijk
De kerk is de hele dag open voor
inloop, er worden verhalen verteld en
er staan weer een aantal mooie
kerststallen uitgestald. Een mooi
moment om informeel bij te praten
over de afgelopen periode en vooruit
te blikken naar 20241

16 november 2023: Riet Barten

23 november 2023: Petrus Patricius
(Piet)van Echtelt
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Wijk bij Duurstede

H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12.00 u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net
Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via https://johannesdedoper.net/misintentie/
Misintenties: €12,50 op Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper

Johannes overdenkt...

Wat een weer, de afgelopen weken. U moet het ook gemerkt hebben. Ik denk dat dat
beruchte watertekort nu wel voorbij is. Dat weer heeft er ook voor gezorgd dat we
relatief lang naar de kerk konden zonder de verwarming. Het was soms wel fris, maar
toch goed te doen. Inmiddels is de kachel wel aan als het nodig is. Ik heb gehoord dat
onze penningmeester een goede deal heeft gesloten over de inkoop van gas voor de
komende jaren. Dat gaat per 1-1 in, dus tot die tijd betalen we nog de hoofdprijs, maar
gelukkig hebben we het financieel niet meer zo krap als eerst. Dankzij uw gulle gaven,
inkomsten uit de verhuur, grafrechten en verstandig inkopen kunnen we weer wat
investeren in ons mooie gebouw.

U zult zich wel afvragen hoe Ik dat allemaal weet. Ik sta immers standvastig op mijn
toegewezen plaats in de kerk. Nou, meestal, als er overleg is tussen de penningmeester
en de voorzitter staat de deur open. In de wandelgangen wordt heel wat besproken en
afgesproken. En dat kan ik dan toevallig horen. Of zou dat bewust lekken zijn? Ik denk het niet. Onze penningmeester en
voorzitter zijn integere mensen en hebben niets te verbergen. Laten we ons gelukkig prijzen dat het financieel beter gaat.
Links en rechts ziet u al weer verbeteringen en nieuwe initiatieven. Verschillende prullenbakken worden bijvoorbeeld
vervangen door brandwerende bakken. Dit is een (verstandige) eis van de verzekering.

Weet u wat ik ook zo mooi vind? De gedachteniskaars. Sinds kort wordt voor een overledene waarvoor vanuit onze kerk de
uitvaart is gehouden, zes weken lang een speciale kaars op het altaar aangestoken. Zo blijft het licht van die persoon toch
nog even aanwezig in onze kerk.

We gaan weer naar Kerstmis. Een mooie tijd in onze kerk. De kerststal staat alweer en de adventskrans hangt. Heeft u ook
een adventskalender gekocht? Nee? Het kan nog, maar dan moet u wel een paar vakjes versneld openen.

Kerstmis. Een tijd van verlangen naar vrede. En weet u wat nu zo bijzonder is? Wij moeten niet alleen vragen en bidden om
vrede, maar we moeten er ook zelf voor zorgen. Heel eenvoudig in onze eigen omgeving, in onze eigen kring. Zo moeilijk is
dat niet, sterker nog, het geeft meer voldoening om uit te zijn op vrede dan op conflicten. Het wapen van de liefde is veel
sterker dan het wapen van de haat. Die vrede, waar we zo naar verlangen, moeten en kunnen we zelf maken!

Na Kerstmis hebben we de jaarwisseling. Die gaan we ook in onze kerk traditioneel vieren met oliebollen en champagne.
Af en toe moeten we toch even stilstaan bij wat er gebeurd is en wat er misschien aan zit te komen. Wij, katholieken,
hebben een geloof vol vreugde en hoop. Onze Heer is een God van liefde en ontferming en daar mogen we af te toe een
glas op heffen.

Ik wens u een Zalig Kerstfeest en een voortreffelijk 2024.
Johannes

Nu ook pinnen in de Mariakapel.

In het vorige Open Venster noemden we het al: naast de
prijsverhoging van de kaarsen (voor het eerst in 20 jaarl) gaan we
ook pinnen mogelijk maken. Contant betalen blijft natuurlijk
mogelijk, maar we merken dat steeds minder mensen contant
geld bij zich hebben. Nu hebben we al de QR-code waarmee u
kunt betalen, maar dat is toch voor velen niet veilig genoeg.
Daarom hebben we even gesleuteld en hebben we een |
pinautomaat gebouwd. Ze zijn ook commercieel beschikbaar,
maar die zijn nogal aan de prijs en we willen zoveel mogelijk van 4
de opbrengst weer besteden aan de kerk en aan de Mariakapel. | - | | ——
De QR-code blijft beschikbaar. ' S BE'I'" nl '
U kunt nu dus kiezen tussen contant betalen, betalen met een , X |
QR-code en pinnen. s i HIE“ nn“
n))

U ziet het, we doen er alles aan om het u (en ons!) zo gemakkelijk
mogelijk te maken. Vragen en opmerkingen?
Penningmeester@johannesdedoper.net of via whatsapp met
06-23034443.

>
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Drukte bij kribje kijken...

De week voor Kerstmis is het erg druk in de kerk! Elke ochtend komen er
kinderen van de peuterspeelzalen en lagere groepen van de basisscholen. Ze
gaan "kribje kijken". Het kerstverhaal wordt verteld in beeld en geluid. Ook
krijgen de kinderen live uitleg overwat er allemaal in de kerststal te zien is. Een
hapje en een drankje zullen niet ontbreken.

Er zullen in totaal zo’'n 300-400 kinderen komen.

leder jaar weer is het hartverwarmend om mee te maken hoe begaan de
kinderen zijn met het verhaal. Dat zo'n kleine baby de basis kan zijn van ons
christendom. Dat Hij het eerst voor de allerarmsten en uitgestotenen op de
wereld is gekomen. Wil je dat eens meemaken? Je bent van harte welkom!

De kerk is open voor iedereen. We zijn er van maandag- tot en met vrijdagochtend.

Face to Face

Komt y ook? Vo
het kerstconcer

rige jaar hadden

tde pech dat erij
1
voorspeld was en ook kwam, Lo o

Kerstconcert o < e e b

€ bij
gisch

i d
dit jaar wel Mooi weer js s

o.l.v. Tom van Ginkel - aanvang 19.30 uur K
s Om genieten
va

Zondag 17 december®

-
RK Kerk Wik bij Duurstede = toegang gratis
S _

Wist u dat er mensen zijn die denken dat de kerk zichzelf schoonhoudt en dat er in de pastorie geen vuiltje aan de lucht is?
Nee, die mensen zijn er niet, tenminste dat hopen we. Elke eerste dinsdagochtend van de maand houdt een noeste club
vrijwilligers zich bezig met soppen, stoffen, poetsen en stofzuigen, zodat wij weer in een schone kerk en pastorie kunnen
zijn. Nu is dat wel een enorme klus, u weet zelf hoe groot onze kerk is, en zij kunnen onmogelijk in alle hoeken en gaten
komen. Eigenlijk zouden er een paar mensen bij moeten komen om het werk beter te kunnen verdelen. Wij zijn ervan
overtuigd dat er onder u best wel enkelen zijn die een ochtendje in de maand mee kunnen helpen, misschien niet elke
maand, maar alles gaat in overleg. Er wordt dan niet alleen gepoetst. Het is doorwerken, maar daar krijg je ook iets voor
terug! Allereerst een schone kerk en pastorie, maar ook een lekker kopje koffie met iets erbij en, misschien is dat wel het
belangrijkste, een heel goed gevoel.

Doet u mee? Dat ene ochtendje in de maand kan er toch wel vanaf?

Neem even contact op met Harry Wilmink of Annemieke Bosman. info@johannesdedoper.net of 0343-571216.

Wist u al...

dat u al onze vieringen online kunt meevieren en later terugkijken? Via onze
website https:/johannesdedoper.net/
bent u direct verbonden met onze
kerk. Uitvaarten kunnen ook worden
"EEES | uitgezonden, maar u zult begrijpen FamiIiEberiChten.
dat dit besloten uitzendingen zijn.
; = De contactpersoon van de familie
o S krijgt van ons een link om te delen.

Overleden:
Herman van Rooijen, 11 november
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Advertenties

"Al jaren een vertrouwd
gezicht in de regio.”

Ineke van Bennekom
L 06 - 8366 9222 | www.inekehelpt.nl

. 7l COPTIEK VAN DE VECHT
f}\\/}ﬁ %{?,2 £ - OPTOMETRIE

Ineke helpt ; De Raat 12 | 3995 EP Houten | Tel: 030 63 75 570

vitvaartverzorging

www.optiekvandevecht.nl

DEZE ADVERTENTIE 15 VOOR ALS JE HEBT NAGEDACHT
OVER FEN PASSEND AFSCHEID - MAAR NIET WEET
WAT DAARVOOR MOET GEBEUREN - BEL EVEN NAAR

B . LIESBETH VAN DER DONK EN JE KRIJGT HAAR AAN
via madeleine +

i N TAFEL VOOR EEN GOED GESPREK MET IEMAND DIE “IN
uitvaartzor =
9 DE KANTLIJN" BLIJFT, MAAR ALLES VOOR JE REGELT -

06 127 687 23
- . . LIESBETH 1S UITVAARTBEGELEIDER
; : ﬁc 03435?4656 UTTVAART (@) LIESBETHVANDE
4 Aa trokkén. #llef htbii.

Miltenbur g Eﬁ De Klijn Uitvaartzorg

Uitvaartverzorging Afscheid nemen vraagt
liefdevolle aandacht en tijd...

Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel

Heeft u al nagedacht
over uw uitvaart?
: ) In korte ﬁjd moeten er dan veel btstissingen genomen

- d
_ J : _L ! worden om de uitvaart te regelen. De K]ifn Uitvaartznrg heEp{
_‘ J 2 f ! u graag c[a.arhij, zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier

afscheid kan nemen en kiikfn samen met u naar de
nluge]iikhcdcn, Door zowel bl] kleine als I_‘)ij ]amjclii](r:
nrganisaties te werken heb ik kennis en er'.-'aring npgedaan hll

verdriet en emoties.

Jedhetis ; e ! RN A T Lline

Prm— het regelen en voorgaan van uitvaarten. Inde afge]ﬂpen 20
Maak nu een vrijblijvende afspraak om | jaar waren dat ruim 1500 vitvaarten, die ik heb mogen doen.

uw uitvaartwensen te bespreken.

Edelsteen 190, 3991 SV Houten

' 030 2501581

030 656 31 62

Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp bij overlijJden

Kwal

www.miltenburguv.nl
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Informatie

Parochie H. Paus Johannes XXIII

De parochie H. Paus Johannes XXIll omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch
centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel
e.0.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies.

Loerikseweg 12,3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl
Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's.

Pastoraal team

Fred Hogenelst, pastoor, pastoorhogenelst@2parochies.nl,

telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don.18 -19 uur, 06-23380310
Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl

Ed van de Moosdijk, pastoraal werker, evandemoosdijk@2parochies.nl
Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl

Lilian Weijman, pastoraal werker, Lweijman@2parochies.nl

Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
Charles Verwimp (vice-voorzitter)
Ron van Ee (secretaris, gebouwen)
Lilian Vernooij (penningmeester)
Frans Bosman (lid)

Ria van Dixhoorn (adviseur)

Contact via parochiesecretariaat,
info@pj23.n

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw
geldelijke bijdrage. Het rek.nr.:

NL 28 RABO 0155 614614

tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
ANBI: 822298272,

U kunt ook uw bijdrage online
overmaken: zie www.pj23.nl

of via onderstaande QR-code (gebruik
de camera app op de telefoon)

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=UDyWSObjOtOAhmclaOwl5w

PCI PJ23: Praktische en
financiéle hulp

Kent u iemand in uw omgeving die
tussen wal en schip is geraakt, de weg
kwijt is naar hulpverlenende
instanties, financieel in de knel zit of
heeft u zelf te maken met armoede?
PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op
www.pcipj23.nl of neem contact op
via info@pcipj23.nl

Parochiesecretariaat
Diahann van van de Vijver
Loerikseweg 12,3991 AD Houten
info@pj23.nl

030-6378642

Pastoraatstelefoon

Wilt u contact vanwege

een ziekenzalving of ziekenzegen,
of vanwege geestelijke nood?

Bel dan met 06-12948874.

Vertrouwenspersoon
Onze parochie hecht veel waarde
aan het bevorderen en
handhaven van de sociale
veiligheid van mensen.

Heeft u het gevoel heeft dat een
beroepskracht (bv. een pastor) of
een vrijwilliger in een van onze
gemeenschappen grenzen
overschreden heeft en wilt u
hierover in gesprek? Neem dan
contact op met de
vertrouwenspersoon van onze
parochie:

Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@Zparochies.nl
06-44918278

.:. .:. -:. -:. R.K. Parochie
“ Paus Johannes XXIII
o o e e

Colofon Open Venster
Open Venster is een uitgave van de
parochie H. paus Johannes XXIII.
Het parochieblad verschijnt 7x per
jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr. 1 - 2024 Vastentijd
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Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn,
Janny van Schip en Karin Stoeten.
Voor aanleveren parochiebrede
artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's
inleveren bij:
bunnik.parochieblad@pj23.nl,
cothen.parochieblad@pj23.nl,
1goy@pj23.nl,
houten.parochieblad@pj23.nl,
odijk.parochieblad@pj23.nl,
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl,
werkhoven.parochieblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van fota’s en
teksten toestemiming te vragen aan de recht-
hebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw
rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u
contact op te pemen.
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Dacht jij dat de kerstnacht in
Betlehems stal zo heilig en stil
was? Welnee, ben je mal! Je
hoort het geblaat van een
stelletje schapen, een loeiende
os die niet langer kan slapen.
Drie wijzen die knielen in ritselend stro, Maria die snottert bij ieder kado.Een
balkende ezel, een groepje kamelen die buiten de staldeur zich stierlijk vervelen.
Een lachende Jozef, een hoestende herder, en zo kan ik hier nog wel eventjes
verder. Het is in die stal dus, dat had je gedacht, geen stille, maar wel een
bijzondere nacht. Want daar in het midden van al dat kabaal ligt in zijn kribbe,
voor ons allemaal, het kindeke Jezus dat kraaiend van pret de heilige herrie in
gang heeft gezet.

Christien Crouwel

i

1= Neem een ka;onnen bordje en kijk
goed naar de afbeeldingen.

2= Teken de lijnen op het bordje

3= Knip het bordje op de lijnen
& knip een rondje voor het hoofd
(uit een ander bordje, dan is het even
dik, of knip je eigen gezicht uit een foto)

4= Heb je een mooie kartelschaar dan kan
je de randen mooi bijknippen/versieren

5= Plak alles aan elkaar

6= Teken en kleur het engeltje in.
Misschien lijkt hij wel op jou?



