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In dit nummer

Bezinningsavonden
Sporen van God
Kerstvieringen
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Kerkbalans 2023
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Van het pastoraal team

Het Kind verbindt ons

Het jaar 2022 loopt op z'n eind. Terugkijkend mag je toch wel zeggen dat we met z'n allen een roerig jaar achter de rug
hebben. Een jaar waarin in onze samenleving de ene crisis de andere opvolgde en de problemen zich opstapelden. Eerst
werden we in beslag genomen door corona, en net toen we dat een beetje overwonnen hadden, brak er oorlog uit aan de
rand van Europa, in Oekraine. We hebben daarom nu te maken met een energiecrisis en stijgende prijzen voor
levensonderhoud. En daarnaast is er een klimaatcrisis, asielcrisis, woningmarktcrisis, stikstofcrisis, toeslagencrisis.......

De wereld is in nood en veel vertrouwde zekerheden zijn in korte tijd verdwenen. Dat doet iets met ons. Het brengt
verwarring, onrust en zorgen met zich mee. Ik denk dat velen van ons zich in deze tijd ook onbegrepen voelen — niet gezien
en niet gekend. In de media buitelen mensen en meningen over elkaar heen. De toon is vaak hard. Er wordt gewezen naar
anderen die de oorzaak van alle moeilijkheden zijn. Zo groeit de onvrede en komen we steeds meer tegenover elkaar te
staan. Vrede op aarde lijkt een verre, onbereikbare droom.

Toch wordt het straks weer Kerstmis. De Vredevorst komt en wil onder ons wonen! We zullen weer luisteren naar het
welbekende verhaal van Jezus’ geboorte. We zoeken het Kind in de kribbe en zien hoe God aan het licht komt.

Laten we de moeite nemen om bij de kribbe stil te staan en het Kind in de ogen te zien. In Jezus kijkt ons een weerloze
pasgeborene aan. Wie zou zich niet willen inspannen dat Kind te beschermen tegen het kwaad in deze wereld? Het vraagt
om toekomst. In zijn ogen weerspiegelt zich de vraag van alle kleinen om ons heen: "mag ik er zijn, en ben jij er voor mij?”

We zullen niet de enigen zijn bij de kribbe. Van heinde en ver zullen ook dit jaar weer mensen op weg gaan naar de stal. En
de deur open vinden. We zullen bij dit Kind ervaren dat we welkom zijn. Hij sluit niemand buiten en ziet ons zoals we zijn -
met onze sterke en zwakke kanten. Terwijl wij denken met lege handen te komen, en met een rugzak vol vragen en
problemen, zeggen zijn ogen: “kijk eens om je
heen wie hier nog meer zijn". Hij verbindt ons
met elkaar, en vraagt ons elkaars lasten te
dragen. Hij doet daarmee een beroep op het
beste dat wij te geven hebben: ons geloof,
onze hoop en onze liefde. Al onze gaven om
deze wereld samen tot een plaats van vrede
en recht te maken.

Geen geringe opgave in deze moeilijke tijd.
Maar het Goede Nieuws van Kerstmis daagt
ons uit en geeft ons moed. En, we mogen
klein beginnen...

dat deed onze lieve Heer zelf toch ook?

Zalig Kerstfeest wens ik u toe, en een
gezegend 2023.

Marianne van Tricht, pastoraal werker

Agenda

December Januari

17  Festival of Lessons & Carols 8 Driekoningen-voettocht
Werkhoven, 19.30 uur Cothen, 11.00 uur

23 Concert Yes Houten en JKD
Driebergen, 20.00 uur

Zie voor meer informatie de pagina's van de betreffende locatie
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Sporen van God
~-Jaarthema 2022 - 2023

Komende tijd ligt er weer een aantal activiteiten op onze route. X
a - 4o 2 e n oy | A
We gaan in drie bijeenkomsten op zoek naar sporen van Ged, "op weg naar kerstmis".

=

Voor meer informatie zie ga_g__i_na' 5. b
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Het nieuwe jaar beginnen we met de Driekoningentocht. ""&t
Op 8 januari starten we na de viering in Cothen om 11.45 uur. »
We volgen een mooie route naar Wijk bij Duurstede en
daar sluiten we af met de welbekende lichtjesviering.
Voor meer informatie zie
www.driekoningenvoettocht.nl

Halte 4
Op weg naar
Kerstmis
Halte 5
Driekoningentocht

Ontwerp: Marjet de Jong wwwitaaleritek




Algemeen

Kerstmis, ja toch? Of niet?

‘Alles gaat voorbij en niets is blijvend. Dat is de vertaling van een oude Griekse spreuk van de filosoof Heraclitus.

Hij zei: "Panta rhei, ouden menei". Dat betekent: “Alles stroomt en niets is blijvend.” Alles is dus voortdurend in beweging en
verandert steeds. Daar moet ik dit jaar extra sterk aan denken bij de voorbereidingen van Kerstmis. Want we vieren al
eeuwenlang hetzelfde Kerstmis. De 'basis-ingrediénten’ zijn nog steeds gelijk. We vieren de geboorte van Gods Zoon, Jezus
Christus. Hij verkondigt ons de Blijde Boodschap (= het Evangelie) van Licht, Geloof, Liefde, Vrede en Gerechtigheid.

En hoewel deze gegevens nog steeds hetzelfde zijn, zijn de omstandigheden wel overal en altijd heel verschillend. Want ook
dit jaar, is er zéér veel gaande in onze wereld.

Er is veel kwaadaardigs en verdrietigs. Mensen vragen mij: “Kunnen
wij in deze omstandigheden eigenlijk nog wel Kerstmis vieren?”

En ik denk: Die vraag kunnen wij ons allemaal wel stellen. De VORM,
hoe uitbundig of hoe sober...? Dat vraagt van ieder van ons een eigen
afweging! Maar wat betreft de INHOUD: ik wil van harte bepleiten dat
we daar, hoe dan ook, niet op bezuinigen! Dat we Gods Licht en
Geloof, Zijn Liefde, Vrede en Gerechtigheid verkondigen en
waarmaken in wat we doen en laten, in wat we zeggen en vieren, ja

| toch?!

Over de drempel...

Met een knipoog naar het Ad Limina-bezoek van onze
bisschoppen...

We hebben weer een bewogen jaar (bijna) achter de rug.

In het begin van dit jaar werden we nog beheerst door de
corona-maatregelen en nu zitten we alweer in de volgende
crisis. De Oekraine-oorlog, stijgende kosten van
levensonderhoud en energie en verhardende maatschappij.
Genoeg om ons als kerkgemeenschap druk over te maken.
Er zijn veel zorgen en er is veel hulp en ook liefde nodig.

Ook bestuurlijk heeft dit natuurlijk gevolgen. U zult het al
merken in de kerken en gemeenschapsgebouwen waar de
kachel een stuk lager staat en soms zelfs helemaal uit. Onze
parochie draait financieel op inkomsten van verhuur en van
bijdragen van u, de parochianen en die willen we liever niet
gebruiken om de beurzen energieleveranciers te spekken.
Medio dit jaar hebben we ook in onze bestuurlijke strategie
voor onze parochie een wending gemaakt. Samenwerken
blijft belangrijk en wordt nog steeds belangrijker, maar we
halen de “bestuurlijke druk” van de ketel. Het is beter en
vruchtbaarder om dit vanuit de gemeenschappen zelf te
laten gebeuren.

Het is goed om even pas op de plaats te maken in deze
hectische wereld en de komende tijd samen te bepalen waar
we staan en wat ons toekomstperspectief is, ook al lijkt die
toekomst erg ongewis.

'_ U en jullie allemaal een Zalig Kerstfeest!
Mede namens de collega'’s van het pastoraal team
Fred Hogenelst, pastoor

Begrotingen, meer-jaren-onderhoudsplannen, kerkenvisies,
het is de tijd van het jaar weer om vooruit te kijken. Dat zijn
we ook aan het doen, maar ook wordt het Kerstmis. Een
gebeurtenis die ons weer met beide benen op de grond zet.
Een gebeurtenis die ons leert om kwetsbaar en open te
durven zijn. Een gebeurtenis die steeds weer hoop geeft op
een mooiere wereld.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een zalig nieuwjaar!

Namens het bestuur
Frans Bosman




Sporen van God, op weg naar Kerstmis.
Nieuwe formule!

Al een aantal jaren verzorgen leden van het pastoraal team in de aanloop naar Kerstmis en Pasen enkele
bezinningsavonden. Uitgangspunt is meditatie
en uitwisseling. Aan de hand van ons
jaarthema: 'Sporen van God' werken we
ditmaal met een nieuwe formule en dus met
een aangepaste opzet. Zo zoeken we naar
sporen van God, op weg naar Kerstmis.

We hopen op vernieuwde wijze het Licht van
Kerstmis op het spoor te komen.

Een aantal avonden heeft al plaatsgevonden. U
kunt nog meedoen met de laatste avond op:
woensdag 14 december, geleid door Ed van de
Moosdijk, pastoraal werker.

Deze avond wordt gehouden in Cothen, in de
huiskamer van de pastorie. We beginnen om
20.00 uur. Inloop is vanaf 19.45 uur.

We hopen dat we ook dit jaar weer met een
enthousiaste groep gelovigen op weg kunnen
gaan. De avonden zijn voor belangstellenden uit alle locaties van onze beide parochies en ze zijn toegankelijk voor jong en
oud! Wees welkom.

Wilt u zich s.v.p. van tevoren opgeven bij mw. Yvonne Schneider (secretariaat@suitbertusparochie.nl)?

Het pastoraal team.




Algemeen

Synodaal proces gaat verder

Paus Franciscus heeft alle gelovigen
wereldwijd opgeroepen mee te
denken en samen in gesprek te gaan
over de rol van de Kerk in deze wereld
en deze tijd. Het is alweer even
geleden dat we in ons parochieblad
publiceerden over dit synodaal proces.
Nadat we als parochies onze
bevindingen aan de bisschop gestuurd
hadden, verscheen in mei jl. het
diocesaan rapport. De Nederlandse
Kerk- provincie stuurde een
gezamenlijke rapport uit de
Nederlandse bisdommen half augustus
naar Rome.

Rapport kerkprovincie

In dit rapport komen punten naar
voren die ook in onze parochies veel
genoemd werden, zoals:

- Eris de roep om een verzorgde
liturgie die mensen voedt, om meer
geloofsverdieping en om een
betrokken lokale geloofsgemeenschap.
- Veel gelovigen voelen zich ‘verweesd'
en waarschuwen dat de kerk te veel
naar binnen gericht is en met zichzelf
bezig is.

- Verder willen de Nederlandse

katholieken ‘'een gastvrije kerk waar
iedereen welkom is, ook ‘gescheiden
mensen, homo's en lesbiennes’ en ook
tijdens het vieren van de eucharistie.

- Gelovigen wensen meer gelijkheid

tussen mannen en vrouwen in de kerk.
- De kerk heeft voor velen een negatief
imago. ‘Het beeld heerst dat de kerk
geen weerwoord duldt, strak
hiérarchisch is en teveel gericht op
regels: Volgens veel Nederlandse
katholieken heeft de kerk ‘de laatste
decennia slechts beperkt als moreel
kompas kunnen dienen, vooral
vanwege het seksueel
misbruikschandaal’

'Vergroot de ruimte in uw tent'

Op 27 oktober jl. werd in Rome het
werkdocument voor de tweede,
continentale fase van het synodaal
proces gepresenteerd. Het is door een
internationale werkgroep opgesteld
aan de hand van alle ontvangen
verslagen vanuit de hele wereld. Het
werkdocument benoemt open en
eerlijk tal van herkenbare thema’s.
Duidelijk is dat katholieken wereldwijd
voor het eerst ervaren dat zij zelf
mogen spreken. Het verlangen naar
een ‘luisterende, barmhartige en
warme kerk’ vanuit Nederland klinkt
ook door in de reacties vanuit alle
andere delen van de wereld. Bijna alle
verslagen pleiten voor een volledige
en gelijke participatie van vrouwen in
de kerk. Het document kreeg de titel
'Vergroot de ruimte in uw tent) naar
Jesaja 54,2. Dit document gaat terug

Voor een synodale Kerk

naar de bisschoppenconferenties en
de bedoeling is dat zij dit opnieuw met
hun gelovigen bespreken. In deze fase
worden katholieken uitgenodigd te
luisteren naar wat medegelovigen in
andere delen van hun continent
bezighoudt.

Onduidelijk is hoe deze luisterfase in
onze bisdommen gestalte gaat krijgen.
Maar het Netwerk Katholieke Vrouwen
(NKV) heeft samen met de Konferentie
Nederlandse Religieuzen (KNR) en het
bisdom 's-Hertogenbosch initiatief
genomen voor de bespreking van het
werkdocument middels een webinar
begin december jl. Dit webinar is nog
terug te zien op de sites van deze
organisaties. Daar komt ook een
Nederlandse vertaling van het
document ter beschikking. Hopelijk
kan er een bijdrage geleverd worden
aan de Europese vergadering van
bisschoppen en andere
afgevaardigden die van 5-12 februari
a.s. in Tsjechié zal plaatsvinden.

Synodaal proces verlengd
De samenvattingen van alle
continentale vergaderingen leiden tot
een werkdocument voor de
bisschoppensynode in oktober 2023
in Rome. Opmerkelijk is dat paus
Franciscus besloten heeft dat er een
jaar later, in 2024, nog een keer een
bisschoppensynode zal plaatsvinden.
Zodat er nog meer geluisterd kan
worden, een betere onderscheiding
plaatsvindt van wat de Heer wil voor
zijn Kerk, en de inspraak en
medewerking van gelovigen aan het
kerkelijk leven nog beter tot zijn recht
kan komen.

Marianne van Tricht

Genoemde rapporten en documenten
kunt u terugvinden op www.rkkerk.n!
Veel nieuws over het synodaal proces
vindt u op de sites van het Katholiek
Nieuwsblad en het Nederlands
Dagblad.



Algemeen

Belangrijke datum

Voor wie geinteresseerd is in een kloosterweekeinde.
12 tot en met 14 mei gaan we naar...?

Lourdes 2023

In het voorjaar van 2023 gaat het Aartsbisdom naar Lourdes.
Vanuit de parochie sluiten we ons bij deze bedevaart aan.
Een aantal vieringen zullen we gezamenlijk met alle paro-
chies van het aartshisdom vieren, maar als parochie zullen
we ook ons eigen programma volgen.

De reis is van 29 april tot en met 6 mei 2023. We reizen met
de TGV in een dag naar Lourdes. Het programma in Lourdes
is inspirerend en ook gewoon gezellig. De eucharistieviering
bij “de Grot van de Verschijning” is een unieke ervaring van
ons geloof. De lichtprocessie en de sacramentsprocessie zijn
indrukwekkend sfeervol. Maar ook met onze eigen parochie-
groep ondernemen we activiteiten zoals de stadswandeling,
de dagexcursie naar de Pyreneeén etc. ledereen kan mee.
Jong - oud, mensen die alles kunnen maar ook mensen die
meer hulp en zorg nodig hebben. Voor gezinnen en jongeren
heeft het aartsbisdom een speciale financiéle regeling
vastgesteld. In alle kerken liggen de folders en hangt een

Zie volgend parochieblad. Houd ons in de gaten!
Namens werkgroep kloostergang, LilianWeijman

poster. Meer weten? Kom dan naar de informatiemomenten
na een viering in een van de kerken of naar de
informatieavonden dinsdag 24 januari 2023 in de dagkapel
in Houten (Loerikseweg 12) of donderdag 26 januari 2023
in Culemborg (Ridderstraat 198) beide avonden starten om
20.00 uur.

We hopen op een grote opkomst zodat we er net als de
voorgaande jaren en een mooie bedevaart met betekenis
volle ontmoetingen van kunnen gaan maken. Gaat u mee!

Wilt u alvast informatie kunt u altijd contact opnemen met
de contactpersoon in uw locatie of met:

Lilian Vernooij

lilvernooij@telfort.nl

030-6382032




Bunnik

Sint Barbara
Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl (ma 13.30-14.30 uur, don 10.00-12.00 uur)
Pastoraatsgroep: 06 20381340, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl (spreekuur in de pastorie: ma 13.30-14.30 uur)

Beeldspraak

De donkere dagen voor de Kerst naderen. Veel mensen
worden daar somber van; maar ik niet! Integendeel, ik bloei
juist helemaal op. Er komen steeds vaker mensen bij mij
binnenlopen en er gebeurt in deze tijd van alles en nog wat.
Bij de viering van Allerzielen verkeerde ik weer in ‘vroegere
tijden’ De kerk was vol, er was een prachtig priesterkoor, de
rode sfeerlichtjes en weer eens meerstemmig gezang. Na
afloop een indrukwekkende stoet kerkgangers die in
processie met een kaarsje naar het door fakkels verlichte
kerkhof liepen. Op een heel andere manier heb ik genoten
van de viering van Sint Maarten. De aanwezigheid van
kinderen en dan wel zo véél, doet mijn stenen hart
ontdooien! Zij speelden een
belangrijke rol in de viering, want zij
waren het die het verhaal van Sint
Maarten vertelden en het ook
uitbeeldden. Daardoor vervaagde
het gemis van het bezoek van mijn
‘collega; de heilige Nicolaas.
Trouwens, ik zie wel overeen-
komsten tussen beide heiligen. Ze
zijn allebei bisschop en hebben een
paard. Alleen is dat van Sinterklaas
indrukwekkend groot, terwijl het
rijdier van Sint Maarten juist heel
bescheiden was. Onze eigen
kinderburgemeester Lobke speelde
het met verve op handen en knieén.
Na afloop was er een grote kring van
kinderen die met een lampion om
een vreugdevuur op het kerkplein
nog Sint Maartensliederen zongen.

Ik hoorde ze nog tot laat door het dorp trekken.

De zondag daarop werd ik aangenaam verrast door het
optreden van een gastkoor uit Wageningen. Met dertig
koorleden was de kerk al weer een stuk voller dan ik de
laatste tijd gewend ben. Hoewel Piet Hein dit keer niet de
muzikale scepter zwaaide, leerden wij een ander mooi talent
van hem kennen. Hij trad op overtuigende wijze op als
lector. Het was een prachtige viering waarin woord, gebed
en zang weldadig samen kwamen. Gelukkig kan ons eigen
bescheiden koor zich hier welluidend aan meten en dat
geeft hoop. Dat hoor ik al wanneer er gerepeteerd wordt.
Dan wordt er hard gewerkt aan de zuiverheid van de zang.
Wat dat betreft staat ons nog heel wat moois te wachten
voor de komende tijd.

Toch is er iets dat me wel wat zorgen baart. Geruchten doen
de ronde dat er een strenge winter voor de deur staat. En
juist op 1 januari ontkomt ook de Sint-Barbarakerk niet meer
aan de nieuwe energietarieven. De eerste drie maanden van
volgend jaar worden de vieringen daarom misschien wel in
de dagkapel gehouden. Dat betekent dat ik de kerkgangers
vanaf mijn sokkel niet meer kan zien. Koffiedrinken achter in
een koude kerk lijkt me ook geen goed idee. Misschien gaat
dat wel in de grote zaal gebeuren. Dan blijf ik helemaal
verstoken van de dorpsnieuwtjes, een somber vooruitzicht!
Maar welaan, het is nog niet zo ver en laten we van het nu
genieten en ons verheugen op het feest van het Grote Licht,
de geboorte van onze verlosser, Jezus Christus. Met zijn hulp
zullen we de komende donkere tijd aankunnen. Ik wens u
allen een goede Advent en een gezegend Kerstfeest!

Barbara

Licht op het kerkhof

Het kerkhof is als vanouds extra mooi verzorgd
voor Allerzielen. Wat daardoor ook mooi tot zijn
recht komt, is het nieuwe bankje onder de
lindeboom, geschonken door de familie Beemer.

Het is 2 november en hoewel het een heldere
avond is, is het toch wat donker buiten. Maar
wanneer de vuren ontstoken worden en de
lange stoet van lichtjes zich verspreidt, verwarmt
het samenzijn alle harten.

En wanneer iedereen weer huiswaarts gaat,
gloeien de fakkels nog wat na en branden overal
lichtjes in de stilte van de nacht.



Kinderkerk

Op zondag 22 januari 2023 is er in de Barbarakerk weer een Kinderkerkbijeenkomst. Kihdér ket

Dit keer met als thema: mj’"
‘Mozes trekt door de zee’ "

Wat gebeurt er als Mozes door de zee trekt? We gaan het allemaal horen van pastoraal werker Meike Hettinga.
Zij zal deze bijeenkomst leiden. We gaan er een mooi verhaal over lezen, over praten en er iets leuks bij maken.
Het belooft een leuke, informatieve en creatieve bijeenkomst te worden.

Als de kinderen het leuk vinden, mogen zij een muziekinstrument meenemen.
We hopen dat er veel enthousiaste kinderen met hun (groot)ouders komen.
Breng ook je vriendje/vriendinnetje mee, dan wordt de kinderkerk nog gezelliger.

De bijeenkomst begint om 11.00 uur en duurt een klein uurtje.
Ons doel is om kinderen op een speelse en toegankelijke manier
de kern van ons geloof, de naastenliefde, bij te brengen.

Vragen en informatie: kinderkerkbarbara@hotmail.com

Rabimmel, rabammel, raboem

Met dank aan de kinderen van groep 7 van de Barbaraschool.
Zij voerden 11 november een prachtig spel op voor de kleintjes.
Met vertellers, een paard, de bedelaar en St Maarten. Er werd veel
gezongen en er was een gebedje. Ock droegen twee leerlingen een
gedicht voor. Het was een feestelijk geheel!l Na afloop was er buiten
een vuur met een vuurmeester, ook al uit groep 7. Er werd mooi
samen overlegd en iedereen genoot van de warme sfeer. Nog tot laat
liepen er kinderen in het donker te zingen:
P Al
41 Ik loop hier al met mijn lantaren
en mijn lantaren met mij.
Daarboven stralen de sterren,
beneden stralen wij. J

Dauwt,
hemelen,

uit den hoge;
en wolken,
regent
Gulden Mis de Gerechtigde.

Op dinsdag 13 december zal in Bunnik weer een 'Gulden Mis'
gehouden worden. Tijdens deze mis zal er bijzonder worden

stilgestaan bij de blijde verwachting van Maria.
Een sfeervolle viering, omdat de dagkapel alleen door kaarslicht Familieberichten
verlicht zal worden. Piet Hein van der Ven zal o.a. het 'Rorate Caeli’ Overleden:
zingen. Het kaarslicht symboliseert het Licht dat doorbreekt en
schept een sfeer van meditatie en verstilling. In de donkere dagen
voor Kerstmis ervaren we zo een bron van licht en hoop.

U bent van harte welkom om 19.00 uur in de dagkapel van de kerk.

(ingang rechts aan de zijkant) Voorganger is Fred Hogenelst.

Jan Peek op 13 oktober, 75 jaar

Ton van der Lienden op 18 oktober, 83 jaar
Huub van de Pavert op 2 november, 85 jaar
Harry Egbers op 18 november, 96 jaar
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Houten

O.L.V. ten Hemelopneming

Loerikseweg 10, 3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00 -12.30 uur)
Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl. Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

Verandercoach aan het woord

Afgelopen periode waren er mooie activiteiten, zoals avonden over sporen van God in de Diaconie, over lconen en over hoe
we (weer) gemeenschap worden, na corona. Over dit [aatste hier een verslag

Hoe worden we (na corona) weer een gemeencehap?
Verandercoach Steven van den Heuvel sprak met een groep van ruim 30 katholieken over hoe het verder moet na alle
verliezen in de achter ons liggende coronatijd. Een rondje onder de aanwezigen onthult dat er veel stil leed is gepasseerd.
Mensen hebben onderlinge verbondenheid gemist. Het samen bidden en vieren van hoogfeesten en het elkaar daarna
ontmoeten bij de koffie. Het wegvallen van koorleden. Ze hebben met karige begrafenissen afscheid moeten nemen van
geliefden. Dat hun verdiepingsbijeenkomsten in coronatijd niet doorgingen. Steven: “Het is belangrijk om aandacht te
hebben voor verlies. Ock in een parochie. Mensen balen dat ze vrienden hebben verloren die niet meer naar de kerk komen.
Dat er steeds minder kinderen komen. Dat het moeilijk is om jonge
gezinnen te betrekken.

Na rouw komt er lucht voor nicuwe plasnen

Hij vervolgt: “En dan kun je zeggen: het wordt nu allemaal beter"”.
We gaan aan vernieuwing werken. Maar dan is het slim om stil te
staan bij dat verlies. Dat dat ook gehoord kan worden. Dan komt er
letterlijk ook lucht om na te denken over nieuwe plannen. Na een
rouwproces komen mensen vaker bij de vraag over hun roeping.
'Wat heb ik te doen, waarom ben ik hier! De aanwezigen deelden
vernieuwingen die ze hebben ervaren in de kerk. Zo zien

ze steeds professionelere live streams van de vieringen.

foto Charles Verwimp

Kerkgangers worden nu welkom geheten en voelen zich gezien.
Eris een digitale nieuwsbrief waarmee snel veel parochianen worden bereikt. De samenwerking tussen de locaties van de
parochie is verbeterd en door inzet van Facebook blijven mensen ook door de week betrokken bij de parochie.

Er zijn ook dingen die niet geleden lijken te hebben, zoals de kidskerk, waar eens in de 6 weken zo'n 20 tot 25 kinderen en
hun ouders aan deelnemen. Mensen hebben ock de weg gevonden naar verdiepende websites, zoals www.kerknet.be,
www.biddenonderweg.org en Verder Kijken (zie bij www.jezuieten.org )

Kancen voor de toekomet

De parochianen zien kansen voor de komende periode. Zo ontstaat er een nieuwe rol voor kerkgemeenschappen in tijden
van crisis, waarbij ze gastvrij zijn en hulp bieden aan vluchtelingen. Zoals de huisvesting van enkele Oekraiense
vluchtelingen in de pastorie, onder andere in Houten. Ze zijn na de zomervakantie gestart met koffieochtenden, ook voor
niet gelovigen. En ze denken de gebouwen nog veel meer en beter in te kunnen zetten. Steven: “Zo laten ze de kerk
opnieuw geboren worden.”

Een video interview met Steven na afloop van de lezing is te vinden op www.omroephouten.nl

Charles Verwimp

Kidskerk: licht zc

eken itthet:donker Vakantiesluiting
: 21 Pyt on plasts parochiesecretariaat

" Het parochiesecretariaat is gesloten van vrijda
Op 11 december is he ¥ ? b

Il'l'lll‘ /l'l]'l{ii’l[f van l']l"
advent. Kom je dan ook
naar de kidskerk? We gaan
amen op )lil'l\ naar }'Il'
licht van kerstmis, v

zelf en voor alle mensen di
het nodig hebben.

Kom jij het samen met ons

23 december 2022 tot en met zondag 1 januari 2023.
Wilt u er rekening mee houden dat er in die week
geen intenties opgegeven kunnen worden.

Wilt uin de periode van 24 december 2022 tot en met
1 januari 2023 een intentie laten lezen, dan deze graag
opgeven voor woensdag 14 december.

Ditin verband met de vele werkzaamheden voor
Kerstmis en de sluiting van het parochiesecretariaat
tussen Kerstmis en Oud en Nieuw.
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Een Kerstverhaal Spoorzoeken naar het kind

Kerstconcert Inloopviering voor gezinnen op kerstmiddag

Drie parochiekoren verzorgen een prachtig en vrolijk Op 24 december aanstaande ben je tussen 16.00 en 17.30
Kerstconcert met als titel "Een Kerstverhaal”. uur van harte welkom in onze kerk voor een speciale

Het 5t. Caeciliakoor, koor Cantilene en Jongerenkoor YES kerstviering.

zijn blij u eindelijk weer rechtstreeks een kerstconcert te Loop samen, als gezin, door het bekende verhaal van
kunnen aanbieden. Medewerking wordt verleend door Kerstmis met engelen, herders en koningen. We gaan dan
harpiste Saskia Rekké. De koren staan onder leiding van op zoek naar het kindje in de stal. Jullie mogen een

Pieter Koning en Henk Stoeten en worden begeleid door cadeautje voor het kindje achterlaten, Maria en Jozef stellen
Loes Egbers op orgel, Christel het zeer op prijs als dat iets is voor

Somers op piano en Tanja van der
Zant op dwarsfluit. Er klinken
liederen uit het eigen repertoire van
de verschillende koren en er is ook

de Voedselbank Houten.

Na afloop ontvangen de kinderen
een kleine attentie.

Aan deze viering wordt meegewerkt
door kinderkoor ZingZang.
Reserveren voar deze viering is niet
nodig, je mag zelf een tijdstip uit
tussen 16.00 en 17.30 uur uitkiezen.

samenzang. Verder treden
verschillende parochianen op als
spelers in een kerstverhaal, dat de
rode draad vormt van het concert.

Ik hoop jullie op kerstavond in de
Datum en tijd: kerk te ontmoeten.

18 december, om 14.30 uur, Pastoraal werkster Meike Hettinga

de kerk is open om 14.15 uur.

Verkoop toegangsbewijzen (€ 2,00):

- na de viering op zondag 11 december

- op het parochiesecretariaat Wie wil je dit jaar in het licht zetten?
van 12 t/m 16 december van 9.00-12.30 uur

Er zijn (slechts) vier rolstoelplekken beschikbaar, die zijn Vanaf zaterdag 10 december is het voor een ieder mogelijk

uitsluitend te reserveren via 06-13678780. om een gedachtenis kerstbal In de buitenkerstboom bij de
hoofdingang van onze kerk op te hangen. De kerstballen

Mocht u onverhoopt het concert niet ter plekke kunnen met tekstbriefjes liggen in een zuil in het portaal van de

bijwonen, dan kunt u na afloop van het concert een Mariakapel die dagelijks geopend is van 09.00 tot 17.00 uur.

verkorte, vooraf opgenomen versie bekijken van het De tekstbriefjes zijn in de Mariakapel al beschikbaar vanaf

concert via het youtube-kanaal van de parochie: 26 november zodat u thuis het tekstbriefje kan voorzien van

www.youtube.com/c/RKparochiepausJohannesXXlll een fotootje en/of tekst. Vanaf 10 december liggen de
kerstballen in de zuil in de Mariakapel. Tevens zijn

De Kerstconcertcommissie, namens de koren: bevestigingshaken beschikbaar voor het ophangen van de

Jongerenkoor YES, Koor Cantilene, St. Caeciliakoor kerstbal in de kerstboom . Vanaf 10 december kunt u ook
direct een gedachtenis kerstbal met tekstbriefje in de

Kerstnachtmis kerstboom hangen.

We verwachten weer veel mensen in de vieringen van Wie wil je dit jaar in het licht zetten?

Kerstmis, met name de kerstnachtmis om 21.00 uur.
Omdat er vanwege de veiligheid een maximum
aantal mensen in de kerk mogen, worden voor de
viering van 21.00 uur de boekjes verkocht op
zondag 11 en 18 december, na de viering van 11.00
uur.

Nieuwjaarsborrel

Zoals gebruikelijk bent u op 1 januari weer welkom op
onze nieuwjaarsreceptie. Deze is aansluitend op de viering
van 11.00 uur in de dagkapel enruimtes van de pastorie,
Loerikseweg 12.

De locatieraad

De boekjes kosten € 2, - en bieden toegang tot de
kerk.

Verkoop is in de dagkapel, zij-ingang van de kerk.
De vieringen op eerste en tweede kerstdag zijn vrij
toegankelijk.

De locatieraad.
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Kijken in onze spiegel

Misschien heeft u het al gezien, in onze
dagkapel hangt een bijzondere
spiegel. Niet omdat we zo ijdel zijn,
maar om sporen van God te
verbeelden. Op de spiegel staat
geschreven: “Sporen van God in jou en
in mij", een doordenker. Kijken in deze
spiegel toont uiteraard uw afbeelding,
maar is tegelijkertijd een beeld van het
goddelijke in jou. Wij zijn allemaal
geschapen naar Zijn beeld, ieder met
zijn of haar karakteristieken. ledereen
heeft iets van Hem in zijn of haar
uiterlijk en persoonlijkheid. Op het
moment dat ik naar iemand kijk, zie ik
op dat moment een stukje gezicht van
God. leder mens is kostbaar in Zijn
ogen, ook in die van ons?

Woorden doen er toe. Een paar aardige, =
lieve woorden kunnen je dag goed maken.

Terwijl omgekeerd een onaardige opmerking je
een rotdag kan bezorgen. lk denk dat we dat
allemaal wel (herlkennen. Laten we ons
realiseren dat we die macht hebben en ten
goede mogen gebruiken. Niets mooiers dan een
glimlach tevoorschijn toveren op het gezicht van
iemand die het moeilijk heeft. Voor even een last
verlichten, al weet je dat die persoon gewoon
verder moet met zijn of haar leven. We kunnen
veel betekenen voor elkaar. God gebruikt onze
mensenhanden. Een mooie levensregel die al te
vinden is bij Sint Augustinus en aanbevolen werd
door de heilige Ignatius van Loyola: “Bid alsof
alles van God afhangt en werk alsof alles van jou
' afhangt’, het is beide waar..

Sparen van God is het nieuwe jaarthema van
onze geloofsgemeenschap. Moge een blik in de
spiegel van onze dagkapel een wereld voor u
openen.

Diny Bartels, namens de Locatieraad Houten

Wees gegroet Maria

Met dit thema vond zaterdag 15 oktober in de parochiekerk OLV
ten Hemelopneming een speciale viering plaats gewijd aan Maria.
Een viering van gebed en zang met de mogelijkheid een kaarsje
te branden voor een eigen speciale intentie.

Het geheel werd omlijst met sfeervolle blokfluitmuziek door Dana
Massad.

Dankzij de mooi vormgegeven livestream was er gelegenheid
thuis mee te vieren. Wij kijken terug op een inspirerende viering.
Het St. Caeciliakoor hoopt volgend jaar in de meimaand weer een
Mariaviering te organiseren.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Werkgroep Mariavieringen St. Caeciliakoor

Kaarsenpakketten voor Oekraine

De migrantenwerkgroep Houten verkoopt sinds begin november

kaarsenpakketten voor € 10,- per stuk.

De opbrengst gaat naar Sant Egidio in Kiev, Oekraine. Dit is een katholieke
lekenorganisatie, die wereldwijd nood lenigt en armen helpt.

In Kiev en omstreken wonen veel vluchtelingen, die uit andere delen van het land
komen. De meesten zitten zonder inkomen, proberen een nieuwe baan te vinden

terwijl hun spaargeld slinkt.

In Kiev zorgt Sant Egidio voor voedselpakketten, kleding en het op straat uitdelen
van voedsel aan daklozen en oudere armen. De kaarsenpakketten zijn gemaakt
door Jan de Crom in Varik met resten van altaarkaarsen. Hij doet dit kosteloos.
Tot 25 december worden in het weekeinde deze kaarsenpakketten achterin de

kerk en in de dagkapel verkocht.

Annelies Hartman namens de migrantenwerkqgroep




Feest voor Cantilene foto Esther Verwimp

In het weekend van 29 en 30 oktober kon ons koor Cantilene eindelijk haar 35 jarig jubileum vieren. Dat deden ze op
zaterdag met een gezellige kook-workshop en zondag met een mooie viering. Daarbij hebben ze de voor hen
gecomponeerde mis van Lowental uitgevoerd. Aansluitend hadden ze nog een gezellige high-tea.

Gedachte

Na een bosbrand in Yellowstone National Park (VS), gingen de parkwachters eropuit om de bergen
te verkennen en de schade op te nemen van de verwoestende brand. Een parkwachter vond een
vogel, bijna tot as verbrand, rechtop op de grond aan de voet van een boom.

Nogal ontdaan door dit verschrikkelijke beeld, duwde hij de vogel met een stok om.

i Toen hij met een klein tikje de vogel omverduwde, schoten er drie kuikens onder de vleugels van

| hun dode moeder vandaan.

De liefdevolle moeder, was duidelijk op de hoogte
geweest van het verwoestende vuur dat kwam en

heeft haar jongen naar de voet van de boom gebracht O F .

. . Familieberichten
en hen onder haar vleugels laten schuilen.
Wetend dat de giftige rook omhoog zou komen. Overleden:

Ze had kunnen wegvliegen naar een veilige plaats, maar ze weigerde 28-09-2022 Bert van Bennekom
haar jongen in de steek te laten. Toen het vuur kwam en de hitte haar 12-10-2022 Micky Hageraats

kleine lichaam aantastte, bleef ze standvastig. 18-10-2022 Jan van den Tempel
23-10-2022 Johan Spaan

28-10-2022 Annie Bransen-van Hedel
29-10-2022 Mans Vernooij

De Heer beschermt je, zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vieugels. | 02-11-2022 Huub van de Pavert
10-11-2022 Dirk Schuurman

Want ze was bereid te sterven, zodat degene die onder haar vleugels zaten
konden leven.

De Heer is trouw. Hij is zo sterk als een schild,
Hij houdt elke aanval tegen. (Psalm 91:4)

Gedoopt:
Bron: www.inspire21.com

Vertaling: Esther Kooij 13-11-2022 Teun Augustijn

13-11-2022 Livia Heerken
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Wat is de rol van de Kerk in tijden van crisis?
Onderzoek onder kerkgangers in heel Nederland

De opvang van vluchtelingen, de alsmaar oplopende energieprijzen, de toenemende eenzaamheid, de coronacrisis die nog
altijd niet uit beeld is én natuurlijk de oorlog in Oekraine: de crises lijken zich de laatste tijd op te stapelen. Veel parochies,
kloosters en gemeenten zien een helpende taak voor zichzelf weggelegd. Zo realiseren ze - vaak in samenwerking met de
lokale overheid — opvangplekken voor vluchtelingen, is er diaconale hulp voor mensen die het financieel zwaar hebben en
zetten veel kerken en kerkelijke vrijwilligers zich in voor bijvoorbeeld voedselbanken, schuldhulpverlening of projecten die

eenzaamheid tegengaan.

Hoe ziet u als kerkganger deze helpende rol van de kerk? Die vraag staat centraal in een online onderzoek dat

onderzoeksbureau Citisens namens Actie Kerkbalans vanaf 31 oktober uitvoert onder kerkgangers in heel Nederland. In de
vragenlijst wordt onder andere gevraagd wat u van de kerk verwacht in de verschillende crises, en hoe u dit terugziet in uw
parochie of gemeente. Ervaart u zelf steun van de kerk? En in hoeverre bent u bereid de kerk in tijd van crisis — nog of juist -

te steunen?

Bij deze nodigen we u van harte uit mee te doen met dit
online onderzoek! Dit kan via www.gevenaandekerk.nl
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.
Doet u mee? Uw mening telt!

Actie Kerkbalans verwacht dat het onderzoek
waardevolle informatie oplevert over de rol van de kerk
in tijden van crisis.

Bij de start van Actie Kerkbalans worden de uitkomsten
van het onderzoek naar buiten gebracht.
Marianne van Tricht

Kerkbalans 2023
Geef vandaag voor de kerk van morgen!

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook
dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen. Tussen
zaterdag 14 januari en zaterdag 28 januari krijgt u een brief
met het verzoek voor een jaarlijkse financiéle bijdrage aan
het werk van de kerk. We hopen dat we ook in 2023 weer op
u mogen rekenen! Als kerk maken we kosten, bijvoorbeeld
voor het kerkgebouw, het pastoraat en het jongerenwerk.
We krijgen geen subsidie of bijdragen van de overheid, maar
bekostigen echt alles met de vrijwillige bijdragen die we via
De Kerkbalans ontvangen. Naast financién blijven we ook
zeker overeind dankzij de tomeloze inzet van vele
vrijwilligers. Ock daar zijn we zeker dankbaar voor.

Kerk-zijn doen we samen.

In onze kerk mag je zijn wie je bent. Kun je praten over wat je
bezighoudt en je zorgen uiten. Het is de plek waar je God
vindt, waar we samenkomen en omzien naar elkaar. Van
waaruit we zorgen voor de mensen in de samenleving die
onze steun heel hard nodig hebben. Daarom is de kerk van
grote waarde en belang! Na de lastige periode met corona
staan de kerkdeuren gelukkig weer wijd open. Laten we
daarom nu vooruitkijken!

*-'J-."' ; 4-;. 4

l

Voor de kerk van morgen

Miet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons wil
de kerk van grote waarde zijn. We willen dat in de toekomst,
vele mensen bij ons in de kerk terechtkunnen en tevens een
plaats zijn voor jonge mensen zijn die hun leven nog voor
zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van
morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk

Met de kerkbalans vragen we u om te investeren in een
levende kerk zodat we van blijvende betekenis kunnen zijn
voor de mensen om ons heen. Door vandaag te geven, kan
de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!
Doe mee aan de Actie Kerkbalans en vul ruimhartig het
toezeggingsformulier in.
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Liturgie

Vieringenrooster 10 december t/m 31 december 2022

10 dec.- 11 dec. | 3e zondag van de advent
Houten za 1900 Meditatieve viering met werkgroep
Houten zo0 09:30 Kidskerk met pw M. Hettinga m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
zo 11:00 live uitzending. met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene ©
't Goy zo 09:30 pastor O. Swijnenberg
Bunnik zo 09:30 pastoor F, Hogenelst m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
Odijk zo 11:00 werkgroep m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven zo 09:30 werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen zo 09:30 pastor M. Los m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia Cothen
Wijk bij Duurstede zo 09:30 werkgroep m.m.v. Koor Face to Face
18 dec. | 4e zondag van de advent
Houten zo 11:00 live uitzending. met pastor 0. Swijnenberg m.m.v. Schola cantorum @
Schalkwijk zo 09:30 diaken H. Schoot
Bunnik zo 09:30 werkgroep m.m.v. Cantor
Odijk zo 11:00 pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven zo0 09:30 pastor M. Los m.m.v. Capella Taize
Wijk bij Duurstede zo 09:30 pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Koor Face to Face
Houten za 16:00 Inloopviering met pw M. Hettinga m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
za 21:00 pastor M. Los m.m.v. Cantilene
Schalkwijk za 19:00 werkgroep
't Goy za 22:30 diaken H. Schoot
Bunnik za 18:00 gezinsviering met werkgroep m.m.v. Jongerenkoor
za 20:30 diaken H. Schoot m.m.v. Laudate
Odijk za 19:00 Woord- en communieviering, Gezinsviering met werkgroep
za 21:30 pw. L. Weijman m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven za 18:30 Woord- en communieviering, Gezinsviering met pw, L. Weijman m.m.v.
kinderkoor Werkhoven
Cothen za 19:00 diaken V.van der Helm
Wijk bij Duurstede za 19:00 werkgroep m.m.v. Koor Face to Face
za 21:00 diaken V. van der Helm m.m.v. Koor Face to Face
25 dec. | 1e Kerstdag
Houten zo0 11:00 live uitzending. met Kardinaal Eijk m.m.v. St. Caeciliakoor ©
Schalkwijk zo 09:30 pw. L. Weijman
Bunnik zo 09:30 werkgroep m.m.v. Koorgroep In Honorem De
zo 15:00 Kindje wiegen met werkgroep
Odijk zo 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven zo 09:30 werkgroep
Cothen z0 11:00 pastor M. Los
Wijk bij Duurstede zo 09:30 werkgroep m.m.v. Koor Face to Face
zo 10:30 Kindje wiegen met werkgroep
Houten ma 11:00 pastor O. Swijnenberg m.m.v. Cantores
Bunnik ma 09:30 werkgroep m.m.v. Cantor
Houten za 18:00 werkgroep m.m.v. St. Caeciliakoor
Bunnik za 17:00 werkgroep m.m.v. Cantor
Werkhoven za 19:00 werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen za 19:00 werkgroep
Wijk bij Duurstede za 17:00 diaken V. van der Helm

Rood = Eucharistieviering Elauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nL



Liturgie

Vieringenrooster 1 januari t/m 15 februari 2023

01 jan. | Nieuwjaar, Maria, Moeder van God

Houten zo0 11:00 live uitzending. met pastor M. Los m.m.v. Cantilene©

't Goy zo 09:30 pastor M. Los

Bunnik zo 10:00 pastor 0. Swijnenberg m.m.v. Cantor

Odijk 20 11:00 diaken V.van der Helm

Houten zo 11:00 live uitzending. met pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoor ©
Schalkwijk 20 09:30 pw M. Hettinga

Bunnik zo 09:30 werkgroep m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei

Odijk zo 11:00 werkgroep

Werkhoven zo 09:30 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Gem. koor St. Caecilia

Cothen zo 1100 pw M. Hettinga

Wijk bij Duurstede zo 09:30 werkgroep m.m.v. Koor Face to Face

14 jan. - 15 jan. | 2e zondag door het jaar

Wijk bij Duurstede  za 19:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Koor Face to Face

Houten 20 11:00 pastor O. Swijnenberg m.m.v. St. Caeciliakoor

't Goy z0 09:30 diaken V. van der Helm

Bunnik zo 09:30 Oecumenische viering met werkgroep m.m.v. De Bunnikse Cantorij (PKN)
Odijk z0 11.00 diaken V.van der Helm

Werkhoven zo 09:30 groep m.m.v. Cantor Martien Stoeten

Cothen 20 11:00 N nep

21 jan.- 22 jan. | 3e zondag door het jaar

Houten za 1900 Oecumenische viering met werkgroep
Schalkwijk za 19:00 werkgroep
Houten zo 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene
Bunnik zo 09:30 pastoor F. Hogenelst
zo 11:00 Kidskerk met pw M. Hettinga
Cothen z0 11:00 pastor O. Swijnenberg
Wijk bij Duurstede zo 11:00 Wijk bij Duurstede (Grote Kerk): Oecumenische viering met werkgroep
28 jan.-29 jan. | 4e zondag door het jaar
Wijk bij Duurstede za 19:00 diaken V. van der Helm m.m.v. Koor Face to Face
Houten zo 11:00 H.Vormsel met Kardinaal Eijk m.m.v.Jongerenkoor YES
't Goy zo 09:30 pw. E. van de Moosdijk
Bunnik zo 09:30 werkgroep
Odijk zo 11:00 pastor O. Swijnenberg
Werkhoven zo 09:30 werkgroep
Cothen zo 11:00 pw. E. van de Moosdijk
05 feb. | 5e zondag door het jaar
Houten zo 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoor
Schalkwijk zo 09:30 diaken H. Schoot
Bunnik zo 09:30 werkgroep
Odijk zo 11:00 pw. L. Weijman
Werkhoven zo 09:30 pastoor F. Hogenelst
Cothen z0 11:00 werkgroep —_—
Wijk bij Duurstede zo 09:30 pw. L Weijman m.m.v. Koor Face to Face
Houten zo 09:30 Kidskerk met pw M. Hettinga
zo 11:00 pastor M. Los m.m.v. S5t. Caeciliakoor
't Gay zo 09:30 diaken V. van der Helm
Bunnik z0 09:30 pastor M. Los
Odijk zo 11:00 werkgroep
Werkhoven zo 11:00 werkgroej
Cothen zo 11:00 diaken V. van der Helm

Wijk bij Duurstede za 19:00 werkgroep m.m.v. Koor Face to Face

Rood = Eucharistieviering Elauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nlL.



Gehoord en gelezen

Cursussen via Kerknet-academie
Onderscheiden wat belangrijk is

‘Moge je keuze je hoop weerspiegelen en niet je angsten’
Nelson Mandela

Persoonlijk of in groep onderscheiden wat belangrijk is. Dat leer je in de onlinecursus van
kerknet-academie. Docent is Nikolaas Sintobin. Inschrijving is gratis.

Hoe kan je onderscheiden waar het op aankomt? Kan je vertrouwen op je gevoelens?

Hoe maak je een belangrijke keuze? Hoe leer je uit eigen ervaring wat belangrijk is voor jou?

Kan dat ook als je in crisis bent? Of in een groep?
Https://www.kerknet.be/kerknet-academie/cursus/onderscheiden-waar-het-op-aankomt-gratis-onlinecursus

Vaticanum |l

De rooms-katholieke kerk kan je niet los zien van het Tweede Vaticaans Concilie.
Maar wat is dat concilie precies, hoe verliep het, wie nam eraan deel,
wat waren de hete hangijzers en wat de resultaten?

Vragen van het concilie zijn nog altijd actueel.

Waarom is synodaliteit zo belangrijk?

Hoe mensen betrekken in de liturgie?

Wat is de kerk?

Waarom bestaat de kerk?

Hoe kunnen katholieken zich verhouden tot anders-gelovigen?
Welke rol heeft de kerk te spelen in de wereld?

Waartoe zijn leken geroepen?

Dat kom je allemaal te weten in de basiscursus van kerknet-academie.
Gratis aanmelden via:
Https.//www.kerknet.be/kerknet-academie/cursus/onlinecursus-tweede-vaticaans-concilie-schrijf-je-nu-gratis-in

Vleesloze vrijdag

De vrijdagse onthouding van het eten van vlees is van oudsher verbonden aan het gedenken van het
lijden en sterven van Jezus, drie dagen voordat op zondag zijn opstanding uit de dood wordt
gevierd.

Britse onderzoekers van de universiteit van Cambridge willen dat katholieken op vrijdag geen viees
meer eten. Ze vinden dat de paus katholieken weer moet verbieden op vrijdag vlees te eten. De 1,3
miljard rooms-katholieken op deze planeet kunnen zo een substantiéle bijdrage leveren aan de
strijd tegen de opwarming van de aarde. Volgens wetenschapper Shaun Larcom kunnen zo
miljoenen tonnen broeikasgassen bespaard worden. De katholieke bisschoppen van Engeland en
Wales riepen in 2011 hun gelovigen op geen vlees te eten op vrijdag. Slechts een kwart gaf daar
gehoor aan, maar dat leverde wel een besparing op van 55.000 ton koolstof per jaar. Dat staat gelijk
aan een atlantische oversteek per vliegtuig van 82.000 personen. Dit krantenartikel zet weer eens
aan het denken

Gelezen in Nederlands dagblad

Om te lezen

Onlangs heeft Diaken Nijhuis in eigen beheer een boekje uitgegeven getiteld "Alle hens aan dek!”
Gedachten over en ideeén voor een vitale geloofsgemeenschap”
Voor nadere info raadpleeg de website: www.allehensaandek.net
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Wijze woorden

De engel en de ster

Op de avond voordat Jezus geboren werd was het enige dat
vanuit de hemel nog moest gebeuren het ophangen van de
kerstster die de herders en koningen moest wijzen waar
Jezus was geboren. Drie engelen maakten ruzie wie het
mocht doen: "lk mag het doen, want ik ben de oudste!”
"Nee, ik mag het doen, want ik ben de langste!" "Nee, ik."
"Nee, ik!" De Heer hoorde dat geschreeuw en riep de drie bij
zich. "Stop met dat gekibbel," zei hij. "Wie de stal opvult,
waar straks mijn Zoon geboren zal worden, die mag de
kerstster ophangen.”

De engelen stopten met ruzie maken en de grootste engel
daalde als eerste af naar de aarde. Onderweg kwam hij een
klein sterretje tegen. "Mag ik met je mee?" riep het sterretje.
"Nee," zei de engel nors, "daar heb ik geen tijd voor." Toen hij
op aarde kwam, zag hij de lege stal. De engel keek om zich
heen en zag een os grazen in het veld. De engel pakte het
dier bij zijn horens en bracht hem naar de stal. Hij vond ook
nog een paar muizen en een paar vogels die wel een
slaapplekje wilden op de balken onder het dak van de stal.
De engel was tevreden. De Heer zou vast trots op hem zijn.

Daarna vloog de tweede engel naar beneden. Ook hij kwam
onderweg het kleine sterretje tegen. "Mag ik met je mee?"
vroeg het sterretje. "Nee," zei de engel, "daar heb ik het veel
te druk voor" Op het veld bij de stal verzamelde de engel
alle balen stro die hij kon vinden. Zo konden Jozef en Maria
straks lekker zacht zitten en met een beetje stro in de kribbe
hadden ze een mooi bedje voor hun kindje. De Heer zou
trots op hem zijn.

Daarna ging de derde engel naar beneden. Hij was de
kleinste van de drie en had geen idee waarmee hij de stal
moest vullen. Onderweg kwam hij hetzelfde kleine sterretje
tegen en weer vroeg het sterretje: "Mag ik met je mee?""ls
goed,’ zei het derde engeltje, "dan kunnen we elkaar wat
gezelschap houden." Samen daalden ze af naar de aarde.
Toen hij bij de stal kwam, schrok de engel. Het was er zo
donker! Jozef en Maria zouden er niets kunnen zien. Met
behulp van het kleine sterretje stak hij toen een lampje aan.
In het warme licht zag hij de dieren en het stro waarmee de
andere twee engelen de stal al hadden gevuld. Hij wist niet
waarmee hij de stal nog verder kon vullen en teleurgesteld
ging het kleine engeltje terug. Onderweg hing hij het kleine
sterretje op een mooi plekje aan de donkerblauwe hemel.

In de hemel ging het engeltje direct naar de Heer om te
vertellen dat hij niets had gevonden om de stal mee te
vullen. Maar de Vader glimlachte en zei: "Kleine engel, jij
hebt de stal gevuld met licht! En datzelfde licht zal ook van
de hemel naar beneden schijnen. Kijk maar eens naar de ster
die je aan de hemel hebt gehangen.” De kleine engel keek
en kon zijn ogen niet geloven. Zijn vriend, het kleine
sterretje, was uitgegroeid tot een prachtige stralende
kerstster. Met een lange staart van licht wees hij de weg naar
Bethlehem, want het kindje Jezus was geboren in de stal.

Vertaling: Esther Kooij Bron: http://www.babboes.nl/tips-verhalen/alle-verhalen/153-de-engel-en-de-ster
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Cothen

Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl ( don. 10-12u)
Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)

Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.

5G Bijeenkomsten
Thema : Mindfullnece

Na de zomervakantie zijn wij met de 5G groep weer
bijeen geweest. Voor wie ons nog niet kent, onze groep
staat voor Geloof, Groep, Gesprek, Gastspreker en
Gezelligheid. Op een leuke, Gezellige, informele manier
willen wij met onze Groep ons Geloof verder uitdiepen
door met een Gastspreker in Gesprek te gaan over een
specifiek onderwerp/ thema.

Pastor Oskcar Swijnenberg was 16 september onze
gastspreker in Utrecht in een zaal van de Catherijne
kathedraal. Het onderwerp was mindfullness. Een zeer
inspirerende avond over hoe wij met ons brein de juiste
focus kunnen houden.

Pastor Meike Hettinga was 4 november onze
gastspreker in het Prinsenhuis te Wijk bij Duurstede.
Met het onderwerp 5t. Maarten hebben wij een mooie
zinvolle avond met elkaar mogen hebben, waarbij wij
een mantel van liefde letterlijk en figuurlijk
geboetseerd hebben. De volgende bijeenkomst staat
nu gepland voor 9 december met gastspreker pastor
Paul van der Ven. Een ieder is hierbij van harte welkom.
In verband met “catering” zouden wij het fijn vinden als
wij een aanmelding van te voren mogen krijgen,
patrick@vanechtelt.com.

Hoop je zeker te mogen ontmoeten!

Patrick van Echtelt

Energiecrisis

Vanwege de energiecrisis zijn ook wij genoodzaakt de
verwarming een paar graden lager te zetten en wat
minder lang aan te zetten. We willen u vragenom u
extra warm aan te kleden en/of eventueel een plaid
mee te nemen. De locatieraad.

Mariakapel

In de maanden januari en februari is de Mariakapel
gesloten. Dit besluit is genomen omdat de vrijwilligers
die de kapel openen en sluiten een dagje ouder
worden en het niet verantwoord is dat zij in deze
maanden de straat op moeten om de kapel te openen
en te sluiten. De locatieraad

Kerstlichtjes wandeling

Camen op weg naar Kerctmic”

Op 17 december om 18.00 uur start op het kerkplein van de
H. H. Petrus en Paulus kerk gelegen aan de Kerkweg 7 in
Cothen een mooie kerstwandeling. Kinderen, ouders, ooms,
tantes, en zelfs opa’s en oma's en alle anderen die niet tot
een van deze categorieén behoren, kunnen meedoen.

De route is grotendeels verhard.

Langs de route spelen zich een aantal taferelen uit het
kerstverhaal af. Kinderen worden uitgenodigd een lampion
of ander feestelijk lichtje mee te nemen. U beleeft al lopend,
luisterend en kijkend het eeuwenoude kerstverhaal.

Deze wandeling wordt afgesloten bij de protestantse kerk
met “muziekvereniging Excelsior”

Tot slot is er dan nog velop de gelegenheid om onder het
genot van een warm drankje elkaar een mooie kersttijd toe
te wensen. Zet deze datum in uw agenda en zorg dat u erbij
bent! Voor informatie bezoek:
www.kerstwandelingcothen.nl, Projectgroep samen kerst
Cothen.

Rian van Ee- van Kleef

(Deelname aan deze lichtjeswandeling is op eigen risico.)

Kerststukjes Verkoop

Beste parochianen,

Zaterdagavond 17 december tijdens de lichtjes wandeling
verkopen we in het kerkportal kerststukjes en ook op
Zondag 18 december verkopen wij weer kerststukjes voor
en na de viering!

Het goede doel dit jaar is DE MOLEN in Cothen.
Werkgroep kerststukjes

Een kwartiertje stille muziek voor
de viering: de Cothener Prelude

Muzikale verstilling, meditatieve muziek vanaf een half uur
voor de viering. ledere week. Kom vooral!

Programma:

11 december 9.00 Muziek voor Advent gemengd koor
18 december 10.30 Muziek voor Advent vleugel

31 december 18.30 Kerstmuziek groot orgel

8 januari 10.30 Driekoningenmuziek klein orgel

15 januari 10.30 Meditatieve pianomuziek vleugel
22 januari 10.30 Communiemotetten gemengd koor
29 januari 10.30 Latijnse Preludia klein orgel

5 februari 10.30 Orgelmeditaties groot orgel

12 februari  10.30 Meditaties over Gelineau vieugel

Rian van Ee - van Kleef & Gerard Goossens

Wij wencen u een Zalig Kerstfeect

en een gezond /Ur'euwjaar./



11 November: Viering Sint Maarten

Op 11 november was er in 't Goy weer veel belangstelling voor het
verhaal over Sint Maarten, verteld door pastoor Hogenelst. Net zoveel
belangstelling was er voor de optocht naar de Eng en de tocht langs de
deuren aldaar.

Ook vanuit het dorp was het enthousiasme groot, zo groot zelfs dat er
hier en daar teleurstelling wat dat het gekochte snoep niet voldoende
gedeeld kon worden met de kinderen. We gaan er over nadenken hoe
we dat voor volgend jaar kunnen verbeteren.

We zijn wel blij te zien dat de boodschap van Sint Maarten, "delen”,

goed is overgekomen en blijkbaar diep in de Goyse genen geworteld zit.

ST 2
‘ Locatieraad 't GO)’%nst u

© Zalig Kerstfeest

en een
S

Gelukklg er;m
Gezond 2023

I V fan Hamalannamiins

Beusichemseweg 104, 39‘.:3? ML 't Go;e
Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl
Pastoraat: 030-6011239

Op vrijdagavond 16 december is er voor
de jeugd een filmavond in de kerk. Ook
hun ouders, grootouders en andere
belangstellenden zijn natuurlijk van harte
welkom. Details zijn tegen die tijd te
vinden in de dorpsapp en op school.

1arincg Karctrna ¥
: A= -18900-19M)L"

Let op: dit jaar vieren we op zaterdag 24
december een echte Kerstnacht: de viering
is namelijk om 22.30 uur, veel later dan we
gewend zijn. Op 1e en 2e Kerstdag zullen
er geen vieringen zijn.

In januari gaat Actie Kerkbalans van start.
Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag
voor de kerk van morgen. Tijdens deze
Actie krijgen alle Goyse parochianen een
brief met het verzoek voor een jaarlijkse
financiéle bijdrage. Hou dus uw voordeur
en de brievenbus in de gaten. We hopen
dat we ook in 2023 weer op u mogen
rekenen!

Vrijdag 16 december:
Filmavond in de kerk

Zaterdag 24 december:
Viering Kerstnacht om 22.30 uur
Sluitingsdatum kopij volgend
nummer: zie pagina 31

Overleden

2 november 2022: Adrianus Cornelis
(Arie) Wieman. Hij werd geboren op 18
juli 1936 en woonde op
Wickenburghseweg 85

26 november 2022: Elisabeth Gerarda
Maria (Bep) Vreeswijk-de Groot. Zij werd
geboren op 4 augustus 1943 en
woonde op Wickenburghseweg 7
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Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk
Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl
Pastoraatsgroep: Bert Staal, bert.pastoraatsgroep@hotmail.com en Vera Boonen, vera.pastoraatsgroep@hotmail.com
of 06-20254187. Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23.

Vioor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website en de wekelijkse Nieuwsbrief.

Renovatie en nieuwe naam voor het Mortuarium in Odijk

Afgelopen oktober was het mortuarium gesloten vanwege
een rigoreuze opknapbeurt. Via Madeleine Uitvaartzorg en
Miltenburg Uitvaartverzorging hebben we dit laten
uitvoeren in opdracht van de locatieraad.

De twee 24-uurs kamers hebben elk een heel eigen
uitstraling gekregen. De rechterkamer heeft de katholieke
uitstraling behouden en de linkerkamer is nu heel
eigentijds, neutraal en strak ingericht.

Om de inwoners van Odijk en omgeving bij de renovatie te
betrekken was er inbreng gevraagd om het mortuarium en
de rouwkamers een nieuwe naam te geven. (Er waren
verrasend veel inzendingen. De winnaars kregen een
bloemenbon van € 25).

Het mortuarium heet nu : "Afscheidshuis Odijk" . De
rechterrouwkamer kreeg de naam Roos (met name de witte
roos staat voor: nieuw leven) en de rechter kamer kreeg de
naam: Anemoon (staat voor: zorgzaamheid).

Sams kledingactie

Hartelijk dank voor de zakken met kleding, schoenen en
huishoudelijk materiaal welke u op 8 oktober ingeleverd
hebt. Het was weer een hele berg. De opbrengst van deze
najaarsactie is voor onderwijs voor de kinderen in
Muranvya. Hopelijk spaart u alweer voor de voorjaarsactie
van Sam.

Alvast fijne feestdagen, met vriendelijke groet,

Jenneke Miltenburg.

Het mortuarium is
nu meer
toegankelijk voor
iedereen die, om
welke reden dan
ook, geen
gelegenheid
heeft om
overledene thuis
op te baren.

Voor meer
informatie over
het mortuarium in
Odijk kunt u contact opnemen met Jeanette Noordhof
Enthoven via tel. (030) 656 31 62, vitvaart@miltenburguv.nl
of met Madeleine Groenhof via mobiel 06 — 127 687 23 of
info@viamadeleine.nl.

Fijne Kerstdagen en een
vredig en liefdevol Nieuwjaar
gewenst

Gedachtenisprentje ter gelegenheid van de St. Nicolaasreliek

Afbeelding: Gedachtenisprentje uitgegeven ter gelegenheid van de plaatsing van de 5t. Nicolaasreliek in de achterwand
van het priesterkoor door mgr. H. Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht.

(59 jaar geleden).

van de viering.

zeelieden).

De plaatsing van de St. Nicolaasreliek was op

4 december jl, de zondag dat het Patroonsfeest

(6 december} van de H. Nicolaaskerk werd gevierd en
tevens de eerste steenlegging op 6 december 1963

Alle kerkgangers kregen een bidprentje aan het einde

St. Nicolaas, deelt brood aan kinderen met
boven aan de linkerzijde een bootje
(beschermheilige van onder meer kinderen en

(Ceramic-relief in de St Nikolaus Kindergarten
door zuster Theonilla Heinig, Ars Liturgica,
Klooster van Maria Laach, Duitsland).

De Nicolaasreliek
in de Monstrans.



In de kou...,doe iets warms aan...

MNa enkele jaren corona-crisis waarbij we de nodige
maatregelen opgelegd kregen, tot zelfs sluiting van onze
kerk gedurende twee winters, zijn we nu beland in een
energie-crisis. Voor onze kerk betekent dit een financiéle
crisis. Als ons energie-contract per 1 januari afloopt zijn de
te verwachten kosten onbetaalbaar bij het huidige
verbruik.

Er zal helaas substantieel bezuinigd moeten worden op
ons verbruik, waarbij we nu wel zelf kunnen kiezen hoe
we dit moeten realiseren. Na de zondagviering van 20
november is aan alle aanwezigen, inclusief de leden van
onze beide koren, voorgelegd: of we gaan vieren in de
dagkerk die dan verwarmd wordt of in een koude kerk.

De meerderheid van koorleden en overige aanwezigen,
gaf de voorkeur aan een koude kerk, m.n. gezien de
beperkte ruimte in de dagkerk en door het lage plafond,
matig geluid.

We gaan in Odijk een koude winter tegemoet...!
Namens de Locatieraad, Tineke Schalekamp

Kidskerk

Inmiddels voor het 6e jaar op rij, gaan .« A
wij ook dit jaar weer verder met de = .'='1|L-ﬁ.?-' .
kidskerk! Een initiatief voor kinderen ?ﬁ‘ﬁ
in de leeftijd van ongeveer 3 jaar t/m il SR

8 jaar!

Wanneer?

Onderstaande data op zondag van 9.15 uur tot 10.30 uur
in de H. Nicolaaskerk Odijk.

Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering.
Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het
(bijbel)verhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk
gaan we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om
een kaarsje voor iemand aan te steken.

Kom je ook? Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder
gezellig meenemen als je dat leuk vindt!

En je hoeft je niet op te geven hoor!

Dit schooljaar 2022/2023 staan nog de volgende
“Kidskerken" gepland: 2023: 22 jan., 12 mrt., 2 april
(Palmpasen), 14 mei en 25 juni.

Tot dan! Werkgroep Kidskerk

Eten met dorpsgenoten

Het Eten met Dorpsgenoten zal weer plaatsvinden op
maandag 19 december (3de maandag i.p.v. 4de maandag)
in de Meenthoek bij het Witte Kerkje.

Voor € 5 krijgt u een driegangenmaaltijd.

De maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd. U kunt zich
aanmelden op woensdag 14 december tussen 17.00 en
18.00 uur via tel. nr. 030-6562089 met vermelding van uw
naam en telefoonnummer.

Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De volgende keer is gepland op maandag 27 januari 2023.
Aanmelden: woensdag 22 januari tussen 17.00 en 18.00 uur.

De Kerststal en de Wensboom

Riek en Ton Bosboom gaan weer al hun creativiteit inzetten
bij het optuigen van de kerststal in onze kerk.

Zij denken daar mee klaar te zijn rond 16 december.

Er is gelegenheid, behalve voor of na de zondagsviering, de
kerststal te bewonderen op 1ste en 2de kerstdag van

14.00 tot 16.00 uur.

Ook zal er bij de H. Nicolaaskerk weer de jaarlijkse
Wensboom gezet worden.

Kom vanaf 16 december ook naar het kerkplein en laat
(jo)uw kerstwens achter in deze boom. Voorzie de boom
van kleur met (joJuw eigengemaakte, regenbestendige
kerstversiering. Of lijst een prachtig gedicht in en zoek er
een mooi plekje voor, zo hoog als u/jij kunt reiken. Wat
(joJuw bijdrage aan de boom ook mag zijn: wees creatief en
maak er iets moois van.

Plaats jouw kaarsje bij de boom.
Dagelijks vanaf zonsondergang is
het mogelijk om (jo)uw eigen
kerstlichtje te laten branden bij de
boom. Neem (jo)uw eigen regen-
en windbestendige lantaarntje
mee en zoek er een mooi plekje
voor.

Zo plaatsen we in die donkere dagen voor kerst het
groeiend Odijks kerstgevoel gezamenlijk in de spotlights.

Voor de gezamenlijke kerstvieringen
zie>> pagina 26 van Werkhoven.

Ontmoeten met dorpsgenoten

De volgende Ontmoetingsmiddag met dorpsgenoten zal
zijn op zondag 11 december van 14.30 tot 17.00 uur

in het zaaltje bij de H. Nicolaaskerk. Dan komt een
muziektherapeute vertellen wat muziektherapie inhoudt en
er is tijd voor gezellig bijpraten en samenzijn onder het
genot van een kop koffie of thee en een drankje.

Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden
geregeld via tel. 030-6562977.

Zondagmiddag 8 januari 2023 is er een gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst.

(Zie ook onze nieuwsbrief of het Groentje)
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Schalkwijk,

Tull en 't Waal

Heilige Michaél
Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk
Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Piet op het dak?

Nee, Piet brengt in de kerk geen cadeautjes. Daar moeten we zelf voor zorgen.

Een docrlopende andere zorg is wel het onderhoud. Veel daarvan kunnen we zelf.
Anti-molm aanbrengen, grasmaaien, schoffelen, dakgoot schoonmaken, uurwerk
smeren, riolering opgraven en herstellen, drainage doorspuiten enz. enz., te veel om
op te noemen.

Het zogeheten 'kleine’ maar o, zo noodzakelijke werk. Het grote werk aan de
buitenkant gebeurde in 1982 en de binnenkant is in 2010 onder handen genomen. Nu
bijhouden dus. We moeten het kerkgebouw als een 'goed huisvader’ beheren. En dat
doen we ook. Kijk maar even naar de foto waarop te zien is, dat onze schilder Herman
Copier de dakkapellen aan het bijwerken is.

Tentoonstelling ‘Kerststallen in de kerk’

Vele enthousiaste parochianen hebben gehoor gegeven aan de oproep
om hun kerststal(len) dit jaar een aantal weken tentoon te stellen in
onze kerk. Wat een leuke, mooie en bijzondere kerststallen zijn erin
omloop, blijkt nu!

Het wordt dan ook een prachtige, originele tentoonstelling waar we
iedereen van harte voor uitnodigen.

De tentoonstelling wordt geopend op zondag 4 december om

10.30 uur, aansluitend aan de Eucharistieviering (09.30 uur) met
voorganger pastor Los. De openingshandeling zal door burgermeester
Gilbert Isabella worden gedaan.

Op de zondagen 4, 11 en 18 december is de kerk van 13.00 - 16.00 uur
open om de kerststallen te bewonderen.

Tijdens de openstellingen op deze zondagmiddagen zal er een extra
activiteit zijn.

Op 11 december om 15.00 uur de Kerstsamenzang.
Op 18 december, tussen 13.30 - 15.30 uur, levende kerststal op het grasveld bij het Parochiezaaltje.

Kinderkerstviering
24 december 2022

Kerstviering, 's avonds naar de kerk, kinderen,
kerstspel, kerstkoor, MiCeciel, chocomel; allemaal
woorden die bijna onlosmakelijk verbonden zijn aan
de kerstavond in onze geloofsgemeenschap.

We zijn dan ook heel blij en trots dat er ook dit jaar
weer veel kinderen zich hebben aangemeld voor het
kerstkoor en bijbehorende kerstspel. Op kerstavond,
zaterdag 24 december, vindt deze gezinsviering
plaats om 19.00 uur in de H. Michaélkerk.

Tijdens deze kerstviering wordt een kerstspel
opgevoerd. Het (gelegenheids)koor zingt de
kerstliedjes. Ook jeugdorkest MiCeciel zal een aantal
kerstnummers spelen. Na afloop van de viering wordt
er chocomel en glithwein geschonken.

En... kan uiteraard de prachtige kerststal in de kerk
bezocht worden.
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Adventsacties

Wij vragen uw aandacht voor de twee adventsacties, t.w. het Garbahareij ziekenhuis in Somalié en de Voedselbank.
In het Open Venster van de vorige keer hebben wij u uitgebreid hierover geinformeerd.

Laat uw hart spreken en geef gul!!!

Actie Kerkbalans 2023: Onderhoud kapellen

Je realiseert je het niet. Maar bovenop het dak van de H. Michaélkerk staan 36 kapellen. Even
omhoog kijken en je ziet ze zitten. Tel ze gerust; het zijn er echt 36. Wat je misschien dan niet .
goed kunt zien, is dat ze dringend onderhoud nodig hebben. Gebeurt dat niet tijdig, dan ACHE’

verergert de situatie steeds meer. Dat wil niemand. Ook de Mariakapel, waar je fijn even naar kb l
binnen kunt lopen, heeft onderhoud nodig. Ker a a n s

2023

36 Dakkapellen

Alle kapellen moeten geschilderd worden. Waar nodig moet het verrotte hout
- verwijderd worden. Soms kan het gerepareerd worden met twee componenten
vulling. Dit vullen is een secuur werkje. Het moet op een door de Monumenten-
wacht voorgeschreven procedure. Onze Schalkwijkse schilder Copier is opgeleid
en geinstrueerd om deze methode correct uit te voeren. Wat het nu zo kostbaar
maakt, is de hoogte waarop het werk moet worden uitgevoerd. Voor elke pot verf
of gereedschap moeten 25 treden beklommen worden in een wenteltrap, dan
moet er door een luikje worden gekropen om daarna door de dakgoot bij de
dakkapel te komen. Om de kosten te spreiden worden dit jaar eerstde 537
dakkapellen aan de slechtste zuidoost kant aangepakt. Dat is de kant van de
meeste weersinvloeden. Bij voldoende geld volgt in 2023 en 2024 de rest van de

dakkapellen.

Mariakapel

Hiervan moeten de muren nodig opgeknapt worden. Door de walm van de
kaarsen is er aanslag op de muren gekomen. Omdat we niet willen overgaan
op elektrische kaarsen, is er gezocht naar een oplossing. In de afgelopen twee
jaar zijn verschillende dingen uitgeprobeerd, zoals andere grote kaarsen bij
Maria, elke maand de vloer dweilen en boven in de radiatoren een filterdoek

plaatsen. Zo is nu de walm ‘onder de knieg'

Het is mooi wanneer de muur een kleur krijgt die bij Maria past, dus neigend
naar blauw. Omdat de kerk een rijksmonument is, heeft de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed er ook iets over te zeggen. Er mocht alleen iets veranderen
als er een verf-historisch onderzoek uitgevoerd zou worden. Voor dit
onderzoek en voor de speciale verf die gebruikt gaat worden zijn kosten
gemaakt. Alles bij elkaar wordt het een prijzige klus.

QR-code
\ E Daarom richt de Actie Kerkbalans zich in januari 2023 hierop. Zonder de opbrengst van deze actie gaat
ba'Pe=8 het niet lukken. De hoop is, dat alle betrokken dorpsbewoners hiervoor iets aan bijdragen.

Hiertoe wordt naast de actie-enveloppen naar parochianen een QR-code opgenomen in de verschillende
media. Wanneer de envelop van de Actie (actieperiode 14 t/m 28 januari 2023) op de deurmat valt,

dan hopen wij op mooie

toezeggingen en op veel Familieberichten
dorpsbewoners die ook willen bijdragen via
de OR-code. Overleden:
De geweldige opbrengst van de Gijs de Klerk, overleden op 15 oktober in de leeftijd van 89 jr.

Actie Kerkbalans 2022 bedroeg € 28.691,50. ) - _
Hopelijk gaan we hier in 2023 overheen. Cees Goes, overleden op 17 oktober in de leeftijd van 85 jr.

Johan Spaan, overleden op 23 oktober in de leeftijd van 77 jr.
Werkgroep Actie Kerkbalans

Namens locatieraad Geloofsgemeenschap H.Michaél Antoon Vergeer, overleden op 6 november in de leeftijd van 88 jr.

Kees van Ettekoven, overleden op 8 november in de leeftijd van 84 jr.
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Werkhoven

O.L.V. Ten Hemelopneming

Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat; 0343-551201 {ma-wo-vr 8.30-12.00u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.
Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540

Samen kerstmis vieren

Fijn dat we eindelijk weer samen kerstmis mogen vieren!

Op Kerstavond, zaterdag 24 december a.s. staan twee vieringen op het
programma:

om 18.30 uur een viering van woord, gebed en zang met het accent op kinderen
en ondersteund door een kinder-projectkoor {onder leiding van Linda Palte) in de
kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Werkhoven aan de

Herenstraat 11;

om 21.30 uur een woord- en communieviering met het koor Vox Odicensis (onder
leiding van Joep de Cloet en met Irina Boronjenkova op piano) in de kerk van de H.
Micolaas in Odijk aan de St. Nicolaaslaan 1.

De vieringen zijn gezamenlijk voorbereid door de geloofsgemeenschappen van
Odijk en Werkhoven en hebben als thema 'In het donker wordt het licht geboren’.
Voorganger in beide vieringen is pw. Lilian Weijman.

Voor en na de vieringen kan in de beide kerken de mooie Kerststal worden
bewonderd.

Van harte welkom!

Wijsheden

Waar geloof is, is liefde.
Waar liefde is, is vrede
Bron: klein lichtje.nl

Na de Sint Maartenviering in de kerk gingen de kinderen langs de
huizen met hun fampionnen

De hele kerk zat vol echt, zo mooi. Al die kinderen met ouders, een gezellige boel. Wat rumoerig soms,
maar dat mag best. Wij hebben hiervan genoten. Echt hoor, wij allemaal. Ik zag zelfs collega Pius X
moeite doen om om de pilaar heen te kijken. Valt niet mee hoor met zo'n betonnen lijf, die nek beweegt
niet mee hé? En de kindjes hebben de boodschap van het feest goed begrepen! Delen van wat je hebt.
De hele tafel stond vol goederen voor de voedselbank. Wij zijn daar best een beetje trots op, hoor! Ja, ik
weet het, ik draaf een beetje door, maar soms word je zo geraakt door dingen. Net als die overweging
laatst. Een nieuw beleidsplan vanuit het bisdom? Ik kon het niet goed volgen (de oren worden wat
minder, snapt u), maar het levert wel wat reacties op merkten wij hier. Oh, en weet u wat ik zag?
Warmtekussentjes, die worden getest momenteel begrijp ik. Lekker hoor, wij willen ook wel eens zo'n
kussentje. We mogen dan hard als steen zijn, we hebben wel een warm hart. Ach ja, einde kalenderjaar
komt er weer aan. We merken het aan de gesprekken om ons heen, de extra activiteiten en niet te
vergeten die grote tent voor de kerk. Wat gebeurt daar allemaal? Klinkt wel gezellig hoor, maar is ook
een beetje druk voor ons. Maar, misschien past dit wel bij het jaarthema: Sporen van God? Zo hoorde ik
dat onze buren in Odijk een mooi 'spoor' hebben gekregen ... een echte relikwie... Was u ook bij de
kerstmarkt?

MNamens ons, uw stenen wachters: Za}é_y @%ﬁﬂu&f m
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Festival of Lessons & Carols in onze kerk

In het weekend van de vierde advent is er traditiegetrouw in onze kerk een
oecumenische kerstsamenzangactiviteit. Net als in 2019 is dit jaar weer gekozen
voor de vorm van een Festival of Lessons & Carols in samenwerking met de
hervormde en de katholieke kerken in Bunnik en Werkhoven.

Het projectkoor (op basis van de Bunnikse Cantorij aangevuld met zangers uit
de verschillende gemeenschappen) wordt begeleid door Rinke Bodewits, orgel
en Wendy Bol, piano. De muzikale leiding is in handen van Jaap Boeschoten.

Een Festival of Lessons & Carols bestaat uit een mengeling van bekende
advents- en kerstliederen die iedereen kan meezingen, en sfeervolle
koorwerken van bekende en minder bekende componisten. Vaak zijn het
bewerkingen van (soms zeer) oude kerstliederen. Deze liederen en koorwerken
worden afgewisseld met lezingen in de vorm van een Bijbeltekst of een
meditatief gedicht, die worden gelezen door vertegenwoordigers van de
verschillende gemeenschappen.

De traditie van het houden van een Festival of Lessons & Carols rond kerstmis
dateert van rond 1880 en is ontstaan in Engeland. Een bisschop daar dacht dat
het zingen van liederen mensen zou verleiden om op kerstavond naar de kerk
te gaan. Het bekendste Festival is dat vanuit het King's College in Cambridge
dat elk jaar ook wereldwijd op televisie wordt uitgezonden.

¢ L
Zing mee of kom alleen luisteren en belééf het kerstverhaal op
zaterdag 17 december om 19.30 uur in onze kerk. De toegang is vrij.
Karin Stoeten Kerstmenu
Mocht u op 17 december niet kunnen (of het programma gewoon nog een keer willen horen) Voorgerecht
dan kunt u op zondag 18 december om 16.00 uur terecht in de Oude Dorpskerk in Bunnik. Een cocktail van eerlijkheid en openheid
Hoofdgerecht
. . . Gevulde waarheid op een bedje van
Ruimte maken voor iets nieuws EBER
De Adventperiode wordt weleens vergeleken met de getijden van de zee: eb
en vloed. De Adventperiode is het als het getijde eb: de zee trekt zich terug Nagerecht
om de nieuwe vloed te ontvangen: er gaat iets weg om plaats te maken voor Sorbet gevuld met licht en geluk voor
iets anders. Er zitten dan ook twee kanten aan. iedereen
Aan de ene kant: afronden, loslaten, voltooien.
Aan de andere kant: open worden voor iets nieuws, verwachten, verlangen. Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar
De vier weken van de Advent hebben, net als eb, een soort terugtrekkende
dynamiek. Alsof er iets in je meer naar binnen keert. Alsof dingen die eerst
belangrijk waren, op de voorgrond stonden, meer achtergrond worden.
Langzaam bespeur in jezelf dat er steeds meer ruimte komt voor de
'verwachting. Je leeft er als het ware naar toe. Voelt u het? De zee trekt zich
verder en verder terug. Je merkt letterlijk dat je meer ruimte krijgt. Familieberichten

Overleden
Zo bewust met deze periode bezig zijn maakt de invloed van de nieuwe

vloed intens. Die vloed die over ons heen komt als de verwachting wordt PEtrus Cormekis Adrianus (Pit)

van Rossum

ingelost en de geboorte van het Licht onze harten verlicht en verwarmt. *14-11-1931- 4-10-2022
Die golfbeweging is Advent en Kerst.

Jacobus Johannes (Co) Schothorst
®*17-02-1928- 1 26-10-2022

Cornelia Johanna Maria (Corrie)
Verkerk- van der Horst
*3-07-1931- 1 24-11-2022
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Wijk bij Duurstede

H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net
Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via https://johannesdedoper.net/misintentie/
Misintenties: Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften; Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper

Face to Face
Kerstconcert

o.lu. Tom van Ginkel - aanvang 20.00 uur Na twee jaar mag en kan het weer!

Familie Kerstfeest

Verschillende Kerstactiviteiten voor de hele familie. Zelf muziek maken, Familie Kerstfeest. Het duurt nog een
de Kerststal bekijlken, luisteren naar het Kerstuerhaal, bm.rl::*lon en nog week voordat het echt Kerstmis is.
yeel meer. Van 14.00 - 16.00 uur met om 15.00 uur KerstsaMenzang. ) K

Kinderen en volwassenen zingen samen de b:h&ndfta Herstliederen. maar kom vast in de stem ming op

zondag 28 december.
Eindelijk weer...

Kerstconcert en
Familie-kerstfeest!

Een kerstconcert door ons eigen Face
to Facekoor. En dat niet alleen!
Diezelfde zondagmiddag is er het

. Zondag 18 december
- RK Kerk Wik bij Buurstede - goegang grufis+

Johannes overdenkt...

Wat heerlijk om weer steeds meer mensen te zien in onze kerk.
Corona lijkt eindelijk definitief achter ons te liggen en ik zie
het kerkbezoek toenemen. Ondanks de vaak sombere
zondagochtenden, ondanks de langzaam toenemende kou.

Ik hoorde de voorzitter van de locatieraad zeggen dat we in de
dagkapel zouden gaan vieren als het koud werd. Nou, dat gaat
lekker niet lukken! Het aantal kerkgangers wat we nu hebben
past daar gewoon niet in. Heerlijk, dan kan ik ook meevieren,
ik kan immers niet mee naar de dagkapel...

Ik hoorde wel dat we op 18 december in ieder geval in de
dagkapel vieren. Die middag is het Familie Kerstfeest en die
avond is het kerstconcert van Face to Face. Heerlijk zo'n feest
en concert. Het bruist weer in Wijk.

Koud is het wel. Ik snap wel dat de verwarming zo weinig
mogelijk wordt gebruikt, maar leuk is anders. Het went wel,
vroeger was immers geen enkele kerk verwarmd.

Mooi ook dat de klok het weer doet. Eindelijk. Misschien is dit
wel een teken aan de wand. De klok loopt weer en we zijn

weer meer bij de tijd op dat gebied. Het is fijn om te horen dat

onze kerkklok weer trouw door Wijk galmt. Ik miste toch die regelmaat. Ik hoorde trouwens ook dat we vanf 1-1 weer om en
om gaan vieren: de ene week op zaterdagavond en de andere dag op zondagochtend. Ook die regelmaat komt weer terug.
En omdat ik geen vin kan verroeren vind ik regelmaat fijn...

Maar eerst die mooie kerstdagen, mooie vieringen met een volle kerk en prachtige liederen en al de mensen van goede wil.
Kon het maar altijd kerstmis zijn... [k wens u en de uwen een zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2023!
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Parochianen van buiten Nederland bijeen

Gelukkig mogen we af en toe iemand
voor het eerst begroeten in onze
vieringen. Ook jonge katholieken van
buiten Nederland, die in Wijk bij
Duurstede zijn komen wonen. Mooi
om soms na een viering achter in de
kerk weer met hen te spreken.

Met acht van hen hadden we op
zondagmiddag 6 november in het
Prinsenhuis een ontmoeting met

. koffie/thee, wat lekkers en speelgoed
voor de twee kinderen.

We openden met gebed en een
Bijbellezing over iemand die als
nieuwkomer in Jeruzalem eerst
wantrouwend werd aangekeken door
Jezus' leerlingen, maar er door
Barnabas bijgetrokken werd.

De uitwisseling daarna ging in het Engels, Oekraiens en Nederlands. Waarin verschilt de katholieke kerk in Wijk bij
Duurstede met die in jullie geboorteland Nigeria, Zuid-Afrika, Hongarije en Oekraine? En wat kunnen we voor elkaar
betekenen? In Afrika zitten de kerken vol met jonge mensen, hier voelt het ongemakkelijk om het enige gezin te zijn met
kinderen. Maar we willen wel graag dat onze kinderen met de katholieke Kerk vertrouwd raken. En als je nog geen
Nederlands verstaat, dan ontgaat je erg veel. Wat kunnen jonge katholieke gezinnen hiervoor ondernemen in Wijk en
omgeving?

Het was een mooie ontmoeting. We spraken af vaker bij elkaar te komen als ‘Barnabasgroep’ Met ook nog andere mensen,
want enkele parochianen (geboren in Iran, Polen en Slowakije) waren verhinderd. De Oekraiense deelnemers hopen zo
spoedig mogelijk terug te kunnen naar Kiev, naar hun bruidegoms, die daar in het leger en bij de brandweer werken.

Wilt u ook zo in een kleine geloofsgroep bijeenkomen? Spreek mij gerust aan.

Kees Slijkerman, contactpersoon vorming en catechese, tel. 576946, b29@stucom.nl.

Kribje kijken in onze kerk

De week voor Kerstmis is het druk in de kerk! Elke
ochtend komen er kinderen van de
peuterspeelzalen en lagere groepen van de
basisscholen. Ze gaan "kribje kijken”. Het
kerstverhaal wordt verteld en ze krijgen uitleg over
allerlei zaken rondom kerst. Een hapje en een
drankje zullen niet ontbreken.

Er zullen in totaal zo’'n 400 kinderen komen.
Wil je dat eens meemaken? Je bent van harte
welkom! De kerk is open voor iedereen. We zijn er
van maandag tot en met donderdag van ca
09.00-12.00 uur.

Familieberichten

Overleden:

23sept.: Jeflievens

18 okt: Ben Dik

14 nov: Joke van Kerkhof-van lJzendoorn

19nov:  Nellie van Binsbergen-Dirksen
20 nov: Miep Spelier-van den Brink
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Advertenties

‘Al 19 jaar een vertrouwd
gezicht in de regio”

Ineke van Bennekom
L 06 - 8366 9222 | www. inekehelpt.nl

7 W)
/v N\
Ineke helpt

uilvaartverzorging

OPTIEK VAN DE VECHT

OPTOMETRIE

De Raat 12 | 3995 EP Houten | Tel: 030 63 75 570
www.optiekvandevecht.nl

madeleine
uitvaartzorg
06 127 687 23

Betrokken. Creatief. Dichthij.

DEZE ADVERTENTIE IS VOOR ALS JE HEBT NAGEDACHT

OVER EEN PASSEND AFSCHEID - MAAR NIET WEFT

WAT DAARVOOR MOET GEBEUREN - BEL EVEN NAAR

LIESBETH VAN DER DONK EN JE KRIJGT HAAR AAN .
<

TAFEL VOOR EEN GOED GESPREK MET IEMAND DIE “IN
DE KANTLIJN" BLIJFT, MAAR ALLES VOOR JE REGELT -

LIESBETH 1S UITVAARTBEGELEIDER
03435?4656 IVAART (@) LIESBETHVANDE

Miltenburg

Uitvaartverzorging

Heeft u al nagedacht

over uw uitvaart?

Ul neemt een leven lang beslissingen en staat daarbi
misschien ook wel eens stil bij het laatste afscheid.

Onze uitvaartzorg biedt alle mogelijkheden, waarbij het gaat
om uw wensen. Wij staan voor een persoonilijke uitvaart
die recht doet aan het leven.

Maak nu een vrijblijvende afspraak om uw
uitvaartwensen te bespreken.

030 606 31 62

Voor directe hulp bij overlijden staan wij
dag en nacht voor u klaar.

3991 BA Houten

Vlierweg 1-B www.miltenburguv.nl

De Klijn Uitvaartzorg

3l .
! GIMGEETS Ldai p"muunﬁ;kc' ntlvaarten

A

Afscheid nemen vraagt
liefdevolle aandacht en tijd...

Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel
verdriet en emoties.

In korte tijd moeten er dan veel bc-slissingen genomen
worden om de uitvaart te regelen. De ['(Ji;n Uitvaa,rtznrg heEp{
u graag dﬂ.arbll zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier

afscheid kan nemen en kii]-cen samen met u naar de
nluge]ijkhalen, Door zowel I_)l] kleine als l_)ij ]an&:iii]-{e
nrganisatics te werken heb ik kennis en en’aring npgedaan hij
het regek‘n €N voorgaan van uitvaarten. In de afge]ﬂp:'n 20
jaar waren dat ruim 1500 uitvaarten, die ik heb mogen doen.

Edelsteen 190, 3991 SV Houten
030 25901581

Kwaliteitsregister
Uitvaartverzorgers

Leo de Klijn




Informatie

Parochie H. paus Johannes XXIII

De parochie H. paus Johannes XXIll omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch
centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel
e.0.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies.
Loerikseweg 12,3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl
Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's.

Pastoraal team

Fred Hogenelst, pastoor, pastoorhogenelst@2parochies.nl,

telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don.18 -19 uur, 06-23380310
Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Meike Hettinga, pastoraal werker, m.hettinga@2parochies.nl

Ed van de Moosdijk, pastoraal werker, evandemoosdijk@2parochies.nl
Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl

Lilian Weijman, pastoraal werker, Lweijman@2parochies.nl

Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
Charles Verwimp (vice-voorzitter)
Ron van Ee (secretaris, gebouwen)
Lilian Vernooij (penningmeester)
Frans Bosman (lid)

Ria van Dixhoorn (adviseur)

Contact via parochiesecretariaat,
info@pj23.n

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw
geldelijke bijdrage. Het rek.nr.:

NL 28 RABO 0155 614614

tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
ANBI: 822298272,

U kunt ook uw bijdrage online
overmaken: zie www.pj23.nl

of via onderstaande QR-code (gebruik
de camera app op de telefoon)

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=UDyWSObjOtOAhmclaOwl5w

PCI PJ23: Praktische en
financiéle hulp

Kent u iemand in uw omgeving die
tussen wal en schip is geraakt, de weg
kwijt is naar hulpverlenende
instanties, financieel in de knel zit of
heeft u zelf te maken met armoede?
PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op
www.pcipj23.nl of neem contact op
via info@pcipj23.nl

Parochiesecretariaat
Diahann van van de Vijver
Loerikseweg 12,3991 AD Houten
info@pj23.nl

030-6378642

Pastoraats-telefoon
Wilt u contact vanwege
een ziekenzalving of ziekenzegen,

of vanwege geestelijke nood?
Bel dan met 06-12948874.

Vertrouwenspersoon
Onze parochie hecht veel waarde
aan het bevorderen en
handhaven van de sociale
veiligheid van mensen.

Heeft u het gevoel heeft dat een
beroepskracht (bv. een pastor) of
een vrijwilliger in een van onze
gemeenschappen grenzen
overschreden heeft en wilt u
hierover in gesprek? Neem dan
contact op met de
vertrouwenspersoon van onze
parochie:

Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@Zparochies.nl
06-44918278

.:. .:. -:. -:. R.K. Parochie
“ Paus Johannes XXIII
o o e e

Colofon Open Venster
Open Venster is een uitgave van de
parochie H. paus Johannes XXIII.
Het parochieblad verschijnt 7x per
jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr.7 - 2022 Kerst

Sluitingsdatum kopij: 15 november
Periode: 10 dec '22 - 17 febr'23
Verschijningsdatum: 7 december
Nr.1-2023 Vastentijd
Sluitingsdatum kopij: 24 januari '23
Periode: 18 febr - 31 maart '23
Verschijningsdatum: 15 februari '23

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn,
Janny van Schip en Karin Stoeten.
Voor aanleveren parochiebrede
artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's
inleveren bij:
bunnik.parochieblad@pj23.nl,
cothen.parochieblad@pj23.nl,
tgoy@pj23.nl,
houten.parochieblad@pj23.nl,
odijk.parochieblad@pj23.nl,
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl,
werkhoven.parochieblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net
Advertenties

Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's
en teksten toestemming te vragen aan de
rechthebbenden. Mocht u desondanks menen
dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan
verzoeken we U contact op te nemen.
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Eerst drie kaarsjes aansteken

Balthasar Caspar Melchior

dan luisteren naar het verhaal

]

Natuurlijk even samen napraten

en dan.. knutsels maken

thuis vieren

Ken je het verhaal van Balthasar, Caspar en Melchior al?
Dat gaat over drie koningen die een ster volgen. Die ster
zette hen op het spoor van Jezus. Zo kwamen ze bij de stal
waar Jezus geboren was. Jezus, dat bijzondere kind, dat de
mensen sporen van God liet zien. Jezus, die eigenlijk zelf
een schat van God was voor de mensen. Omdat Jezus zo
belangrijk was gaven de drie koningen hem geschenken;
goud, wierook en mirre.

Elk jaar op 6 januari vieren we Driekoningen
*

Daarover gaat dit thuisviermoment.

We vieren Driekoningen, God.

Wij hoorden hoe er drie koningen bij Jezus in de
stal kwamen. En dat ze cadeautjes hebben mee
gebracht.

Wij bidden dat wij niet vergeten elkaar

af en toe een cadeautje te geven.

Dat hoeft niet iets uit de winkel te zijn.

We weten dat we mensen ook blij maken

met een glimlach, een goed humeur,

een knipoog, een mooie tekening of kaart.

Kleine dingen, God, die de wereld mooier maken,
zijn sporen van uw aanwezigheid. Zijn schatten die
we elkaar kunnen geven. Wilt u ons helpen om dat
niet te vergeten? Dank U wel. Amen




