
In gesprek met… 

Ellen Kok-Hendriks, onze vertrouwenspersoon. 

Zo af en toe is het goed om iemand voor het voetlicht te plaatsen. 

In deze editie babbelen we met Ellen Kok-Hendriks, vertrouwenspersoon van parochie H. Suibertus 

en parochie paus Johannes XXIII. 

Waarom werd je vertrouwenspersoon ? 

‘Ik werd gevraagd om vertrouwenspersoon te worden. Ze vroegen iemand die onafhankelijk was, die 

iets voor de parochie wilde doen, goed kan luisteren, maar ook niet bang is om op te treden  

Zelf vind ik het een belangrijk onderwerp. Zeker in de kerk. Ook gezien mijn andere werkzaamheden 

kon ik het er makkelijk naast doen. Als de parochie een veilige omgeving is, hoeft het niet veel tijd te 

kosten. 

Ik ben begonnen in 2019, vóór de coronapandemie en ik moet zeggen dat ik (gelukkig?) niet veel 

vragen krijg.  

Ik ervaar veel warmte terug van de parochie in wat ik doe. Ook van de pastoraal werkers en de 

pastoor. Het is voor hun fijn dat er naast het pastoraal werk en pastorale gespreken, iemand is die 

zich kan bezighouden met ander soort gesprekken.’  

Met wat voor soort zaken kan men bij een vertrouwenspersoon aankloppen? 

Het gaat altijd om allerlei ongewenst gedrag t.o.v. de ander, onze medemens. 

Als je de website van het bisdom volgt, dan lijkt het alsof het alleen om seksueel of seksueel getint 

gedrag gaat. Maar het gaat ook om ander ongewenst gedrag onderling, bijvoorbeeld pesten, iemand 

kleineren of bewust negeren. Er kan voor een slachtoffer een onveilige of vijandige sfeer ontstaan. 

Ook dat valt onder grensoverschrijdend gedrag. 

Je ziet nu in de media voorbeelden van vervelend en intimiderend gedrag op de redactie van NOS 

Sport en bij De Wereld Draait Door. Het is dus heel actueel en we moeten er extra alert op zijn.  

De kerk heeft betaald personeel, maar er zijn natuurlijk heel veel vrijwilligers.  

En of je nu betaald wordt of niet, je wil je werk fijn en veilig kunnen doen, zonder angst of intimidatie.  

We willen heel graag dat onze vrijwilligers hun werk als belangrijke toegevoegde waarde in hun leven 

zien. Hun werk is belangrijk voor ons, maar ook zeker voor hunzelf. Veel vrijwilligers vinden het fijn 

om bij de kerk betrokken te zijn en een steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen van de 

organisatie. 

Je zei al even dat het erg rustig is qua meldingen in de beide parochies. Gebeurt er bij ons niets of 

wordt er gewoon niet gemeld? 

Tja, dat is dus moeilijk in te schatten. Wat ik wel weet is dat mensen die iets meemaken en eigenlijk 

slachtoffer zijn, vaak denken dat het aan hunzelf ligt. En die melden dus niets.  

Als je het gevoel hebt dat er doelbewust vernederd wordt of gepest, blijf er niet mee zitten, maar 

meldt het juist wel. Maak dingen bespreekbaar in vertrouwen. Alles wordt met respect behandeld en 

op een manier waarop een slachtoffer dat zelf wil. 

 

Wat wil je nog aan de lezer meegeven? 



‘Uw verhaal is bij mij veilig, ik doe niets zonder uw toestemming. Ik bied u een luisterend oor en 
bespreek met u wat voor u de beste weg is naar een oplossing. Het kan gaan over heel verschillende 

situaties en ervaringen, over wat in het verleden gebeurd is of heel recent. Het kan uzelf betreffen, of 
grensoverschrijdend gedrag zijn (geweest) ten opzichte van een ander. Maar neemt u gerust contact 

op als u een ervaring van onveiligheid hebt (gehad) in de parochie.’ 

 

Ellen Kok is te bereiken via e-mailadres: vertrouwenspersoon@2parochies.nl 

Meer informatie kunt u vinden op www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl 
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