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 Maria, zij die kan luisteren  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mariaviering 
 

Zaterdag 20 mei 2023 – 19.00 uur 

 
m.m.v. St. Caeciliakoor 

  
 
 
R.K. geloofsgemeenschap Houten                                              Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming  
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Bij wie kun je je woorden kwijt. 
Wie wil altijd naar je horen 

bij dag en nacht, tot in eeuwigheid 
bij wie ben je nooit verloren? 

   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgangers:                    Adriënne van der Wielen en Paula de Reuver 
 
Muzikale leiding:             Pieter Koning  

 
met medewerking van:  Tanja van der Zant, dwarsfluit 
         Henk de Winter, piano     
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Vooraf aan de viering:   
 

- Koorzang: Salve Regina -  Ch. Gounod   
 

Salve regina,  
mater misericórdiæ, 
vita, dulcédo, et spes nostra,  
salve. 
Ad te clamámus, éxsules, 
fílii Hevæ. Ad te suspirámus,  
geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos  
ad nos convérte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsílium osténde. 
O Clemens, o pia, o dulcis virgo María 

 
 

Wees gegroet, koningin,  
moeder van barmhartigheid;  
ons leven, onze vreugde en onze hoop, 
wees gegroet.  
Tot u roepen wij, ballingen,  
kinderen van Eva; tot u smeken wij,  
zuchtend en wenend  
in dit dal van tranen. 
Daarom dan, onze voorspreekster,  
sla op ons uw barmhartige ogen;  
en toon ons, na deze ballingschap, 
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot. 
O goedertieren, o liefdevolle, 
o zoete maagd Maria. 

 

- Tanja:        Instrumentaal 
 
 
 
Openingslied: Gekomen is uw lieve Mei 
                                                                         (Tekst en melodie onbekend) 
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Wij knielen ’s avonds voor uw beeld, Maria, 
en wijden wij ons onverdeeld, Maria. 
Met de bloemen en de zang, 
en wij bidden, zingen lang. 
Ave, ave Maria, 
tot gij uw gunsten aan ons deelt, Maria. 
 
Zo helder schijnt het witte licht, Maria, 
der kaarsen op uw lief gezicht, Maria. 
Goedig ziet gij op ons neer,  
als een moeder goed en teer. 
Ave, ave Maria, 
uw ogen steeds op ons gericht, Maria. 
 

 
Opening, welkom en inleiding 
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Gebed 
 
Allen:  Moeder Maria,  

eens hebt gij aan de wereld  
Jezus gegeven als verlosser, 
toon ons ook vandaag  
de weg naar Hem. 
Schenk ons iets van uw geloof  
in donkere dagen, 
iets van uw vreugde  
om hetgeen God voor ons doet, 
iets van uw luisterbereidheid  
naar Jezus’ woord. 
En help ons Hem na te volgen 
zoals gij het hebt gedaan  
in eenvoud en dienstbaarheid. 
Amen. 

 
Vredesgroet 
 
Vredeslied:  Dona nobis pacem – Geef ons vrede 

                                            uit Agnus Dei, Missa brevis in C – W.A. Mozart 
 

Met Maria bidden om vergeving  
 
Maken we het stil in de ruimte en in onszelf, 
om te luisteren, te vieren en te bidden. 
 
Heer, als wij ons afsluiten voor uw Geest, 
leer ons dan te luisteren naar Maria, 
en ontferm U over ons. 

Allen:  Heer, ontferm U over ons. 
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Christus, als wij de barmhartigheid van de Vader 
niet meer kunnen zien,  
leer ons dan te kijken naar Maria, 
en ontferm U over ons. 

Allen:  Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer, als wij U niet meer kunnen loven, 
leer ons dan te zingen met Maria, 
en ontferm U over ons. 

Allen:  Heer, ontferm U over ons. 
 
Moge de goede God ons barmhartig zijn 
waar wij tekort schieten 
het goede in ons versterken, 
en ons leiden op de weg naar het eeuwige leven.  Amen.    
 
Koorzang:  Immaculata (vert.: onbevlekt)  
                                                    
Immaculata, gij lelie reine,  
de hemelse reinheid, beminlijke bruid. 
Hoor toch met liefde ’t gesmeek uwer kind’ren,  
die u haar ziel en haar lichaam toereikt.  
Reinste der eng’len ten beste bemind, 
Immaculata, bescherm uw kind, 
Immaculata, bescherm uw kind.  
 
Moeder ‘k heb angst voor de loerende vijand,  
voor ernstig’ gevaren die dreigen van ver. 
Moeder ‘k heb angst voor de dagen der toekomst, 
tot u zingt immer een lichtende ster. 
Tot in de strijd in de zee van weleer, 
Immaculata, bescherm uw kind 
Immaculata, bescherm uw kind. 
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Moeder bewaar mij voor boosheid en zonden, 
behoud mijne ziele onschuldig en rein. 
Wil mij geleiden in leven en sterven, 
laat mij een vurig Mariakind zijn. 
Tot in de hemel liev’moeder uw kind, 
Immaculata, bescherm uw kind 
Immaculata, bescherm uw kind. 
 
De stilte is uw huis – Erik Idema 
 
U woont niet in een storm, o Heer, 
maar in een zacht geruis. 
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer: 
De stilte is uw huis. 
 
Een stilte die zich horen laat, 
heel zacht, nog ongekend; 
ze fluistert van wat komen gaat 
en wie U voor mij bent. 
 
Ik zoek de stilte, zoek een rust 
die ruimte maakt in mij. 
Ik adem op, ik ben gerust 
en voel U heel dichtbij. 
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Samenzang: O reinste der scheps’len  
                                                                  (Tekst en melodie: 17e eeuw) 
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Evangelielezing:  Lucas 2, 41-51 
 
Ieder jaar reisden de ouders van Jezus 
bij gelegenheid van het Paasfeest naar Jeruzalem.  
En overeenkomstig het gebruik bij dit feest 
gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was.  
Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug. 
Het kind Jezus bleef echter in Jeruzalem achter  
zonder dat zijn ouders het wisten. 
In de mening dat Hij zich bij 
de karavaan bevond, 
gingen zij een dagreis ver, 
en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden.  
Omdat zij Hem niet vonden 
keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.  
Pas na drie dagen vonden zij 
Hem in de tempel,  
waar Hij te midden van de 
leraren zat 
naar wie Hij luisterde en aan 
wie Hij vragen stelde.  
Allen die Hem hoorden 
waren verbaasd over zijn 
inzicht en zijn antwoorden. 
Toen zijn ouders Hem daar opmerkten, stonden zij verslagen.  
Zijn moeder zei tot Hem: 
„Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan?  
„Denk toch eens met wat een pijn 
uw vader en ik naar U hebben gezocht."  
Maar Hij antwoordde: 
„Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? 
„Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?"  
Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde. 
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Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. 
Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.  
 

Tot zover deze lezing – Wij danken God 
 

Acclamatie: Halleluja,  
                       Gij zijt gezegend onder de vrouwen   
     
  
Overweging 
 
 
 
Bloemenhulde 
            
Maria is, als moeder van de Heer, en als vrouw voor velen een 
toevlucht in gebed, een voorbeeld van hoop, een troost.  
Daarom gaan wij nu onze  bloemen bij het beeld van Maria 
leggen. 
Bloemen, die wij aanbieden … 
voor alle levensvreugde en liefde die we bij Maria vinden. 
Bloemen, als teken van onze dankbaarheid  
omdat zij naar ons luistert,  
zelfs wanneer wij woordeloos bidden. 
Bloemen,  
die wij aanbieden voor al wat leeft in ons hart. 
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Samenzang: God groet u zoals bloemen 
                                                                  (mel.: God groet u zuiv’re bloeme) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een roos die zonder dorens 
wacht op de zonnegloed 
zo zijt gij uitverkoren 
totdat gij open bloeit. 
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De hemel van zo hoge,  
de aarde van omlaag 
staan over u gebogen,  
vrouw die om leven vraagt. 
 
God groet u, zoals sterren 
en licht van zon en maan. 
Hij is als licht van verre 
over u opgegaan. 
Die groot is in zijn daden 
werd u tot goed en bloed. 
Gij moeder vol genade, 
Maria wees gegroet. 
 

Bezinningstekst - Leo Buscaglia 

 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij begint mij adviezen te geven, 
dan doe je niet wat ik je vraag. 
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij begint mij te vertellen, 
waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel 
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus. 
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij denkt dat jij iets moet doen 
om mijn problemen op te lossen, 
dan laat je mij in de steek, 
hoe vreemd dat ook mag lijken. 
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Misschien is dat de reden 
waarom voor sommige mensen bidden werkt; 
omdat God niets terugzegt 
en hij geen adviezen geeft 
of probeert de dingen voor je te regelen. 
 
Hij luistert alleen en vertrouwt erop 
dat je er zelf uitkomt. 
Dus alsjeblieft, luister alleen maar naar me 
en probeer me te begrijpen. 
En als je wilt praten, 
wacht dan even en ik beloof je 
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren. 
 

 

 

Koorzang:  Ave Maria -  C. Franck   
 

 
Gebeden van de gemeenschap 
 

Gesproken acclamatie:  Moeder Maria, bid voor ons 
 
 
 

Ave Maria,  
gratia plena; 
Dominus tecum:  
benedictatu in mulieribus, 
Et benedictus, et benedictus 
fructus ventris tui Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, 
Ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostræ. 
Amen. 

Wees gegroet, Maria,  
vol van genade. 
De Heer zij met u, gezegend zijt gij 
onder alle vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw 
schoot, Jezus. 
Heilige Maria, Moeder Gods, 
bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
Amen 



 14 

Wees gegroet 
 
Ter bekrachtiging van al deze gebeden bidden we samen een 
wees gegroet: 
 
Allen: Wees gegroet, Maria, vol van genade, 

de Heer is met u, Gij zijt de gezegende 
onder de vrouwen en gezegend is Jezus, 
de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, moeder van God, 
bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood.  
Amen. 
 

Collecte 
 
Uw gave in de ronde mandjes is bestemd voor onze eigen 
geloofsgemeenschap en in de vierkante mandjes voor  
Sant’Egidio Nederland  
Bij Sant’Egidio staat de vriendschap centraal. Door de trouw 
volgehouden vriendschap ontstaan menswaardige ontmoetingen, 
waarin we ook zelf ontdekken dat de ander niet zoveel van ons 
verschilt.  
Achterin deze Orde van Dienst vindt u een uitgebreide tekst over 
dit goede doel. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
U kunt uw gaven ook overmaken via de App. 
Zie hiervoor de QR code achterin dit boekje. 
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Slotgebed 
 
Allen: God onze Vader,  

wij willen met ons hart  
luisteren naar Uw woorden,  
maar we beseffen  
dat onze oren vaak verstopt zitten,  
dat ons hart niet opvangt  
wat U wilt zeggen,  
omdat we het te druk hebben met onszelf. 
Maak ons stil en ontvankelijk,  
zoals Maria dat was;  
dat wij gaan leven naar Uw bedoelingen. 
Dat vragen wij door Christus onze Heer. 
Amen. 
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Samenzang: Czarna Madonna -  Pools Marialied    
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Mededelingen 
 
Zegenwens 
 
Slotlied: Wees gegroet, o sterre      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij nodigen u uit om na de viering 
achterin de kerk 

een kopje koffie of thee of limonade 
met ons mee te drinken !! 
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Mededelingen 
 

- Het Caeciliakoor verzorgt in oktober   
         ook weer een Mariaviering. 
         U bent hiervoor alvast van harte uitgenodigd. 
 

- Achterin de kerk zijn nog rozenkransen te koop 
         en nog enkele kaarsen van “Maria van Altijddurende       
         bijstand”.  
         Daarna zullen de kaarsen alleen nog maar op bestelling 
         verkrijgbaar zijn. 
 

- In de  maanden mei en oktober is er  
         iedere vrijdag om 19.00 uur een rozenkransgebed in de          
         dagkapel van onze kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 2 juni wordt voor de 7e keer de jaarlijkse feestelijke 
bijeenkomst voor ouderen georganiseerd in restaurant De Engel. 
Ouderen vanaf 80 jaar zijn met (evt. jongere) partner van harte welkom.   
U kunt zich t/m 29 mei aanmelden bij het secretariaat van onze 
geloofsgemeenschap (tel. 6371284), via e-mail naar houten@pj23.nl  
of via het uitnodigingsformulier. Zie ook Open Venster blz. 15 

 

mailto:houten@pj23.nl
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Collecte:  
 
Sant’Egidio Nederland/ Utrecht- Amsterdam  

  
De Gemeenschap van Sant’Egidio ontstond in Rome in 1968 op 
initiatief van Andrea Riccardi, die samen met enkele vrienden 
zocht naar een manier om het evangelie serieus te nemen als 
richtsnoer voor het leven vandaag: te leven met de Bijbel in de 
ene hand en de krant in de andere. Naast het gezamenlijk 
avondgebed behoren vriendschap met wie arm is en werken aan 
de vrede tot de kern van het werk van Sant’Egidio.  
In Amsterdam is er tweemaal per week de Franciscustafel, ons 
restaurant voor daklozen. Zo’n honderd bezoekers krijgen hier 
een gratis maaltijd. Zij worden aan tafel bediend en er is tijd om 
te luisteren naar ieders verhaal. Ook elders in de stad zoeken de 
jongeren van Sant’Egidio deze vrienden van de straat op.  
Daarnaast is er een School van Vrede, waar jongeren kinderen uit 
een kansarme buurt ontmoeten. Ook bezoekt Sant’Egidio in 
Utrecht en Amsterdam wekelijks eenzame ouderen. En er zijn 
activiteiten met vluchtelingen, in Utrecht op een plek voor jonge 
alleenstaande asielzoekers.  
Steeds staat de vriendschap centraal. Door de trouw 
volgehouden vriendschap ontstaan menswaardige ontmoetingen, 
waarin we ook zelf ontdekken dat de ander niet zoveel van ons 
verschilt.  
Voor meer informatie: https://www.santegidio.nl/   
Rekeningnummer: 
ING Bank NV – IBAN: NL43 INGB 0006 7119 37 – BIC: INGBNL2A  
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GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 

    
 

   Voor goede doel                                   Voor eigen geloofsgemeenschap 

 
 

 
Vieringen komende week en komend weekend 
 
Vr.  26 mei 19.00 uur  Rozenkransgebed 
      in de dagkapel 
 
Za. 27 mei Geen viering 
 
Zo. 28 mei                           Hoogfeest van Pinksteren 
   11.00 uur  Eucharistieviering 
      m.m.v. St. Caeciliakoor 
 
Ma. 29 mei 11.00 uur  Eucharistieviering 
      m.m.v. Cantoresgroep 
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Kleurplaat   
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Moeder Maria … luister eens 

 

Vandaag ben ik dan weer bij u beland. 

Heel wat tijd ging heen sinds mijn kleine kinderhanden 

een ruiker legden aan uw voeten. 

Vandaag kom ik weer met u praten, Moeder, 

maar niet meer als een kind dat zonder zorgen is. 

Moeder, hier ben ik met alles: 

met geloof in ieder mens 

en in een Vader die allen onder zijn hoede houdt, 

met hoop op nieuwe dagen 

waarop gebroken en vervlogen dromen 

weer levenskrachtig worden, 

met liefde die onvermoeibaar is. 

 

Maar mijn geloof is vaak ook heel klein, 

mijn hoop zo vlug verschraald 

en mijn liefde zo beperkt. 

Moeder, ik kom vandaag niet om te bidden 

of om te vragen, maar gewoon om u te zeggen 

dat u een echte moeder bent. 

Amen. 
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Dit boekje kunt u meenemen 
 
 
 

                                        


